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Editörün Notu 


1988 yılında KGB'ye giren Yarbay Aleksandr Litvinenko, 
SSCB'nin dağılmasından sonra FSK, sonra da FSB adını alan Rus istihbarat servisinin anti-terör, organize suçlarla mücadele bölümlerinde yaklaşık on yıl görev yaptı. Babası da, dedesi de subaydı ve hayatlarını, ülkelerine adamışlardı. Aileden, devlet için dürüstçe ve yılmadan çalışmak gerektiğini öğrenmişti. Ama karşısına hep birileri çıktı. FSB'de son olarak yargısız infaz yapan bir birime gönderildi ve aldığı bir infaz emrini FSB başkanına şikâyet etti. Sonuç alamayınca basın toplantısı düzenleyip kamuoyuna açıkladı. Sonrasında ise başı dertten hiç kurtulmadı. 2000 yılı Aralık ayında sahte pasaportla Türkiye'ye, oradan da İngiltere'ye 
kaçtı. Mayıs 2001'de İngiltere'den sığınmacı statüsü aldı ve 2006 
yılında İngiltere vatandaşlığına geçti. Londra'ya ulaştığında hakkındaki ülkeyi sarsan birçok terör eyleminin iç yüzünü biliyordu. 
Litvinenko'nun ilk kitabı olan, tarihçi Yuri Felştinski ile birlikte yazdığı 'FSB Rusya'yı Havaya Uçuruyor' ve kitaptan esinlenilerek çekilen Belgesel Film uluslararası sansasyon yaratırken, yazarının 


gıyabında askeri mahkemede dava açılmasına neden oldu. 
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23 Kasım 2006 tarihinde Londra'da radyoaktif Polonyum- 
210 zehirlenmesi sonucu öldü. Ölümünden Rusya Devlet Başkanı Putin'i sorumlu tuttu. Soğuk Savaş döneminde gerçeklerin ve efsanelerin birbirine karıştığı sisli yıllarda, çok sayıda casusluk romanı yazıldı. Müthiş filmler çekildi. Ama hiçbirisi Litvinenko'nun hikâyesi kadar etkileyici değildi. 

30 Ağustos 1962'de Voroneş'de doğan Litvinenko, orta eğitimini tamamladıktan sonra 1980'de silah altına alındı. 1988'de SSCB'nin istihbarat örgütü KGB'de, istihbarata karşı koyma bölümünde görevlendirildi. SSCB'nin son döneminin yaşandığı ve dünya siyasetinin yeniden yapılandığı bu evrede, SSCB içinde birçok ihtilaflı ve sıkıntılı bölgesinde kritik ve aktif görevler üstlendi. Çok sayıda operasyona katıldı. Litvinenko, SSCB'nin dağılması ve mirasçısı Rusya Federasyonu'nun ortaya çıkması ile beraber yeni ülkenin istihbarat örgütü FSB'ye girdi. 1991 yılında terör ve örgütlü suçla mücadele bölümünde görevlendirildi. 

Litvinenko'nun adı ilk defa 1998'de, bir basın toplantısı düzenleyerek Moskova'yı halka şikâyet etmesi ile duyuldu. Litvinenko, Mihail Trepakçin ve birkaç kar maskeli meslektaşı ile beraber kameraların önüne geçti ve FSB'nin kendisine Devlet Güvenlik Konseyi eski Sekreteri Boris Berezovskiy'e suikast göreviverdiğinisöyledi................. 

Litvinenko, Mart 1999'da tutuklandı. Kasım 1999'da mahkeme lLitvinenko'yu serbest bıraktı. Ama Litivinenko mahkeme salonunda yeniden tutuklandı ve 2000 yılına kadar tutuklu kaldı. 
Litvinenko kendisine yöneltilen suçlamaların haksız ve gerçek dışı olduğunu iddia etti. Ülke dışına çıkmayacağı yönünde verdiši garanti ile serbest kalan Litvinenko, 1 Kasım 2000'de Londra'ya ulaştı ve sığınma hakkı talep etti. Litvinenko, Londra'da gazetecilik ve yazarlık yaptı. Geçimini, yine Londra'da yaşayan Boris Berezovskiy sağladı. Ekim 2006'da İngiliz vatandaşlığına geçen Litvinenko, İngiltere'ye yerleştiği Kasım 2000'den itibaren 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öldüğü Kasım 2006'ya kadar KGB ve FSB'ye yönelik birçok suçlama dile getirdi. Litvinenko'nun ortaya koyduğu suçlamalar, FSB'nin eski şefi ve şimdinin devlet başkanı Vladimir Putin'i zor duruma soktu. Litvinenko'nun suçlamaları bugüne kadar ne doğrulandı ne de çürütüldü. 

Özellikle Rus asıllı ABD'li tarihçi Juri Felçinki ile 2002'de yayımladığı "FSB Rusya'yı Havaya Uçuruyor" adlı kitabı çok ses getirdi. Kitap 1999 yılında Moskova'da üç yüz kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırıyı Çeçen örgütlerinin değil, FSB'nin yaptığını savunuyordu, insan hakları konusundaki hassasiyeti ile tanınan Rus Prima ajansı, kitabı Letonya'da bastı ve Moskova'da satmak istedi. Ancak kitapları taşıyan kamyona terörle mücadele kapsamında el konuldu. Kitapta benzer bazı eylemler için de FSB suçlandı. Litvinenko, FSB'nin Çeçen savaşı ile ilgili olarak "gerginlik stratejisi" takip ettiğini yazdı. 

Litvinenko Haziran 2003'te Avustralyalı SBS televizyonuna verdiği bir mülakatta da, Moskova'daki tiyatro baskınına katılan Çeçen eylemcilerden ikisinin FSB hesabına çalıştığını ve FSB'nin söz konusu baskının ve rehine olayının perde arkasında yer aldığını savundu. Litvinenko, söz konusu iki eylemcinin ölülerin arasında olmamasını da, FSB'nin onları dışarı çıkarttıgı şeklinde yorumladı ve eylemin FSB'nin planlı bir eylemi olduğunu ileri sürdü. 

Litvinenko, Temmuz 2005'te FSB'nin Polonya'da yayımlanan Rzeczpospolita Gazetesi ile görüşmesinde de, FSB'nin Putin'in başkanlığı döneminde 1998 yılında aralarında Ayman Es Zevahiri'nin de bulunduğu çok sayıda El Kaide liderini, Çeçenistan ile sınırdaş olan Dağıstan'da eğittiği iddiasını ortaya attı. 

Litvinenko, Nisan 2006'da İtalya Başbakanı Romano Prodi'yi suçladı. İddiaya göre Prodi geçmişte KGB ile beraber çalışmıştı. 
Bu husus 3 Nisan 2006'da İngiltere'nin Avrupa parlamenteri Ge- 


rard Batten tarafından Avrupa Parlamentosu'nda dile getirildi. 
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Litvinenko Temmuz 2006'da bir Çeçen internet sitesinde Putin'in pedofil olduğunu ileri sürdü ve onu Ukraynalı seri katil ve yamyam Andrey Çikatilo ile kıyasladı. 

Litvinenko, ölümünden önce Rus petrol devi Yukos'un batışı ve ona bağlı gelişen skandal üzerinde çalışıyordu. The Times, Litvinenko'nun bu konuda önemli belgelere ulaştığını yazmıştı. Bu belgelere göre birçok şirket çalışanı ortadan kaybolmuştu, öldürülmüştü. Rus Devleti bu olaylar ile doğrudan ilişki içindeydi. The Times, Litvinenko'nun bu belgeleri, daha önce Yukos'un başkan yardımcılığını yapan ve halen israil'de yaşayan Leonid Nevslin'e vermişti. Litvinenko'nun üzerinde çalıştığı bir diğer dosya ise gazeteci Anna Politkovskaya'nın uğradığı faili meçhul cinayetti. 

FSB ve gerginlik stratejisi teorisi hakkındaki iddialar başkalarınca da dile getirildi. Bunlardan Sergey Yuçenkov 17 Nisan 2003'te vuruldu. Litvinenko gibi eski bir FSB personeli olan Mihail Trepaçkin, Mayıs 2004'te devlet güvenliğine ihanet ve yasadışı mühimmat bulundurmaktan dört yıl hapse mahküm edildi. Uluslararası Af Örgütü, Haziran 2006'da yayımladığı raporda, Trepaçkin'in davasının siyasi olduğu ve uluslararası seviyede adil bir yargılama olmadığı şeklindeki değerlendirmesine ve Rus insan hakları derneklerinin Trepaçkin hakkındaki iddiaların gerçekdışı oldugu yönündeki görüşe yer verdi. 

Novaya Gaseta adlı haftalık gazetenin yazı işleri müdür yardımcısı Yuri Şekoçihin de 3 Temmuz 2003'te öldü. Ölüm nedeni resmi olarak, hızla ölüme yol açan ve adına Lyell Sendromu denilen bir tür alerji olarak açıklandı. - 

Litvinenko, Polonyum-210 adlı radyoaktif maddenin ışınına maruz kaldığı gün, italyan istihbarat uzmanı Mario Scaramella ile yemek için buluştu. Scaramella, buluştukları suşi restoranın- da Litvinenko'ya Anna Politkowskaya cinayetine karışan FSB 


mensuplan ile ilgili belgeler verecekti. Avusturyalı Die Presse 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Gazetesi'nin 29 Kasım 2006'da yazdığına göre, FSB'nin sonraki iki hedefi Litvinenko ve Berezovskiy idi. 

Litvinenko, 1 Kasım 2006 günü zehirlenme belirtileri ile hastaneye gitti. Sonraki günlerde sağlık durumu hızla bozuldu. Doktorlar Litvinenko'nun sağlığının çöküşünü toksik bir kimyasal madde olan talyuma bağladılar. Ölümünden birkaç saat önce yapılan idrar tahlilinde Polonyum-210 adlı radyoaktif maddeden büyük miktarda bulundu. Litvinenko ölümünden kısa süre önce The Times gazetesiyle ile görüştü ve "Kremlin'in onu susturdugunu" söyledi. Litvinenko 23 Kasım 2006'da saat 21.21'de öldü. 
Ölüm nedeni Polonyum-210 zehirlenmesiydi. 

Litvinenko, ölüm döşeğinde veda mektubunu babasına yazdırdı. Litvinenko, AFP Ajansı'nın duyurduğu mektupta şöyle diyordu: 

"Burada yatarken ölüm meleğinin kanatlarının sesini net bir biçimde duyuyorum. Ondan belki bir kez daha kurtulabilirim. Ama bacaklarım arzu ettiğim kadar hızlı değil. O nedenle benim şimdiki durumumdan sorumlu olan insana bir veya iki şey söylemek istiyorum. Siz, (Putin) beni susturmayı belki başaracaksınız ama bu suskunluğun bir bedeli olacak. En ciddi düşmanlarınızın iddia ettiği gibi, merhametsiz ve barbar oldugunuzu ispat ettiniz. Hayata, özgürlüğe veya medeniyetin herhangi bir başka değerine dikkat etmediğinizi gösterdiniz. Makamınıza layık olmadığınızı, medeni erkeklerin ve kadınların güvenine layık olmadığınızı kanıtladınız. Belki bir adamı susturmayı başarabilirsiniz. Ama Bay Putin, bütün dünyadan gelecek protestolar ömrünüzün kalanı boyunca kulaklarınızda aksedecek. Tanrı sizi, yaptıklarınızı; sadece bana değil, sevgili Rusya'ya ve halkına yaptıklarınızı affetsin." 

Kasım 2006'da Alman Spiegel Dergisi'nin yazdığına göre ölümünden kısa bir süre önce Müslüman olan Litvinenko, Lon- 


dra'daki Highgate Mezarlığı'nda Islami geleneklere göre topra- 


ALEKSANDR LiTVİNENKO 


ğa verildi. Putin, Litvinenko'nun iddialarını temelsiz olarak nitelendirdi. Putin'in danışmanı Sergey Yastrjembskiy, suçlamaların yönetimi hedef alan ve iyi örgütlenmiş bir komplo oldugunusöyledi.............. www.cizgiliforum.com 

Scotland Yard, yürüttüğü soruşturmada 6 Aralık 2006'da Litvinenko'nun ölümünün cinayet olduğunu açıkladı. Ertesi gün Rusya'da da savcılık Litvinenko'nun öldürülmesi ile ilgili soruşturma açtı. Rusya başsavcılığı Litvinenko'nun öldürülmesi talimatının Leonid Nevslin tarafından verilmiş olabileceğini söyledi. Nevslin bu suçlamaya "tam geri zekâlılık" diye cevap verdi. 

Scotland Yard'ın açıklamalarına göre Litvinenko 1 Kasım 
2006 günü Millenium Oteli'nin barında Polonyum-210 içeren 
çay ile zehirlendi. Litvinenko, o gün Millenium Oteli'nde eski KGB çalışanı olan Rus işadamları Andrey Lugovoy ve Dimitri Kovtun ile görüşmüştü. Görüşmeye Vladislav adında üçüncü bir kişi de katılmıştı. 

Litvinenko, Millenium Oteli'nden ayrıldıktan sonra İtalyan istihbarat uzmanı Mario Scaramella ile öğle yemeği için randevulaştığı suşi restoranına gitmiş ve devamında Çeçen lider Ahmed Sakayev ile buluşmuştu. 

Scotland Yard, İngiliz Guardian Gazetesi'ne Ocak 2007'de Lugovoy'un Rusya'da iadesini talep etmek için yeterli kanıtın toplandığını söyledi. Uluslararası anlaşmalara göre Rusya'nın iddia talebini reddetme hakkı vardı ve Rusya bunu kullanıyordu. Ayrıca Rusya da İngiltere'den Berezovskiy'in iadesini talep ediyordu. 

28 Kasım'da Putin muhalifi Boris Berezovskiy'in Londra'daki 
bürosunda yapılan kontrollerde de Polonyum-210 bulundu. Ertesi gün İngiltere Havayolları'nm birden çok uçağında radyoaktif ize rastlandı. Söz konusu uçaklardan ikisi Almanya'ya uçmuştu. 


I Aralıkta Scaramella'da ve Litvinenko'nun eşinde de Polonyum- 
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210 izine rastlandı. 6 Aralık'ta Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliginde de radyoaktif izler tespit edildi. 7 Aralık'ta Rusya, Dimitri Kovtun'da Polonyum-210 izine rastlandığını açıkladı. 

8 Aralık'ta, Millenium Oteli'nin yedi çalışanında da Polonyum- 
210 tespit edildi. Almanya'da Hamburg polisi, Kovtun'un evinde 
arama yaptı. Alman polisi 9 Aralık'ta Kovtun'un evinde radyoaktif izler bulunduğunu açıkladı. Polis Kovtun'un eski eşinin ve eski kayınvalidesinin evinde de bulgular olduğunu bildirdi. 

The Guardian Gazetesi'nin 23 Mayıs 2007'de bildirdiğine göre Polonyum-210 Lugovoy'a da bulaştı. Bu sayede Scotland Yard, Lugoyov'a gittiği restoranlarda, otel odasında, bindiği takside, dokunduğu elektrik düğmelerinde, faturalarda, banknotlarda kredi kartlarında ve uçak biletinde Polonyum-210 izine rastladı. 

Londra, Mayıs 2007'de Moskova'dan Lugovoy'un iadesini resmi olarak talep etti. Rusya başsavcılığı iade talebini reddetti. 
Ancak yeterli ve gerekli belgelere ulaşırsa Lugovoy hakkında soruşturma açacağını bildirdi. Temmuz 2007'de Londra ve Moskova arasındaki gerginlik yeniden yükseldi. İngiltere, 16 Temmuz 2007'de dört Rus diplomatı sınır dışı etti. Moskova, Londra'nın bu kararına sert tepki gösterdi ve ciddi sonuçlan olacağını açıkladı. Moskova misilleme olarak 19 Temmuz 2007'de dört İngiliz diplomatı sınır dışı etti. 

Litvinenko dosyası daha uzun bir süre kapanmayacak. Gerçekten de Putin, intikam hırsı ile hareket etmiş olabilir mi? 
Gerçekten de Litvinenko'nun öldürülmesi, Putin'e yönelik bir komplo olabilir mi? 

Bu tür gelişmeleri izlerken, bütün cinayet ve casusluk romanlarını okurken kullanılması gereken bir teknik vardır. Okuyucu kendisine şu soruları sormalıdır: 


Kimin elindeki silah tütüyor? 
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Bu cinayet kimin işine yarıyor? 

İntikam hırsı mantığın önüne geçerse fayda-maliyet dengesi gözden kaçabilir mi? 

Ayrıca... 

Sonra kesin bir karar vermeden önce, mutlaka son sayfaya kadar beklemelidir... 


Önsöz Yerine: 


Tahmin Edilemeyen Sonuçlar 


Şaşa' Litvinenko'nun Türkiye'de olduğunu Oligark Boris Berezovskiy'den öğrendim. 

20 Ekim 2000 tarihinde gece yansı, telefonun zili ile uyandım. Akşamdan cep telefonumu kapatmayı unuttuğum için kendi kendime lanet okuyarak el yordamıyla telefonu buldum ve tuşuna bastım. 

- Selam, dedi Boris. Neredesin? 


- New York'taki evimde, yataktayım. 


Özür dilerim, senin Avrupa'da olduğunu düşünmüştüm. 
Orada şu anda gece mi? 

Saate baktım. 

- Sabahın dördü. 

- Bağışla, sonra tekrar ararım. 

- Hayır, söyle ne oldu? 

Boris, Moskova'dan New York'a dönerken kendisini ziyaret ettiğim Fransa'nın güneyindeki Cape d'Antibe'deki evinden an- 


' Rusça'da Aleksandr isminin kısaltılmış hali. 
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yordu. O sırada Boris, Putinle son derece ciddi bir şekilde kavga etmiş, Devlet Duması'ndaki” koltuğundan vazgeçmiş ve Rusya'ya dönmeyeceğini açıklamıştı. 

Devlet Başkanı ile Boris arasında, ORT televizyon kanalının yönetimi ile ilgili uzlaşmazlığın en hararetli dönemi yaşanıyordu. 

Boris: 

- Şaşa Litvinenko'yu tanıyor musun? diye sordu. 

FSB Yarbayı Litvinenko, bundan bir yıl önceki bir basın toplantısında, Berezovskiy'i öldürmesi için hükümetin kendisine talimat verdiğini açıklayarak tüm Rusya'da büyük ün kazanmıştı. Bu olaydan sonra, Litvinenko'nun güvenlik organlarında- ki işine son verildi ve yaklaşık bir yıl kadar Lefortovo'da” yattı. 
Ben, Litvinenko ile serbest kalmasından sonra, Boris'in Moskova ofisinde tanıştım. 

- Evet, Litvinenko'yu hatırlıyorum, dedim. Şu senin KGB'ci. 
KGB'ci olmak için fazla nazik biri. 


İşte o Türkiye'de, dedi Boris. 


- Beni gecenin yarısında bunu söylemek için mi uyandırdın? 

- Anlamıyorsun, dedi Boris. O kaçtı. 

- Nasıl kaçtı? Onu serbest bırakmışlardı ya... 

- Onu yeniden hapishaneye atmak zorunda kaldılar ve o, yurtdışına çıkış yasağına rağmen kaçtı. 
Rusya Federasyonu federal meclisinin aşağı kanadına verilen ad. Çarlık Rusyası'nda 1905-1917 yıllan arasında etkin olan yasama meclisine de Duma adı verilir. Tam adı Devlet Duması, Gosudarstvennaya Duma olan meclis 1993 Anayasası'yla kurulmuştur. Aynı anayasaya göre Parlamento'nun diğer kanadı Federasyon Konseyi adını alır. Meclisin 450 
üyesi dört yıl süreyle seçilir. 1993, 1995, 1999 ve 2004 seçimlerinde meclis üyelerinin yarısı nispi temsil yöntemiyle, diğer yarısı ise tek kişilik dar bölge yöntemiyle seçilmiştir. 
Moskova'nın güneydoğusunda yer alan bir ilçe. Bu ilçedeki hapishaneden söz ediliyor. 
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- Aferin, çok iyi yaptı. Türkiye'de olmak Lefortovo'da olmaktan daha iyidir. Ancak Lefortovo'da hapis yatmak, Türkiye'de hapis yatmaktan daha iyidir. Umarım hapishanede değildir. 

- Hayır, hapishanede değil, karısı ve çocuğuyla birlikte Antalya'da bir otelde. Büyükelçiliğe giderek Amerikalılara sığınmak istiyor. Sen bizim eski asilerimizdensin. Üstelik de Amerikalısın. 
Bunun nasıl yapılması gerektiğini bilmiyor musun? 

- Rejime karşı koyanların son kez Amerikan Büyükelçiliğine kaçmalarının üzerinden on beş yıl geçti, dedim. 

- Yakında yeniden kaçmaya başlayacaklar. Sen ne tavsiye ediyorsun? 

- Bilmiyorum, bunu araştırmam gerekir. Buranın saatine göre akşama doğru seni ararım. 

Berezovskiy ile bundan beş yıl önce tanışmıştım. O dönemde, Rusya'da büyük Amerikan bilimsel projelerini yönetiyordum. 
Moskova'ya her gelişimde Boris'i, onun şirketi olan Logovaz'ın Novokuznetskiy Sokağı'ndaki "kulübünde" ziyaret ederdim. Tüm Moskova orada toplanıyordu, barda ise şehrin en iyi kırmızı şarabı ikram ediliyordu. Bu şarabı, Boris'in yakın ortağı olan Gürcü Badri Patarkatsişvili'nin kendi bağından getirdiğini söylüyorlardı. 

Boris, yalnızca o yıllardaki Rus politikasının büyük dramı- nın en önde gelen şahıslarından biri olduğu için ilgimi çekmiyordu. Beni ona çeken şey, köklerimizin aynı olmasıydı. Onunla aynı yaştaydık ve aynı çevreden geliyorduk: Moskova bilimsel entelektüeller sınıfından. Ancak çeyrek asır önce, politika ve birkaç yıl sonra da A.D. Saharov'un çevresindeki rejime karşı faaliyetler beni cezbetti ve bilimsel çalışmalarıma yeniden başlamak için sınırsız olanaklar ülkesi olan Amerika'ya gittim. Yetenekli bir matematikçi olan Boris'e gelince o, Rusya'da kaldı ve o da bilim konusunda muvaffak oldu. Ancak 1991 yılında Rusya'da devrim oldu ve Rusya'da da sınırsız olanaklar ortaya çıktı. 


Bu kimin aklına gelirdi ki? İlk otomobil imparatoru olan Boris, 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önce efsanevi bir şekilde zengin, ardından da 90'lı yılların ortalarında skandallı özelleştirme ihalelerinin son derece başanlı katılımcısı olan bir 'oligark' oldu. Berezovskiy, 1996 yılında Yeltsin'in komünistlere karşı kazandığı zaferinde kilit rol oynadı. Zira, seçim öncesi kampanyanın finansmanını yapan ve idare eden oligark konsorsiyumunu o organize etmişti. 

İstihbarat servisi ile Boris arasındaki uzlaşmazlık, özellikle bu dönemde başladı. Yeltsin'in emniyet amiri olan General Korjakov ve FSB Şefi Barsukov, seçim öncesi kampanyanın en hararetli günlerinde darbe yapmaya çalıştılar. Devlet Başkanı, seçimleri iptal etmesi, Duma'yı lağvetmesi ve Komünist Partiyi yasaklaması için ikna etmeye çalıştılar. Yeltsin'i demokrasi yönünde ilerlemeye ikna edenlerden biri Boris'ti. Oligarklar ile Yeltsin çevresindeki generaller arasındaki cepheleşme, generallerin yenilgisi ve Korjakov ile Barsukov'un istifasıyla sonuçlandı. 

Ancak Putin'in iktidara gelmesinden sonra, Boris Berezovskiy'in Kremlin'deki yıldızı söndü. İstihbarat servislerinin Kremlin üzerindeki etkisi ciddi şekilde arttı. Basın özgürlüğü baskı altına alındı, devlet düzeni değiştirilmeye başlandı, yani otoriter 'iktidar hiyerarşisi' inşa edildi, Çeçenistan'da savaş yeniden başladı. Duma üyesi olan Boris'in televizyon kanalı ve birkaç gazetesi, yeni devlet başkanının politikasını açık bir dille eleştirdi. 'Kursk' denizaltısının kazası bardağı taşıran son damla olmuştu. Putin'in bu trajik günlerdeki faaliyetlerinin ORT televizyon kanalında son derece sert eleştirilere maruz kalmasının ardından Devlet Başkam, Berezovskiy'den kanalın yönetimini Kremlin'e devretmesini talep etti. Red cevabı alan Putin, Boris'in ezeli düşmanları olan istihbarat servislerine, ona her türlü 'baskıyı' yapmalan için talimat verdi. 
Telefonuyla beni New York'taki yatağımdan kaldıran Boris Berezovskiy, Rusya'da Sovyet sonrası 'ilk siyasi mülteci' oldu. 

Boris'in telefonundan birkaç saat sonra, Washington'daki 


Beyaz Saray'ın başkanlık bürosuna gittim, orada eski bir tanıdıgımla randevum vardı. Kendisi Milli Güvenlik Konseyi'nde çalışıyordu ve Devlet Başkanı Clinton'un Rusya'dan sorumlu danışmanlarından biriydi. 

Kimliğime şöyle bir göz atan zenci polis: 

- İkinci kat, soldaki koridor, diye mırıldandı. 

Arkadaşım masadan kalktı ve elini bana doğru uzatarak: 

- Senin için on dakika ayırdım, dedi. İki hafta sonra seçimler var ve senin de anlayacağın gibi, Rusya ile ilgili konular şimdi kimsenin umurunda değil. Peki ya senin şu telefonda konuşulamayacak kadar acil işin nedir? 

Ona Litvinenko'yu anlattım. 

- Türkiye'ye gitmeyi ve onu sizin büyükelçiliğinizden almayı düşünüyorum, dedim. 

- Resmi bir görevli olarak sana Amerikan Hükümeti'nin, Rus istihbarat servis mensuplarının ayartılması ve karşı tarafa geçenleri mükâfatlandırma işiyle ilgilenmediğini söylemem gerekiyor, diye cevap verdi. 

- Bu profesyonellere göre bir iş ve sen bir profesyonel degilsin. Bu iş tehlikeli olabilir. Sen tahmin edilemeyen sonuçlar Zincirinin ne olduğunu biliyor musun? Bu işe bir bulaşırsan, durumu kontrol edemezsin; birinin ardından diğeri başlar, seni nereye götürür belli değil. Benden sana bir nasihat: Eve git ve bu hikâyeyi unut. 

Telefonun diğer ucundaki Saşa'nın heyecanlı sesini hatırlayarak: 

- Peki Litvinenko'ya ne olacak? diye aptalca bir soru yönelttim. 

- Bu senin sorunun değil, dedi arkadaşım. O, büyük bir çocuk ve nereye gittiğini biliyor. 

- Peki, tamam. Eğer her şeye rağmen sizin büyükelçiliğe giderse onu neler bekliyor? 

- Birincisi, onun oraya girmesine izin vermezler. Orada ciddi bir güvenlik var. Zira orası Ankara, Kopenhag değil. Bu arada, 


kendisi ne tür belgeleri kullanıyor? 
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- Bilmiyorum. 

- İkincisi, eğer her şeye rağmen oraya girmeyi başarırsa onunla Konsolosluk görevlileri konuşacaktır. Zira bu onların görevi, diye gülümsedi arkadaşım. Hiç kimsenin Amerika'ya girmesine izin vermezler. 

- Ancak o ziyaretçi vizesi talep eden sıradan biri değil ki. 

- Eğer bunu kanıtlamayı başarırsa... (Arkadaşım uygun sözcüğü bulmak için biraz durakladı) 'diğer görevlilerin' onunla konuşmaları mümkün olabilir. Prensip olarak ona yardımcı olabilirler, ancak bu şeye bağlı... 

- Onun ne teklif edeceğine mi? 

- Sen tahmin et. 

- Hiçbir fikrim yok. 

- İşte görüyorsun, sana söylüyorum, sen bir profesyonel degilsin, diye güldü arkadaşım. En iyisi her şeyi unutmak. 

- Peki ya toplum önüne çıkıp bir basın toplantısı düzenlesek nasıl olur? 

- Türk basını için mi? diye güldü arkadaşım. 

- Tamam, her şeyi anladım. Düşünmem gerekiyor. Eğer her şeye rağmen oraya gitmeye karar verirsem, isterdim ki her ihtimale karşı orada birinin bundan haberi olsun. Ne de olsa ben bir Amerikan vatandaşıyım. 

- Biz özgür bir ülkede yaşıyoruz. Biletini al, git. Ama sen haklısın, eğer büyükelçiliktekiler seninle ilgili bilgiye sahip olurlarsa, başına bir şey gelmesi halinde sana zarar verilmeyecektir. 
Dışişleri Bakanlığında tanıdığın var mı? 

- Evet. N.'yi tanıyorum. 

N. Madeleine, Allbright'ın Rusya'dan sorumlu danışmanlarından biriydi. 

- Sen N.'yi tanıyor musun? İşte bu harika. Ona telefon et. 


- Hoşça kal, seçimlerde basanlar. 
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N. toplantıdaydı. Beni ancak akşama doğru arayabildi. Durumu kısaca ona anlattım ve Türkiye'de olayların olağanüstü gelişmesi halinde onu aramak için izin istedim. 

- Elbette, istediğin zaman ara, diyerek bana ev telefon numarasını verdi. 

Bir sonraki ziyaretimi New York'taki CBS Televizyon Şirketine yaptım. Orada da bir diğer yakın arkadaşım olan Profesör Garry vardı. Zamanında Tomsk'ta herkesin verem olduğu bir hapishane ile ilgili program yapması için ona yardımcı olmuştum. 

Garry: 

- Taraf değiştiren biri Türkiye'de mi? diyerek heyecanla odanın içerisinde koşmaya başladı. Elçiliğe kamera göndereceğim! 
Oraya girmeden önce bize bir demeç verecek mi acaba? Bu çok sıra dışı bir şey olacak! Ooo bu süper! O, bizimkilere tüm Rus ağıyla ilgili bilgi verecek. 

- Dur Garry sabırlı ol, bu kadar çabuk değil. O hiçbir ağla ilgili bilgi veremez. Zira o bir casus değil, sadece bir aynasız. Kameraya gerek yok. Seni sadece her ihtimale karşı uyarmak istedim. Zira her şey olabilir. Eğer Ruslar veya Türkler onu kaçıracak ve iade edecek olurlarsa, işte o zaman kamera gönderirsin. 
Şimdilik bundan hiç kimseye söz etme. 

- Tamam tamam, söz veriyorum. Peki, sen portatif kamerayı yanına alamaz mısın? Oraya gidene kadar onu çekersin. Çok sıra dışı, çok. Farz et ki ona ateş açtılar, amma da hikâye olur ha! Şaka şaka. 

- Senin şakaların da tam eşek şakası. Kamerayı alacağım, yalnız bana nasıl kullanıldığını öğret. 

Daha sonraki görevim, planlarımı evde açıklamaktı. Zira eşim Svetlana, Türkiye'ye gitmek ve kaçak Rus yarbayını Amerikan Büyükelçiliğine teslim etmek için can atmıyordu. 

- Aklını mı yitirdin sen? dedi eşim. Türkler seni hapse atarlar. Oraya gelip seni nasıl ziyaret edeceğim? 


- Neden beni hapse atsınlar? 
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- Sen bu adamı tanımıyorsun bile. Belki de o bir eşkıya veya katil ya da onu Berezovskiy'i öldürmesi için bizzat gönderdiler. 
Sonra suçlu olan sen olacaksın. 

- Svetlana, sen suçu ispat edilene kadar suçsuz olma diye bir şey duydun mu? Şüpheler mağdur olan kişinin lehine olacak şekilde yorumlanıyor. Ayrıca o ne eşkıya ne de katil. Eğer onu Rusya'ya iade ederlerse, orada onun kafasını koparırlar. 

- Bırak onu Boris götürsün. Sen 'Aslan Payı'nı okudun mu? 
Orada her şey yazıyor. Etrafındaki herkesi kurşuna dizdiler ama oligarkın umurunda bile değil. 

- 'Aslan Payı... Bu kitap çok satsın diye yapılmış, sanatsal şekilde dramatize edilmiş bir icat. Bu arada bunu, benden Boris istemedi. Türkiye'ye gitme fikri tamamıyla bana ait. 

- Peki, seni oraya çeken şey nedir, bunu açıklar mısın? 

- Doğruyu söylemek gerekirse bilmiyorum, sadece kendimi tutamıyorum. Eğer gitmezse sonra pişman olacağımı hissediyorum. 

- O zaman ben de seninle gideceğim. Eğer orada seni vururlarsa bu sırada yanında olmak isterim. Ayrıca Türkiye'ye daha önce hiç gitmemiştim. 

Küçük bir sahil oteline yerleşen Litvinenkolar, onlardan bihaber olanlar için Antalya'da on binlerce bulunan tipik tatilciler gibi görünüyorlardı. Her sabah sahilde koşu yapan sportmen görünümlü aile reisi, iki haftalık bronz bir teni olan sevimli eşi ve altı yaşındaki afacan çocukları, yerli sakinlerde herhangi bir şüphe uyandırmamıştı. Zira onlar için Rus turist, refah kaynağı ve yerli ekonomiyi harekete geçiren en önemli unsurdu. Litvinenkolar, bizim gelişimizle birlikte rehber ve ayrıca yerel örf ve adetlerin yorumculuğu rolünü memnuniyetle üstlenerek kendilerini 


âdeta Antalya'nın yerlisi gibi hissetmişlerdi. 
Tolik* Litvinenko, ikindi vakti müezzinin minareden hoparlörle yayılan feryadı duyulduğunda Svetlana'ya: 


* Anatoliy isminin kısa söylenişi. 
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- Neden bağırıyor biliyor musun? diye sordu. Türkler, Allah'ına ibadet etsinler diye 'Allahu Ekber' diye bağırıyor. 

Dikkatlice bakıldığında, kaçaklar üzerinde son ayların etkisini gösteren yorgunluğu fark ediliyordu. Bu, Saşa'nın görüş alanına giren her yeni insana yönelttiği sorgulayıcı bakışlarından, Marina'nın ağlamaktan kurumuş gözlerinden ve yerinde duramayan Tolik'in sürekli olarak yetişkinlerin ilgisini üzerine çekmeye çalışmasından belli oluyordu. 

Saşa'nın ilk sorusu: 

- Ne düşünüyorsun, sence Amerikalılar bizi alacaklar mı? oldu. 

- Önce onlara ulaşmamız gerekiyor. Belgelerinizi göstermemiz lazım, dedim. 

Türkiye, Rusya da dahil olmak üzere birçok ülke vatandaşı- nın vizesiz, daha doğrusu ülkeye giriş sırasında 30 Dolar ödeyip vize alınarak girilen birkaç ülkeden biri. Marina ve Tolik, Türkiye'ye Rus yurtdışı hususi pasaportu ile turla gittikleri İspanya'dan gelmişlerdi. Saşa'nın belgesi sahteydi, arama sırasında gerçek pasaportuna el koymuşlardı. Bana, Rusya ile sınırdaş ülkelerden birine ait olan, kendi fotoğrafının bulunduğu, ancak başka birinin adına düzenlenmiş pasaportu gösterdi (Şaşa rica ettiği için ülkenin adını açıklamıyorum). 

Şaşırmıştım: 

- Nereden buldun bunu? 

- Nerede çalıştığımı unuttun herhalde. Çocuklar yaptı. 100 
Rublen olacağına, 100 dostun olsun. 

- Olağanüstü kaliteli yapılmış. Sen olduğun nereden belli? 

Rusya sınırları içinde kullandığı kimliğini, ehliyetini ve FSB'nin Emektar Görevlisi kimliğini” gösterdi, 

- İşte. 

- Peki, Moskova'da amirlerin, senin orada olmadığını tespit 


etmediler mi hâlâ? 


* Rusya'da uzun bir süre aynı kuruma hizmet edenlere verilen kimlik 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- Evet, telefon ettim, bir haftadır deli gibi beni alıyorlarmış. 

- Buradan mı aradın? Demek ki senin Türkiye'de olduğunu biliyorlar. 

İngiliz şirketine ait telefon kartını gösterdi: 

- Bak, bununla aradım. Bu merkez bilgisayar üzerinden geçiyor, aramayı izlemek imkânsız. 

- Aramamalıydın. 

- Dinle beni, bizim ihtiyarlara her şeyin yolunda olduğunu söylemem gerekiyordu. Zira Rusya'dan ayrılacağımı hiç kimseye söylememiştim. Marina da annesini aradı, Tolik'le birlikte İspanya'da olduğunu söyledi. Allah belalarını versin, köpek herifler bizi tavşan gibi kovalıyorlar. 

Marina ve Svetlana ile birbirimize baktık. Bu, birkaç saatlik konuşmanın ilk duygusal belirtisiydi, ancak Saşa'nın sakinliğini muhafaza edebilmesi için nasıl çaba harcadığı belli oluyordu. 

- Aslında şuradan yola çıkmak gerek: Onlar senin yurtdışında olduğunu biliyorlar. Diyelim ki sen banka soydun ya da birini öldürdün, ne kadar süre sonra seni arananlar listesine ekleyebilirler? 

- Yeteri kadar çabuk ancak onlar, sahte olduğu bilinen bilgileri Interpol'e vermekten kaçınacaklardır. Önce benimle ilgili bir dosya tasarlayacaklar, gerçekçi görünmesi için bunu bana uygun bir şekilde yapacaklardır. 

- Demek ki birkaç günümüz daha var. 

Uçağa binmemeye karar verdik, kiraladığımız otomobil ile Ankara'ya gittik. Zira uçakta pasaport ibraz etmemiz gerekiyordu, Saşa'nın sahte soyadının uçak şirketinin bilgisayarına girmemesinin daha iyi olacağını düşündük. Açık ve dolunaylı bir gökyüzünün olduğu bir geceydi. Taşlı çölü geçerek boş asfalt yolda hızla ilerliyorduk ve Şaşa, direksiyon başında uyuklamamam için bana aynasız- 


ların yaşamları ile ilgili hikâyeler anlatıyordu. 
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Ankara'da Sheraton Oteli'nde Joe bizi bekliyordu. Mülteci hakları konusunda uzman olan Joe, kısa boylu, bıyıklı, New Yorklu bir avukattı. Kendisini işlerinin olduğu Avrupa'dan Ankara'ya bir günlüğüne gelmesi için ikna etmiştim. Şaşa'yı dinledikten sonra Joe şöyle dedi: 

- ABD'den siyasi sığınma talep etmek için yalnızca ABD topraklarında bulunmak gerekmektedir. Büyükelçilik bu iş için uygun değil. Eğer ülkenizde size dini, siyasi ve etnik konularda baskı uygulandığını düşünüyorsanız, yurtdışında bulunduğunuz zaman mülteci vizesi için başvuruda bulunabilirsiniz. Bu bağlamda daima fazlasıyla dolu olan yıllık mülteci kotası mevcuttur. Bu nedenle giriş için aylar, bazen yıllarca beklemek gerekebilir. Anladığım kadarıyla sizin zamanınız yok. 

Tercümeyi dinleyen Şaşa: 

- Doğru anlamış, dedi. 

- Sovyet rejimine karşı koyanların zamanında, hatta sadece onların değil, ülkesine dönmek istemeyen sıradan şahısları bile anında Amerika'ya alıyorlardı, dedim. 

- O zaman Soğuk Savaş vardı, dedi Joe. Prensip olarak böyle bir giriş sistemi var, 'parola' olarak adlandırdığımız bu sisteme göre sıra beklemeden 'toplumsal önem' nedeniyle vize veriyorlar. 
Bunun için Dışişleri Bakanlığı veya Beyaz Saray'ın üst düzey makamlarından izin gerekiyor. Senin tanıdığın var mı? diye bana sordu. 

- Tanıdığım olmasına var ancak şimdi seçimler var, kimse onların umurunda değil. 

- Her ihtimale karşı, belgelerin sistemde olması için, size mülteci vizesi için formalite icabı başvuruda bulunmanızı tavsiye ederim, sonra onlar burada beklerken sen ABD'ye git ve 'parola' hakkını almaya çalış. 

Marina: 


- Ben Türkiye'de kalmak istemiyorum, dedi. 
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- Evet, Türkiye'den problemsiz bir şekilde sınır dışı ediyorlar, dedi Joe. Zira insanlar genellikle Türkiye'den gitmek için sıgınma talep ediyorlar, Türkiye'de yaşamak için değil. 

- Söyle ona, bu iş sınır dışı edilmeye varmayacak. Bizimkiler benim burada olduğumu öğrenir öğrenmez buraya gelip bizi şuracıkta, bu barda vuracaklar, dedi Şaşa. 

-Joe, Şaşa bir devlet güvenlik subayı, tekrar kendi ülkesine dönen sıradan bir Yahudi değil. Onu gerçekten vururlar. 

- Size bu konuyla ilgili bir sır verebilirim, dedi Joe. CIA'in daima boş 'green kart' yedekleri vardır, yani daimi ikâmet izni. Bunun için sadece soyadı gerekiyor. Eğer şahıs onlara lazımsa tüm göçmen prosedürlerini aşarak birkaç saat içinde Washington'da olabilir. Ancak bu bir anlaşma. Siz onların malısınız, onlar da sizin sığmağınız. Karar vermelisin: Tiranlığm kurbanı mı olacaksın, yoksa sırlar tüccarı mı? İkisi birden çok zor. 

- Şaşa, satabileceğin gizli bilgiler var mı? 

- En önemli sır, Servis'te kimin kaç para aldığı ve tarifelerin neler olduğu. Bendeki sırlan sen düşün. Bir basın konferansı daha düzenleyebilirim. FSB'nin, Çeçenlerin üstüne atmak için konutlan nasıl havaya uçurduğunu açıklayabilirim. Veya eğer onlar için ilginçse Listyev'i kimin öldürdüğünü anlatabilirim. 

- Kim bu Listyev? diye sordu Joe. 

- Öldürülen bir Rus gazeteci, bunun işimizle bir alakası yok, dedim. 

- Tesadüfen kurşunlanan bir Amerikalı yok mu? 

- Amerikalı var. Paul Tatum, hatırlıyor musun? Onu kimin yere serdiğini biliyorum. 

- Kim bu? diye sordu Joe. 

- Moskova'daki Radisson Oteli'nin sahibi, şehrin merkezinde kimliği meçhul kişilerce vuruldu, diye açıkladım. 

- Bu daha iyi. Zavallı Paul'un istihbaratla, CIA ile bir işi ola- 


bilir mi? 
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- Sanmıyorum, bu sipariş üzerine yapılan ticari bir hesaplaşmaydı. Ama bizim çocuklar buna katıldılar, dedi Şaşa. 

- CIA'in işine yaramaz, dedi Joe. Ancak, 'parola' alımını kolaylaştırmak için gazetede bu konuyla ilgili olarak, örneğin Amerikan vatandaşını kimin öldürdüğünü bilen şahıs Türkiye'de' başlığı altında bir haber organize edilebilir. Eğer o bu bilgilerle ABD'de olsaydı, sığınma hakkını ve sıra beklemeden mülteci vizesini üç hafta içinde alırdım. 

- Peki, o sadece uçağa binip New York'a uçsa ve polise teslim olsa? 

- Onu uçağa bindirebilmek için Amerikan vizesi gerekli. 
Eğer ABD'ye vizesiz nüfuz ederse, örneğin yüzerek, bu yasadışı sınır ihlali olur ve onu iş aydınlanana kadar hapse atarlar. 

- Her şey anlaşıldı, dedim. Demek planımız bu: Büyükelçiliğe gidelim, dilekçe verelim ve basını organize etmeye çalışalım. Sonra 'parola' alacağız. Herkes kabul ediyor mu? Sessizlik, kabul etmek demektir. Bilgi için teşekkürler Joe, New York'ta görüşürüz. 

Ertesi günün sabahı Svetlana, ortamı kolaçan etmeye gitti. 
Döndükten sonra: 

- Saat tam 10.00'da sizi konsoloslukta bekliyorlar. Onlara her şeyi anlattım ve nedense her şeyi çok çabuk anladılar. Onların bizi tanıdığına dair bir hisse kapıldım. Kısacası, sıra beklemeden Amerikan vatandaşlanna hizmet veren bölüme gideceksiniz. 

Büyükelçiliğe gitmeden önce Şaşa, kameraya hayat hikâyesini, ABD'den sığınma talep etmesinin nedenlerini ve Amerikalı Paul Tatum'un öldürülmesi ile ilgili bilgisi olduğunu anlattı. Kasedi, New York'taki CBS Genel Yayın Müdürlüğüne iletilmesi talimatı ile hava alanına giden Svetlana'ya verdik. Svetlana'yı uğurladıktan sonra Şaşa, Marina, Tolik ve ben büyükelçiliğe gittik. 

İki polis otomobilinin gözetimi altındaki çit boyunca uzanan Türklerin oluşturduğu uzun kuyruğun önünden geçerek cam ku- 


lübeye yaklaştık. Amerikan pasaportumu çıkarttım. Bizi gerçekten 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de bekliyorlardı. Gömlek ve kravatlı, nazik genç bir bay, deniz piyadesine bir şeyler söyledikten sonra, cep telefonlarımızı ve pasaportumu aldı ve bize metal zincirli ziyaretçi kartı verdi. 

Genç bay ismini söyleyerek: 

- Ben konsolosum, dedi. 

- Birleşik Devletler Büyükelçiliğine hoş geldiniz. Sizin için bir randevu ayarlandı. Bay Litvinenko, belgelerinizi almama izin verir misiniz? 

Bizi boş bir koridordan geçirdiler. Bize eşlik eden kişi, şifreli kapının kodunu girdi, demir kapı açıldı ve bir diğer deniz piyadesi, bizi penceresi olmayan tuhaf bir odaya götürdü. Ortada sandalyeler ve bir masa duruyordu, tavanda ise dönüp duran bir vantilatör. Yukarıda video kameranın objektifi bize bakıyordu. 

Şaşa ile bakıştık. Buranın casus romanlarında okuduğum gibi ses geçirmeyen ve dinlenmesi imkânsız bir oda olduğu belli oluyordu. 

Masanın etrafına henüz oturmuştuk ki kapı açıldı ve kırk yaşlarında gösteren gözlüklü bir Amerikalı daha içeri girdi. 

Konsolos: 

- Bu, benim meslektaşım Marc, polis şubesinde ikinci kâtip, dedi. 

Her şey, Washingtonlu arkadaşımın söylediği gibi oluyor, diye düşündüm: Konsolosluk çalışanları ve 'diğer görevliler. 

Konsolos: 

- Sizi dinliyorum Bay Litvinenko, dedi. Nasıl yardımcı olabilirim? 

Daha sonra, her şey avukatın senaryosuna göre gelişti. Şaşa, hikâyesini tekrarladı ve ABD'den ona ve ailesine sığınma hakkı verilmesini istedi. Konsolos ise yaklaşık olarak Joe'nun söylediklerini söyledi: 

- Durumunuzu anlıyoruz ve sizin için çok üzgünüz, ancak sı- 


gınma hakkı büyükelçiliklerde verilmiyor. Mülteci vizesine gelince 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araştırma zaman alıyor, lütfen anketi doldurunuz, biz elbette prosedürleri hızlandırmaya çalışacağız, ancak karan veren Washington. 
Sizinle temas kurabileceğimiz telefon numaranızı bırakınız. 

Ben, Litvinenkolar için Washington'da 'parola' almayı deneyeceğimi, orada baglantılanmın olduğunu söyledim. 

- Bumakul,dediKonsolos.......... 

Vantilatöre rağmen oda sıcaktı, susamıştım. Çok önemli bir şeyler olduğunu hisseden Tolik suskundu. Marina'nın yanaklanndan kocaman gözyaşlan süzülüyordu. 

- Bay Litvinenko'nun çok özel durumunu göz önünde bulundurduğumuzda onlann güvenliği için endişelenmeyi gerektiren dayanaklar mevcut. Araştırma tamamlanıncaya kadar onlan, örneğin elçilik mensuplarının ikamet ettiği güvenli bir yere yerleştirmek mümkün değil mi, diye sordum. 

- Maalesef, bu tür olanaklanmız yok. 

O ana dek hiç konuşmayan Marc konuşmaya katıldı: 

- Hangi otelde kalıyorsunuz? 

- Sheraton'da. 

- Oda kimin adına kayıtlı? 

- Eşimin adına, dedim. Onun soyadı farklı. 

- Biliyoruz, dedi Marc. Kendisi sabah buradaydı. Tehlikeyi abarttığınızı düşünüyorum. Sheraton bir Amerikan tesisidir. 
Ayrıca biz Müslüman bir ülkedeyiz. Burada terör eylemi tehlikesi var, bu nedenle Sheraton'da güvenliğe önem vermek zorundalar. Bay Litvinenko ile baş başa birkaç kelime konuşmak isterdim. 

Marc sorumu önceden tahmin ederek ekledi: 

- Tercüme gerekmiyor. 

Şaşa başını salladı ve biz odadan çıktık. Daha sonra, Konsolos bizi kulübeye götürdü, belgeleri iade etti ve başarılar di- 


leyerek vedalaştı. 
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Birkaç dakika sonra Şaşa göründü. Solgun olmasına rağmen iyi görünmeye çalışıyordu. 

Taksiye bindiğimizde 'Ne oldu?' diye sordum. 

- Hiçbir şey. Adamın her şeyden haberi var. Onu bunu tanıyıp tanımadığımı sordu. Sorduğu kişilerin çoğunu şahsen tanımıyorum ama duydum. Onlann ilgisini çekebilecek bir şeyler bilip bilmediğimi sordu. Olmadığını söyledim. Sessiz kalmak veya kamuoyu açıklaması yapmayı planlayıp planlamadığımı sordu. Konuşacağımı, patlamalar hakkında kitap yazmak istediğimi söyledim. "Başarılar dilerim, bu bizim bölüme göre değil," dedi. 

O günün akşamı yemek hüzünlü bir atmosferde geçti. Tolik gereksiz kaprisler yaptı, bir şeyler düşündüğü belli olan Şaşa konuşmadı, Marina ve ben çarpıcı sohbet konulan bulduk. Ertesi günün sabahı aynlmak zorundaydık. 

Şaşa birden şöyle dedi: 

- Bizi takip ediyorlar bile. Elinde gazeteyle barda oturan adamı görüyor musun? Kattaki holde oturuyordu, sonra buraya indi. Şimdi kontrol ederiz. 

Şaşa, masadan kalktı ve tuvalete gitti. Adam, tuvaletin kapısını görebileceği şekilde döndü. Şaşa tuvaletten çıktı, lobiye doğru yöneldi. Adam onu görüş alanında tutabilmek için yeniden şekil değiştirdi. 

Yaptığı küçük gezinti doğal görünsün diye büfeden aldığı gazeteyi bana veren Şaşa: 

- Ben de bu şekilde takip yapsaydım beni çoktan işten çıkanrlardı, dedi. Al oku. 

ilk sayfaya şöyle bir göz attım. Bu İngilizce basılmış yerli bir gazeteydi: "Turkish Times'. Sütunun yansını kaplayan başlıkta şöyle yazıyordu: 'Rus Avı". Makale, fahişelik ve Batı Avrupa'ya yasadışı mülteci nakli ile bağlantılı iki yüz bin Rus'un süresi dolmuş 


vizelerle Türkiye'de bulunduğundan, hükümetin onları yakalayıp 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sınır dışı ettiğinden bahsediyordu. "Tam da zamanında. Bereket versin Şaşa ingilizce bilmiyor," diye düşündüm. 

- Ne düşünüyorsun, sence adam yalnız mı? dedim. 

- Yalnız. Başka türlü olsa benim peşimden kattan bara koşmazdı. Geceleyin daha fazla insana gerek yok, zira otelden bir yere çıkmıyoruz. Muhtemelen büyükelçiliğin orada bizi tespit ettiler. Eğer büyükelçilikleri kontrol altında tutuyorlarsa mutlak surette tespit etmişlerdir. Buradan ayrılmamız gerekiyor. 

Birbirimize baktık ve ikimiz bir ağızdan: 

- İyi ki arabayı iade etmedik, dedik. 

- Marina, Alik'ten onun odasının anahtarını al, yalnız fark ettirme, dedi Şaşa. 

- Sanki Tolik'le uyumaya gidiyormuşsun gibi yukarıya çık, eşyaları topla, her şeyi Alik'in sekizinci kattaki odasına götür ve orada onu bekle. 

Plan şuna göre yapılmıştı: Eğer gözlemci gerçekten yalnızsa Saşa'nın kuyruğundan ayrılmayacak ve Marina'nın yer değiştirmesi fark edilmeyecekti. 

Marina esnedi ve Yarın görüşürüz çocuklar' diyerek uykulu Tolik'i peşinden asansöre kadar sürükledi. On beş dakika sonra Şaşa ile ben de kalktım. Adam barda yerinde kaldı. 

- Arabayı al ve garaja git, diye talimat verdi Şaşa. 

- Hazır olduğun zaman beni cepten ara. 

Şaşa yedinci kata çıktı ve odasına gitti. Ben sekizinci kata çıktım, merdivenden yedinci kata inerek dikkatli bir şeklide yedinci kattaki hole göz attım. Adam bardan gelmiş ve orada gazete okuyordu. Odama çıktım. Marina kitap okuyor, Tolik giyinik vaziyette benim yatağımda uyuyordu. 

Tüm eşyaları ve uyuyan Tolik'i arabaya taşımak için asansörle iki posta yapmamız için on beş dakika gerekmişti. Her şey hazır ol- 


duğunda Saşa'yı aradım. Üç dakika sonra arabamız Sheraton Oteli'nin yeraltı garajından fırlamış ve elimizde şehrin haritası olmadığı için nereye olduğunu bilmediğimiz bir yöne doğru hareket etmişti. Saate baktım. Gecenin bir buçuğuydu. 

Saşa'ya: 

- Sence gittiler mi? diye sordum. 

- Allah bilir. Eğer yalnızsa gitmiştir, şehirde bunu söylemek mümkün değil. Şimdi asfalta çıkıyoruz, birazdan belli olacak. 

- Hangi tarafa gitmek gerektiğini bilsem söylerdim, dedim. 

Kavşakta, san taksilerden oluşan bir grup duruyordu. Birinci taksinin yanında toplanmış olan şoför sürüsü hararetli şekilde bir şey konuşuyordu. Arabayı durdurdum. 

ingilizce: 

- istanbul'a nasıl gidilir diye sordum? İstanbul, istanbul! 

Bunu uzun ve Türkçe bir açıklama izledi. Taksi şoförüne yaptığım hareketlerle peşimizde birilerinin olduğunu açıkladım ve bizi İstanbul yönüne götürmesini istedim. Yarım saat sonra, taksi şoförüyle hesaplaştık ve yola koyulduk. 

Şaşa, şosenin keskin virajını geçtikten sonra arabayı durdurmamırica etti. On dakika durduk. Görünüşe göre hiç kimse yoktu, yola devam ettik. 

Yolun büyük kısmını sessizlik içerisinde geçirdik. 

Bir gece önceki gezinin sevinci yerini hüzne bırakmıştı. 

- Kendimi canlı ele vermeyeceğim, dedi Şaşa birden. Eğer beni iade etmeye kalkışırlarsa kendimi öldürürüm. 

Dikiz aynasına baktım. Marina ve Tolik uyuyorlardı. 

Popüler psikoloji konusundaki bir kitabı anımsayarak: 

- Sanya‘ sakin ol. Olumlu şekilde düşünmeye çalış. Sonra her şey geçip gittiğinde boşuna heyecanlanmış olacaksın, diye nasihat ettim. 

- Senin bir hareket planın var mı? 


9 Saşa'nın bir başka söyleniş biçimi 
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- İstanbul'a gitmek, otelde rezervasyon yaptırmak ve uyumak. Gerisini sonra düşünürüz. 

- Direksiyona geçmemi ister misin? 

- Hayır, istemiyorum. Bizi durdururlarsa ehliyetinde başka bir soyadı, pasaportunda ise başka isim yazıyor. Hemen fark ederler................ www.cizgiliforum.com 

Şafakla birlikte yoğun bir sis ortaya çıktı. Kilometre göstergesine göre artık İstanbul'da olmamız gerekiyordu, ancak önümüzde sütten bir duvarı andıran yoğun bir sis bulutu vardı. Yoksa Türk taksi şoförü bize kötü bir şaka yapmış ve bizi ters yöne mi yönlendirmişti? O sırada benzinimiz bitti. Gidiyor ve aynı zamanda Washingtonlu arkadaşımın haklı olduğunu düşünüyordum, zira 'olayların beklenmedik şekilde gelişmesi' adı altındaki belirsizliğe doğru sürükleniyordum. Boş şosede benzinsiz bir şekilde kalakaldıktan sonra, bir Saat sonra nerede olacağımızı ve polisin gelip gelmeyeceğini ve bize belgelerimizi sorup sormaya- 


cağını bir tek Allah biliyordu. 


Gece gelen Boris'in telefonundan sonra geçen beş gün içerisinde eşimin bana sorduğu ve New York'tayken benim geçiştirdigim sorunun üzerinde ilk kez düşünmek için zamanım olmuştu: Beni Türkiye'ye çeken şey neydi? Bu sadece bir macera arayışı degildi. Bu, her şeyden önce geçmişle ilgili bir nostalji, yirmi beş yıl öncesine geri dönme fırsatıydı ki o zaman şimdi Saşa'nın hissetmek zorunda olduğu duygulan başka koşullarda hissetmiştim. 
Baskı rejimine meydan okumuş, devlet canavan tarafından ezilmemiş ve hatta onu aptal durumuna düşürebilen bir insan tarafından hissedilen bu iç özgürlüğün sarhoş eden hissinin, her açıdan korunmasız olma duygusuyla kanşımından ibaret olan bir duyguydu. Bu duygu, karanlık 70'li yıllann Moskovası'nda Soljenitsin'in kitaplannı dağıttığım ve siyasi tutuklularla ilgili bilgileri 


yabancı muhabirlere verdiğim zamandan beri, Amerika'da yaşadıgım refah yıllan boyunca unuttuğum, çeyrek asırdır bilinçaltım- da uyuklamakta olan kişisel korkunun üzerinde kazanılmış zafer duygusuydu. Boris haklıydı, yakında rejim aleyhtarlan yeniden Amerikan büyükelçiliklerine koşmaya başlayacaklar, umutsuz gençler, yayımlarını çoğaltacaklardı. KGB canavan ölmedi ve iki Çeçen savaşında kan emdikten sonra yeniden güç topluyor. Onlarla bir kez daha boy ölçüşme şansını nasıl kaçınrdım. 

Birdenbire sisin içinden yeşil bir levha ortaya çıktı: Atatürk Havalimanı- istanbul. İki yüz metre sonra ise uzun süre bekledigimiz benzin istasyonu duruyordu. 

Daha önce denediğimiz yöntemi tekrarlayarak bizi İstanbul Hilton Oteli'ne götürmesi için bir taksi şoförü kiraladık, iki yatak odalı odayı kiraladık, kapıya 'Lütfen rahatsız etmeyiniz' yazısını astıktan sonra güçlükle yatağa kadar sürüklendik ve yatağa yığıldık. 

Akşam üzeri saat 17.00'ye doğru uyandıktan ve Hilton Oteli'nin spor kulübündeki Türk hamamının zevkine vardıktan sonra plan yapmak için toplandık. Bu arada Dışişleri Bakanlıgını aramayı başarmıştım. Telefonda 'Bay N. seyahatte, yarın dönecek, bir notunuz var mı?' yanıtını aldım. Ayrıca Şaşa ve Marina konuştuklarımı duymasınlar diye lobiye inerek Berezovskiy'i de aradım. 

- Sence tanıdığın 'parola' alabilecek mi? diye sordu Boris. 

- Doğruyu söylemek gerekirse emin değilim, diye cevap verdim. N. resmi bir şahıs ve bana sempati duymasına rağmen kuralların dışına çıkmayacaktır. Eğer bana bir şey olursa elbette yardım edebilir, zira ben Amerikan vatandaşıyım. Saşa'ya gelince onun Amerika'ya girişinin 'toplumsal önemini' belirgin bir şekilde belgelemek gerekiyor ve ben yalnızca tek bir olasılık görüyorum, Şaşa Tatum'un katilinin kim olduğunu bildiğini söylüyor. 
Ancak bürokrasi çok yavaş işliyor, haftalar söz konusu. Şaşa için 


The New York Times'ta bir röportaj organize etmeyi deneyebiliriz; bu, 'parola' alımını mutlak surette kolaylaştıracaktır. Ancak eğer kamuoyuna teşhir edersek Rusya onun derhal iade edilmesini talep edecektir, bu durumda biz Türklere açıklama yapmak zorunda kalacağız. Bu arada, Şaşa burada sahte pasaportla bulunarak Türk kanununu ihlal ediyor. Bu arada eğer 'parola' alacaksak Amerikalılar ona hangi pasaporta vize verecekler, bu da meçhul. Sahte pasaporta mı? Orada soyadı farklı. 

- Ankara'da gerçekten sizi takip ettiklerini mi düşünüyorsun? 

- Bence evet. 

- O halde Türklerden onun iade edilmesini her an talep edebilirler. 

- Eğer sessiz sedasız oturursak bizi bulamazlar. Asıl problem benim burada uzun süre kalamayacak olmam ve Saşa'nın sinirlerinin son haddinde olduğu. 

- Yat kiralayabilir ve bir süre uluslararası sularda seyredebilir. 

- Peki, sonra ne olacak? 'Hayalet gemi' gibi sonsuza dek yüzecek mi? Büyük bir şehirde bir şekilde saklanmak mümkün, yatta ise saklanmak mümkün değil. Er ya da geç bir yerlerde kıyıya çıkması ve belgeleri ibraz etmesi gerekecektir. 

- Ne yapılabilir? 

- Benim bir planım var. Ancak şimdilik bunu sana söylemeyeceğim, git ve seni kimin dinlediğini öğren. 

Planım çok basitti. ABD'den sığınma hakkı talep etmek için Amerika topraklarında olmak gerekiyor. Amerika havaalanında aktarma yaparak vizesiz gidebilen herhangi bir ülkeye bilet almak ve aktarma sırasında sığınma hakkı talep etmek gerekiyordu. İnternete girdim. Barbados ve Dominik Cumhuriyeti'ne gidiş için Ruslardan vize talep edilmediğini öğrendim. 


- Yaşasın, yarın Miami'ye uçuyoruz! 
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Fakat umduğumuz gibi olmadı. Delta Havayollarına açtığım telefon düş kırıklığı ile sonuçlandı. ABD'ye iniş için transit vize gerekiyordu. Vizesiz uçağa bindirmiyorlardı. 

Fakat artık tüneldeki ışığı görüyorduk. Yeniden internete girdim ve Batı Avrupa'ya sabah yapılan uçak seferlerinin tarifesini inceledim. Avrupa'da havaalanlarında transit uçuşlara vize olmadan izin verdiklerini kesin olarak biliyordum. Bir süre sonra: 

- Çocuklar nereye gidiyorsunuz? Fransa'ya mı, Almanya'ya mı, yoksa İngiltere'ye mi? diye sordum. 

- Benim için fark etmez, yalnız mümkün olduğu kadar çabuk toplanalım buradan, dedi Şaşa. 

Tolik de: 

- Fark etmez, dedi. 

- Ben Fransa'ya gitmek istiyorum, dedi Marina. 

- Ben İngiltere'nin daha iyi olacağını düşünüyorum. Orada sizin kim olduğunuzu açıklayabilirim. 

Ertesi sabah Türk Havayolları yolcularının kabul sırasının önünde tuhaf bir grup ortaya çıktı. Rusça konuşan bagajsız, ancak onlarca ülkenin kaşelerinin olduğu pasaportu olan sakallı bir Amerikalı, yaramaz bir küçük çocuk, beş bavuluyla birlikte güzel bir Rus kadın ve havaalanındaki kalabalığa profesyonel bakışlar atan, kapalı havaya rağmen koyu renk gözlük takmış olan sıradan bir ülkenin vatandaşı olan sportif görünüşlü bir adam. 
Grubumuzda bekleyen Türk polisinin bakışını yakaladığımda "Acaba şimdi ne düşünüyor?" diye bir şey geldi aklıma. Herhalde Şaşa benim yakın korumamdır diye düşünüyor olmalıydı. 

Atatürk Havalimanı'ndan Londra aktarmalı Moskova uçağı için uçuş işlemlerimizi yaptırdık. İşlemler sorunsuz geçti, ancak pasaport kontrolü sırasında sınır muhafızı Saşa'nın pasaportuyla il- 


gilenmeye başladı. Biz farklı sıralarda bekliyorduk. Muhafız Saşa'nın pasaportuna evire çevire bakarken bizim iç tarafta beklememiz gerekiyordu. Pasaportu her tarafından inceledi, ultraviyole ışınlarından geçirdi, bu üç dakika sürdü. En sonunda mührü bastı ve elini salladı: "Geçiniz!" Paçayı kurtardık diye düşündüm. 

Kalkışa beş dakika kalmıştı. Yarı boş havaalanında nefes nefese koşuyorduk. 

- Artık bitti mi? Bitti mi? diye sordu parlayan yüzüyle Marina. 

Ve orada onları gördüm. Spesifik görünümlü iki Türk, bizi birkaç metre uzaklıktan takip ediyordu. Yanılmam mümkün değildi, bizimle aynı hızda hareket eden yalnızca onlar vardı, âdeta aynı gruptaydık. 

- Görüyor musun? diye sordum. 

Şaşa başıyla onayladı: 

- Pasaport kontrolünde peşimize takıldılar. 

- Senin pasaportunla ilgili olabilir mi? 

- Evet, ama kimse görmedi ki. 

- Amerikalılardan başka. 

- Allah kahretsin, dedi Şaşa. 

Koşarak uçağın biniş kapısına gittik. Uçağa biniş işlemi bitmişti, biz sonuncuyduk. Bize eşlik edenler, boş koridordaki koltuğa oturdular ve zerre kadar bile utanmadan gözlerini üzerimiz- den ayırmadılar. Türk Havayolları üniforması giymiş olan bayan biletlerimizi ve pasaportlarımızı aldı ve bana, 

- Her şey yolunda mı? diye sordu. İngiltere vizeniz yok, di- 


yerek sorar gözlerle Saşa'ya ve Marina'ya baktı. 


Onlar direkt Moskova'ya uçacaklar diye açıkladım. İşte biletler. 


Londra- Moskova aktarma biletleri nerede? diye sordu bayan. 


Onları Londra'dan alacağız. 


Tuhaf, dedi bayan. İstanbul'dan direkt Moskova seferi ol- 


duğu halde neden Londra üzerinden uçuyorsunuz? 
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- Biz herzaman Londra üzerinden uçuyoruz, orada duty fre- e alışverişi yapacağız, süper mağazalar var, diye atıldı Şaşa. 

- Onları uçağa bindiremem. Müdüriyetten izin almam gerekiyor, dedi bayan ve telsizine birkaç Türkçe sözcük telaffuz etti. 

- Meslektaşım, belgeleri amirimizin görmesi için ofise götürecek. Sakin olun, seferi bekleteceğiz. 

Saşa'nın yüzü tıpkı bir cesedinki gibi solmuştu. Bizi takip edenlerden biri, Türk bayanın peşinden gitti, ikincisi ise hiç istifini bozmadan bizi gözetlemeye devam etti. Tolik'in elini tuttum ve yakındaki büfeden ona şeker almaya gittim. Yaklaşık on dakika geçti. Koridorun sonunda iki kişi belirdi: bayan ve bizim Türk. 

Bayan, belgeleri Saşa'ya vererek: 

- Her şey yolunda. İyi yolculuklar, dedi. 

Uçağa biniş körüğüne atladık. 

Kalkıştan önce Londra'daki eski eşimi aramayı başarmıştım ve ondan acil olarak Avukat George Menzin'i bulmasını rica ettim. 
Menzin'in oğlu Dunkan, benim oğlumla aynı sınıfta okuyordu. 

- Üç saat sonra Londra'da olacağım, dedim. Benimle birlikte olan arkadaşımın bir hukukçuya ihtiyacı var. 

- Neler olduğunu anladın mı? diye sordu Şaşa. 

- Evet, Türkler bizi uçağa kadar götürdüler ve biniş yapmamızı sağladılar. 

- Onların bilgisayarında benim sahte soyadım vardı. Bunu onlara yalnızca Amerikan Büyükelçiliği vermiş olabilir. Bu ne demek oluyor? 

- Bu demek oluyor ki Amerikalılar Türklere bizim hakkımızda bilgi verdiler, Türkler ise bizim Türkiye'den gitmemizin daha iyi olacağına karar vermiş olmalılar. Zira kimse yoksa problem de yoktur. 

- Bu demek oluyor ki buradan çekip gidiyoruz. Türkler başka bir şeye karar vermiş de olabilirlerdi ve ben şimdi Moskova'ya 


uçuyor olurdum, dedi Şaşa. 
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Aynı günün akşamı, İngiltere Hükümeti ile uzun saatler süren görüşmelerden sonra Heathrow Havaalanı'nda sandviçlerimizi yiyorduk. Birden cebimdeki telefon çalmaya başladı. 

- Bay Goldfarb'la mı görüşüyorum? Washington'dan Dışişleri Bakanlığından arıyorum. Bay N. sizinle görüşmek istiyor. 

- Aleks? Dün beni aramışsın. Neredesin? 

- Londra'dayım. Benim bir tanıdığım biraz önce İngiltere'den sığınma talebinde bulundu. 

- İngiltere'den mi? Bu harika, bırak kendileri halletsinler. Bana senin kaybolduğunu söylüyorlar. Otelden belirsiz bir yöne doğru çıkıp gitmişsin. Demek ki paçayı kurtardın. Başarılar diliyorum. 

- Şaşa, Ankara'daki otelde bizi takip edenin kim olduğunu biliyor musun? Onlar bizi kaybettiler. 

- Amma da aptallar. Bizimkiler olsaydı kaçamazdın. 

Bir buçuk yıl geçmişti ve bir gün bilgisayarımın ekranında Londra'dan gelen e-mail mesajı belirdi: Alik, oku!' Saşa'nın yazdığı kitabın orijinali gelmişti. Dosyayı açtım ve sabaha kadar bilgisayarın başından ayrılamadım. Ve birden Türkiye'ye yaptığım seyahatin ve daha sonra gelişen tüm beklenmedik olayların gerçek fikrinin ne olduğunu idrak ettim. 

Edebi açıdan yüksek değere sahip olmayan, ancak bende en az büyük siyasi değişiklikler ve ekonomik krizlerin bıraktığı izler kadar derin izler bırakan kitaplar var. Bu tür kitaplar toplumsal zihniyeti değiştirmektedir. Bu kitaplar, insanlara onlarla ilgili neler olup bittiğini basit ve anlaşılır bir dille anlatmaktadır. Artık insanların gözleri açılıyor. Olayların gidişatı değişiyor. Ve tarihi bellek oluşuyor. Bu tür kitaplara örnek olarak, 'Petersburg'tan Moskova'ya Seyahat', Anna Frank'ın Günlüğü' ve 'Çalışma ve Islah Kampları Genel İdaresi Takımadası' gibi kitapları sayabiliriz. 
Litvineko'nun 'LPG-Lubyanskaya Suç Örgütü' adlı kitabı da, bu 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tür kitapların arasına ekleniyor. Eğer bu kitap, bugün Rus okuyucuya ulaşırsa ülkedeki olayların gidişatını değiştirebilir. Eğer ulaşmazsa bile en kötü ihtimalle gelecek nesillerimiz, saf bir şekilde şafak zannettiğimiz alacakaranlığın aslında uzun ve soğuk 


bir karanlığın başlangıcı olduğunu öğrenebilirler. 


Aleksandr GOLFARB 
New York, Haziran 2002 


40 


Gazetecinin Notları 


istihbarat servislerinden kaçış: Skandala yol açan ve sürükleyici bir öykü. Onlarca rivayet, yüzlerce tahmin ve binlerce masal. 

Fakat bu sıra dışı bir kaçışın öyküsü. 'Kaçan beyaz yakalı ve şifreler, kodlarla güvenli evlerin adreslerine sahip olan üst düzey bir istihbaratçı değil. Kaçan, istihbarat servislerinin ağır işçisi, her işe koşan tazı köpeği, operasyoncu. 

Kendi kendine kaçtı: Yabancı rezidanslann yardımı olmaksızın. 

Ve tarihte ilk kez. 

FSB'yi kasıp kavuran panik normaldi. Zira o, çok fazla şey biliyordu. Ancak istihbarat servisleri, onun Batılı servislerle temas kurmasından endişe etmiyor. En korkunç olanı, operasyoncunun bildiklerinin Rus halkı tarafından öğrenilmesi. 

Operasyoncunun ilgilendiği her şey terörizm ve yolsuzlukla mücadele ile ilgilidir. Zira yolsuzluk Kremlin'in çalışma odalarına varıncaya kadar hükümetin tüm yapılarına nüfuz etmiş durumda. Ne yaparsan yap, bu bir devlet sırrı. 


Ve dahası birinin gözden kaçırması yüzünden, operasyoncunun FSB'nin en gizli başkanlığı olan URPO'da’ görev yapmasına izin verilmiştir. 

Söz konusu Başkanlık, 'devlet için tehlike teşkil eden kaynakların bertaraf edilmesi' ile ilgileniyordu. Daha net konuşmak gerekirse yargısız infazla. Fikir olarak her şey yeterince iyimser görünüyordu: Kaşarlanmış bir suçlu var, onu yasal yollarla yakalamak imkânsız, ancak kurşunla yakalamak mümkün. 
Fakat işin aslı, hangi 'kaynağın' devlet açısından tehdit oluşturduğunu sistemin kendisi çözmeye ve yine kendisi onu yok etmeye başladı. Yani istihbarat servisleri, kurşuna dizmek için bir 


nevi lisans aldılar. 


Devlet güvenliği tarihinde 'devlet açısından tehdit oluşturan kaynakların bertaraf edilmesi' ile ilgilenen bir yapı zaten mevcuttu: Beriya davası ile ilgili olarak on beş yıllık hapis cezasına çaptırılan tanınmış Pavel Sudoplatov tarafından yönetilmiş olan İçişleri Bakanlığı Halk Komiserliğinin Dördüncü Başkanlıgı. Hali hazırda, Sudoplatov aklandı. Güvenlik güçleri mensupları arasında efsanevi bir şahsiyet olarak kabul edilmektedir. Zira onların anlayışına göre, o vatanına ihanet etmemiş, yalnızca insanları öldürmüştür. 

Daha sonra ise Lubyanka binasında bulunan Dördüncü Başkanlığı da 'akladılar.' Böylece URPO ortaya çıktı. FSB Yarbayı Aleksandr Litvinenko bu başkanlıktan firar etti. 

Üstelik operasyoncu yalnız kaçmadı. Belgelerle, video ve ses kasetleri ile birlikte kaçtı. Rusya tarihinin en abes ve en trajik anlarını içeren muazzam belleği ile kaçtı. 

Sözün kısası, tanınmış isimleri ve sansasyon yaratmış olayları muhafaza eden dosyaların içerisinde bulunduğu ayaklı bir bilgisayar kaçtı. 'Sızan' bilgilerin hacmini ve önemini değerlendirebilmek için söz konusu dosyaların isimlerini saymak son 


derece basittir: Listyev ve Yeltsin, Putin ve Berezovskiy, Patru- 


7 Suç Örgütlerinin Faaliyetlerini Araştırma ve Engelleme Başkanlığı 
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şev ve Korjakov, Alla Dudayeva ve Tatyana Dyaçenko, Yastrjembskiy ve Filatov. 

Litvinenko, İngiltere'ye iltica etti ve FSB, onun yaptıklarının Rusya'nın güvenliği ile hiçbir alakası olmamasına rağmen onu da taraf değiştirenler, çift taraflı ajanlar, hainler listesine dâhil etti. 
Tüm ülkelerde bu iş ile İçişleri Bakanlığı ve vergi polisi ilgilenmektedir, kontr-espiyonaj değil. Neden bu Rusya'da böyle değil? Değil çünkü bizde mülkiyet sınırları söz konusu değil çünkü bizde organize suçlarla mücadele en kazançlı iş. Bugün casusları yakalamak en nankör ve ağır iştir. Eşkıyalarla çalışmak ve işadamlarının izini sürmek ise âdeta altın madeni. 

Litvinenko, kaçışından bir buçuk yıl önce meslektaşlarını da çağırdığı ve büyük skandala yol açan bir basın konferansı düzenledi. Bu konferansta FSB'ye yönelik suçlamalarda bulundu: 'Orada suç işleniyor". 

Onları duyacaklarını zannettiler. Ancak Rus toplumu, yani halk süküt ediyor. Eğer duysalar bile yine susarlardı. 

İsyancılara 'baskı yapmaya' başladılar: Litvinenko asılsız suçlamalardan dolayı cezaevine atıldı. Mahkemenin onu suçsuz bulmasına rağmen birinci suçlamayı, ikincisi ve üçüncüsü izledi. 
Servisin onu bırakmayacağı ve işlediği suçtan dolayı eninde sonunda cezalandırılacağı dile getirildi. 

Olay firarla ve yeniden açılan 'gıyabi' mahkemeyle sonuçlandı. 

Litvinenko, çareyi kaçmakta buldu çünkü Rusya'da toplum onun yanında değildi. Litvinenko, kişisel savunma yöntemlerinin tümünü kullandı, toplumsal destek ise ortaya çıkmadı. 

Biz elbette Rusya'daki istihbarat servislerinin içerisinde neler olup bittiğini tahmin edebiliyoruz. Onlar, bankalara hulul ediyorlar ve rekabet mücadelesine katılıyorlar, açıkça gasp ve terör eylemleri yapıyorlar, kitle iletişim araçları ve Devlet Duması ile 'çalışıyorlar.' Ancak, bizim bildiklerimiz yalnızca bazı gerçekler 


ve şüphelerin ötesine gitmiyor. 
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Bizi komünistlerin geri dönmesiyle ve totaliter geçmişe dönmekle tehdit ederlerken siyasi süreçlerin özel operasyonu andırmaya başladığı 'güvenlik güçleri mensupları hükümeti' sessizce ve fark ettirmeden ortaya çıktı. 

Ve en acı olanı ise korkunun toplumda yeniden kendisini göstermesiydi. Konuşmalarımız sırasında cep telefonlarımızı kapatmaya, bilgisayarımızı korumaya, çağrı cihazlarımızın mesajlarını şifrelemeye başladık. Bizimki de bir şey mi? Kremlin'de bile dinleme yapılmasından korkmaya başladılar ve şimdi orada konuşulmuyor, onun yerine yazışılıyor (alttaki kâğıtta iz bırakmaması için yumuşak kurşun kalemle). Görünüşe göre, onları en önemli silahları olan gizlilikten mahrum bırakmak için bizlerin, yani Rus vatandaşlarının, istihbarat servislerini ele alma, oraya teknik ve operasyonel hulul (onlar böyle adlandırıyorlar) gerçekleştirme zamanı geldi. 

Ve işte bizim ajanımız Litvinenko. İşte onun operasyonel mesajları. 

Litvinenko'nun anlattığı her şey operasyonel bilgi. Bilgilerin teyit edilmesi gerektiği bir gerçek. Ancak Litvinenko, mahkeme önünde söylediği her bir sözden sorumlu olmaya hazır. Bu nedenle ben onu dinliyorum. Litvinenko, on binlerce sözcüğü masaya döküyor ve Grundig marka diktafon, Almanlara özgü titiz çalışma stiliyle onları yutuyor. Sonra ben bu sözcükleri ayıklıyorum ve onları binlerce gereksiz ayrıntıdan arındırarak yerlerine yerleştiriyorum. Ve birden ona hemen hemen hiç soru sormadıgımı fark ediyorum. O kendi sorularını kendisi sordu. Ben sadece FSB Yarbayı Aleksandr Litvinenko'nun kendi kendisini sorgu- 


lamasının tanığı idim. 


Akram Murtazayev 
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BİRİNCİ BÖLÜM: 


Hapishane 


"FSB! Sizi Tutukluyoruz!" 

Tüm yaşamını değiştiren tutuklamadan başlıyoruz- Sen tutuklanmıştın... 

25 Mart 1999 yılında. Yaklaşık olarak saat 15.00 sularıydı. 

Tutuklama karan hangi düzeyde çıkarılmıştı? 

Putin, FSB Başkanı olarak benimle ilgili araştırmayı yürüten İç Güvenlik Başkanlığını yönetiyordu. Tutuklamanın onun bilgisi olmadan yapılması mümkün değildi. 

Beni, Rusya Askeri Başsavcılığı Özel Görevler Kıdemli Soruşturma Görevlisi Yarbay Barsukov tarafından imzalanan tutuklama kararına dayanarak tutukladılar. Talimatı veren ise, Askeri Başsavcı Yardımcısı Tümgeneral Yakovlev'di. O, tutuklamayı onayladı. FSB mensupları ise beni tutukladılar. Ekonomi Konusundan Sorumlu Kontr-Espiyonaj Başkanlığı Özel Operasyon Grubu (Eski 'Alfa' Grubu mensupları). Söz konusu grubu, kendisiyle defalarca ortak operasyonda yer aldığımız arkadaşım Boris Ditseyev'in yönetmesi ilginçti. 


Nerede oldu bu? 
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Moskova'nın merkezinde, Rossiya Oteli'nin yakınlarında. 

Tecrübeli bir operasyoncu olarak seni tutuklayacaklarını biliyor muydun ? Bunu hissetmişmiydin?...... 

Evet, biliyordum. Fakat böyle açıktan açığa ve kabaca yapılacağını bilmiyordum. O sırada Berezovskiy'in yanında BDT'den Sorumlu Komite'de çalışıyordum. Arife gününün akşamında evde toplandığımızda eski mesai arkadaşım Albay Şebalin beni aradı ve şöyle dedi: "Hemen görüşmemiz gerekiyor". Vernadskiy Caddesi'nde Sputnik Oteli yakınlarında bir buluşma tertip ettik. 

Arabama bindi, onu eve götürmemi istedi ve tuhaf birtakım sorular sormaya başladı: "insanlar Putin ile Berezovskiy arasında nasıl bir ilişki olduğu konusunu merak ediyorlar." 

Herkes Putin'in bir kere Berezovskiy'in karısının doğum günü partisine gittiğini biliyor. Zor bir dönemdi ve Putin'den başka hiç kimse gitmemişti. Çiçeklerle birlikte. Sonra Berezovskiy nedense demecinde Putin'e "Volodya problemlerin olacağını düşünüyor musun?" diye sorduğunda Putin'in "Ben senin arkadaşınım ya" dediğini anlatmıştı. 

Bunu şimdi anlıyorum, benim tutuklanmamı planlayan şahıslar o günü belleklerinde tutmuşlardı. Ve birden orda yeniden dostça kucaklaşma meydana gelecek olursa... 

Ben şöyle dedim: "Vitya hiçbir şey bilmiyorum. Siz kendiniz sorun. Neden gerekiyor bu sana?" O, "insanlar merak ediyorlar. 
İnsanlar çok merak ediyorlar" dedi. Ben: "İnsanlara ne?" Vitya: "Anlıyor musun, belki de Putin vatan çıkarlarına ihanet ediyor. Ve böyle bir kişiyi FSB başkanı yaptılar." Ben: "Vitya sen beni Moskova'nın bir ucuna Putin'in vatana ihanet ettiğini söylemek için mi acilen götürmek istiyorsun? Bunu yarın da konuşabilirdik." 

Uzun süre düşündü ve sonra şöyle dedi: "Biliyor musun, seni tutuklayacaklar. Hem de yarın." Şaşırmıştım: "Peki sen neden Putin ve vatanın çıkarlarından başladm, önce bu haberi vermedin? 


Hem kim beni tutuklayacak ve sen bunu nereden biliyorsun?" 
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"Söyleyemem, birileri bana söyledi. Ama tutuklayacaklar, en iyisi saklanman" diye yanıtladı. 

O seni kaçmaya mı teşvik etti? 

Evet. Bunu şimdi anlıyorum. O zaman ise kaçmayacağımı çünkü hiçbir suç işlemediğimi ve korkmak için bir nedenim olmadığını söylemiştim. Eğer onlar beni tutuklamaya karar verdilerse (ki basın toplantısından sonra bu gerçekten oldu) bırak yapsınlar. 

Ve ertesi gün... 

Sabah işe gitmek için hazırlanıyordum. Otomobile bindim ama otomobil çalışmıyordu. Arkadaşımı aradım. Onunla birlikte bayağı uğraştık ama ne fayda? Arkadaşım bir parçanın değişmesi gerektiğini söyledi. Şehir dışına çıktık, Podolsk tarafına doğru, orada büyük bir otomobil yedek parça mağazası vardı. 
Bu arada ilginç detaylardan bahsetmek istiyorum: Sokakta kızarmış sosis satıyorlardı ve ben kahvaltı yapamamıştım. "Sosis alsam mı acaba?" diye düşünüyorum. Ama acelem vardı ve daha sonra yemeye karar verdim. Daha sonra, Lefortovo'da (cezaevi) bu sosisleri çok sık anımsadım. 

Otomobilimi tamir ettirdik, eve üzerimi değiştirmeye gittim. Spor giysilerimi çıkardığımda "Acaba duş alsam mı, yoksa akşama mı bıraksam?" diye düşündüm. Sonra bu duşu birçok kez anımsadım. 

Bir ilginç olay da şuydu: Ponkin, bütün gün çağrı cihazıma: "Şaşa neredesin? Şaşa neredesin?" diye mesajlar göndermişti. 

Yani seni takip mi ediyorlardı? Her gittiğin yerde göz hapsinde miydin? 

Sonra hapishaneden çıktığım zaman Ponkin'e sordum: "Andrey, bütün gün çağrı cihazımı neden rahatsız ettin?" Ponkin, yanında Şebalin'in oturduğunu ve sürekli olarak: "Litvinenko'yu ara ve onun nerede olduğunu sor" dediğini, kendisinin ise oda- 


sından koşarak çıktığını ve birine telefon ettiğini anlattı. FSB'den 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Şebalin'e sordukları belliydi: "Nerede o? Görüşmek için anlaşın." 
Yani ben işe hareket ettiğimde onlar benim nerede olduğumu ve nereye gideceğimi biliyorlardı. 

Otomobilimi her zaman Rossiya Oteli'nin kuzey çıkışındaki rampanın altına park ederdim. Kapıyı kapadım, iki adım attım, o sırada önümde beyaz bir Volkswagen durdu ve içinden birden sivil giysili insanlar inmeye başladı. 

Ben, bu Volkswagen'i tanıyordum, bu otomobille ve bu grupla tutuklamaya gidiyorduk. Serbest kalan rehineleri bu beyaz otomobille götürmüştük. Yine onunla yakalıyorlardı beni. 
Borya Ditseyev'i gördüm. Belgeleri gösteriyor ve bağırıyordu: "FSB! Sizi tutukluyoruz!" Sert bir şekilde ellerimi arkada birleştirdiler. Onunla ilişkilerimiz iyiydi. Sık sık birlikte operasyona giderdik, ona çok güvenirdim, o da bana güvenirdi. Şimdi ise o benim kollarımı büküyordu. Ve bizim Borya, FSB kimliğini gösteriyor ve bağırıyordu: "Sizi tutukluyoruz!" Ben ise ayakta 


duruyor ve gülümsüyordum. 


Bağırmaya başladılar: "Tabancası var, tabancayı alın!" Tabancam olmadığını söylüyordum. Vurmaya başladılar. Sırtıma iki üç darbe indirdiler. "Rahatladınız mı?" diye sordum. İçlerin- den birisi: "Vurmayın ona," dedi. Volkswagen'e bindirdiler. Arabanın içinde soruşturma görevlisi oturuyordu. O bana "Sizi tutukluyoruz" dedi. 

"Ne ile suçlanıyorum?" diye sordum. 

"Bir buçuk yıl önce tutuklama sırasında görev yetkilerinizi aştınız," dedi ve bana tutuklama kararını gösterdi. 

Seni nereye götürdüler? 

Askeri Savcılığa, Soruşturma Görevlisi Barsukov'a. Onu gıya- ben tanıyordum. Mart ayı başında görevdeydim, evi aradım. Kayınvalidem: "Seni Barsukov diye birisi aradı" dedi. Önce FSB Eski Başkanı Mihail İvanoviç Barsukov olabileceğini düşündüm, zi- 


ra onu şahsen tanıyordum. Kayınvalideme sordum: "Kendini nasil tanıttı?" Kayınvalidem "Askeri Başsavcılıktan Sergey Valeryeviç Barsukov diye," dedi. Bu, 3 Mart günü olmuştu. Görevden döndükten sonra Mart'ın ortalarında eskiden emrim altında çalışmış olan Üsteğmen Latışyonok bana geldi ve şöyle dedi: "Beni Başsavcılıktan çağırdılar ve senin birini dövdüğün konusunda ifade vermemi istediler." 

"Ece, ne oldu Kostya?" 

"Ben ifade yazmadım. Sen hiç kimseyi dövmedin ki. Yaz yoksa hapse atarız, diye beni tehdit etmeye başladılar." 

Bu arada Latışyonok bu konuyu askeri mahkemeye de bildirmişti. 

"Soruşturma görevlisi beni tutuklamakla tehdit etti, bana bagırdı ve benden Litvinenko ile ilgili ifade talep etti." 

Neyse, tutuklamaya dönelim. Beni Askeri Başsavcılığa getirdiler, soruşturma görevlisinin karşısına diktiler; beni tutuklayan mensuplar oradaydı. Kelepçeler elimi fena sıkıyordu. Kollarım şişmişti, birkaç kez kelepçeyi gevşetmelerini rica ettim. Bu yüzden daha sonra bileklerimde yara izleri kaldı. "Hayır. Böyle otur". "Kelepçeyi çıkarmazsanız cevap vermeyeceğim" dedim. 
Barsukov talimat verdi ve kelepçeyi çıkardılar. Omuzlarında altın zincirleri olan denizci üniforması giymiş olan Tuğgeneral Bagrayev uğradı (halihazırda kendisi Gusinskiy'nin avukatı). 
Üzerinde incik boncuklar bulunan askeri üniformalar beni daima hayrete düşürmüştür. 

"Sizi tutukladılar mı?" dedi General. 

"Görüyorsunuz ya önünüzde oturuyorum yoldaş General, demek ki tutukladılar. Yalnızca neden olduğunu anlamıyorum" dedim. 

General, "Şimdi size açıklayacaklar," diye beni sakinleştirdi. 
"Evinizin anahtarı nerede?" 

"Yoksa arama mı yapacaksınız?" diye haykırdım. 


"Benim sorularıma yanıt veriniz." 
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O sırada sinirlenmiştim: 

"Biliyor musunuz, sorularınıza yanıt vermeyi düşünmüyorum" dedim. Üzerimi aramaya başladılar. Çantayı alaşağı edip içindekileri silkelediler, telefon defteri ve bloknot buldular. Bagrayev, onu aldı ve okumaya başladı: Valya Yumaşev, Boris Berezovskiy. "Kimi yakaladınız böyle! Hangi kuşları yakaladınız? 
Bunlann hepsini tanıyor musun?" dedi. 

Yeniden sordum: "Beni ne ile suçluyorsunuz?" O sırada, Barsukov, şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmam gerektiğini gösteren tutuklama kararını bana ibraz etti. 

"Şimdi ifade vermenizi teklif ediyorum," dedi Barsukov. 

"Sergey Valeryeviç, ifade vermeyeceğim. Lütfen bana avukat verin, o zaman devam ederiz." 

"Biliyor musunuz Aleksandr Valteroviç, sizi teşhis ettik." 

"Açıklar mısınız, eğer ben birini dövdüysem bir buçuk yıl boyunca konuşmadı, hiçbir yere başvurmadı ve şikâyet etmedi mi?" 

"Basın toplantısı yapmak gerekmiyordu," dedi. 

Direkt böyle söyledi mi? 

"Neden televizyona çıktınız? Kim istedi bunu sizden? Sessizce oturabilirdiniz. Ama siz basın toplantısına gittiniz, sizi televizyonda teşhis ettik," dedi. 

O sırada Bagrayev odaya girdi ve "İfade verecek mi?" diye sordu. 

Avukat olmadan ifade vermeyeceğimi söyledim. Bagrayev: "O zaman, doğru cezaevine" dedi. Beni yeniden otomobile bindirdiler ve doğru hapishaneye. Yolda Ditseyev benimle konuşmaya çalıştı: 

"Anla lütfen, Lefortovo'da seni öldürebilirler, koğuşta sana bir şey olabilir. Ve sen hapishaneden asla sağ çıkamazsın..." 

Bunu senin arkadaşın mı söyledi? 

Evet, Ditseyev. "Borya, ne yapabilirim?" diye sordum. 

Ditseyev, bütün yol boyunca "Bunu yapman neden gerekti? 
Neden televizyona çıktın? Neden sisteme karşı çıktın? Seni uyar- 


dılar ya," diye söylendi durdu. 
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Lefortovo Hapishanesi'ne geldik. Otobüs,cezaevinin önünde dönüş yaptı ve durmadan oradan geri döndü, "Neden beni cezaevi ne atmadınız?" diye sordum. Tutuklama kararı almayı unuttuklarını söylediler. Anladığım kadarıyla düşünmem için zaman vermislerdi. Cezaevine götürecekler, benim "Çocuklar beni hapse atmayın. Kim nasıl isterse o şekilde her şeyi yazmaya hazırım" diye dizlerimin üstüne çöküp af dileyeceğimi düşünmüş olmalılar. 

Kararı 'aldılar', ikinci kez cezaevine götürdüler. Bu kez sessizce oturdular. Hiç kimse, "Seni öldürürler, bir daha aileni göremezsin" diye uyarıda bulunmadı. Gözdağı vermenin faydasız olduğunu anlamışlardı. 'Gösteri' sona ermişti. 

Cezaevine getirdiler, avluda operasyon grubundan biri bana video kamerayı doğrulttu ve şöyle dedi: "Söyle lütfen, operasyon grubundan talebin var mı?" 

Bu aptallık beni daima güldürmüştür. Onlara: "Hiçbir şey söylemeyeceğim," dedim. Ditseyev çıktı: "Konuş, biz dostuz, eski dostluğumuzun hatırına konuş." 

Bana gülünç gelmişti. O beni eski dostluğumuz hatınna Lefortovo'ya getirmişti, ben ise eski dostluğumuz hatırına onun bu hizmetinden dolayı ondan memnun olduğumu söyleyecektim. 

Üzerimi aradılar, kişisel eşyalanma el koydular, ayakkabı bağlanım ve kemerimi aldılar. Pantolonum kemersiz düşüyordu. Bu çok büyük bir aşağılama; duruyorsun, pantolonunu ellerinle tutuyorsun. Pantolonumu bağlamam için küçücük bir ip verdiler. Daha sonra bayan bir doktor geldi. Bu kadını çok aramışlar mıydı acaba? Görür görmez, Alman Yahudi kamplanyla ilgili filmleri anımsıyorsun. İşte böyle bok gibi bir surat. Belki iyi bir insan olabilir ama dış görünüşü yalnızca körlere hitap ediyordu. Kadın bana "Çırılçıplak soyunun," dedi. Cinsel organıma varıncaya kadar beni teferruatlı bir muayeneden geçirdiler. Üzerimde gizli bir şey 


var mı diye her yerime baktılar. 


Savcılıkta içime taktığım haçı ve saatimi almışlardı. Burada 


ise kemerimi ve ayakkabı bağlarımı aldılar. 
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Neden haçı aldılar? 

Çünkü altındı. Altın eşyalar yasaktı. Alyansımı da aldılar. 
Onlara göre bana ne haç ne de alyans lazımdı. Hapishane kuralları işte. Üzerimi aradılar, muayene ettiler, nereye gerekiyorsa baktılar, dokunarak her yerimi yokladılar. Sonra ikinci kattaki hücreye götürdüler. Bitişik hücrede geceleri sürekli bağıran bir kadın kalıyordu. Ona işkence ettiklerini düşündüm. Daha sonra onun Rohlin'in karısı olduğunu öğrendim. 

Bana bir şilte, bir maşrapa ve bir de kaşık verdiler, sabun ise vermediler. Bir gün sonra sabun istedim. Bana soda verdiler. Ellerimi soda ile yıkadım. FSB'ye yirmi yıl boyunca hizmetimin karşılığında bir sabunu bile hak etmemiş miydim acaba? Eşim 


bana paket getirinceye kadar beş gün ellerimi soda ile yıkadım. 


Hapishanede Kalmayan Gökyüzündeki 

Yıldızları Görmemiş Demektir 

Lefortovo'da ne kadar kaldın? 

Lefortovo'da sekiz ay kaldım. Beni tek kişilik hücreye koydular ve otuz altı gün orada tuttular. Açlık grevine başladım. Bu en kötü dönemdi. Seni hücreye koyuyorlar ve demir kapıyı şırak diye yüzüne kapatıyorlar. Tüm dünyan, toplam yedi adım, demir parmaklık, klozet ve lavabodan ibaret oluyor. 

Önceleri şoktaydım. Tam bir şok. İlk gece hiç uyumadım ve tavana baktım. Beni hapse attıkları 25 Mart günü pis bir hava vardı. Yağmurla karışık ince ince kar yağıyordu ve çamur. Ben bu havayı hiç sevmiyordum ve Mart sonunda güneşi bekleyerek yaşıyordum. Ayın 26'smda beni yürüyüşe çıkardılar. Topu topu beş altı adım eninde, bir o kadarda boyu olan küçük bir avlu vardı. Gökyüzüne bakıyorum: Masmavi. Ve güneş. Duvarların arasında vahşi bir hayvan gibi dolaşıyorum. Üzerimde dikenli 


tel, demir parmaklık ve mavi mi mavi gökyüzü. Vahşi bir ruh 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halim vardı: Şehre bahar gelmiş ama ben orada değilim. Benim bulunduğum bu volta avlusunda ise rutubet ve soğuk vardı. 

Yürüyüş bir saatle sınırlıydı. Yirmi dakika yürüdüm, daha fazla yürüyemedim, kalbim parçalara bölündü sanki. İlk kez alan kısıtlanmasının ne demek olduğunu anladım. 

İngiltere'de Bristoll Hayvanat Bahçesi'ne Rusya'dan bir ayıyı nasıl getirdikleri ile ilgili hikâye okumuştum. Onun kafesini hazırlamak için neredeyse tüm şehir uğraşmış. Kafesle bitişik büyük bir alan ayırmışlar, kafesi süslemişler, bir de havuz yapmışlar. Ayı gelmiş, onu boş alana bırakmışlar, o ise tuhaf bir hal sergilemiş. Üç adım öne, üç adım geriye. Çünkü onun boş bir alana ihtiyacı yok. 
Çevre güzelliğine de. Yalnızca üç adım ileri, üç adım geri. 

Beni yürüyüşten almalarını rica ettim. Beni içeri aldılar ve bir daha vaktinden önce istekte bulunmamamı, bunun yasak oldugunu söylediler. Yürüyüşe bir şemaya göre çıkarıyorlardı. Daha azyürümekkanunlaraaykırıydı........ www.cizgiliforum.com 

Neden alan kısıtlamasından bahsediyorsun, senin hapse atmadılar mı zaten? 

Biliyor musun, tuhaf ama nedense özellikle tutuklamadan sonra bir tür iç özgürlüğü hissettim. Tıpkı paraşütle atlamak gibi. Serbest uçuş. Korkmak için artık geçti, daha kötüsü olamazdı. Cezaevinde seni havadan, yiyecekten, insani üstünlüklerden mahrum bırakıyorlar, fakat özgürlükten değil ve bu nedenle senin iç özgürlüğünü senden koparıp almak için seni çöküntüye uğratmaya çalışıyorlar. 

Hücrede otururken neler düşündün? 

İnanmayacaksın ama en incitici olan şey, silahlı soygun ve insan kaçırma suçu nedeniyle tutukladığım bir adamın başvurusu üzerine hapse atılmış olmamdı. Üzerime gizlice mermi yerleştirip tuzak kurarak, bu suçtan dolayı tutuklasalardı daha iyiydi. Birini hapse atmak için çeşitli bahaneler uydurulabilirdi. 


Ancak görevinin gerektirdiği bir şeyi yerine getirdiğin için tutuklanmak? Bir operasyoncu olarak bu, benim için korkunç bir şeydi. Kulağa belki aptalca geliyor olabilir fakat ben cezaevinde 'olgunlaştım', oturup düşündüm: Devlet kendisine hizmet eden bir insanı hapse atma hakkına sahip değildir. Bunu yapamaz. 

Cezaevinden çıktığımda eski meslektaşlarım benim yöneticisi olduğum bölümün artık hiçbir şeyle ilgilenmediğini anlattılar. 
İşte bu amaçla bölümün yeni amiri Sergey Ilyiç Muzaşvili, bölümün çalışmasını 'organize etmiş.' Operasyoncu şehre gideceği zaman ona soruyorlarmış: 

"Nereye? Niçin gidiyorsun?" 

"Elemanla buluşmaya." 

"Yeter. Bakın işte, Litvinenko yeterince çalıştı ve hapishanede oturuyor. Bırakın bu işi, gazete alın..." 

Mensuplar,"Ama bilgi almak lazım," diye sızlanıyorlar. 

Amir ise onlara "Gazete alın, okuyun ve bilgi notu yazın. Gazeteciler bizden daha fazla şey biliyorlar," diyor. 

Lefortovo'da seninle görüşmek isteyen ziyaretçilere izin verdiler mi ? 

Evet. Eşim beni görmeye geldi. Ayda iki kez, birer saat. Demir parmaklıkların ve plastik duvarın arkasından ve sadece telefonla görüşebiliyorduk. Eşim bir keresinde saflığından, cihaz olmadan bir şey söylemeye çalıştı, ona "Telefonla konuşunuz" diye haddini bildirdiler. Marina şaşırmıştı: "Biz böyle de birbirimizi duyuyoruz". Ona konuşmaları yazdıklarını açıklamam gerekti. 

Sen cezaevinde olduğun süre zarfında ailen yaşamını nasıl devam ettirdi? 

İlk görüşmede Marina bana şöyle dedi: "Beni Boris çağırdı ve yardım etmeyi teklif etti. Ne yapayım?" 

Ben ise "Marina ben artık yarbay değilim. Hapishanedeyim. 
Şimdi dostlarımızın kimler olduğunu anlıyoruz. Yardımı geri çevirme," dedim. 

Tüm ailem, yani ilk karım ve ondan olan iki çocuğum ve 


ikinci karım olan Marina ve oğlum Tolik, hepsi yaşamlarını devam ettirmek için gereken paradan mahrum kalmışlardı. Eşim çalışıyordu ancak çok az para alıyordu. İş yerinden bana maaşı- mı ödemeyi reddetmişlerdi. Bunu yapmaya yükümlü oldukları halde bugüne kadar bana hiçbir ödeme yapmadılar. Hapishaneye atılmış, beraat etmiştim ve yasalara göre devlet geçerli bir sebep dolayısıyla vazife başında olamadığım için bana ödeme yapmak zorundaydı. Ancak onlar bunu zimmetlerine geçirmişlerdi. Benim için tahsis edilen emekli maaşını ilk kez hapishaneden çıktığımda aldım. 

Cezaevindeyken yalnızca Boris değil, birçok kişi aileme yardım etti. 

Senin hiçbir birikimin yok muydu? 

Hayır, hiçbir şey yoktu. Hem de hiçbir şey. 

Sen, eşin ve oğlunla birlikte kaçtın, peki ilk ailene ne oldu? 

Büyük oğlum ve kızımla kendi isteğim dışında ayrı yaşıyordum. Onlar orada, ben ise burada. Şimdi hiç olmazsa onlara yardım edebilirim. İngiltere'den bunu yapmak, hapishaneden yapmaktan daha kolay. 

Oğlumu askere çağırıyorlar. Annesi ağlıyor. Oğluma ne diyebilirim ki? 

Dün telefon konuşmamızda kızım benden kaban istedi, tam o sırada bir fırsat ortaya çıktı: Tanıdıklar Moskova'ya gidiyordu. 
Kabanı çabucak buldum ama problem çıktı. On yaşındaki bir kız çocuğunun boyu ne kadar olabilir? İki yıldır onu görmüyordum. 
Büyüyeceğini düşünerek büyük beden aldım. Bunun onun üzerine tam olması için daha ne kadar büyümesi gerektiğini çok merak ediyorum. 

Bu arada, Putin televizyona çıkarak ilk eşime nafaka ödemediğim için endişelerini dile getirdi. 

Putin bu konuyla ilgili televizyonda konuştu mu? 

Evet, basın toplantısında konuşma yapmamdan sonra, beni 


bir şekilde karalaması gerekiyordu. Putin, basın toplantısının katılımcılarının eşlerinden birinin ona başvurduğunu söyledi. Ona başvuran ilk karım Natalya idi. Gerçi şahsen ona değil, benimle ilgili operasyonel faaliyeti yürüten, benim hakkımda itibardan düşürmeye yönelik bilgiler toplayan İç Güvenlik Başkanlığı Subayı Madekin'e. Onlar kendileri karımı çağırmışlar ve ona başvurmasını rica etmişler. 

Neden Putin böyle basit bir yalana başvurmaya tenezzül ediyor? Herkes nafaka ödediğimi gayet iyi biliyordu. 

Belki de meslektaşları Putin'i yanlış yönlendirmişlerdir. 

Karım onlara tüm belgeleri götürmüş. Onları almışlar ve şim- diye kadar da geri vermediler. Bu koskoca FSB Başkanı, küçümsenecek bir şey değil ki kontrol edebilirdi. Ancak anlaşılan onun elinde başka hiçbir şey yoktu. 

Eski eşin yalan söyleyerek seni yok etmeye çalıştıklarını anladı mı? 

Evet. Ama ona gözdağı verdiler. Sonra "Korkuyorum, ben yalnız bir kadınım, beni korkuttular," diye ağlamaya başladı. Hatta onu, "Eğer bana ve çocuklara bir şey olursa bundan eski eşim sorumludur," şeklinde dilekçe yazması için bile zorladılar. Federal Güvenlik Servisi, bir kadını bunu yazması için niçin zorlasın? 

İnsani utanma duygularını kaybetmişler. Ona "Natalya, neler yapabileceklerini idrak edebiliyor musun? Sen onlara benimle ilgili peşin peşin malzeme veriyorsun, inşallah öldürmezler, sakat bırakırlar, suçlu ise zaten belli..." dedim. 

Başka kimi çağırdılar? 

Hapse attığım suçlulardan başka, tüm akrabalarımı ve eşimin anne ve babasını, birçok yakın arkadaşımı sorguya aldılar. Herhangi bir şey arıyorlardı. İki mahkemeyi kazandım. Hapishanedeyken bu konuyu çok düşündüm. Bunun için yeteri kadar zamanım vardı. Tüm ailemin geçmişini hafızamdan geçirdim. Ne kadar da hüzünlüydü geçmişim. 1822 yılından itibaren şeceremi biliyordum. Bu arada, savcılık bu şecere kayıtlarına arama sırasında el koymuştu. Ne için? Vahşiler! Bunu İngiliz, Fransız hu- 


kukçulara söylesen gülmekten ölürler. 
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Derler ki büyük olan uzaktan veya yüksekten görünür. Peki ya çukurdan? 

Bu arada Londra'da geziyordum, Oscar Wilde anıtını gördüm. Anıtın üzerinde bir eserden alınan şu sözler yazılıydı: "Biz hepimiz çukurdayız ama aramızdan bazıları buradan yıldızlan görüyor". Zira hapishanede kalmayan, yıldızın ne olduğunu bilmiyor demektir. 

Yıldızların konumuzla ne alakası var? 

Yazın hücre sıcak oluyordu. Hava sıcaklığının kırk dereceye kadar ulaştığı günler oluyordu. Nefes alamıyorsun. Hücreyi havalandırmak için izin aldım ve haftada dört saat pencereyi açmaya başladılar. Yazın sonunda hava erken kararıyordu. Hücre arkadaşım bir keresinde uzun süre pencereye baktı ve dedi ki: "Üç yıldır gökyüzündeki yıldızları görmemiştim". 

Cezaevinde arkadaşların var mıydı? 

Cezaevinde arkadaşın olmuyor. Cezaevinde yalnızsın. Eğer arkadaş aramaya başlarsan ölürsün. Hapishaneden önce savaştım. Savaş korkunç bir şeydir. Ama cezaevi ondan da korkunç. 
Savaşta hemen yanı başında dostun var, onun omzuna yaslanabilirsin. İşte bütün fark burada. 

Ama hapishanede tutuklulardan korkmaya gerek yoktu. Korkulacak tek şey hükümetti. 

Üstelik sen bir de beş yıldızlı bir hapishanedeydin. VIP şahsiyetler için olanında. 

Daha sonra Butırka Cezaevi'nde yattım. 

Genel koğuşta mı? 

Ben eski emniyet ve savcılık mensuplannın olduğu koğuştaydım. 

Lejortovo'da senin koğuşunda biri var mıydı? 

Evet. Lefortovo'da en ağır suçlardan yargılananlarla birlikte kaldım. Ve onlardan hiçbirisi koğuşta FSB'nin ajanları ve sahte suçlular olduğunu gizlemedi. 


Sen de bunu biliyordun. 
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Elbette. Onlara, hapishaneden çıkınca sırf merakımı tatmin etmek için onların eleman dosyalarını satın alıp okuyacağımı, zira bugünlerde parayla her şeyin mümkün olduğunu söylüyordum. Benden korkmaya başladılar. Sonra beni Operasyon Bölüm Başkanı çağırdı: 

Neden sen ajanlara dosya açıldığını söylüyorsun? Hapishane içerisindeki ajanlara dosya açılmadığını bilmiyor musun? 

Yalnızca bunu bilmekle kalmayıp bu şahısları ajan olarak kullanmak için mutlak surette işbirliği protokolü imzalanması gerektiğini de biliyordum. 

Bu yasal mı? 

Bu FSB'nin talimatı. Dahası, ajanın yazılı onayı olmadan (yani hüküm giymeden) onu hücreye atmak mümkün değildir. Orada hem kendi rızasıyla olanlar hem de zaten hapishanede olup da angaje edilmiş olanlar vardı. Ama ben subayla tartışmak istemedim. 
O, muhtemelen onların düzenini bilmediğimi düşünüyordu. 

Ve bu işi istekli olarak mı yapıyorlar? 

Kişiye göre değişiyor. Bazıları Butırka'da çürümeyi, bazıları ise Lefortovo'da gammazlamayı tercih ediyor. Lefortovo, temiz ve düzenli bir hapishane, orada pis koku yok fakat psikolojik olarak çok baskı yapıyorlar. İnceleme altında olan, gammazlanan için ise her yer zor. 

Rus cezaevleri insanları cezalandırmıyor, yalnızca çöküntüye uğratıyorlar. Lefortovo bunu manevi açıdan yaparken Butırka ise ağır şartlarıyla yapıyor. 

Lefortovo, soruşturması Devlet Güvenlik Servisi tarafından yürütülen ve casusluk, ciddi ekonomik suçlar işlemiş olan şahısların üstün güvenlik altında barındırıldığı bir yer. Bense orada birini dövme şüphesiyle yatıyordum. Düşünebiliyor musunuz nasıl bir saçmalık? Neden özellikle orada? Çünkü Lefortovo insanı manevi olarak yıkıyor. Orada duvarlar negatif enerji yayıyorlar. 


Eskiden burası işkence hapishanesiymiş. Kuşlann bile Lefortovo'nun üzerinden uçmadığını söylerler. Ben, sekiz ay boyunca yürüyüş sırasında yalnızca iki kez kuş gördüm. Sözde seninle nazik konuşuyorlar. Ama gece gündüz yanında, "Karşı koymak faydasız, sistem güçlü, pes et, itiraf et" diye beynini yıkayan ve söylenip duran bir ajan var. 

Sen /hapishanede sekiz ay yattın, en çok hatırında şey kalan ne oldu? Sana gelen paketler mi? Gardiyanların tipi mi? Pencere mi? 
Kapı gıcırtısı mı? 

Hayır, kapı gıcırdamıyordu. Sessizlik. Öyle bir sessizlik ki 


böylesini hiçbir yerde görmedim. 


Patruşev'in Esareti Altında 

15 Eylül 1999 günüydü, beni uyandırdılar ve 'görüşmeye' gidiyorsun dediler. 

Bu böyle adlandırılıyor. Avukatlarla görüşmelerin yapıldığı odaya götürdüler. Avukatım Vadim Osipoviç Svistunov, âdeta mutluluktan uçarak serbest kalmamla ilgili karan gösteriyordu. 
"Bu kadar Şaşa, şimdi eve gidiyoruz. Artık özgürsün" diyordu Vadim Osipoviç. İnanamıyorum: "Peki beni kim serbest bıraktı?" 

Mahkemenin kararı bu. Aslında kanunlar seni serbest bıraktı. 

Evet ama yalnızca cezanın şeklini değiştirdiler. Eve gidip mahkemeyi beklemem için. Demek ki Yargıç sadece bir yumruk için hapis yattığımı ve benim suç işlediğime dair hiçbir delil olmadığını gördü. Yalnızca bir dilekçe değil, on iki dilekçe yazmıştım ama Savcılık tatmin olmuyordu. "Falanca tanığı sorgulayın," diye yazıyorum. Sorgulamıyorlar. Ponkin'i çağınyorlar ve "Litvinenko'nun Harçenko'yu dövdüğünü yaz," diyorlar. Yani sahte bilgilerden oluşan bir dosya düzenlediler. Yargıç Karnauh, sayfalan tek tek okudu ve serbest bırakılmam için mahkeme karan çıkardı. Ona müteşekkirim. Bizde normal bir yargıç âdeta altın madeni. 

Ancak Lefortovo'da kararı kabul etmediler, kararın mührü- 


nün olmadığını söylediler. Ve avukatın mahkemeye geri dönmesi gerekti. Karnauh şaşırmıştı: "Ne yani bize telefon edemezler miydi?" Mahkeme Başkanına gitti, kararı mühürletti, her ihtimale karşı kararı bir de kendisi imzaladı. 

Avukat, yeniden Lefortovo'ya geldi. Ancak ona "Mahkeme kararını şahsen veremezsiniz, resmi kurye getirecek," demişler. 
Yargıç, mahkeme kararının resmi kurye yoluyla mı, yoksa avukat aracılığıyla mı verileceğine kendisi karar veriyor. 

İki saat sonra resmi kurye belgeyi getirdiğinde hapishane yönetimi: "Bugün artık geç oldu, tutukluyu yarın serbest bırakaca- 
$ız," dedi. Ben ise bütün günü hücrede oturup nabzımla saniyeleri sayarak geçirmiştim. Ve yine bekliyorum. Ben özgürüm, hücrede ama özgür bir insanım. 

Ertesi gün sabah yürüyüşe çıktım. Herkes gülüyordu: "Bugün burada yürümeyebilirdin." Ben de bitkin bir şekilde kendime şu soruları soruyordum: "Evet, kim beni serbest bırakacak?", "Nasıl bırakacak?", "Bu imkânsız." 

Hücreye döndüm, beş dakika sonra vardiya kıdemlisi nöbetçi geldi ve beni aldı. Beni avukat odasına götürdüler ve üzerimi aramaya başladılar. Beni oyalamak için aramayı özellikle uzattılar. Ve sakin bir şekilde: 

"Televizyonu alacak mısın?" diye sordular. 

Arkadaşım doğum günümde televizyon hediye etmişti. Hiç almamak olur mu? Televizyonu almaya gittiler. İki saat yo oldular. 
Tam iki saat! Neredeyse öğleden sonra hapishane Müdürü uğradı ve "Şaşa, özür dilerim, ama seni serbest bırakamayız. Savcılıktan faks geldi, seni serbest bırakmıyorlar" dedi. 

"Durun bir dakika, ne faksı? Siz ne diyorsunuz? Aklınızı mı yitirdiniz? Hapishaneden çıkmam için mahkeme karan var." 

"Mahkeme temyiz etti," diye bana açıklama yaptılar. Ben ise bağırdım: 

"Savcılık temyiz etti, bir sonraki mahkeme kararına kadar 


serbestim. Mahkeme kararını yerine getirmeme yetkisine sahip 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değilsiniz. Ben özgür bir insanım ve beni serbest bırakmanızı talep ediyorum. Şu anda suç işliyorsunuz." 

"Bu yukarının talimatı," dedi hapishane müdürü. "Ben hapishane görevlisiyim ve bana bu talimat verildi. İster misin, sana daha iyi bir oda verelim?" 

Beni tek kişilik hücreye götürdüler. Her şeyim eski hücrede kalmıştı: Kavanozlarım, kapaklı şişelerim... Öylesine üzülmüş- tüm ki... Altı ay boyunca bir eve yetecek kadar eşya toplamıştım. 
Hapishane öyle bir yer ki orada mayonez kavanozu bile altın kadar değerli; bu kavanozlara soğan, biber veya domates rendeleyebiliyorsun, böylece bunlar çabuk bozulmuyor. Bir tutuklu için bu, çok önemli bir konu. 

Diyelim ki hapishanede benim birkaç diş fırçam var, onlardan çengel yaparak bu çengele havlu asmak mümkün. O zaman havlu temiz ve kuru oluyor. Hapishanede bu da önemli bir konu. 
Her şeyim ama her şeyim kaybolmuştu. Ama ben serbest bırakılma kararını görmüştüm; bana "Bekle şimdi televizyonunu getireceğiz," demişlerdi. Bu ilk tutuklandığım günden bile daha kötüydü. Yaşadığım şok korkunçtu. 

Rutubetli ve uzun süredir kimsenin kalmadığı tek kişilik bir hücrede kalıyordum. Eşim görüş günü geldi. Oturdu ve ağlıyordu. Bu görüşme için telefon gerekmiyordu. "Marina elden ne gelir? Dayanacağım," diye onu sakinleştirmeye çalıştım. 

Yedi gün sonra avukatım, beni serbest bırakmadıkları için Moskova Çevre Mahkemesi ne şikâyette bulundu. Yargıç şaşırmıştı: "Nasıl bırakmadılar? Belgelere göre o serbest." Avukatımın, müvekkilinin hâlâ hapishanede olduğunu kanıtlaması gerekti. Yargıç, Patruşev'e yönelik kesin bir tespitte bulundu: "Suçsuz birini gözaltında bulunduruyor." Ancak Lefortovo'da mahkemenin bu kararını da yerine getirmediler. Mahkemeye kadar iki buçuk ay boyunca öyle oturdum ve bekledim. Âdeta 


esir düşmüştüm. 
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Volodya Kumayev'i yanıma ajan gönderdiler, o da bunu gizlemedi. Onları Berozovskiy'le olan ilişkim ilgilendiriyordu. Ve nedense Pal Palıç Borodin. Daha önce ise ajanlar, Borodin, Tatyana Dyaçenko ve Yeltsin'in ailesi ile ilgili sorular sormuşlardı. 
Bu arada, Yeksin o zaman hâlâ devlet başkanıydı ve onun itibarını zedelemek için bilgi topluyorlardı. 

Konuşmalar tabii ki kaydediliyordu. Ben ise Kumayev'i kedilerden bahsetmesi için gaza getiriyordum. Onları inanılmayacak kadar çok seviyordu, saatlerce anlatıyor, yine de bitmiyordu. Ben soru soruyordum, o devlet başkanının ailesi konusundan kediler konusuna geçiyor ve sonra tam gaz devam ediyordu. Bu saçma sözleri dinleyenlerin ne durumda olduğunu tahmin ediyor ve gülmemek için kendimi zor tutuyordum. 

Kumayev, mahkeme döneminde de benim yanımda kaldı. 
Günlerden bir gün Butırka Hapishanesi'nden, orada nasıl davranmak gerektiğinden bahsetmeye başladı. Benim gönderilebilecegim iki yer olduğundan söz etti. Bunlar kulede bulunan ve "kedi evi" diye adlandırılan koğuş veya "apandisit" denilen 131 numaralı koğuştu. 131 numaralı koğuşta, emniyet ve savcılık eski çalışanları yatıyorlardı, zira kanunlara göre aynasızlarla, suçluları bir arada tutmak yasaktı. 


Afrika'ya 

Ancak beni mahkeme salonuna tutuklularla birlikte tutuklu aracında götürdüler. 

Bu yasak değil mi? 

Yasak olmasına yasak ama benzin yok dediler. Acaba sadece bu yüzden mi? Görevde olan tüm subaylar amirleriyle iyi geçinmeyip hapishaneye düşerlerse onların hesabını suçlular görsün diye hapishanede suçlulann eline verileceklerini, onlara ihtiyaç kalmayacağını çok iyi bilirler. Hatta henüz hüküm giymemiş olanlar bile. Onlann, ailelerinden başka hiçbir şey umurlannda 


değil. İşte bana da böyle oldu. 


62 


LUBYANSKAYA SUÇ ÖRGÜTÜ 


Bir keresinde bizi tutuklu aracıyla götürüyorlardı. Yolda Petrovka'daki geçici tutukevinden, aralarında tanınmış hırsız Piçuga'nın da olduğu birkaç kişiyi daha araca bindirdiler. Onu Matrosskaya Tişina Hapishanesi'ne sevk ediyorlardı. 

İşte o oturuyordu ve ben suç dünyasının saygıdeğer hırsızı- nın mahkümlara nasıl davrandığını ilk kez görüyordum. Hapishanede "eşya çuvalı" olarak adlandırılan büyük çantasını sürükleyerek çıkardı. Özellikle filtreli olanı altın değerinde olan sigara paketini aldı. "Kim sigara içmek ister?" dedi ve herkese dağıtmaya başladı. Sonra yan bölmedeki çocukların da sigara içmesi için polis memurundan sigara paketini oraya iletmesini rica etti. 

Polis memuru böyle bir yetkisinin olmadığını söyledi. O zaman Piçuga bir paket daha çıkardı ve şöyle dedi: 

"Al komutanım, birini kendin için al, diğerini onlara ver." 
Polis memuru paketin birini kendisi için aldı ve diğerini yan bölmeye iletti. Piçuga: 

"Görüyor musunuz işte, bu aynasız (Polis memuru ise dinliyor) aşağılık bir adam. İşte bir paket sigara uğruna mesleki itibarını sattı, görev yeminine ihanet etti, kanunları ihlal etti. Hapishanede kanunları ihlal edenler olduğu gibi bir de bu aynasızlar var. Onların bizden farkı, onların bir Kopeyk'e' satın alınıyor olmaları. Eğer onlarla aynı masada yemek yersek biz de onlar gibi oluruz. Bu nedenle onlardan kendimizi korumalıyız." 

O, herkese yönetimin nasıl satıldığını açıkça gösterdi. Klasik bir durum. Piçuga, sonra "Ben hırsızım, Matrosskaya Tişina'ya gidiyorum," diye kendisini tanıttı. "Matrosskaya Tişina'dan kimse var mı?" Birisi cevap verdi: "Ben." Piçuga sordu: "Kim var orada hırsızlardan?" Diğeri: "Orada yalnızca mafya babalan var." 
Hapishane dilinde 'siyahlar'. 

O zaman Piçuga şöyle dedi: "Hapishanede milliyet yoktur, 


bunu unutma. Burada Gürcü, Ermeni, Rus, siyah yok. Hapisha- 


* Kopeyk: Rus para birimi; bir Ruble 100 Kopeyk'e eşittir. 
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nedeysen bizim kanunlarımıza göre yaşa, bizim aramızda fark yok; kimsin sen, zenci mi, mavi mi, yeşil mi? Bir daha mafya babaları diye konuşma." 

Piçuga tam bir parti görevlisi. Onlarda, Kafkaslılan sokaklarda kovalayan hükümetimizden farklı olarak siyah beyaz, yani renk ayırımının olmadığını açıkça herkese gösterdi. 

Piçuga beni tanımıştı. Önceki yaşamımda, henüz ben subayken o serbestti, onunla karşılaşmıştık. Ancak bu başka bir hikâye. Piçuga bana "Önemli değil. Her şey normale dönecek. Biz seni tanıyoruz," dedi. Mantık çerçevesinde hareket eden suçlular, dürüst bir aynasıza hiçbir zaman dokunmazlar. Eğer hapishanede savcı veya polis öldürülüyorsa o, yüzde 99 rüşvet almış veya verdiği sözü tutmamış ya da evirmiş, çevirmiş ve parasını aldığı kişiyi hapseatmıştır..... 

Senin suçlularla bir sorunun yoktu değil mi? 

Bir kez oldu. Birkaç gün sonra beni yeniden mahkemeye götürüyorlardı ve tutuklamış olduğum Yasenevskaya Örgütü üyesi iki eşkıyayı araca bindirdiler. Onlardan biri beni tanımıştı, gülüyor ve soruyordu: "Şimdiki unvanın ne?" Ben "Yarbay" dedim. 
Tutuklu aracının arka bölmesi yirmi beş kişiyle tıka basa doldurulmuştu, yani olması gerekenin iki katı. Adam birden parladı ve bağırmaya başladı: "Kardeşler, bu bir aynasız, bir aynasız, tutmayın beni..." O sırada tutuklu aracında ışık söndü. "Artık sonum geldi," diye düşündüm. 

Lakabı 'Slepoy' (Kör) olan ciddi ve otoriter bir hırsızın aramızda olduğu ortaya çıktı. Karanlıkta şöyle diyordu: "Ona dokunmayın. Ben onu tanıyorum. Bu aynasız, kardeşlerimize yeraltı geçidinde ateş etmeyi reddettiği için hapse girdi. Kardeşlerimiz senin davanı takip ediyorlar. Unutma, sana bir şey olursa bu tamamıyla aynasızların işidir. Bizimle alakası olmaz. Sana bizden bir kötülük gelmez. Sen suç dünyasının bir üyesi olamazsın. Çünkü sen bir ay- 


nasızsın. Ama uslu uslu oturacaksın." 
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Sonra mahkemede bunu protesto ettim: "Ne yapıyorsunuz siz? Beni suçlularla birlikte aynı araçta götürüyorsunuz, beni öldürebilirler." Onlarsa bunu umursamadılar bile. 

"Yeraltı geçidinde ateş etmeyi reddetmekle” neyi kastetmiş olabilir? 

Suç dünyasında URPO' nun» ne olduğunu, aslında bizim "sınırsızlık lisansımız" olduğunu çok iyi biliyorlardı ve her birimizin nasıl bir şöhrete sahip olduğu da bilinir. Kesinlikle Metis ile ilgili hikâyeyi kastettiğini düşünüyorum. 

Ben aynı zamanda Zver (Yılan) kod adlı, Petrosyan tarafından yönetilen bir çetede de çalıştım. Söz konusu çetenin 'üşütükler' diye adlandırılan üyeleri ağır suçlan işliyordu. Bir keresinde Krasnodar'da güpegündüz "Jemçug" (İnci) adlı bir kuyumcuyu soymuşlardı. Polise, müşterilere ve satıcılara ateş açtılar. Söz konusu çetenin üyesi olan Yermolinskiy (kod adı Metis), sipariş üzerine bir de cinayet işledi. Kadın kocasının öldürülmesini istemişti. Adamın evine gidip zile basmışlar ve sormuşlar: "Siz bu musunuz?" Adam başıyla onaylamış. Metis'in suç ortağı tabancasını çıkarıp ve adamı alnından vurmuş. İşte bunun gibi suçlar. 

İlk kez bu eşkıyalan uzun süreli hapis cezası için yargıladılar, ikisi idam cezasına çarptırıldı. Sonra Yüksek Mahkeme cezayı iptal etti, davayı yeniden incelemeye aldılar ve eşkıyalar yeniden Mosgorsud'ta" yargılanmaya başlandı. Ve beni Lefortova'dan oraya görgü tanığı olarak çağırdılar. Yani FSB beni tam olarak deşifre etti ve her şeyi mahkemeye iletti. Eşkiyalar beni gördüler ve gülmeye başladılar: "Neden buradasın? Bu kadar çalışmanın sonu bu mu oldu?" 

Söz konusu sorgu sırasında avukatım yoktu. Sadece elimde 


kelepçe ve arkamda muhafız vardı. Bu arada, bu işin açığa çıka- 


* Rusya Federasyonu FSB Suç Örgütlerinin Faaliyetlerini Araştırma ve Engelleme Başkanlığı 
10 Moskova Devlet Mahkemesi 
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rılmasından dolayı birçok amir ödüllendirildi. Şimdi onlar Lubyanka'da oturuyorlar, ben ise burada duruyor ve eşkıyaların onları tutuklarken haklannı ihlal edip etmediğim konusundaki kararlarını bekliyorum. 

İdam cezasına çarptırılan Obodyanskiy, (çete üyelerinden biri) doğal olarak en iyi ihtimalle ona müebbet hapis verilecešini anlamıştı. O sürekli pencereye bakıyordu. Ben ise son karşılaşmamızdaki ortamı hatırlamıştım. Tutuklamadan sonra onunla sohbet etmiştim ve aramızda şöyle bir olay geçmişti. O bana tükürmüş ve fare avcısı diyerek hakaret etmişti. Ve şimdi tam beş yıl sonra Obodyanskiy, mahkemeye çıkıyor ve şunları söylüyordu: 

"Binbaşı Litvinenko'dan ona tükürdüğüm için özür dilemek istiyorum" (o benim yarbay olduğumu bilmiyordu). Bana baktı ve ekledi: 

"Şaşa neden kelepçeli olduğunu biliyor musun? Çünkü sen bir rüşvetçi değilsin. Eğer rüşvet alsaydm şimdi savcının yerinde oturuyor olurdun. O da suçlunun yerinde olurdu." 

Bütün bunlar mahkeme tutanağına kaydedildi mi? 

Tutanağa yazıldı mı, yazılmadı mı bilmiyorum. Ama mahkemede söylendi. Yermolinskiy şu sözleri söyledi: 

"Tutuklamadan sonra beni dövdüklerini açıklamak istiyorum. Tam gözlerimi oymaya hazırlanıyorlardı ki o sırada odaya Litvinenko girdi, polis memurlarını durdurdu ve beni öldürmemeleri için bütün gece benimle birlikte oturdu." 

Yargıç sordu: 

"Bu olayı onaylıyor musunuz?" 

Odaya girdiğimde polis mensuplarını ve onu dövdüklerinden şikâyetçi olan Yermolinskiy'i gördüğümü, bütün gece onunla birlikte oturduğumu çünkü polislerin sarhoş olduklarını anlattım. 

Bir dakika dur, burada bir terslik var. Akşam saati, mesain bit- 


miş; evde eşin, oğlun, akşam yemeğin ve yatağın seni bekliyor. Ama 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sen bir eşkıyayı korumak için onunla oturuyorsun. Yargıç buna gülmedi mi? Bu senin neyine gerek? 

Onlar sarhoş olduğu için onu öldürünceye kadar dövmelerinden endişe etmiştim sadece. İnsanları dövdüklerinde bu şekilde sonuçlanan bir yığın hadise biliyorum. Hatta Petrovka'da bile. 
Bir keresinde eşkıya tutuklama sırasında direniş gösterdi ve polis mensubuna ateş etti. Onu odaya getirdiler ve tüm birimler onu sopalarla öldürünceye kadar dövdüler. Resmen yargısız infaz yaptılar. 

O zaman Yermolinskiy bana söz verdi: "Eğer günün birinde hapishaneden çıkarsak senin paranı öderiz ve birlikte Afrika'ya kaçarız." 

Yani sen suçluların iyi aynasızlarla kötü aynasızları birbirinden çok iyi ayırdıklarını mı söylemek istiyorsun? 

Elbette, onlar kimin ne olduğunu çok iyi bir şekilde anlıyorlar. Eğer Putin devlet başkanlığı koltuğundan buraya düşseydi, onlar Putin'e "Dinle arkadaş, orada oturduğun zaman burada bizim yiyecek hiçbir şeyimiz olmadığını biliyor muydun?" diye ona sorarlardı. Ve daha önce eşine rastlanmamış kılı kırk yaran uzunca bir hak arama mücadelesi başlardı. 

Tahminimce sahtekârlar Putin'le bir sekiz ay uğraşırlardı. Hapishanede öncelikle mahvedilen hayatların hesabı soruluyor. Eğer savcıysan sadece savcı olduğun için sana kimse dokunmuyor, ancak ilk olarak şu soruyu soruyorlar: "Kimi hapse attın?" 

Sen de şöyle söylüyorsun: 

- "İvanov'u cinayetten, Petrov'u cinayetten, Sidorov'u ise gasptan." 

"Tamam. Onları sipariş üzerine mi, yoksa kanunlara uygun olarak mı hapse attın?" 

"Kanunlara uygun olarak." 

"Bak, kardeşim bize yalan söylüyorsan belkemiğini kırmak 


zorunda kalırız. En iyisi hemen söyle. Eğer sipariş üzerineyse 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o zaman 'şkonka' altında yaşayacaksın, hiç kimse sana dokunmayacak." 

"Şkonka altında" ne demek? 

Şkonka hapishane dilinde yatak demek. Yani yatağın altında, fareler ve hamam böcekleriyle birlikte. Ve gerçeği öğrenmek için dışanya mektup gönderiyorlar. Doğru söylemişse konu kapanıyor. Veya birden İvanov'u, Petrov'u ve Sidorov'u kanunlara uygun olarak Semyonov diye birini ise sipariş üzerine para karşılığında hapse attığı ortaya çıkıyor. Ayrıca Semyonov hapishanedeyken onun annesi ölüyor. Ve onlar ona: "Dinle orospu çocuğu, senin vicdanında bir insanın hayatı var ve sen bunun cezasını çekmek zorundasın!" diyorlar. 

Örneğin, eğer benimle ilgilenen Soruşturma Görevlisi Barsukov hapishaneye girerse ona sipariş üzerine kimi hapse attığını soracaklardır. O ise "Hiç kimseyi" diye cevap verecektir. O zaman onun sonu gelecek. O zaman ona "Peki Litvinenko'yu kim içeri att1? Sen atmadın mı? Peki, sen Litvinenko hapishanedeyken büyükannesinin torunu için dua etmek üzere kiliseye gittiğini ve arabanın altında kaldığını biliyor musun? Babası ise sorgudan sonra yaşamını yitirdi. Sen iki kişinin hayatını mahvettin. Çünkü sen masum bir insanı hapse attın," diyecekler. Ona işte bunların hesabını 


soracaklardır. Katı bir tutum ancak adilane. 


Mahkeme Salonunda Tuzak 

Mahkemeye geri dönelim. Nc zaman başlamıştı ? 

1999 yılı Ekim ayı başında. 

Seni tutuklama sırasında birine yumruk atmakla mı suçladılar? 

Evet, beni sadece suçlamakla kalmayıp aşağıladılar, yerin dibine soktular. Soruşturma görevlisi eşime defalarca: "Marina Anatolyevna, Saşa'nın sorununun neden kaynaklandığını anlı- 


yor musunuz? Neden televizyona çıktı?" Aynı şeyi avukatıma 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da söylemiş. Beni yalnızca basın toplantısında konuştuğum ve FSB yönetimini yolsuzluk ve suç işlemekle suçladığım için hapse attılar. 

Sözde yumruk attığım Harçenko'yu mahkemede sorguladıkları sırada "Beni önce otomatik tabanca ile sonra ise ayaklarıyla uzun süre dövdüler," dedi. Yargıç, Harçenko'nun sözünü keserek: "Sorguda verdiğiniz ifadeyi okumak zorundasınız," dedi. O zaman Harçenko, onu yalnızca benim dövdüğümü iddia etti. 
Yargıç "Nerede gerçeği söylediniz?" diye sordu. Harçenko "Şimdi," dedi. Hakim kendisine, "Peki, sorgu sırasında neden başka türlü konuştunuz?" diye sorunca "Soruşturma görevlisi, idare- den Litvinenko'yu hapse atma talimatı aldığını söylemişti. Benim de soruşturma görevlisine bu yönde ifade vermem gerekiyordu," 


diye yanıtladı. 


Bunu mahkemede mi söyledi? 

Elbette. Ve bu mahkeme tutanağına geçirildi. 

Davayı kim yürüttü? 

Yargıç Kravçenko. O bana kendisini hapse atmakla tehdit ettiklerini açıkça söyledi. Ama beni beraat ettirdi. 

Ve seni mahkeme salonunda serbest mi bıraktılar? 

Şöyle oldu. Yargıcı tehdit ettiler. FSB subayı geldi ve onu "Eğer bu aşağılık herife sekiz yıl vermezsen sıradaki sen olacaksın," diye uyardı. Yargıç korkmadı, iki veya üç kez temyiz edilen beraat kararını verdi. Yüksek Mahkeme Askeri Genel Kurulu, kararı değiştirmedi. Karar yürürlüğe girdi, iptal edilmesi hiçbir durumda mümkün değil. 

Ben suçsuzum. Kravçenko ise artık yargıç değil. Bundan sonra onu görevden aldılar. Aynı zamanda mahkeme başkanını da. 

Bu arada, o zaman avukat, savcıya şöyle dedi: "Suçlamayı kaldırın, görmüyor musunuz Litvinenko masum." Savcı şöyle cevap verdi: 


"Henüz daireyi almadım. 
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Gerçekten mahkemede böyle açıkça söyledi mi? 

Elbette, tutanağa geçmedi ama söyledi. Ve herkes de duydu. 
Hatta arkadaşlarım ona: "Sen onu serbest bırak, biz sana daire alacağız," diye bağırdılar. 

Aslında dava kapanmıştı ve onlar ne yapacaklarını bilmiyorlardı. 

O sırada savcı aniden hastalandı ve bir ay boyunca mahkeme salonuna gelmedi. Beni getirdiler, götürdüler; yargıç, askeri başsavcıya faks gönderdi ve mahkeme salonuna bir savcı gönderilmesini talep etti. Ben açlık grevi ilan ettim ve "Eğer devlet beni hapse attıysa suçumu ispat etsin. Bunu savcıdan talep ediyorum," diye açıklama yaptım. 

Savcı, mahkeme salonuna tam bir ay sonra geldi. Her şey bir gün içinde olup bitti. Savcı, bir yıl hapis cezası, yani şartlı salıverme istedi. Ben şartlı olduğu için teşekkür ettim. Ancak ben suçlu değildim ki... Beni beraat ettirmelerini istedim. O zaman beni yeniden hücreye götürdüler ve mahkeme heyeti müzakere için ayrı bir bölüme geçti. Akşam oluyordu, dört saat sonra beni hücreden çıkardılar. Tüm koridor gazeteciler, kameralar vs. ile doluydu. Beni yeniden mahkeme salonundaki parmaklıklı bölmeye koydular ve kararı okumaya başladılar: 

"Rusya Federasyonu adına..." 

Kararı duymuyordum çünkü şoktaydım. Mahkeme salonuna girdiğimde savcıları görmüştüm: Bölüm Başkanı İvanov'un yanında duruyorlardı, Özel Görevler Kıdemli Soruşturma Görevlisi Barsukov ve bir savcı daha. Geçit töreninde gibi duruyorlardı. Nedense şöyle düşündüm: Özür dilemek için gelmiş olabilirler mi? Sonra hemen bu insanların özür dilemeyi bilmedikleri aklıma geldi. 

Lefortovo'daki son görüşmemizde eşime, beni muhtemelen 


mahkeme salonunda tutuklayacaklarını söylemiştim. 
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Yargıç "Masum. Derhal serbest bırakın," dedikten sonra, muhafız parmaklıklı bölmenin kapısını açtı. Salona birden maskeli, otomatik silahlı ve kamuflaj üniforması giymiş olan insanlar girdi, tam anlamıyla silahlı operasyonu andırıyordu. 
Üzerime atıldılar ve "FSB, sizi tutukluyoruz!" diye bağırmaya başladılar. 

Herkesi itip kakarak ellerime kelepçe taktılar ve beni mahkeme salonundan sürükleyerek çıkardılar. 

Ama mahkeme henüz bitmemişti değil mi? 

Yargıç bağırıyor: "Sanığı geri getirin. Mahkemeyi bitirmeme izin verin. Ne yapıyorsunuz?...." Savcı, FSB ile birlikte mahkeme salonunda resmen tuzak kurmuştu. Sonra Moskova Çevre Mahkemesi Başkanı, bunun açıkça mahkemeye saygısızlık olduğuna dair bir beyanat yazdı. 

Ne oldu peki? 

26 Kasım 1999 günü, yaklaşık saat 18.00 sıralarıydı. Yargı 
süreci sırasında resmen tutuklanmıştım. 

Henüz serbest bırakılmamış olan bir kişiyi nasıl tutuklarlar? 

Muhafızı itip kaktılar, beni yakaladılar ve yaka paça götürdüler. Onlar için mahkeme hiçbir şey ifade etmiyordu. Zira FSB yasaların üstünde yer alıyor. Yalnızca kurum içi oyunun kuralları var, bu kurallar oyunun kiminle oynadığına bağlı olarak degişiyor. 

Ve Boris Ditseyev'in tutuklamaya yeniden gelmesi şaşırtıcıydı. 
Ancak bu kez maske giymişti. Operasyon grubunun başkanını ise çok iyi tanıyordum; maskesizdi, sivil giyinmişti, kimliğini kaldırmış gösteriyordu. Bu sahneyi televizyonda gösterdiler. 

En azından bu kez dayak atmadılar umarım. Yoksa alışkanlık gereği... 

Hayır. Bu kez sakin sayılırlardı. Sadece yaka paça götürdüler. 


Yargıç bağırmaya başladı: 
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"Onu mahkeme salonuna geri getirin!" Beni geri sürüklediler. Ellerinden kurtulup konuşmaya başladım: "Dinleyin, hala gözaltında bulunuyorum." Muhafızların amirine döndüm: "Beni koruma altına almanızı talep ediyorum." O zaman dipçikle açıkladılar: "Sus!" 

Savcılar karan okumaya başladıklarında yargıç şaşırmıştı: "Durun bir dakika sayın savcılar, mahkeme oturumunu kapatmama izin verin," dedi. İzin verdiler. Yeni suçlamaları okudular. 

Kelepçeyi yeniden taktılar. Oturdum, yeni suçumu öğreniyorum. Avukat bana: "Hiçbir şeyi imzalama," dedi. Yaşamım boyunca hiçbir zaman sebze haline gitmemiş olmama rağmen, hangi sebze halinde kimin neyini gasp ettiğimi okudum. 

Sana yeni bir suçlama mı yönelttiler? 

Suçlama bile değil. Yeniden tutuklandım. İlk seferki gibi. Bu çok önemli. Böyle bir tutuklama, ya suç mahallinde suçüstü yaparak olur ya da sağlam kanıtlar vardır ve "On gün içinde" ek kanıtlar toplamak gerektiğinde yapılır. Beni iki kez kabaca, kanun dışı, kirli ve uydurulmuş suçlamalarla tutukladılar. Şaşırtıcı olan, kendilerinden, ordudan ve benim başıma gelenleri takip eden (müdahale etmemelerine rağmen) toplumdan hiç utanmadan bunu yapmış olmalarıydı. Bu bir şantajdı, bir pazarlık: "Şartlarımızı kabul edersen serbest bırakırız," şeklinde bir şantaj. 

Sonra savcılığa getirdiler. İvanov geldi ve: "İfade verecek misin?" diye sordu. 

Beni ne için tutukladıklarını sordum. 

"Yeterince konuştun," dedi. "Şimdi hapishanede çürüyeceksin, Nijnıy Tagil'e de kapatacağız, orada da geberip gidersin." 

Avukatlar geldi ve "Tutukluyla konuşmamız gerekiyor," dediler. İvanov "Hayır," dedi. Avukatlar ısrar etti: "O zaman tutanağa müvekkilimizle görüşmemizi engellediğinizi yazarız." İvanov, düşündü ve "Tamam konuşun," dedi. Avukatlar bana "Ne 


ile suçlanıyorsun?" diye sordular. 
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Bunu ben de bilmiyordum. 

Ne gibi sorular yönelttiler? Hiç olmazsa bazı şeyleri açıklamaya çalıştılar mı? 

Hemen hemen hiçbir şey. 30 Mayıs 1996 günü, saat 14.00'de nerede olduğumu sordular. Ben de "Hatırlamıyorum," diye yanıtladım. 

"Hatırlamıyorsan o zaman hapishaneye, orada seni hatırlıyorlar." 

O gün ben güya sebze halinde Ukraynalı bir kadını plastik sopa ile dövmüşüm. İvanov oturuyor ve yazıyor: "Bayan Kiselyov'u tanıyor musun?" Ben "Tanımıyorum ve ifade vermeyi reddediyorum," dedim. 

"O halde şimdi hapishaneye gidiyorsun." 

Yeniden operasyon grubu geldi ve tekrar: "Operasyon grubu ile ilgili bir talebiniz var mı?" diye sordular. Onlarla konuşmadım. 

Subay sırıtarak: 

"Butırka'ya gidiyorsun. Burası senin Lefortovona benzemez. 
Ben ise karıma gidiyorum," dedi. 

Operasyon grubundan bir talebim yoktu. Eşkıyalardan nasıl bir talebim olabilir ki? 

Beni hapishaneye götürdüler. Tuvaleti ve musluğu olmayan tek kişilik bir hücreye attılar. Uyumak mümkün değildi. Sırt üstü 


yatıyordun, ayaklarını duvara kaldırman gerekiyordu. 


Butırka Hapishanesi 

Bütün gece uyumadım, Volodya Kumayev'in, Butırka'da nasıl davranılması gerektiği ile ilgili tavsiyeleri aklıma geldi. 

Neydi bu tavsiyeler? 

Orada çıbanbaşı olmayacaksın. Bunun için koğuşa girdiğinde, eşyalannı yerleştir. Kütüğe (masa bu şekilde adlandırılıyor) yaklaş, 


ayakta dur ve kendini tanıt. Kim olduğunu, hangi suçtan hapse 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atıldığını söyle. Her koğuşta bir koğuş ağası var. O seni yanma çagırıyor. Ona gidiyorsun, kısaca kendinden bahsediyorsun. O senin uyuyacağın yeri gösteriyor ve böylece koğuş yaşamın başlıyor. 
Orada hapishane idaresinin kanunları değil, hırsızlık kanunları geçerli ve buna herkes uyum sağlıyor. Elbette idare kendi kurallarını koyuyor fakat hırsızlık kanunları, resmi idareye dikleniyor ve güçlendikçe hapishanede yatmak o kadar kolaylaşıyor. 
Tüm mahkümlar, hırsızların idaresinin mevcut olduğu hapishanelere, yani 'kara' hapishanelere gönderilmek istiyorlar. 
Ve hepsi idarenin kontrolü altında olan 'kırmızı' hapishanelerdenürküyorlar.......... www.cizgiliforum.com Butırka'nın da elbette kendine özgü katı bir rejimi var ama burası Lefortovo değil. Kırk kişiyi, kirli şilte yığınından kendine bir şilte kapması için koridora doğru döverek kovalıyorlar. Beni Butırka'da en çok hayrete düşüren şey, korkunç pislik olmuştu. 
Pis koku ve pislik. Battaniye verdiler. Eğer ayaklarını örtersen beline kadar geliyor. Üst tarafını örtersen bu kez ayakların açıkta kalıyor. Ne yatak çarşafı ne de yastık yüzü var. Beni koğuşa getirdiler. 131 numaralı odanın ta kendisi. Burada sekiz kişi kalıyordu. Ancak toplam yedi kişilik yer vardı: Üç ranza ve bir de pencerenin, yani parmaklığın altındaki yatak. Bana sordular: "Kimsin sen?" 
"Litvinenko'yum," dedim. Onlar: 
"Aaa duymuştuk. Seninle ilgili her şeyi biliyoruz. Herhangi bir eşyan var mı?" 
Her şeyim Lefortovo'da kalmıştı. Bana terlik, diş fırçası, diş macunu, battaniye, yastık yüzü, her şeyi verdiler. 
Sanki Butırka Hapishanesi değil de süpermarket... 
Beni tam olarak donattılar. Ve dediler ki: "İşte yemek, ister- 


sen bizimle birlikte ye, istemezsen nasıl rahat edersen öyle." 
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Yedi gün sonra eşim bana yiyecek getirdiğinde ben de çocukları ağırladım. Ayrıca eşim havlu ve devetüyü battaniye, normal bir yastık da getirmişti. Sonra bunların hepsini çocuklara bıraktım. İşte supermarket böyle oluşuyor. Ancak önemli olan eşyalar değil. Onların nasıl iyi niyetle sunulduğu. Bana yırtık pırtık bir battaniye verdiler ama yine de ısıtıyordu. 

Bu koğuş emniyet mensupları için özel bir koğuş muydu? 

Elbette. Durum onları etkiledi mi bilmiyorum ama koğuştaki ortam sanki...daha insanca mıydı ne? Birlikte kaldığım insanlar tamamıyla normaldi. Eşimizi, çocuklarımızı merak ediyorduk. Hapishaneye özgü kaba davranışlar yoktu. Oraya gittiğimde çocuklar hemen: "Hırsızlık kuralları ve buna benzer şeyler bizde yoktur. Hapishane kara, burada hırsızlık kanunları geçerli ancak koğuşta her şey normal," dediler. 

Sadece, tecavüz suçundan yargılanan Moskova OMON" mensubu Vitalik'i bizim yanımıza verdikleri zaman, ondan bizimle aynı masada yemek yememesini rica ettik. Hapishanenin bu kuralını kabul etmiştik. Dostluk içinde yaşadık, kimse kimseye dokunmadı, koğuşta neşe ve şakalar hâkimdi. Genel olarak her şey normaldi. Butırka'da zaman çok çabuk geçti. 

Biliyor musun, insanın kötü bir anında, daha iyisini anımsaması özelliği beni daima hayrete düşürmüştür. Bir gazi için en güzel yıllar savaş yıllarıdır. Sc- ise Butırka'Yı güzel sözlerle anıyorsun. 

Bu, sanırım buz gibi Lefortovo'dan sonra olduğu içindir. Ama gerçekten orada insanca şeyler vardı. Hapishanede uyku konusunda çok titiz davranıyorlar, zira insan uyuduğu zaman hapishanede değil çünkü rüyasında özgür olduğunu görüyor. 

4 Aralık günü sabahı, beni bir şarkı uyandırdı. Yatağımın 
etrafında eski aynasızlar duruyor ve bozuk İngilizceleriyle: "İyi ki doğdun!" şarkısını söylüyorlardı. Bisküvi ve sguşçenka ” ile 
11 Özel Amaçlı Polis Gücü 


12 Yoğunlaştırılmış sütten yapılmış Rusya'ya özgü bir tür hazır krema 


ALEKSANDR LITVtNENKO 


pasta yapmışlar, üzerine kibrit çöplerini yakıp dikmişler ve şarkı söylüyorlar. 

O gün, otuz yedinci yaşımı tamamlamıştım. Biliyor musun, ellinci yaşımı doldurduğum gün, bisküvi ve sguşçenkadan yapılmış bir pasta ısmarlayacağım. Ve bir de aynasızlar korosunu... 

Eşinin getirdiklerini de paylaştınız mı? 

Ne diyorsun? Sana koğuşa paket geldiğinde hemen herkes toplanıyor, kütük (masa) temizleniyor ve etrafına yerleşmeye başlıyorlar. Bir kâğıt sayfası alıyor ve her şeyi kaydediyorlar. Paket her zaman berbat halde geliyor. İdare yağı kesiyor, şekerin ambalajı açılmış, sigaralar kırılmış oluyor. Niçin? Çalabilmek için. Sana yirmi paket sigara gelmiş. Hemen cebe indirmek lazım. Ama onlar paketlerin içinde mermi olabileceği için kontrol edildiğini söylüyorlar. Sigaralar kırılmış oluyor, ama tutuklular filtreleri sayıyorlar. "Pis herifler, iki paket ve iki adet sigara çalmışlar" diyorlar. Gelen paketin içerisinden sigara paketinin çalınması normal sayılıyor. Diğer iki sigarayı çalmak ise bu artık insafsızlık. 

Bir kilogramda kaç zefir” oluyor, hepsi hesaplanıyor. Bir kilogramda kaç şeker oluyor, hepsi biliniyor. Ne kadar salam? Somunları yan yana koyuyorlar ve çalınıp çalmmadığını anlayabilmek için boylarına bakıyorlar. İdare, içerisinde bir şey olup olmadığına bakmak için salamları dilimliyor. Tutuklular ise dilimleri yan yana koyup ölçüyorlar. Eğer çalınan on santimetre ise bu normal, eğer on beş ise bu insafsızlık. 

Kavanozlarda sguşçenka getirilmesi yasak. Onu plastik şişelere döküyorlar ve içine su katıyorlar. Eğer kaynatılmış su olursa iyi ama eğer değilse herkes ishal oluyor. 

Hükümet insanları hapse atıyor, onları özgürlükten mahrum bırakıyor ve (mahkemeye kadar) ne yiyecek veriyor ne de ilaç. Ve "Çocuklar, anlıyor musunuz paramız yok," diye açıkla- 


ma yapıyor, iyi, tamam, para yok, o zaman neden yiyecekleri- 


” Bir tür beze 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mizi aşırıyorsunuz? Benim beş salamımdan iki buçuğunu çaldıkları yetmiyormuş gibi bir de iyi olanları alıp yerine bozulmuş olanları koymuşlardı. Çocuklar bana: "Şaşa bu kanunsuzluk, dilekçe yazmalısın," dedi. Dilekçe yazdım. Rejim taraftarları beni çağırdı: "Neden dilekçe yazdın? Bu koğuşta kalmak istemiyor musun? Başka bir koğuşa nakledebiliriz," dediler. Yani genel koğuşa anlıyor musun? 

Peki, tutuklular birbirlerinden bir şey çalıyorlar mı? 

Böyle bir şey olmuyor. Rus cezaevi kanunları çok katı. Eğer kanunları ihlal edersen cezalandırılman kaçınılmaz. Ama konuyu tam olarak çözene kadar kimse kılına bile dokunmuyor. Bir şeyle suçlanmadan önce konu uzun ve tarafsız bir şekilde araştırılıyor. Eğer birisi ekmek parçası veya para karşılığında bir insana şüphe gölgesi düşürürse anında gözden düşer. Bu ise hırsız için en kötü şey. Çünkü hapishane hiyerarşisinin en üst noktasından en alt noktasına iniyor. 

Oradaki mevcut iletişim ve bilgi sağlama sistemi beni hayrete düşürmüştü. Zira her koğuştaki toplu para kaleme alınıyordu. 
Paranın ne zaman geldiği ve nereye gittiği titizlikle kaydediliyordu. Örneğin, bu koğuşa şu tarihte 100 dolarlık banknot geldi ve daha sonra şuraya gitti. Tutulan bu kayıtlara, hapishane dilinde "taçkovka" deniliyordu. Eğer paralar kaybolursa, nerede ve kimin parası kaybolduysa, hapishanede anında bulunuyordu. 

Devlet sisteminde olmayan bir şey bu. 


İşte şaşırtıcı olan da bu. 


Kurtuluş 

ikinci mahkemeye kadar insani şartlarda yaşadığını kabul edelim. 

Evet. Ayrıca beni hemen hemen hiç sorguya da çekmediler. 
Her şey, herkes tarafından biliniyordu. 

Ve işte, tutuklu mu yoksa tutuksuz mu yargılanacağımın tayin 


edileceği mahkeme günü geldi çattı. Gece saat 03.00'de beni kaldırdılar. Eğer Lefortovo'daysan mahkeme için sabah 08.00'de kalkıyorsun ama burada gecenin üçünde. Saat dörtte seni büyük bir kalabalığın olduğu toplanma yerine bırakıyorlar. Tutuklu araçlarına ve mahkemelere dağıtmaya başlıyorlar. Saat 11.00'e doğru mahkeme salonunda oluyorsun. Eğer her gün mahkeme varsa o zaman neredeyse gece yansı seni hapishaneye getiriyorlar ve saat 01.00'e doğru koğuşa çıkarıyorlar, saat 03.00'te ise tekrar sanık sandalyesine götürüyorlar. Bir hafta sonra, her normal insan gibi her şeyi kabul ediyorsun, yeter ki biraz uyumak için zaman versinler. Herhangi bir süreye de razı oluyorsun, yeter ki bir yerlerde uyumak 


için izin verilsin. İşte hapishanelerde bunlar oluyor. 


Beni mahkemeye götürdüler ve duruşma başladı. Yargıç: "Litvinenko, ne ile suçlanıyorsunuz? Belgelerinizi ibraz ediniz," dedi. Savcı, "Sebze halinde bezelye gasp etmekle suçlanıyor," dedi. Ben, "Hiçbir zaman bezelye gasp etmedim Sayın Yargıç" dedim. Avukat, "Siz Litvinenko'yu mali suçla suçluyorsunuz? Bu malın nerede olduğunu tespit ettiniz mi? Nerede onun gasp ettiši bezelyeler? Nerede şimdi? Tespit ettiniz mi?" dedi. Onlar "Hayır" dediler. O zaman avukat, "Onun pazarları, mağazaları mı var ki bezelyeleri satıp parasını alsın. Nasıl bir kasıt var? Kasıt yok. 
Gasp kasıtlı bir suçtur. Bir insan kasıt olmadan, kasıtlı bir suçla 


nasıl suçlanır?" diye sordu. 


Avukat sordu: "Peki o zaman mağdur kim? Müvekkilim kimin bezelyelerini gasp etti?" Onlar "Kiselyova diye bir vatandaş," dediler. Ben, "Ben hiçbir zaman böyle biriyle karşılaşmadım," dedim. 

O sırada Kiselyova'nın da beni tanımadığı ortaya çıktı. Kiselyova, soruşturma görevlisinin ondan zorla ifade almak istediğin- den dolayı şikâyetçi olduğunu yazdı: "Soruşturma görevlisi, beni kapısında 'Savcı Yardımcısı Albay S.V. İvanov' yazan odasına götürdü, orada onunla yalnızdık. Orada bana şöyle söyledi: 

'Onu gammazla, gammazla! Hayatın boyunca hiçbir şeye ih- 


tiyaç duymayacaksın...' Yalvarmaya başladım ve söyleyecek hiçbir şeyim olmadığına onu inandırmaya çalıştım, beni saçlarım- dan yakaladı ve saçlarımı çekmeye başladı. Bağırmaya başladım: 'Acıyor, bırakın!"'... Beni öpmeye çalıştı. Eteğimi kaldırdı, ben çevik bir hareketle elinden kurtuldum..." 

Mahkeme davayı inceledi ve benim serbest bırakılmam kararma vardı. Bu arada o gün, Mahkeme Başkanı kapıya muhafız koydu ve onlara sorun çıkarmaması için FSB'yi mahkeme salonuna sokmamaları talimatı verdi. 

Ve seni bıraktılar mı? 

Evet. 16 Aralık 1999 günüydü. 

Bundan sonra, salona soruşturma görevlisi Palamarçuk girdi ve beni ertesi gün savcılığa çağırdı. Koridorda gazeteciler bekliyordu ancak demeç vermeme kararı aldım. Savcılar ve FSB, ağzımı açmamdan korkuyorlardı. Barsukov, bana her zaman şöyle söylüyordu: "Aklını başına lopla". Yani bana 'konuşma' demek istiyordu. Mahkeme salonundan çıktım. Avukatlar gazetecilere demeç verdi, ben yorumsuzdum. Bana özellikle ertesi gün için mahkeme celbi vermişlerdi, bu şekilde, eğer ağzımı açarsam yarın savcılıkta beni tutuklayacaklarını ima ettiler. Oraya gittiğimde ise sözde plastik sopa ile kaburgasını kırdığım bir Ukrayna va- 


tandaşının muayene sonuçlarını ibraz ettiler. 


işte böyle. Bezelyeleri gasp ederken birinin kaburgasını kırmıştım. Ya altıncı ya yedinci kaburgasını. Avukat, "Bir dakika, müvekkilimi birinin kaburgasını kırmakla suçluyorsunuz. Peki ama hangisi olduğu tespit edilmemiş," dedi. Soruşturma görevli- 


si, "Cihaz hangisi olduğunu net olarak tespit edemedi," diye açıklıyor. Avukat şaşırmıştı: "Peki o zaman, cihaz, kaburgasının kırıldığını nasıl tespit etti? Ya altıncı, ya yedinci. İkinci bir muayenenin yapılmasını rica ediyoruz," dedi. Soruşturma görevlisi: "Kaburga 1996 yılında kırılmış, yani dört yıl önce, artık kaynamış." Avukat, "Bu sizin probleminiz. Siz birini suçluyorsunuz, 


ikinci bir muayene rica ediyorum," dedi. 
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Kısacası bu olayın sonucunda sardı tahliye olup serbest kalmıştım. 

Senin ikinci davan nasıl sonuçlandı? 

Barsukov, delil yetersizliğinden bezelye gaspı davasını kapatmak zorunda kaldı. Suç işlendiği sırada başka bir yerde olduğumu 96100 ispat etmiştim. 30 Mayıs 1996 günü, saat 14.00'te nerede olduğumu hatırladım. O sırada başka bir operasyon yapıyordum. GUOP'* mensupları ile birlikte Ermenistan Güvenlik Servisi ile birlikte, Çeçenistan da dâhil olmak üzere, silah kaçakçılığı ile uğraşanları tutuklamıştık. Silah yüklü beş aracı Ermenistan ve Gürcistan sınırında yakalamıştık. 

Ermenistan Devlet Başkanı ve Güvenlik Bakanı, söz konusu operasyonunun katılımcılarının teşvik edilmesi için belge göndermişti. Yani Savcı, bezelye konusunda kendi kazdığı kuyuya kendisi düştü. Eğer Ermenileri hatırlamasaydım ve karımla ve dostlarımla evimdeydim deseydim, beni hapse atarlardı ve bezelye gaspı suçundan sekiz veya dokuz yıl hapis verirlerdi... 

özgürlüğüne kavuştuktan hemen sonra neler hissettin? 

İlk günler, elbette bunlar unutulamayacak duygular. Hapishanede uyuduğun zaman rüyanda evini, eşini ve çocuklarını görüyorsun. Uyanıyorsun, bir de bakıyorsun ki hapishanedesin. Korkunç. Sanki özgürlükten hapishaneye düşmüş gibi oluyorsun. 

Evde ise rüyamda hapishaneyi görüyordum. Şimdi de sık sık rüyama giriyor. Ayrıca rüyamda, Moskova'da evimde olduğumu ve operasyon grubunun peşimde olduğunu görüyorum. 

Dostlarımızla birlikte hemen sayfiye evine 2000 yılını kutlamaya gittik. Eski mesai arkadaşım Sergey Nefodov da oradaydı. 
1991 yılında onunla birlikte eşkıyaları yakalamıştık. Karısı ve çocuğuyla birlikte tatil yapıyordu. Nasıl olduysa onunla aynı masa- 


ya oturduk. O tabancalı FSB mensubuydu. Ben ise soruşturması 


14 : Organize Suçla Mücadele Genel Başkanlığı 
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altında bir nevi suçluydum. Aramızda bir konuşma geçti. Ama artık farklı dillerde konuşuyorduk. 

Mutlu, başarılı, devlet güvenlik görevlisi ailesi. Semiz bir çocuk, neşeli bir eş ve kendinden emin, belinde tabancası, cebinde kimliği olan bir koca. O, tabanca ve kimliği olmadan sokağa hiç çıkmıyordu. Onlardan çok azı, güvenliğini sağladıkları ülkede tabancasız sokağa çıkar. 

Nefyodov sordu: 

"Yoksa Berezovskiy'den basın toplantısı için para almadın mı?" 

"Hayır," diye yanıt verdim. 

"Bizimkiler senin bir milyon Dolar aldığını sanıyorlar. Sen aptal mısın, neden ondan para almadın? Biz senin bu para yüzünden hapishanede yattığını sanıyorduk. Yoksa sen bunu bedavaya mı yaptın?" 

Karısı ise çıldırmıştı âdeta: 

"Sen aptal mısın? Baksana herkes nasıl yaşıyor, ciplere biniyorlar." Bunu söyleyen bir subay kızı ve yarbay karısıydı. Onların Rublyovskoe Bulvarı'nda, Nefyodov'un maaşıyla satın aldığı üç odalı bir daireleri var. 

Bir FSB yarbayının maaşı ne kadar? 

Üç bin, yani 100 dolardan biraz fazla. 

Tabancalı ve FSB kimlikli biri için iyi bir maaş! 

Evet, söz konusu subayın, bu dairenin yanı sıra her türlü konfora sahip bir de dağ evi var; Bu da maaşla alınmış. Ayrıca iki yabancı marka arabası var; biri kendisi, diğeri eşi için. Bu normal. 
O yaşıyor ve ona hiç kimse dokunmuyor. Herkes biliyor. Nefyodov, Rublyovskoe'deki daireyi satın aldığında "MMM" Saadet Zinciri ikramiyesini kazandığına dair rapor yazmış. Otomobille- 


ri satın aldığında ise muhtemelen 'spor loto' tutturdu... 
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Planlayıcı 


Kişisel Dosya 

Sen her zaman üniforma mı giyiyordun ? 

Bu aileden kalan bir şeydir. Litvinenko Kazaklan vatana yüz yıl hizmet etmiştir. 

Benim büyük, büyük, büyük dedem Sergey Priçislenko, Kafkasya'daki Rus Ordusu'nda Yermolov'un birliklerinde görev yapmıştır. Kendisi 1822 yılında Çeçenlerle yapılan bir çatışmada yaralanmış ve Nalcık Kalesi'ne yerleşmiştir. O, Çerkasyalı ve toprak kölesi köylülerindendir. Kendisinde seçme fırsatı varmış: Ya köye dönecek ve tekrar toprak kölesi olacak, ya da Nalçik'te kalıp, Çar'dan 5 Ruble alarak ev inşa edecek ve ev ekonomisini kuracak. Ve kalmaya karar verdikten sonra, bir at ve bir inek satın almış, aldığı beş Ruble'ye ev inşa etmiş (günümüzde Sovetskaya ve Respublikanskaya sokaklarının kesiştiği noktada, İçişleri Bakanlığı binasının karşısında bulunan köşede). O evde benim tüm büyüklerim doğmuştur. 

Dedem İkinci Dünya Savaşında, başta Filo Komutanı daha 


sonra ise Hava Keşif Tümeni Komutanı olarak savaşmıştır. Savaşı 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ilk gününden son gününe kadar yaşamıştır. İki kez yanan uçaktan atlamıştır. Dedemde "Kızıl Savaş Bayrağı" ve iki "Kızıl Yıldız" nişanı, "Cesaret" ve "Savaşta Başarı" madalyaları vardı. Ancak vücudundaki yanık ve delik sayısı, nişan sayısından çoktu. 

Dedem, ben beş yaşındayken beni Nalçik'teki bölge müzesine götürüp bayrağı işaret ederek şunları söylemişti: "Deden bu bayragın altında savaşmıştır. Tüm ailemizin Rusya'yı savunduğunu ve senin de savunmak zorunda olduğunu hatırlamanı istiyorum." 

Şu an Smolensk'te yaşayan ve babamın kardeşi olan amcam, Afganistan savaşını başlangıcından sonuna kadar yaşamıştır. 
Kendisi savaşa gitmek için yalvarmamış, kurada çıkmıştır. Çalıştığı bölüme teslim emri gelmiştir: Bir kişi Afganistan'a gönderilecektir. O gün amcam şöyle konuşmuştur: "Savaşa gitmek isteyen, ya aptal ya da çılgın olmalıdır. Gelin kura çekelim." Kura çekmişler ve amcama Afganistan'a gitmek çıkmıştır. Amcam akşam saatinde eve giderken karısına savaşa gideceğini nasıl açıklayacağını (İki çocukları varmış) bilmiyormuş. Apansız bağıran bir ses, "Yoldaş Binbaşı, neden selam vermiyorsunuz?" demiş. Geriye bakmış ve bir generali görmüş. Amcam kendisine yaklaşıp "Yoldaş General özür dilerim sizi görmedim" demiş. 

Amcam ile parti toplantısında tartışmışlar. Üstelik Afganistan'a gitmeden önce. Kendisine "Kal sağlıcakla, görüşmek üzere," demek yerine, General'e selam vermedi diye fırçalamışlar. 

Babam ise İçişleri Bakanlığında doktordu. Emekliliğine birkaç yal kala, yüzbaşı rütbesinde iken işten atılmıştır. Kendisi o dönemde, Sakhalin'deki cezaevinde görev yapmaktaymış. 

Cezaevi yönetimi canavarlıklar yapmaktaymış: Mahkümları dövüyor ve postayla gelen erzaklannı gasp ediyorlarmış. Babam, bir mahkümun başka bir hapishaneye nakil edilebilmek uğruna, elektrikli testerenin altına elini soktuğunu anlatmıştı. Bazı mahkümlar, postadan erzak alır almaz kendilerini kara gömüyormuş 


ve orada erzakı bitirene kadar kalıyorlarmış. Bunları gardiyan 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konvoyu arıyormuş. Askerler, buz gibi havada günlerce mahkümları aradıklarından dolayı canavarlaşıyormuş ve bulduklarında acımasızca dövüyorlarmış. Buluyor ve dövüyorlarmış. Ve sakadanan mahkümları babama getirdiklerinde o, mahkümlara şöyle diyormuş: "Siz ne yapıyorsunuz? Sizi sakat bırakabilirler." 
Onlar ise "Olsun, ancak karnımız toktur. En azından bir kez. 
"Babam toplantılardan birinde kalkmış ve şunlan söylemiş: "Eğer siz subaysanız neden çalıyorsunuz? Neden mahkümların yiyeceklerini gasp ediyorsunuz?" 

Babam Brejnev'e bir mektup yazmış: "Bu basit bir kamp değil, bir ölüm kampıdır. Ben Hipokrat yemini etmiş bir doktorum, burada ise insanları sakatlıyorlar. Doktor olarak bütün bunlan görmeye dayanamıyorum. Bu konuda çözüm bulmanızı ve bu vahşeti durdurmanızı rica ediyorum. Siz insanların elinden özgürlüklerini alıyorsunuz ancak onurlarını alma hakkına sahip değilsiniz." 

Babamın anlattığına göre, olayı araştırmaya Moskova'dan Binbaşı Gapov gelmiştir. Etrafı araştıran Binbaşı, "Siz çıldırmışsınız," demiş. Babamın cevabı, "Ben gayet normalim..." olmuş. Kısaca babamı görevden almışlar. 

Demek ki sen aile geleneği olan hak arayıcılığını devam ettiriyorsun. Babana neden Valter gibi sıra dışı bir isim verilmiş? 

Babaannem Valter Scott'u çok seviyormuş. Belki bu yüzden şu an İngiltere'deyim. 1938 yılında babama bu ismi vermişler. 

Kısaca ailemizde herkes askerdi. Ben de asker oldum. 

KGB'ye nasıl girdin? 

1985 yılında Harp Okulunu bitirdiğimde beni Dzerjinskiy 
Tümeni'nde, 3419. Birlikteki 4. Bölüğe gönderdiler. 

Görev yaptığım tabur, Gohrana'da yüklerin nakliyesinde koruma görevini yapıyordu. Altın, gümüş, platin ve pırlanta naklediliyordu. Bizim 4. Bölüğümüz özel bir birimdi. Bu birim, İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerden farklı olarak yurtdışına da gönderi- 


liyordu. Ve doğal olarak içinde bir sürü ajan vardı. 
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Benden önce bölük komutanlığını Nikitin yapmıştı. Kendisi daha sonra Pervomaysk'taki operasyon için "Rusya Kahramanı" ilan edilmişti. Anladığım kadarıyla Nikitin, ajan olarak çalışıyormuş. Kendisi gidince başka birine ihtiyaç duyulduğundan dolayı beni angaje ettiler. 

Benimle Binbaşı Nikolay Arkadiyeviç Andrüşin (Görev Yeri: SSCB KGB Özel Bölümü, 70850. askeri birlik) görüşmüştü. Kendisi bana şöyle demişti: "Şaşa istihbaratçılara yardım etmek gerekiyor." Ben ise şunu sordum: "Ne yapmam gerekecek?" 

"Öncelikle yurtdışına çıkıyorsunuz. Kaçış, kaçakçılık, silah ve mühimmat hırsızlıkları gibi olayların meydana gelmemesi için..." 

"Eğer herhangi bir şey öğrenirsem zaten size bildirim." 

"Bu işlerle uğraşabilmek için senin bazı evrakları imzalaman gerekiyor. Bu standart bir angaje etme prosedürüdür." 

Bu, bende herhangi bir tedirginlik yaratmadı. Ben işbirliği taahhütnamesini imzaladım, takma ad olarak İvan'ı seçtim ve onlarla işbirliği yapmaya başladım. 

Silah hırsızlıklarını ve nöbetçilerin öldürülmesini önlemeye yönelik ciddi bir çalışma gerçekleştirilmişti. Özel birim, askeri kontr-espiyonaj birimi olarak adlandırılsa da gerçekte bunun askeri polis olduğunu herkes biliyordu. Ben kötü bir şey yaptığımı 


düşünmüyordum. 


“Sen Pilot Değil misin?" 

Ve sen, her şeye rağmen milyonlarca vatandaşımızı yok eden ve hala Şşanlı' tarihiyle gurur duyan örgüte girdin. 

O günlerde ben genç bir teğmendim. Güvenlik servisinin ise tarif edilemeyen bir çekiciliği var. Bir sırla temas edildiğinde büyülü bir şeyler hissediyorsunuz. Vladimir Bukovskiy'le görüşmüştüm. Kendisi, daha on bir yaşındayken her şeyi anladığı için 


piyade birliğinden atıldığını anlatmıştı. O şanslıymış, erkenden 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her şeyi anlamış. Ben ise çok geç anladım. Örgüte girdiğimde benzer konuları hiç düşünmedim. 

Hatırlıyor musun, Anka şöyle bir şarkı söylüyordu: "Sen pilot değil misin? Ben ise çok sevinmiştim..." Bu şarkıda erkek arkadaşının Lubyanka'da" çalıştığını öğrenen genç bir kızın dehşete kapılmasından söz ediliyor. Ben, 90'lı yılların başında şarkı- yı duyduğumda şoke olmuştum çünkü bizi bu şarkıda, "kendi halkını yok edenler" olarak adlandırıyorlardı. Ve ben ilk kez, "bizden ne kadar çok insan nefret ediyor" diye düşünmeye başladım. Ben suçlularla mücadele ettim ve siyasetle hiç ilgilenmedim. Ancak bizi "yok edici" olarak gören her bir kişiye karşı, örgütün kuruluşundan bu yana vatanımızı yiğitçe koruyanlar olarak gören iki kişi var. Sen Putin'in konuştuklarına kulak ver. 

Zaten toplumumuz, hiçbir şeyi ve hiç kimseyi yargılamamıştır. Bizde KGB'ye yönelik topluma açık mahkemeler yapılmadı ki. Beni hangi konuda sorumlu tutabilirler? Açık bir mahkeme yapılıp KGB'nin bir suç şebekesi olduğu ve feshedilmesi gerektiği söylenmiş olsaydı ve bunlara rağmen ben gelip "Sizin şanlı saflarınızda görev yapmak istiyorum," deseydim, o zaman bana hesap sorabilirlerdi. Bana ve orada görev yapan binlerce gence. 

Halihazırda FSB Akademisine yeni alımlar yapılacaktı. Ve yeniden bir kontenjan için on kişi yarışacaktı. Bölüm şefim Albay Platonov, oğlu FSB Yüksek Okulunun sınavlarına girerken kendisinden para istediklerinde şoke olmuştu. Ve "oğlu babasının izinden gitsin" diye istenen parayı ödemişti. Binlerce genç FSB'de çalışmak istiyor çünkü şarkıcı Anka'yı değil, Putin'i dinliyorlar. 
İstiyorlar, çünkü toplum bu kurumu hâlâ yargılamamıştır. 

Ajan olduğunda sana görev verildi mi? 

Evet verildi. Görevim, genellikle kuraldışı ilişkileri ve silah 


hırsızlıklarını önleme ile ilgiliydi. Beni angaje ettikleri dönemde 


15 KGB karargâhının bulunduğu sokağın ismi 
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tümende ciddi bir olay vardı: İki asker, asker arkadaşlarını vurup kaçmışlardı. Tüm Moskova onları arıyordu. 

Hatırlıyorum da, o dönemde Genel Sekreterimizin batıya ilk ziyaretleri yeni yeni başlamıştı ve o günlerde Gorbaçov, Fransa'dan dönüyordu. Ve biz subaylar, Federal Muhafız Servisi görevlileriyle birlikte havaalanından şehre giden yolu kordon altına aldık. 

Bu olay, 7 Kasım'dan önce olmuştu. Tam da Kremlin'in Toplantılar Sarayı'nda yeni havalandırma sistemi kurmuşlardı. Ve bizi, bu sistemi "denemek" için oraya oturtmuşlardı. Bütün tümen oracıkta gün boyu oturmuştu. Sonra aniden hepimizi silahlandırıp ormana gönderdiler. 

Siyasi konularda çalışmalar yürütmeyi denediniz mi? 

O dönemde KGB, siyasetle neredeyse hiç uğraşmıyordu. En azından ben, benzer görevler almadım. Zaman zaman tabiri caizse tepkileri ölçmeyi deniyorlardı. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin, kaçıncı olduğunu hatırlamadım, bir toplantısından sonra Andrüşin, yüzünü buruştura buruştura subayların Parti'nin almış olduğu kararlara ne şekilde tepki verdiklerini araştırmamı istemişti. Doğal olarak bu yönde sorular sorduğum için herkes bana küfür ediyordu. Ve ben olanları Nikolay Arkadiyeviç'e anlattım: "Herhangi bir bilgi yok, herkes küfür ediyor." Andrüşin gülümseyerek "Nasıl bilgi yok? Herkes en derin tatminkârlıkla kabul etmiştir. Aynen böyle yazacağız," demişti. 

Daha sonra Andrüşine ne oldu? 

En son bölüm başkan yardımcısı görevindeydi. Çok içiyordu. 
Kendisini en son 2000 yılının Şubat ayında görmüştüm. Grişa Medvedev isimli arkadaşımız Çeçenistan'da hayatını kaybetmişti. Cenazenin defnedildiği mezarlıkta Andrüşin'in yanına gitmiştim. Çok hastaydı ve artık kimseyi tanıyamıyordu. Kendisi insan olarak çok iyi biriydi. 

Ben, Andrüşin'in ne şekilde çalıştığına bakarak KGB teşki- 


latının yaptıklarında ayıplanacak herhangi bir şey görmüyordum. O dönemde artık hiç kimse "Kim, ne dedi?" araştırmaları yapmıyordu. 

Ajanlıktan terfi edip kadrolu görevli olarak ne zaman çalışmaya başladın? 

1988 yılında beni, İçişleri Bakanlığına bağlı birliklerden 
SSCB KGB'ye resmi olarak tayin ettiler ve ben, Askeri Kontr-Espiyonaj Yüksek Kurslarına girdim. 

Aslında KGB'deki görevim 1988 yılında başladı ve tutuklandığım tarihe kadar devam etti. Toplam on bir yıl. Farklı bölümlerde görev yaptım: Askeri Kontr-Espiyonaj, Ekonomi Güvenliği Yönetimi ve Antiterör Merkezi'nde. Operasyon Planlama ve Uygulama Başkanlığında çalışmaya ise 1997 yılında başladım. Hep organize suç, terör, suikast ve kaçırma olaylarıyla mücadele konularında çalıştım. 

FSB ve gizli servislerde "planlayıcı" diye bir kavram vardır. 
Bu, suç örgütü veya hedef hakkında bilgiler toplayan bir kişidir. 
Planlama hedefi nedir? Bu, gizli servisin görüş alanına giren kişidir. Diğer bir deyişle espiyonaj yürüttükleri, kalıcı suç grupları yönettikleri, terör eylemleri hazırladıkları ve gerçekleştirdikleri konularında şüpheli olanlar. 

Planlayıcı, bu kişileri ve bağlantılarını incelemektedir. Kendisi ajanlara, güvenilir kişilere ve takipçilere kimi izlemek ve teknik birimlere kimi dinlemek zorunda olduklarıyla ilgili görevler verir. Herkes ona çalışır ve sadece bir tek o, hedefle ilgili her şeyi bilir. Gizli serviste bu üst seviye ve üst sınıftır. Ben bir planlayıcı idim. Planlama genellikle soruşturma başlatmakla noktalanıyordu. Bu aşamada benim grup, soruşturmaya operasyonel eşlik işlemiyle uğraşmaktaydı. 

Ajan ve güvenilir kişi arasındaki fark nedir? 

Ajan, sürekli görevler gerçekleştirir ve kendisiyle ilgili kişisel dosya açılır. Güvenilir kişiye ise zaman zaman ve bazı gö- 


revler verilir. 
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Bunları kayıt ediyor musunuz? 

Güvenilir kişiler bilgi notlarıyla kayıt edilir. Günümüzde operasyon görevlileri bazılarını kayıt etmiyor. Örneğin Trafimov, bir zamanlar bana hiç kimseyi kayıt etmememi tavsiye etmişti. 
Kendisi şöyle diyordu: "Her şey satılıyor." Güvenilir kişiler, bazen ajanlardan daha verimli çalışıyorlar ve bu durumda ajan sınıfina geçiriliyorlar. 

Demek ki sen soruşturmacıydın ? 

Hayır, farkı yakalamaya çalış. Ben soruşturmacı değil, operasyoncuydum. Soruşturma ve operasyon görevlileri paralel çalışır. Bir soruşturma var. Hapiste yatanlar var. Dışarıda olan suçlular var. Arananlar var. Ve soruşturmaya operasyonel eşlik işlemi gerçekleştiren birim, tutuklu olarak yargılananlar arasında araştırmalar yapmakta, işlenen suçla ilgileri olma ihtimali olan şahıslara yönelik dış takip çalışmaları gerçekleştirmektedir. Kısaca kanıt toplamayla ilgilenmektedir. 

Soruşturma görevlisinin, Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu'nda belirtilen sorgulama vs. gibi açık yöntemleri kullanmaya hakkı var. Soruşturmaya eşlik eden ve planlamayı gerçekleştiren operasyon birimi ise operasyonel faaliyetler kanunun- da belirtilen açık olmayan yöntemler kullanmaktadır. Özel bir emirle operasyonel-soruşturma grubu oluşturulur ve toplu bir çalışma gerçekleştirilir. 

Operasyoncu olarak genelde ne tür vakalarla ilgilenmek zorunda kaldınız? 

Peki, ilk vakalardan bir örnek vereyim: 

Moskova'da insan kaçıran Gürcü kökenli bir sporcular grubu vardı. Elebaşıları Tariel Oniani idi. Bunlar sağlıklı, güçlü ve çok saf çocuklardı. Hatta aralarından bazıları, suç işlediklerini dahi anlamıyorlardı. Rusçayı çok kötü konuşuyorlardı. "Rossiya " ve 


"Ukrayna" adlı otellerde konaklıyorlardı. 
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Mira Caddesi'nde "Atlant" isimli banka vardı ve müdürü Sulhan Aleksandroviç Magradze idi. Torununu kaçırmışlardı. Biz çalışmamızı başlattık. Torunu, biz daha bulmadan dedesine iade ettiler. Fidye ödeyip ödemediğini bilmiyorum. Bence ödemedi. 
Ancak kaçıranlara yardım eden ve Magradze'nin çevresinde bulunan kişiyi tespit etmeye başardık. Bu kişinin üzerine yoğunlaştığımızda gerçek ismi Mikeladze olan, ancak suç dünyasında Arşen ismiyle tanınan otorite sahibi bir hırsızla bağlantısı olduğunu tespit ettik. Oniani'nin ise şebekenin lideri olduğunu. Buluştukları yerleri de tespit ettik: Sadovoye Kaltso'daki Kolhida Res- 


toranı ve Arbat'taki Mziuri Gürcü Merkezi. 


Paraları alabilmek için Starıy Arbat'ta bulunan ankesörlü telefonlardan şantaj aramaları yapıyorlardı. "Mziuri'de yemek yiyorlar, sonra telefon açıyorlar, şantajla para talep ediyorlar, kafa karıştırıyorlar, tehdit ediyorlar ve restorana geri dönüyorlardı. 
Her şey oldukça ilkeldi. 

Daha sonra ailesi Zestafoni'de yaşayan bir kişiyi kaçırdılar. Adı Paata Zirakadze idi. Yaklaşık bir milyon dolar talep ediyorlardı. 

Ben, annesi ve akrabalarıyla görüştüm ve fidyeyi ödememeleri için onları ikna ettim. Annesi çok korkuyordu ancak ben oğlunu bulacağımız konusunda söz verdim. 

Gece gündüz çalıştık. İki hafta evlerimize uğramadık. Şebekenin izlerini sürdük. Konaklama yerlerini ve kullandıkları araçları tespit ettik. Otel odalarına dinleme cihazlan monte ettik. En sonunda takipteki arkadaşlar suçluların, birini kaçırırken fotoğraflarını çekmeye başardılar. Rehineyi tuttukları yeri tespit ettik ancak Paata'yı bulana kadar kurtarmamaya karar verdik. Takipçi arkadaşlarımız, üç gün daha suçluların peşinden gitti ve Moskova yakınlarında Zirakadze'yi tuttukları sayfiye tesisini tespit ettiler. 

Devamı her zaman olduğu gibiydi: "Alfa" timi, "Kimse kımıl- 


damasın, tutuklusunuz" komutlarıyla tutuklamayı gerçekleştirdi. 
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Aynı akşam, önceden tespit edilen diğer dairelerde aramalar geçekleştirildi ve iki rehine daha kurtarıldı. Toplam on altı kişi tutuklandı. 


Sana, bir kitap oluşturacak kadar olay anlatabilirim. 


Operasyoncular Arasında Fark Var 

Güvenlik organlardaki görevin KGB'nin gizli ajanlığıyla başladı. 
Senin gibilerini sevmiyorlar ve "gammazcı" olarak adlandırıyorlar. 

Ajan, ajandan farklıdır. Ben askeri kontr-espiyonaj ajanıydım ve bu önemli bir iş sayılıyordu. Beşinci istikamette (siyasi konular), para karşılığında arkadaşlarını satan ajanlar da var. Ancak hiç tanımadıkları kişileri kurtarmak için hayatını riske atan gerçek kahramanlar da var. Herkesi aynı kefeye koymaya gerek yok. 
Ajanların hakkında "gammazcılar" denmesine kızıyorum. Suç örgütlerinin içinde faaliyet gösteren pek çok ajan var ve bunlar gerçek kahramandır, zira açığa çıkarlarsa anında öldürüleceklerinin bilincindeler. Bu insanlar istihbaratçılardan da cesurlar. 
Mesela, bizim illegal istihbaratçımız İngiltere'de veya Amerika'da tespit edildiğinde kendisini kimse öldürmeye kalkışmaz. Hapse atarlar, yargılarlar, takas ederler. Kendisinin adil bir mahkemede yargılanma şansı var. Ve sonuçta bulunduğu ülkeye vermiş oldugu zarara karşın hapis cezası alacaktır. Eğer Rusya'da bir İngiliz casus yakalanırsa onun da mahkemeye çıkma hakkını elde etmesi mümkün. Belki o kadar da adil bir mahkeme olmayabilir, örneğin POUP'la olduğu gibi ancak yine de mahkeme... 

Eşkıyaların, üşütüklerin ve teröristlerin arasında çalışan ajan, mahkemeye çıkma şansına sahip değildir. Bunların birçoğunun önünde şapka çıkarmaya ve yere kadar eğilip selam vermeye hazırım. Zira onlar sivil insanların hayatlarını kurtarıyorlar. Özellikle bu insanlar, her istihbarat servisinin kudretini ve gücünü oluştururlar. Televizyonda yalan söyleyen legal görevliler ve Zda- 


noviç'lerden söz etmiyorum. Bunlar, her gün hayatını riske atan 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ve isimleri geniş kitlelere hiçbir zaman yansımayacak insanlardır. 
Operasyoncu olduğumda emrimde bu insanlardan vardı. Bunlar çok iyi ajanlardır. 

Operasyoncuların arasında fark var. Fark yaratan, uğraş alanıdır. Birileri ajanını işlenen suçlan araştırmaya veya terör eylemlerini önlemeye gönderir, diğerleri ise fıkralar toplamaya: Putin, Ivanov veya Patruşev hakkında kim hangi fıkrayı anlatmış diye. 

Aynı ajanı, hem fıkra toplaması hem de suç ortamında çalışması veya terör örgütüne hulul etmesi için kullanamazsınız. 
Bunlar farklı çalışma alanlandır. Ve siyasi konularda uzmanlaşan bir operasyoncu, terörle mücadele birimlerinde görev yapamaz. Tam tersi de olamaz. İnsanlann hayatını kurtarmak ayrı, ağızlarını tıkamak ayrıdır. 

Genç görevlilere sürekli bir hikâye anlatılır: Savaş zamanında Alay, kuşatmayı delmeye çalışıyormuş, komutan yaralanmış, faşistler ise git gide yaklaşıyormuş. Küçük bir grup kalıp düşmanı oyalamak zorundaymış. Diğerlerinin kurtulması için kendilerini feda edenlerden oluşan bir grup. Komutan istihbaratçıya şunlan söylemiş: "İstediğin takımı al ve dayanabildiğin kadar dayan." Ve istihbaratçı askerlerin önüne geçip, "Bizden olanlar bir adım öne," emrini vermiş. Ve tüm ajanlar öne çıkmışlar. Tümü hayatını kaybetmiş. Gammazcılar ha? Ajanlar. Operasyoncu neyse ajanlan da o. 

Putin'i böyle bir durumda hayal et. Kendisi kıtanın önüne geçip "Bizden olanlar bir adım öne" emrini verse kim öne çıkar? 
Patruşev mi? Bu adam vatan için öldürebilir, ölür mü? Asla. 

Ben işimden utanmıyorum. Zdanoviç utansın. 

Kısaca sen, hiçbir zaman utanç duyabileceğin davranışlarda bulunmadın? 

Ben, irade zayıflığı gösterip bölüm şefim Platonov hakkında rapor yazdığımdan utanıyorum. 1995 yılında Budenovsk olayla- 


rının ardından, Stepaşin görevden alınmıştı ve Federal Kontr-Espiyonaj Servisi'ne müdür olarak Barsukov atanmıştı. "Temizlik" sürüyordu ve Platonov dâhil, neredeyse tüm bölüm şefleri görevden alınmışlardı. Ancak Platonov'u görevden almak için sebep bulamadıklarından bir provokasyon tasarladılar. Platonov, Operasyon Başkanlığının başına getirilen Volohov'un yanına gitmiş ve Volohov ona bağırmaya başlamıştı. 

Platonov dönerek heyecanlı bir şekilde şunları söylemişti: "Bu adamı vurmak isterdim. Alçak herif." Bu sözleri sadece birkaç kişi duymuştu. Bizi tek tek çağırarak Platonov'un aleyhine rapor yazmamızı talep etmeye başladılar. Ben, onun sadece sinirlendiğinden dolayı kendini tutamayıp bu sözleri söylediğini ve hiçbir zaman Volohov'u vurmayacağını biliyordum. Yine de o sözler sarf edilmişti. 

Bunun önemsiz bir şey olduğunu söyledim ancak beni çağırdılar ve raporu yazmamı emrettiler. Ben emre uydum ve sonra Platonov'un yanına giderek şunlan söyledim: "Aleksandr Mihayloviç, ben hakkınızda rapor yazdım. Beni affedin". O da bana şöyle dedi: "Önemli değil. Başkaları da yazmış". Bu utanç duydugum en önemli şeydir. 

İkinci olarak 1995 yılında, meşhur hak savunucusu Sergey Grigoryants'a yönelik yapılan provokasyona katılmıştım. FSB'de kendisinden nefret ediyorlardı. Özellikle beşinci istikamette (siyasi konular) çalışanlar nefret ediyordu. Onu sürekli takip ediyor ve telefonlarını dinliyorlardı. 1994-1995 yıllarında kendisine, yürüttüğü hak savunuculuk faaliyetlerinden vazgeçmesi için baskı uyguluyorlardı. İnatçı bir adam olduğu ortaya çıktı ve kendisine yönelik hiçbir şey yapamadılar. 

1995 yılının sonlarına doğru Grigoryants'ın, iki Çeçen kadınla birlikte yurtdışına bir konferansa gitmesi gerekiyordu ve yanında Rus askeri birliklerinin Çeçenistan'da işlediği suçlan içeren video kasetleri götürmeyi planlıyordu. Operasyon Başkanlığı 


Başkanı Voloh bizi makamına çağırdı ve Barsukov'a "İnsanlanmız hazır ve göreve gidiyorlar," diye rapor etti. "Dinleme"den Grigoryants'ın söz konusu belgelerle ülkeden çıkmaya hazırlandığı bilgisi alındı. Voloh, kasetlerle ilgili olarak "El konulsun, çalınsın veya kullanılamaz hale getirilsin," emri verdi. Biz de "El konulacaksa neye dayanarak?" diye sorduk. Biz kendimiz bunu yapamayız, bu gümrüğün görevi ancak bunlar yasak belgeler olmadıkları için el koyamazlar. 

Şeremetyevo-2'de Grigoryants ve yoldaşlarını aramak, alıkoymak ve uçağa gitmelerini engellemek için bir dayanağa ihtiyaç vardı. Biri, "Bunlara gizlice bir şey yüklemek gerekiyor," dedi. Voloh gülümseyerek "Tabii tabii, Grigoryants'a uyuşturucu mu? Kim inanır?" dedi. "Öyleyse gizlice mermi koyalım". Teklifi duyan Voloh şöyle dedi: "Ben razıyım. Sınır kapısında uyuşturucu ile yakalanmak cezai bir suçtur. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Gürültüye ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan şey, bel- 


gelerin çalınması veya kullanılamaz hale gelmeleridir." 


"Mermileri, Çeçen kadınlarından birinin çantasına gizlice koymak gerekiyor. Daha sonra da çantayı arkadaşlarından aldığını ve içinde mermi olduğunu bilmediğini içeren imzalı ifadesini almak gerekir. Zira Çeçenlerin olduğu yerde mermiler de olur." 

Voloh, "Evet, evet çok iyi. Mermi var mı? Yalnız dikkat edin, mermiler bizim FSB serisinden olmasın. Çünkü bizim depodan olduklarını tespit edebilirler," diyerek onaylamıştı 

Benim görevim, Grigoryants'ı takip eden arkadaşlarla temasa geçerek takibe havaalanı içinde devam edip gümrüğe kadar izledikten sonra, ilgili kişilere onları göstermekti. Gümrükte ise Volohov'un yardımcısı Albay Surkov bekliyordu. Mermileri ya gümrükçüler ya da Surkov koydu. Tam olarak kim bilmiyorum. 
Biz işimizi yaptık. O gün Grigoryants hiçbir yere uçamadı eğer uçtuysa da belgeler olmadan uçmuştur. 

İşte bu iki olay için utanç duyuyorum. 


Bu kadar mı? 
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Bu en önemli olaylar. 

Şaşa, özür dilerim ama sana rahatsız edici bir soru sormak zorundayım. Sonuçta senin karanlıkta bir ışık olduğun gibi bir şey ortaya çıkıyor. Sen, hiçbir zaman "yan" gelir elde etmek için çalışmadığını ve hatta önüne çıkan fırsatları bile kullanmadığını iddia ediyorsun. Her zaman tek bir maaşla mı geçiniyordun? 

Ben sana şu şekilde cevap vereceğim: Herkesin hayatında toplum önünde bahsetmek istemediği anlan olmuştur. Ben de sana anlatmayacağım. Şarkı sözlerinde ne deniyordu hatırlıyor musun? "Kader beni sağdan sola atıyordu fakat ben de pek günahsız değilim". 

Biyografimde seninle paylaşmayacağım anlar var. Anayasamızda bile kendi aleyhine ifade vermeme hakkı tanıyan bir madde var. Ancak ben, hiç kimseyi öldürmedim, kaçırmadım, himayem altında tutmadım ve suçlularla paylaşımda bulunmadım. Bu yüzden utanacak bir şeyim yok ve geceleri rahat uyuyorum. 

Artık beş yıldır, gizli servislerin operasyon çalışmalarında bir hedef olarak yer aldığımı anlamalısın. Üst düzey yönetimin, hakkımda herhangi bir şey bulunmasına ilişkin emri var. Benimle ilgili bildikleri tüm sırlan ele aldılar. Son on yılda baktığım tüm davalan aktardılar. Ve sonuç? Benim hapse gönderdiğim üç suçluyu buldular ve aleyhime konuşmalannı sağladılar. Kendilerine, tüm bunlan yapmalan için ne tür sözler verildiğini bilmiyorum. Bu suçlular, benim onlan beş yıl önce dövdüğüm yönünde ifade verdiler. 
Beni bunun için tutukladılar ve hapse attılar. Daha sonra davam görüldü ve beni serbest bıraktılar. Eğer işlemiş olduğum bir suç veya utanılacak bir şeyim olsaydı seni temin ederim ki FSB bunu tüm 


dünyaya duyururdu. Ve hapisten hiçbir şekilde çıkamazdım. 


Meslektaşlar 
Sen FSB'deki kariyerine, İçişleri Bakanlığının birimleriyle sıkı 


bir işbirliğinde bulunarak organize suçlarla mücadeleyle başladın. 
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Daha sonra ise İçişleri Bakanlığının içerisinde işlenen suçlar konusunda uzman olarak bir ünün ortaya çıktı. Bu nasıl oldu? 

İçişleri Bakanlığındaki partnerlerim organize suçlarla mücadele eden MUR'"'ve RUOP” idi. Başlangıçta biz, sıkça aynı hedef üzerinde tek bir tim olarak çalışıyorduk. 

Kısaca sizin Senisiniz polisin yaptığı işin aynısını yapıyordu? 

Hayır. Buradaki farkı anlamak gerekir. Cezai soruşturmadakiler cinayetten, gasp olayından veya bir evin soyulmasından sonra çalışmaya başlarlar. İşlenen suçtan yola çıkarak suçu işleyen kişiyi aramaya çalışırlar. KGB ise her zaman "insanlardan" başlardı. Fıkrada anlatıldığı gibi "Yeter ki insan bulunsun, kendisine ceza vermek için uygun madde her zaman bulunur". Ajanların yardımıyla şu veya bu olayda parmağı olup olmadığı konusunda şüphe uyandıran insanı buluyorlar. Ve bu kişiden başlayarak işlediği (veya işlemediği) suça doğru, bağlantıları sayesinde ilerliyorlar. Bunun adı da "planlama" dır. 

RUOP ilk kurulduğunda bünyesinde çalışanların "planlama" konusunda deneyimleri yoktu. Bizlerdeyse kriminal ortamda çalışma deneyimi yoktu. Biz onları eğitiyorduk, onlar bizi eğitiyordu. Sonuçlar mükemmeldi. 

Petrovka” ve Lubyanka” arasında zıtlaşmalar konusunda rivayetler dolaşıyordu. 

Eskiden böyle bir şey yoktu. Zıtlaşma daha sonra başladı. 
Başlangıçta bize tedirginlikle yaklaşıyorlardı ancak daha sonra onların yanma, kendi yerimize gider gibi rahatlıkla gidiyorduk. 
O kadar sıcak ve insani ilişkilerimiz vardı ki onlar, bize suç dünyasından ajanlar edinmemize bile yardımcı oldular. Aynı işi yapı- 


yorduk ve şöhreti değil zorluklan paylaşıyorduk. 


Moskova Cezai Soruşturma Bürosu 


17 


Organize Suçlarla Mücadele Bölge Başkanlığı 


* Moskova Cezai Soruşturma Bürosunun bulunduğu sokağın adı 


19 Bir zamanlar KGB, şimdi ise FSB binasının bulunduğu sokağın adı 
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Moskova RUOP'un başına Klimkin'in gelmesiyle Başkanlık bir çeteye dönüşmeye başladı. 1991-1993 yılan arasındaki dönemde ise çeteleri dize getiren, Moskova RUOP'undan başkası değildi. 

Doksanlı yılların başlarında çetelerin faaliyetleri zirveye ulaşmıştı. Hatırlıyorum da President Oteli'nde çeteler toplantılar düzenliyorlardı. Çeçenler, bir Ermeni'yi koridorlarda kovalıyor, ateş ediyor ve öldürmeye çalışıyorlardı. Ukrayna Oteli'nde çeteciler aylarca yiyip içiyordu. Kendilerine hesabı ödemeleri için ricada bulunulduğunda tavana ateş ediyor ve hiç kimseden korkmuyorlardı. Ve onlara kimse dokunmuyordu. Şöyle bir durum hatırlıyorum: Acilen telefon etmem gerekiyor ve içinde ankesörlü telefon olan Savoy Oteli'ne girmem gerekiyordu. Otelin girişine geldim, içeri almadılar. Kimliğimi gösterdim, onların ise umurlarında değildi ve bana "Defol git" dediler. Bu arada şunlara şahit oldum: Bir BMW'den boyunlarında altın zincirli insanlar iniyor, bunlan girişte durdurup "Siz kimsiniz?" diyorlardı. Gelen 


cevap, "Biz çeteciyiz" oluyordu. Ve onlara "Geçin," deniliyor. 


Çok sonra hırsızlar kendilerini, "Biz iş adamıyız" şeklinde tanıtmaya başladı. O yıllarda ise eşkıyalar pek de kendilerini gizlemiyorlardı. Cinayet sayısı hızla arttı ve haraç günlük yaşam tarzı oldu. 

Moskova'daki durum, St. Petersburg'dan daha da korkunçtu. 
Hatırlıyorum da bir keresinde gece vakti üç rehineyi kurtarmak zorunda kalmıştık. Bir annenin dokuz aylık bebeği, buz gibi suyla dolu küvetin içine atılmıştı. Bu anneyi sizce unutabilir miyim? 
Kendisinden para talep etmişler. İşte böyle şeyler oluyordu. 

O günlerde Moskova polisi ve bizim servis, suçluları, avda kurtların kovalandığı gibi kovalamaya başladılar. Resmen kuşatma altına aldılar. Ve iki yıl içerisinde Moskova, az veya çok medeni bir şehre dönüşmüştü. Evet, suç işleniyordu ancak artık eskisi gibi değildi. Eski küstahlık artık yoktu. Ve başarının en büyük kısmı Moskova RUOP'un idi. 
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Tabii ki yolsuzluklar ve görev yetkilerini aşma vakaları vardı ancak tüm bunlar soruşturuluyordu. Hatırlıyorum da, bir evin arama işlemi sırasında eski özel kuvvetler mensubu bir genç para çaldığı için işten atılmıştı. Biz rehineleri, o dönemde sekizinci istikametteki (etnik gruplar) arkadaşlarla birlikte anyorduk. Bu istikametin başında, Moskovalı polis detektifi ünlü Mihail Vasilyeviç Suntsov bulunuyordu. Gece gündüz çalışıyorduk ve hiç kimse herhangi bir ek ödeme almamıştı. Hatta bazen yiyecek al- 


mak için paramız bile kalmıyordu. 


Ancak yavaş yavaş RUOP'un ve FSB'nin tek bir uğraşı oldu: Para Kazanma. Ve mücadele eden arkadaşlar yerine, bazen kâr ortaklan, bazen de rakip oldular. Her şey polislerle başladı. 

Neden? 

Muhtemelen küçük çaplı ticarete, yani küçük dükkânlara daha yakın olduklarından dolayıdır. Aynca, bölgesel olarak örgütlüler ve sürekli sokaktadırlar. 

Hatırlıyorum da Aleksandr isimli ajanla bir görüşmem vardı. Kendisi, gözleri yuvalarından fırlayacak bir şekilde yanıma geldi ve şunları söyledi: "Bölgeden sorumlu polis, bana, polis şefini havaya uçurmamı sipariş etti". Biz bu bilgiyi hemen kâğı- da döküp savcılığa teslim ettik. Savcılık soruşturma başlattı. 
Hatta ajanı bile sorguladılar. Her şey onaylandı. Bölgeden sorumlu polis, ajandan polis şefini havaya uçurmasını istemiş çünkü şefi, bölgede sorumlu polisin rüşvet aldığı satış noktalarında Votka satılmasını yasaklamış. 

Her şey bu şekilde başladı. Üç yıl bile geçmemişti ki olaylar sınır tanımaz hale gelmişti. Günümüzde neredeyse hiçbir ticaretha- ne, polis veya FSB ile parasal paylaşımda bulunmadan çalışmıyor. 

Rus suç dünyasının taçsız kralı sayılan kişi, Yaponçik (Japon) idi. Yaponçik'i Amerikan hapishanesinden serbest bıraktıklannı hayal edin. Ülkemize gelir, bir büfenin yanına gider ve 


şunları söyler: "Ben Yaponçik, bana on Ruble öde". Kendisi on 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kuruş bile alamaz. Aynasızlar gelir ve sağlam bir dayak atar. Zira bu onların büfesidir. 

Zaman zaman saçma sapan şeyler de oluyor. Bir ara ajanım yanıma gelip şunları söyledi: "Polis benden kontrol ettiği bölgede çete kurmamı rica etti". Ben, "Ne demek çete?" diye sordum. 
"Çete işte." Beni Cezai Soruşturma Bürosu Başkanı çağırdı ve şunları teklif etti: "Biz bir çete kuracağız ve sen bu çetenin elebaşı olacaksın. Sen hapis yattın ve bu insanların dilinden anlıyorsun. Biz sana silah da veririz". Ajan şunları soruyor: "Bu ne işinize yarayacak?". Aldığı cevap şu: "Tüccarlar iyice küstahlaştı ve ödeme yapmayı reddediyorlar. Sen onların üzerlerine gideceksin, biz de sorunu seninle çözüyor gibi yapacağız. Tüccarlardan para alıp bir kısmını sana vereceğiz. Ödemek istemeyenlere karşı sen kendi yöntemlerini uygularsın. Bölgeyi korku içinde tutacaksın, biz ise bölgeyi senden koruyacağız." 

Fakat bu günlerde RUOP'ları lağvetmeyi deniyorlar. 

Çok geç. Artık her şey onların ellerindedir. Bu arada gazeteler FSB ve polislerin "Slavneft"i paylaşamadıktan için RUOP'ları lağvetmeye niyetli olduklarını yazıyorlar. Gutseriyev'in, RU-OP'un koruması altında olduğundan bahsediyorlar. Ve bu yüzden FSB, kendi adamlan olan Griyzlov'u İçişleri Bakanlığı görevine getirdi. Kendisi de RUOP'ları komuta edilebilecek bir şekle sokmaya çalışıyor. Tüm bunları açık bir şekilde yazıyorlar. Bunların kriminal hesaplaşmalar olduğunu hatırlatmak gerek. Sanki 


olması gereken bir şeymiş gibi bunlara hiç kimse şaşırmıyor. 


RUOP'lann Tavırları 

Her suçlunun kendi imzası var. RUOP'lann özelliği nedir? 

Suçu işleyene bakmaksızın her bir suçun altında farklı bir neden yatmaktadır. Güvenlik güçlerinde görev yapanlar, işledikleri suçlan bilinen bir yöntemle örtbas etmeye çalışırlar: Yasal bir görünüm vermeye çalışırlar. Suçlular yasaları çiğner, güvenlik güçleri ise kullanır. 


100 


LUBYANSKAYA SUÇ ÖRGÜTÜ 


Moskova RUOP'un bölümlerinden birinde çalışan görevliler tarafından adi soygun amaçlı saldırılar nasıl düzenlenir? Bu görevliler, ajanları sayesinde büyük miktarda nakit para bulunduran ticari şirketleri (mağazalar veya giyecek ve pazarlama- dan elde ettikleri hasılatlar) tespit ediyorlar. Ancak kendileri kanuni yolları izleyip maliye organlarına bildirmek yerine, farklı bir yol seçiyorlar. 

Polisler, ajanlarını genellikle suçluların arasından angaje ediyorlar. Ajan-suçlu, Devlet Duması milletvekili değildir: kaçabilir, bir yerlere gidebilir veya öldürülebilir. Bu gibi durumlarda polis, kayıp ajanını arananlar listesine suç işlemiş biri olarak ekler. Ajanı bir yerlerde tutuklanır, operasyon görevlisine haber verilir, kendisi gelir, ajanı alıp götürür ve sorguya çeker. 

Arananlar listesine, hiçbir dayanak olmadan birini ekleyebilirler mi? 

Onlar herhangi bir cezai soruşturma dosyasını alıp oraya işlerine gelen ismi ilave edebilirler. 

Bu yasadışı değil mi? 

Evet ancak, operasyon amaçlı olarak sıkça kullanılır: Ajanın bulunması gerekiyor, sonuçta o kayıp bir insan. Yasal olmasa da çok verimli bir yöntemdir. Ve bu yöntem RUOP birimlerinden biri tarafından uygulanmaktaydı. Bu görevliler, daha önce hapis yatan ajanlarını, arananlar listesine, ağır bir suç işlemiş biri olarak eklerler. Daha sonra, büyük miktarda kara paranın aktığı şirket ofisini tespit ederler. Ajanın sekretere söylemesi gerekenler şunlar: "Ben filanca kişiyle görüşmek istiyorum". Sekreterin "Hangi konuda?" sorusuna, "Şahsen kendisine söyleyeceğim," cevabı verilir. 
Asıl görevi, yaklaşık beş dakika içerde kalabilmektir. 

Ajan ofise girdikten birkaç dakika sonra polis içeri girerek baskın düzenler, herkesi alıkoyar ve kimlik kontrolü yapar. Dogal olarak şirket sahibi, "Neler oluyor? Konu nedir?" diye sorar. 


Polisler, "Şirketinizde bir dizi cinayet işlediği için aranan biri gizleniyor," der. Herkes tabii ki isyan eder: "Bu bizim adamımız degil. Buraya nasıl geldiğini bilmiyoruz". Polisler ise sert bir dille şunları der: "Herkes bu şekilde söylüyor. Eğer buraya ne şekilde geldiğini söyleseydiniz tuhaf olurdu zaten". 

Ve kanıtlar bulmak için arama yapılır. Tabii ki kayıt dışı nakit paralar bulunur. "Bu neyin parası?" diye sorarlar. Cevap ola- 


rak "Aslında şöyle ve şöyle..." cevabını alırlar. Sonuç: Paralar ya paylaşılır ya da tamamen alınır ve gidilir. Kim şikâyet etmeye kalkabilir ki? Bulunan nakit para, zaten 'kara'dır. Bu denenmiş bir yöntem ve 2100 işler. 

Çalıntı arabaların aranması konusu da çok konuşuluyor. 

Çalıntı araçların aranmasıyla uğraşan MUR'un (Moskova Cezai Soruşturma Bürosu) 7. Bölümü, en iyi gelir getiren birimdir. 
Paralar şu şekilde kazanılıyor (bunlara karşı yapılan şikâyetler konusunda çalışmıştık): Bu bölümün çalışanları arasından, görevden alman bazı kişiler tarafından, çalıntı araç araması yapan özel bir şirket kurulur. 7. Bölümde ise plaka bilgilerinden araç sahibini bulma imkânı veren bir bilgisayarlı veri tabanı var. Bölümde tek bir telefon var: Telefonla ulaşmak imkânsız, yarım gününüzü kaybedersiniz, bunu her operasyoncu bilir. Şirketin veri 


tabanına ise direkt ulaşma imkânı var. 


Çalınan araçları genellikle büyük ücretli otoparklarda gizliyorlar. MUR'dan bu otoparklara gidenler, sırayla tüm arabaları kontrol ettikten sonra, bir iki çalıntı araç buluyorlar. Eğer buldukları araç pahalıysa sahibinin bilgilerine ulaşıp özel şirketteki arkadaşlarına teslim ediyorlar. Şirkettekiler, arabası çalınan mağdurla temasa geçip ücret karşılığında aracı 'bulmayı' teklif ediyorlar. Eğer araç on-on beş bin dolar ediyorsa, bu durumda üç-dört bin dolara 'arıyorlar'. Bu arada, paranın bir kısmını peşin alıyorlar ve "Geriye kalanı, arabayı bulduğumuzda ödersiniz," diyorlar. 


Araba ise çoktan bulunmuştur bile. 


102 


LUBYANSKAYA SUÇ ÖRGÜTÜ 


Genellikle insanlar razı oluyorlar, zira araba pahalıdır ve yeni araba almak yerine, fiyatın üçte birini vermek çok daha iyidir. 
Tam tamına bir hafta sonra araç sahibini arayıp, "Bulduk" haberini veriyorlar. Aracı sahibine iade ediyor, paranın diğer kısmını alıp polislerle paylaşıyorlar. 

Böyle bir faaliyet içerisinde oldukları için polislerin er ya da geç gerçek araba hırsızlarıyla karşı karşıya gelmek zorunda kaldıkları anlaşılıyor. Ve öyle bir an geliyor ki hırsızları hapse atmak yerine, onlarla anlaşmak ve hatta ortak olmak çok daha kârlı oluyor. Çünkü onları hapse atarlarsa ve araba hırsızlığı kesilirse para kazanma kaynağı yok olacaktır. Böylece aynasızlar ile suçlular arasındaki çizgi yok olacak ve kimin kim oldugu anlaşılamaz olacaktır. 

Suçlular arasında bir ajanım vardı. Bir keresinde görüşmeye şaşkınlık içerisinde gelmişti ve böyle bir hikâye anlatmıştı. Bir hırsızla restorana gidiyorlarmış. Hırsız, "Şabolovka'ya ugrayahm," demiş. Ajanım "Ne için?" diye sormuş. Hırsız, "Birinin yok edilmesi için sipariş vermem gerekiyor," demiş. Ajanım şaşırmış bir halde "Sipariş? Şabolovka'da?" diye tekrarlamış. 

RUOP'un tam karşısında durmuşlar. Hırsız cep telefonundan aramış ve binadan bir görevli çıkmış. Aynasız kendisine uzatılan fotoğrafı almış, dikkatle baktıktan sonra cebine koymuş ve "Şahısla ilgili bilgi, adres vs. var mı?" diye sormuş. Hırsız, "Evet. Fotoğrafın arkasında her şey yazılıdır," demiş ve "Fiyat nedir?" diye sormuş. Aynasız, "Eğer iş adamı ise yirmi bin. 
Milletvekili veya siyasetçi ise fiyat daha fazla olabilir, belki işi hiç almayabiliriz," demiş. 

Ve hırsızla ajan oradan uzaklaşmışlar. Ajan hırsıza, "Ön ödeme yok mu? Bunlar ön ödeme almadan mı işi kabul ediyor?" diye sormuş. Öteki, "Onlar ilk önce işi bitirecek, biz sonra öderiz," demiş. Ajan, "Eğer sen onlara kazık atarsan?" diye sormuş. Hır- 


sız gülümseyerek "Sıkıysa kazık atmayı dene," demiş. 
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Moskova ve Moskovalılar 

Operasyoncu hislerin seni, burnunu sokmaman gereken yerlere hangi sıklıkta götürüyordu? 

Operasyoncunun, elinin kolunun bağlı olmasını anlamasın- dan daha kötü bir şey olamaz. Bir iz yakalarsın, onu izlersin, hayatını tehlikeye atarsın, suçluyu tespit edersin ve faaliyetlerini belgelersin. Sana ise üstten baskı uygularlar: "Bırak, o bizim adamımızdır." 

1996 yılında, Lujniki'de (Moskova'da bir stadın adı), Lipetsk 
(Rusya'da bir şehir) kökenli bir suç örgütünün faaliyet göstermekte olduğu hakkında bilgiler gelmeye başladı. Tüccarların, yönetimle her satış noktası için beş bin ruble değerinde sözleşmeler imzaladıkları, gerçekte ise iki bin-on bin dolar arasında nakit ödemeler yaptıkları tespit edilmişti. Söz konusu ödemeleri Lipetsk kökenli suç örgütü toplamakta ve ilgili makamlara (Lujniki Stadı Müdürü ve Moskova Belediyesine) teslim etmekte oldukları da ortaya çıkmıştı. 

Lipetsk kökenli örgüte ajanımızı nüfuz ettirdik ve şunları tespit ettik: Toplantı yaptıkları spor salonu, ayda iki kez büyük paralar yükledikleri ve bunlarla adreslere dağıtım yaptıkları iki cip. Kendilerinden zorla para alındığını dilekçelerle belgeleyen birkaç tüccarı bulduk. Bu tüccarlar, kendileriyle yapılan sözleşmelerin sadece göstermelik olduğunu ve aslında vergilendirilmeyen miktarlar alındığını yazmışlardı. "Alfa" timiyle birlikte bir operasyon düzenlenmişti. Bu operasyonda bir araç durdurulmuştu ve örgüt mensuplarına ruhsatsız silahlarıyla birlikte suçüstü yapılmıştı. Aracın içinde yaklaşık bir milyon dolar vardı. Operasyonu, Operasyon Başkanlığından Yarbay Gusak yönetiyordu. 

Operasyonu gizlice gerçekleştirdik, çok az insan biliyordu ve dolayısıyla bilgi sızıntısı olmadı. Lipetsklilerin paralar ve silahlarla tutuklanmasından sonra bir soruşturma başlatılması gereki- 


yordu. Tutuklananlar en yakın polis karakoluna götürüldü. Tüm 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tuhaflıklar bu karakolda başladı. Karakoldaki polisler, soruşturmayı yürütecek görevliyi belirlemeyi reddettiler. Paralar, yasadışı elde edildiği için kayda geçmek zorundaydı, ancak Maliye Polisi karakola gelmeyi reddetti. Daha sonra, FSB'nin Moskova Bölge Başkanlığından "Tutukluların dövüldüğünü, kendilerine ait olmayan silah ve el bombalarının onlara ait olduğunun gösterilmeye çalışıldığını" ileri süren telefonlar gelmeye başladı. Olay öyle bir noktaya gelmişti ki neredeyse bir milyon dolar da onların değilmiş gibi gösterilmeye çalışıldı. Gusak hakkında ise Lujniki'yi kendi himayesi altına almaya çalıştığı şeklinde düzmece 


bir beyan hazırlamaya çalıştılar. 


Daha sonra Azeri kökenli bir kişi bıçaklanarak Lujniki pazarında öldürüldüğünde, bunun Lipetskliler tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştı. Azeri, paraları zamanında ödemediği için öldürülmüştü. Moskova yönetimi, kargaşa çıkmasından korktuğunu açıklayarak cinayetin araştırmasını durdurdu. Kendileri bir şeyi çok net anlıyordu: Eğer cinayetle ilgili ceza-i soruşturma başlarsa tüm tüccarlardan kayıt dışı paralar toplandığı ve belediyeye gönderildiği ortaya çıkacak. 

Paraların başka yere değil de belediyeye gönderildiğini nasıl tespit ettiniz? 

Operasyon çalışmaları neticesinde paraların nereye gittiği tespit edildi. Paralar Moskova bölge hükümetine gidiyordu. 

Ancak operasyonel bilgi, kanıt sayılmıyor değil mi? 

Evet, operasyonel bilgileri legal bir zemine oturtmanız gerekiyor. İnsanlara suçüstü yapıp paraları nereden aldıklarını sormak gerekiyor. "Kimden aldılar", bunu da ispatlamak gerekiyor. 
Diğer taraftakiler, kendilerinden bu paraların alındığına dair dilekçe yazmak zorundalar. Soruşturma sırasında devreye girip kontroller gerçekleştirmek, ifadeler almak; "Kaç zamandır burada çalışıyorsunuz? Kime ödeme yapıyorsunuz? Sözleşmenizde 


neler belirtilmişti? Neden nakit ödüyorsunuz? Neden döviz? Paraları kim topluyor? Ödemezseniz neler olabilir?" şeklinde soruların cevapları alınmak zorunda. 

Tüm bunları, soruşturmaya uygun bir şekilde belgelemek gerekiyor ve bunun sayesinde paraların nereye gittiği tespit edilebilir. Birilerini sorgularsınız, "Biz paraları şuraya götürdük" derler, diğerlerini sorgularsınız, "Biz ise şuraya götürdük" derler. Silahlar ve paralarla tutuklananlar, dilekçe yazan insanlardır. Ancak soruşturmayı yürütecek birini belirlemekten kaçınıyorlardı. 

Ajanlarımız isyan ediyordu: "Ne o belediyeye ulaşmak için elleriniz kısa mı?" 

Paralara ne oldu? 

Bildiğim kadarıyla paralar polis karakolunda kaldı. Orada öylece bıraktılar. Soruşturma yoksa paraları Lipetsklilere, onlar da belediyeye iade etmek zorundaydılar. 

Bir milyon dolar? 

Kesin olarak bilmiyorum. Bir milyondan fazla olduğunu söylüyorlar. Gusak'a paraları ne yaptıklarını sormadım. Paraları polislere teslim ettiklerini biliyorum. Polislerin paralarla ne yaptığını sormadım. Bir tek şeyi hatırlıyorum: Gusak, bu konuda açıklama raporlan yazmıştı. 

Her şeye rağmen isimler ve para teslimatı adresleri nasıl ortaya çıkmıştı? 

Çok sonra bilgi kaynaklarımın yardımıyla Lipetsk kökenli örgütün nasıl bir şey olduğunu araştırmaya başladım. Hangi sebeple onlara arka çıktılar? Ajanlarım bana gülüyordu: "Lipetskliler uzun zamandır Lujniki'deler, paralar ise belediyeye gidiyor". 
Ve tüm paraların kime ve nasıl verildiğim anlattılar. Ve bana "Bu bilgiyle nereye gideceksin? Onu kime götüreceksin? Kimse bu bilgiyi kabul etmeyecek, biliyorsun," dediler. Hatta gazetede tüm bu olanların rant hesaplaşmaları olduğunu belirten bir makale yayımlanmıştı. Ben, Gusak'ın birilerinin isteği üzerine çalışmadı- 


ğını kesin olarak biliyorum. O sadece suçluları tutuklamıştı. 
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Müşteri Piçuga 

Senin bir keresinde hırsızlar şebekesini kurtardığından bahsediyorlar. Bu nasıl oldu? 

Bu tam olarak hırsızlar şebekesi değildi. Konu, daha sonra ortaya çıktığı gibi, bir hırsız şebekesine ait olan yüz bin dolarla ilgilidir. 1996 yılında yanıma Moskova Cezai Soruşturma Bürosu'nun 4. Bölümünde (Bu bölüm soygunlar ve haydutluklarla ilgilenmekte) çalışan Andrey Fedotov isimli subay gelmişti. Kendisi, "Seninle birileri görüşmek istiyor," demişti. 

Kimler mi? Sontsevo örgütünün uzantıları olan suç örgütler- den birinin üyeleri. 

Senin varlığından nasıl haberdar olmuşlar? 

Ben rehinelerin kurtarılmasıyla uğraşıyordum ve son derece başarılıydım çünkü birçoğunu bulabilmiştim. Doğal olarak bu konu konuşuluyordu ve başvuranlar ilk değildi. Nasılsa rehineleri bulmayı becerebiliyordum. 

Suç örgütünün sana yaptığı başvurunun raporla bildirilmesi gerekmiyor muydu? 

Tabii ki. Ve bu konu yönetime rapor edildi. Ancak sadece operasyonel bilgiler çerçevesinde yasadışı suç örgütü üyeleri olarak kayda alındılar. Örneğin Mihasya. Herkes onun, Sontsevo kökenli bir haydut olduğunu :;öyler. Ancak haydutluk suçların- dan bir cezası bulunmamaktadır. Gerçi operasyonel bilgilere göre, kendisi suç alanında "çok başarılıydı". 

isviçre Mahkemesi kendisi hakkında beraat kararı vermişti. 

Evet çünkü Rus güvenlik güçleri kendisiyle ilgili belgeleri göndermediler. Operasyonel bilgilere göre, İçişleri Bakanı yardımcılarından ve hâlâ yüksek bir mevkide olan biri, Mihasya'nın avukatından belgeleri İsviçrelilere göndermeme karşılığında "bir milyon dolar" almış. 

Bu insanlar neden mi bana başvurdu? Bu örgütün liderlerin- 


den biri, "Koreli" lakaplı "Mişa" idi. Kendisi gerçekten Kore kökenliydi. Bu örgüt, Leningrad Bulvarı'nda bulunan mağazaları kontrol altında tutuyordu. 

Bu doğru mu? 

Tabii ki. Günümüzde herhangi bir mağaza ve şirketle ilgili bilgiler ve kimin kontrolü altında olduğu bilinmektedir. Haydutların kontrolü azalıyor, FSB ve polisinki artıyor. 

Bana gelenler, birkaç gün önce Korelinin kaçırıldığını söylediler. Kimliği belirsiz kişiler, Korelinin içinde bulunduğu aracı durdurmuş, kendilerini polis görevlileri olarak tanıtıp onu araçtan çıkarıp götürmüşler. Koreliye ait cep telefonundan da birkaç yüz bin dolar fidye talep etmeye başlamışlar. 

Bilgileri üstlerime ve bölüm başkanım Kolesnikov'a rapor ettim. Bana "Aramayı başlat" emri verdi. RUOP'un üçüncü şubesinde ilgili müracaatı yaptık. Kaçırmayı gerçekleştirebilecek tahmini şahıslar grubunu ve Koreliye ait cep telefonun kullanıldığı alanı belirledik. Suçlularla temasa geçmeyi başardık. Biz buna "sahte operasyon teması" deriz. 

Neden sahte? 

Beni, Korelinin fidye ödemesine katılacak başka bir örgütün üyesi olarak tanıttılar. Paranın bir kısmını Korelinin adamları getirdi. Kaçıranlar bizim FSB'den olduğumuzu bilmiyorlardı. Onlara göre biz, arkadaşını kurtarmaya gelen haydutlardık. 

Paraları veren, suç dünyasında otorite sahibi Piçuga (kendisiyle daha sonra hapiste karşılaşmıştım) olmuştu. Yüz bin doları bana getirenler, Reutovo kökenli örgütün lideri Andrey Volf ve Uhtalı Utyonok (Yavru Ördek) lakaplı suç otoritesinden oluşan iki kişiydi. Utyonok'la birlikte Korelinin fidyesini ödemeye gittik. Utyonok, bizim haydut olduğumuzu düşünüyordu. Buluşmanın, Mitişi şehrinin girişinde bulunan kilisenin yanında gerçekleşmesi belirlenmişti. 

Elinde Koreliye ait cep telefonu olan (Parolamız buydu) biri 


yaklaştı. Bu kişiyle birlikte gideceğimiz ve paraları verip rehineyi alacağımız konusunda anlaştık. Polis olmadığımızın ispatı Utyonok'un varlıydı: Suç dünyasından hiçbir otorite, para karşılığında bile aynasızlarla iş yapmaz ki Utyonok bizim kim olduğumuzu bilmiyordu. 

Görüşmeyi yaptık ve yola koyulduk. Aniden karşımıza polisler çıkarak arabalanmızı durdurdular ve Utyonok'u ve Korelinin telefonunu taşıyan kişiyi tutukladılar. Operasyon çöpe gitti, "sahte operasyon teması" bitti. Herkes kimin kim olduğunu anladı. Ben şöyle dedim: "Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Neden operasyonu mahvettiniz? Bizi Koreliye götürüyordu". Onlar da "Böyle gerekiyor" deyip bizi RUOP'a götürdüler. 

Sen kendini tanıtmadın mı? 

Zaten bizi alıkoyan polisler, operasyona birlikte hazırlandığımız polislerdi. FSB ve polisin müşterek çalışma planı vardı. Leninskiy Bulvarı ve Şabolovka Sokağı'nın köşesindeki virajda, ellerine kelepçe bile takılmayan Koreliyi kaçıran şahıs, aracın kapısını açıp atladı ve koşmaya başladı. Ben hemen peşinden koştum. Arkamdan polisler, "Ateş etme! Ateş etme!" diye bağırıyorlardı. Havaya altı kez ateş açtım. Saat öğleden sonra beşti ve Leninskiy Bulvarinda neler olduğunu bir hayal edin. Ben havaya ateş ettim. Karşımda İçişleri Bakanlığının binası vardı. Yukarıya uçan mermiler, İçişleri Bakanı'nın makamına isabet edebilirdi. 


Kaçana yetiştim ve üzerine atlayıp tutukladım. 


Onu RUOP'a getirdik. Polisler, "Şimdi işkence yapacağız. Korelinin nerede olduğunu ötmesini sağlarız," dediler. Ben onları durdurmayı denedim: "İşkence yapmanıza gerek yok. Üzerinde Korelinin telefonu var. İfadesini almak yeterli olur". Polisler inatlaştı: "Bu şekilde hiçbir şey söylemeyecektir, işkence yapmak lazım". 

Yeni sıfatımla Utyonok'la görüşmek için yan odaya girdim. 
Utyonok elleri kelepçeli, kocaman gözlerle bana bakıp şunları söyledi: "Amma da yakalandım. Şaşa, senin rütben ne?" Ben de "Ben FSB'den yarbayım" dedim. O da, "Aynasız olmadığın için sana çok teşekkür ederim," dedi. 
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Geri döndüğümde polislerin üzerinde kaçıranın telefonu olan şahsı bıraktıklarını öğrendim. "Neden bıraktınız?" diye sordum, "Tutmak için dayanağımız yok," dediler. Nasıl yok? Adamın elinde kanıt var, kaçıranın telefonu. Akşam saatlerinde üstlerime rapor verdim. Onlar da bana, "Geri dön ve adamı ara," dediler. 

İkâmet adresini tespit ettik. Doğal olarak evine gelmedi. 
Kayboldu. 

Sabah polise gittim. Üzerinden altın haç ve zinciri alınan Utyonok hüzünlü bir şekilde bekliyordu. Bana, "Şaşa, eski dostlugumuz adına haçı geri vermelerini söyler misin? Arkadaşlarımın bir hediyesidir de," dedi. Polislerin yanına gittim ve onları güçbela ikna ettim. Haçı iade etiler, Utyonok'u da serbest bıraktılar. 

Daha sonra yanıma fidye parasını veren Piçuga'nın adamları geldi. Bunlar, "Bize paramızı iade etmediler," dediler. Ben, "Nasıl iade etmediler? Ben paralan RUOP görevlilerine bırakmıştım," dedim. RUOP görevlilerinin yanına gittim ve "Paralan iade edin," dedim. Beni kenara çekip "Sen delirdin mi? Bunlar hırsız parası," dediler. Ben, "Hırsız parası mı? Öyleyse protokol yazıp gerektiği gibi teslim alın ve maliyecileri çağımı," dedim. Polislerden biri, "Bak Şaşa, sen bizim işlerimize karışma. Hırsızlara ne şekilde davranmamız gerekiyor, biz de biliyoruz," dedi. Ben de, "Bakın arkadaşlar, bu paralar bana teslim edildi. İade edin," dedim. Ve o anda rafın üzerinde bana verilen çantayı gördüm. Çantayı alıp içine baktım: Paralar içindeydi. Polisler, "Sen haydutlara paralannı iade etmeye mi niyetlisin? Orospu çocuğu!" diye bağırdılar. 

Paraları alıp haydutların yanına gittim. Masada Utyonok, Volf ve Yaseneskiy'ler oturuyordu. Volf şaşırmış bir halde şunlan söyledi: "Hayatımda böyle bir şey görmedim. Polislerin paralan iade edebileceğini kim düşünebilirdi. Tarihte daha önce böyle bir şey olmamıştı. Beyler neler olduğunu görüyor musunuz? Şaşa, seni tımarhaneye kapatırlar". Ben, "Sayın" dedim. Onlar da, 


"Boş ver. Eğer eksik varsa da biz razıyız," dediler. 
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Koreli ise birkaç gün sonra ortaya çıktı: Kaçıranlardan nasıl kaçağıyla ilgili bir hikâye uydurmuştu. O arada ben, RUOP'ta çalışan biriyle temas kurmuştum ve o bana Koreliyi hiç kimsenin kaçırmadığını anlattı. Koreli, hırsız arkadaşlarından para kopartmak ve bu paralan aynasızlarla paylaşmak için, 3. Şubedeki görevliler- le kendi 'kaçırma' olayını organize etmiş, işte bu yüzden RUOP görevlileri, operasyonu suya düşürdüler. Piçuga ise teşekkürlerim göndermişti. Zira paraların sorumluluğu onun üzerindeydi. 

Para çalmaya çalıştığı için Koreliye bir şey olmadı mı? Hırsız arkadaşları intikam almadılar mı? 

Onlar gerçeği bilmiyorlar. Onlara söylemedim. 

Piçuga'ya söylemedin mi? 

Söylemek zorunda mıyım? Ona mı çalışıyorum? O bir hırsız, ben ise FSB subayıyım. Benim görevim, rehineyi bulup serbest bırakmaktı. 

Başka şartlar altında paralara el konulması gerekiyordu. Ben RUOP görevlilerine paralan protokolle teslim almalannı teklif etmiştim. Onlar istemedi çünkü eğer protokol yapılırsa paralan devlet kasasına teslim etmek gerekiyordu. 

Korelinin RUOP'la sıkı bağlantılan vardı. Onun örgütünde llya Litnovskiy isimli biri vardı. Koreli, diğer işlerin dışında kiralık katil sağlama işleriyle de uğraşıyordu, Ilya'yı bir suikasta göndermek istemiş ancak İlya korkup kimseyi öldüremeyeceğini ve örgütü terk edeceğini söylemiş. Ve örgütü terk edip Yasenovo'da bir oto servise tamirci olarak girmiş. Koreli Ilya'ya "Bu güne kadar benim örgütümden hiç kimse öylece ayrılmamıştır. Sana ne dersem onu yapacaksın" demiş. 

Ve bir gün Litnovskiy, annesiyle sabah saat on bir civannda pazardan dönerken kendisini RUOP görevlileri durdurmuş, gizlice çantasına el bombası koyup tutukladıktan sonra hapse atmışlar. Tüm bunları bana bir kaynağım anlattı. Durumu kontrol al- 


tına alıp kaynağıma anlatmaya devam etmesini söyledim. 
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Ilya'yı "Matroskaya Tişina" hapishanesine atmışlar. Burada kendisini RUOP görevlileri ziyaret edip şunları söylemişler: "Ya öldürmeyi kabul edeceksin ya da büyük bir hapis cezasına çarptırılacaksın. Eğer razı olursan şartlı tahliyeyle çıkmanı sağlayacagız." O reddetmiş. Ve kendisini hücreden hücreye değiştirmeye başlamışlar. Hapishanede bu çok kötü bir şeydir. 

Ve sonunda mahkeme günü geldi çattı. Ben oraya gittim. Hakim bana şöyle dedi: "El bombasının ona ait olmadığını biliyorum. Ne yapabilirim ki? RUOP'çular üç yıl hapis cezası vermemi istiyorlar. Ben bir buçuk vereceğim. Onu serbest bırakamam, anlaşana". Ben de, "O masum bir insan. Ve siz bunu biliyorsunuz," dedim. O bana şunları söyledi: "Evet biliyorum. O ilk olmayacak. 
Bize bunun gibi gelen, uyuşturucu, mermi ve el bombalı vakaların ardı arkası kesilmiyor. Ne yapmam gerekiyor, yoksa polisleri mi hapse göndereyim?" 

Litnovskiy'e bir buçuk ya da iki yıl verdiler ve Presnenskaya Hapishanesi'ne gönderdiler. Kendisine gittim ve "Ilya, duyduklarım gerçek mi?" sordum. O başını öne eğdi ve "Hiçbir şey imzalamayacağım" dedi. "Seni gerçekten cinayet işlemeye mi zorladılar?" diye sordum. Bana baktı ve "Evet. Ancak hiçbir şey yazmayacağım. Hayatta kalmak istiyorum" dedi. "Bana inanıyor musun?" diye sordum. "Hiç kimseye inanmıyorum. Siz tüm apoletliler aşağılıksınız," cevabı verdi. 

Ben kendisinden aynı saflarda bulunduğum insanlar adına özür diledim. 


Kendi insanlarının Arasında 

Sen RUOP'la yaşadığınız sürtüşmeleri anlattın. FSB içindeki yapıları mercek altına almak zorunda kaldın mı peki? 

Bir olay vardı. 1996 yılında, Solntsevo kökenli suç örgütünde- ki bilgi kaynağımızdan, İçişleri Bakanlığına bağlı ordu birlikleri depolarından silah satışları gerçekleştirildiğine dair bilgiler alın- 


mıştı. Haydutların, bir astsubayla temas kurduklarını öğrendik. 
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Ajanımıza, "Ne şekilde temas kurabiliriz?" diye sorduk. O da bize, "Eğer isterseniz silah satın almak istediğinizi söyleyip astsubayla tanıştırabilirim," teklifinde bulundu. 

Krasnokazarnennaya Sokağı'nda bulunan, RF İçişleri Bakanlığına bağlı ordu birliklerinin ana karargâh binasının önüne geldik. Binadan sivil bir şahıs çıkıp yanımıza geldi ve arabaya bindi. 
Ajanımız bizi silaha ihtiyaç duyan haydutlar olarak tanıttı. 

Astsubayın, Rusya İçişleri Bakanlığına bağlı ordu birlikleri komutanının şoförü olduğu ortaya çıktı. Kendisi, şu an depolar- da silahlar mevcut olduğunu ve sorunsuz bir şekilde dışarı çıkarabileceğini söyledi: Komutanın aracını kimse kontrol etmiyormuş. Biz de, silahların kaç para olduğunu sorduk. Kendisi bize, "Bir kalaşnikof makineli tüfek için bin beş yüz dolar," cevabını verdi. Yanında ne verdiğini sordum. Astsubay, "İki şarjör, temizlik ve yağlama seti," dedi. Ben, "Temizlik ve yağlama setlerine ihtiyacımız yok çünkü bir kez kullanacağız," açıklamasında bulunup "Susturucular ve gece görüş cihazları var mı?" diye sordum. 
Kendisi, ek ödemeyle her şeyin mümkün olduğunu söyledi. Biz de acil olarak üç makineli sipariş ettik. Vardiyası olduğu pazarte- 


si gününe anlaştık. 


Görüşmeden önce bu olay İçişlerine bağlı Ordu Birlikleri Askeri Kontr-Espiyonaj Yönetimi (UBKR) sorumluluğunda olduğundan dolayı kendilerine bilgi verdik. Onlar da bize, astsubayı teşhis edebilecek operasyoncu görevliler verdiler. Söz konusu görevliler, araç içerisinde bizi gözetliyordu. 

Daha ilk görüşmemiz sırasında astsubay bize mermi sattığı için suç işledi ve isteseydik tutuklayabilirdik. Ancak hangi silahlan, hangi depodan çıkaracağını tespit etmemiz gerekiyordu. Satın aldığımız mermileri, hangi partiden ve nereden aldıklannı tespit etmek amacıyla askeri kontr-espiyonajcı subaylara teslim etmiştik. 

Kendi çağrı cihazımın numarasını astsubaya bırakmıştım. 


Pazartesi günü çağrı cihazından mesaj geldi: Astsubay aramamı 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istiyordu. Kendisini aradım ve o "Sizinle buluşamayacağım, beni işten atıyorlar," dedi. Ben, "Hangi sebeple?" diye sordum. 
"Yanıma Binbaşı geldi ve silah sattığım için beni işten attıklarını söyledi," dedi. 

O an birinin bizi ele verdiğini anladım. Ben hemen, UBKP'nin Başkan Yardımcısı olan General Guşa'yı aradım ve neler olduğunu anlattım. Kendisi son derece rahat bir şekilde "Evet biz söyledik. Siz ne bekliyordunuz?" dedi. Ben de, "Peki neden bize haber vermediniz? Eğer biz görüşmeye gitseydik ve Sontsevolılar aracımıza el bombası atsalardı? Neden ona bilgi verdiniz bize hiç bir şey söylemediniz?" dedim. 

Böylece hırsızı, basit bir şekilde kendisini FSB'nin Kontr-Espiyonaj Bölümünün tespit ettiğini ve hiçbir şekilde makineli tüfekleri satışa götürmemesini söyleyerek uyarmış oldular. 

Guşa, bize sitem ediyordu: "Neden bu kadar gaddarsınız? 
Herkesi hapse atmak istiyorsunuz. Bizim astsubay ve subaylarımızın çok düşük maaş aldığını ve bu yüzden çaldıklarını anlaman gerekiyor." 

Ben isyan etmiş bir şekilde "Yuriy Andreeviç, bizim maaşlar da çekirdek parası. Kiralık katiller olmamızı mı tavsiye ediyorsunuz?" dedim. Ve burada General, askerlik onurundan ve eğer İçişleri Bakanlığına bağlı ordu birlikleri komutanının şoförünün silah sattığı öğrenilirse nasıl bir yankı uyandıracağından bahsetmeye başladı. 

Ben artık ahizenin içine bağırarak şunları söyledim: "Bir dakika, toplumdaki yankının konumuzla ne alakası var? Hangi askerlik onurundan bahsediyorsunuz? Ortada astsubayın sattığı silahlar var. Bu silahlarla Solntsevolılar insan öldürecekler. 
Silahların nereye gittiğini bulmamız gerekiyor. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz?" 

Tüm bu bilgileri, FSB Başkanı Kavalev'e rapor ettim. Ancak 


herhangi bir önlem alınmadı. 
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Yapmış olduğunuz araştırma sonucunda FSB'den herhangi birini hapse attığınız oldu mu? 

Nadiren oluyordu. Genelde istihbarat birimlerinin arasında meydana gelen fikir ayrılıkları veya yaşanan entrikalardan kaynaklanan sebeplerden oluyordu. 

1996 yılında ilginç bir olay yaşanmıştı. Gusak'ın yanına 6. 
Bölümde çalışan Gorlatıh gelmiş. 

6. Bölüm nedir? 

Kadro dışı antiterör birimi. Ve Gorlatıh şunları sormuş: "Rehine kurtarma çalışmaları yapıyor musunuz? Elimde Moskova'da bir kişinin rehin alındığına ilişkin bilgiler var. Kaçıranlar, rehineyi Tula şehrine götürmüş ve babasından fidye talep etmişler. Bu sizin ilgi alanınıza giriyor. Ben seni başvuran kişiyle tanıştırayım". Ve Gorlatıh, Bilimler Akademisi Üyesini getirdi. Bir hafta önce haydutlar, bu kişinin silah koleksiyonunu ve arabasını gasp edip oğlunu kaçırmışlar. Oğlunu geri vermek için de fidye talep ediyorlarmış. Oğlu kaçırılan babanın arkadaşı olan GRU (Askeri Haber Alma) görevlisi Mironiçev, onu Gorlatıh'la tanıştırmış. Ve bu şekilde mağdur babayı bizim bölüme getirdiler. 

Gusak ve Bavdey, tüm detayları öğrendikten sonra rehinenin tutulduğu yeri tespit edip onu kurtardılar. Suçlular tutuklanmıştı. Belirli bir zaman sonra bilim adamı, Gusak'ı arayıp şunları söylemiş: "Aleksandr İvanoviç, şu an paranızı iade edemediğim için özür dilerim. Şimdilik size sadece iki bin verebilirim. Geriye kalan parayı, polis arabamı getirdiğinde versem olur mu? Arabam şu an kanıt olarak tutuluyor da. Ben onu satıp size paranızı iade ederim". Gusak şaşırarak "Ne parası?" diye sormuş. Çünkü kendisi, rehine olayının bir düzmece olmadığından emin idi. 

Gusak bilim adamıyla buluşmuş ve öteki her şeyi anlatmış: Bilim adamı Gorlatıh'a başvurduğunda FSB'ci kendisinden on beş bin dolar istendiğini söylemiş. FSB'ci ülkenin fakir ve maaş- 


ların düşük olduğunu ifade ederek bunlann benzin ve diğer masraflar için gerektiğini söylemiş. Bilim adamı, paranın yansını oluşturan yedi bin beş yüz dolan kısa bir zaman içinde toplayıp Gorlatıh'a vermiş. Ve şimdi de geriye kalan parayı toplayana kadar biraz zaman verilmesini rica ediyormuş. 

Gusak, Gorlatıh ve Mironiçev'in bilim adamıyla yaptıklan görüşmelerden birini belgelemiş. Bu görüşmede ikili, bilim adamından ödemeyi yapmasını talep etmiş ve şu sözlerle tehdit etmişler: "Paralan vermek zorundasın. Sen bizi yalancı çıkardın. 
Biz, çocuklara kendi paramızı verdik. Eğer vermezsen haydutlar, tutuklama sırasında üzerlerinde bulunan revolveri senin koleksiyonundan aldıklarını yazarlar ve bu yüzden seni hapse atarlar". 
Bilim adamı çok korkmuş. 

Gusak, bana ne yapması gerektiğini sordu. Ben rapor yazmasını tavsiye ettim ve Kovalev'i arayıp olanlan anlattım. 

FSB Başkanı raporu okudu ve şunlan söyledi: "Gorlatıh'ın yaptığı görüşmeleri kayıt etmek ve rüşveti alırken tutuklamak gerekiyor. Zorin'in Antiterör Merkezini nerelere sürüklüyor görüyorsunuz. Rehineleri kurtarmak yerine kendileri rüşvet alıyor". 

Aslında Kovalev, yardımcısı olan Zorin'le mücadele ediyordu. 
Bunun sebebi de Zorin'in Çernomirdin tarafından göreve getirilmiş olmasıydı. Kovalev ise Korjakov-Barsukov grubundaydı. Bu grup da, servisten Çemomirdin'in adamlannı atmaya çalışıyordu. 

Zorin, Antiterör Merkezinin başı ve FSB Başkanı Başyardımcısı, yani Kovalev'den sonra gelen kişiydi. Trafimov, bana şöyle bir şey demişti: "Zorin bizi her zaman ele veriyor. Çernomirdin ve Petelin (Çernomirdin'in sekreterlik şefi) hakkında tam da çalışmalara başlamış ve teçhizatımızı kurmuştuk ki Zorin, Başbakan'ın yanına gitti ve hepimizi ele verdi". Bunlar Zorin'den nefret ediyordu. 

Zorin, Çernomirdin e odasında 'böcekler' olduğunu mu rapor etti ? 

Evet. Kovalev'i kendisinden nasıl kurtaracağını bilmiyordu. 
Zorin, Hoholnikov'u sevmiyordu ve başında bulunduğu birimin 


hatalannı yakalamaya çalışıyordu. Kovalev bir yere gittiğinde Zorin en yetkili kalıyordu ve hemen URPO ile (RF -FSB Organize Suç Faaliyetler Araştırma ve Engelleme Birimi) uğraşmaya başlıyordu. Böyle durumlarda Hoholnikov, anında ya rapor alıyor ya da yıllık izne ayrılıyordu. 

Biz iki protokol hazırladık: Para tahsis ve para incelemeyle, banknot işaretleme protokolleri. Görüşme Puşkin anıtının önünde gerçekleşti. İkisi Gorlatıh'a ait araca binip hareket ettiler: Deneyimli istihbaratçı paralan sokağın ortasında almadı. Gorlatıh, bir süre ilerledikten sonra durdu ve bilim adamını yol kenarında bırakıp yoluna devam etti. Biz, Gorlatıh'ın bir tanıdığının adın- dan onun çağrı cihazına acil görüşme talebini gönderdik. Gorlatıh'ın 'Çistıye Prudı'da bir restoranda olduğu ortaya çıktı. Restorandan çıktığında kendisini tutukladık. Yanında paraların bir 


kısmını bulduk: Yüz doları bozdurmuştu. 


Gorlatıh'ın yanında, GRU subayı Mironiçev vardı. Mironiçev, ceplerinden farklı farklı kimlikler çıkarmaya başladı (polis, ordu vs.) ve hepsi farklı isimlere düzenlenmişti. Gorlatıh, çantanın üzerine eğilmiş yalvarıyordu: "Şaşa yapma. Ben senin payını vereceğim. Onu kasada saklıyorum". Gusak ise "Sen bana rüşvet mi teklif ediyorsun?" dedi. Gorlatıh'ı bizim 'kabul' odamıza getirdik ve sorguladıktan sonra soruşturma görevlisini çağırdık. Akşam saatlerinde Kovalev aradı ve "Sabah rapor verirsiniz," dedi. 

Koridorda, Gusak'ın, Alyoşin ve Komarov isimli görevlileri Gorlatıh'ın cipinden bir çuval taşıyorlar: Bir tekeri ve teybi sökmüşler ve tüm CD'leri almışlar. Ben onlara, "Siz ne yapıyorsunuz? Bu resmen bir soygundur!" diye bağırdım. Komarov ise "Onun artık arabaya ihtiyacı olmayacak. Onu hapse atacaklar," dedi. İşte size iş arkadaşları. 

Ertesi gün 'kabul' odasına geldiğimde Bölüm Başkan Yardımcısı İvan Kuzmiç'in, Mironov'un yanına gelmiş olduğunu gördüm. Herkes korkmuş bir durumdaydı. Mironov endişeli bir şe- 


kilde "Adamımızı nasıl tutuklayabildiler?" dedi. 
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Gorlatıh'ı gördüğümde bana "Beni dinlemesi için müdürle konuş lütfen. Bu işe tesadüf sonucu karıştığım konusunda lütfen ikna etmeyi dene. İşten çıkarsınlar, yalnız yeter ki hapse atmasınlar," diye yalvarmaya başladı. 

Kovalev'e operasyonun ne şekilde geçtiğini rapor ettim ve Gorlatıh'ı kabul etmesini rica ettim. Kovalev kabul etti ve tutukluyu ona getirdik. Daha sonra müdür, beni, Mironov'u, soruşturmayı yürüteni ve Gusak'ı yanına çağırdı. İlk önce Mironov'a dönüp "İvan Kuzmiç, yanımızda kimleri çalıştırıyoruz, bakar mısın? Şu adama bir bakın, resmen kabadayı. Yanıma utanmadan boynunda bu kadar büyük bir haçla (Gorlatıh'ın boynunda kalın bir zincirde asılı, pırlanta taşıyla süslenmiş haç vardı) geliyor. Ve bana çocuklara bakacak parası olmadığı için rüşvet aldığını uyduruyor," dedi. 

Mironov, Gorlatıh'ın başarılı bir subay ve suç örgütlerinin içine kolaylıkla sızabilen biri olduğunu anlatmaya başladı. Kovalev çıldırmış bir şekilde "Sıza sıza haydut olmuş!" diye bağıdı. 

Müdür, benim fikrimi sordu. Ben de şu cevabı verdim: "Bir taraftan Gorlatıh için üzülüyorum, ancak diğer taraftan operasyona genç arkadaşlarımız da katılmıştı. Tüm olanları gördüler. 
Onlara ne söyleyebiliriz? Belgeleri Savcılığa iletip iletmemek konusunda siz karar verin". Kovalev, "Belgeleri Savcılığa teslim edin," emrini verdi. 

Gorlatıh, şartlı tahliyeyle serbest bırakılmıştı. Yargılandığı madde değiştirildi: "Rüşvet almak" yerine "sahtekârlık" maddesi. 
Sonra kendisi Lubyanka'ya geri döndü. Kendisini sevinçle karşıla- 


dılar: "Lefortovo'da dinlendin mi? Şimdi otur ve çalışmaya başla". 


Müdürler 
FSB'de çalıştığın dönemde dört müdür değişti. Sen hepsini şah- 


sen tanıyor muydun? 


Evet. 
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Müdürün kişiliğine bağlı olarak kurumun çalışma stili değişiyor mu? 

Her müdür gelir gelmez kendi takımını kurmaya çalışıyor ve doğal olarak çalışma stili değişiyor. Örneğin Barsukov, yanında getirdiği FSO'culan (Federal Koruma Servisi) her yere yerleştirmeye başladı. FSO'cular çok iyi yükseldiler, saraylılar misali. Sarayımızın nasıl olduğunu herkes bilir: Bizans sarayı. FSO'cular her konuda korkuyorlar: Nasıl arz etseler, tepkiler ne olur? Bu kişinin arkasında kim var? Kısaca on kez etrafa bakmadan, kendilerini garantiye almadan karar vermiyorlar. Örneğin Terörle Mücadele Bölümünde acilen karar alınması ve bunun da olay yerinde yapılması gerekiyor. FSO'cular bunu yapmayı beceremiyorlar. 

Daha sonra Kovalev geldi. Kendisi bir tek 5. Birimde çalışmış. Ve peşinden 'Beşincileri' sürüklemeye başladı. KGB'nin 5. 
Biriminin (siyasi birim) uzmanları, devasa boyutlarda zarar verdiler. Onlar için suçlu, düşman demektir. Düşmanla konuşmazlar, onlarla mücadele etmek için kanunlar yoktur. Ancak bu bir saçmalıktı. Ben onlara, "Bekleyin, tüm bunları belgelemek ve kanun gereğince suçun işlendiğini tespit etmek gerekiyor. Biz eşkıya değiliz. Her şey kanuna uygun olmalıdır" diyorum. Bana "Bu bir düşmandır. Kanıtlara ihtiyaç yoktur," şeklinde açıklıyorlar. 
Anarşi, işte bu 'Beşincilerle' başladı. Bunlar Kovalev'in yöntemle- 


ridir. Ve doğal olarak FSB'deki işler bu yöne eğilmeye başladı. 


Daha sonra, Putin geldiğinde St. Petersburglu adamlarını göreve getirmeye başladı. St. Petersburg, haydutların başkenti olarak bilinir. Kendi şehrinde basit bir düzen sağlayamayan insanlar, burada ciddi bir şey yapamaz. Gelenlerle birlikte şoförleri de geldi. Şoförlerin peşinden onlara bağlı haydutlar geldi. St. Petersburg'ta korudukları haydutlar Moskova'ya geldi. Ticari şirketleri himayeleri altına almaya başladılar. Kusura bakmayın ama ben, St. Petersburg'taki organize suç örgütlerinin, FSB tarafından ört- 


bas edilmediğine hayatta inanmam. Bu zaten imkânsızdır. 
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Eğer Tambov kökenli suç örgütü liderleri olan Kumarin-Barsukov, Patruşev ve Putin'i tanımıyor olsaydı, bir gün bile St. Petersburg'ta barınamazdı. Bu insanların yazlıkları bile yan yana ve birlikte mangal yapıyorlar. 

Stepaşin'in çalıştığı dönem hafızanda kalıcı bir iz bıraktı mı? 

Hayır bırakmadı. Stepaşin belirsiz bir şeydir. 

Eğer Sfepaşin, Patruşev, Barsukov ve Putin arasında seçmek zorunda kabaydın, ajan olarak yanına kimi alırdın? 

Herhangi biri uygun olurdu. 

Operasyonel açıdan hangisi daha faydalı olurdu? 

Nasıl bir görev ve nerede bulunduklarını incelemek gerekiyor. 

Bir organize suç örgütünde. 

Bu durumda hangi rollerde olacaklarını incelemek gerekiyor. 
Düşünmeme izin ver. Muhtemelen Barsukov'ı alırdım. 

Daha mı profesyonel? 

İlk olarak kendisi daha dürüst gibi görünüyor. Vicdan sahibi olduğunu düşünüyorum. Benim için Barsukov'la çalışmak daha zevkli olurdu. Onunla kurulacak ilişkiler, sade bir istihbaratçıajan şeklinden daha güvenilir seviyeye çekilebilirdi sanırım. Kendisinden iyi bir ajan olurdu. Ancak operasyonel imkânlar açısından Putin daha iyidir. Fakat kendisi sürekli kontrol altında tutmak zorunda kalınırdı çünkü sürekli yalan söylüyor. Onu sürekli kontrol etmek gerekiyor. Kendisiyle zor çalışılırdı. Ancak Barsukov'un yapacağından daha çok şey yapardı. 

Neden? 

Putin, suç örgütünün içerisinde büyük operasyonel imkânlara sahip olabilecek tipte bir insandır. Tamamen göze batmayan biridir. Fiziksel olarak gayet iyidir. En çok kendisini sever. 
Hırsızlar ise çok iyi psikologlardır ve onun bu özelliğini kullanırlardı. Bu şekilde Putin, en fazla bilgiye sahip olurdu. Zaten bir operasyon görevlisi için bu en önemlisidir. Kendisini anga- 


je etmek ise sorun olmazdı. 
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Savaş Sırları 


Çeçen savaşı ile ilgili tavrını hiçbir zaman gizleme ihtiyacı duymadın, deği! mi? 

Çeçen savaşına her zaman karşı olduğum söylenemez. Hatta bu sorunun ancak silah gücüyle çözümlenebileceğini düşünmüşümdür. Birinci Çeçen Savaşı başladığında destek vermiştim. 
Nasıl başladığını kimse bilemiyordu. 

Başlangıçta Pervomayskta neler olduğunu düşünmeye başladım. Rehineleri kurtarma operasyonuna katılmıştım. Çeçenleri tutuklamıştık, bir delikanlıyı sorgulamıştım, on yedi yaşında bir öğrenciydi. Ona neden savaştığını sordum. Verdiği cevap şöyleydi: "Bu savaştan nefret ediyorum, savaşa karşıyım ama sınıfımızın tamamı savaşa katıldığı için katıldım". O zaman kurtuluş savaşıyla ilgili bütün bir sınıfın öğrencilerinin gönüllü olarak okul- dan cepheye gittikleri filmleri hatırladım. 


Dövülmekten korkuyor muydu? 


Evet. Tabii, çok öfkeli olduğumuzu belirtmeliyim. Çünkü on beş gündür arazide pislik içinde yaşıyorduk. Rehineleri, bir 


tarafları ayazdan donmuş insanları, çocuklu kadınları görmüştük. Çok korkunç bir manzaraydı. Yığınlar halinde cesetler, yıkılmış köyler. Dehşet verici bir şey. Ancak o, "tüm sınıf cepheye gitti," dediğinde Rusya'nın bu savaşı kazanamayacağını anladım. 

Bir ölü Çeçen komutanın üzerinden not defteri çıkmıştı. 
İçinde haberleşme şifreleri vardı. Ben defteri aldım (Telsizciler için haberleşme kodları önemliydi). Notta paralı Arap askerlerinin isimleri vardı (Soyadları eksikti) ve Barsukov basın toplantısında şu bilgiyi açıkladı: "Gördüğünüz gibi silahlı çatışmalara katılan yirmi altı yirmi sekiz yabancı militan tespit ettik, ama apartopar kaçtılar"... 

Nodarda beni çok etkileyen bir başka husus da, Çeçenlerin silah, mühimmat ve nöbetleri (kimin hangi saatte, kimin kimden sonra nöbet tuttuğunu) büyük bir ciddiyetle takip etmeleriydi. Böyle bir ciddiyeti, en son Dzerjinskiy'in örnek tümeninde görmüştüm. 
Bir şey daha anladım: Çeçen sahra komutanları kuvvet ve kaynaklarını, örnek SSCB tümeninde yönetildiği gibi yönetiyorlardı. 

Disiplin, düzen, "tüm sınıf cepheye"; bunlar çetede olacak şeyler değildi, bu bir orduydu. Sayıları az da olsa Rus ordusunun sahip olduğu silahlara sahir bir ordu. Onlar ne uğruna savaştıklarını biliyorlar. Onların çete olduğuna dair herkesi ikna edebilirsiniz ama bir sınıfın tamamı eşkıya olmaya gitmez. Ve eşkıyalar, bir halkın tamamı ile birlikte ortadan kaldırılmaz. 

Pek tabii ki orada da, Rus ordusunda olduğu gibi savaştan para kazanan insanlar var. Pek çoğu yağmacılık ve soygunculuk yapıyor. Aynı bizimkilerin yaptığı gibi. Ama her şeye rağmen, bu bir savaş, bizi ikna etmeye çalıştıkları gibi birkaç bin militan avı değil. 

Sen Alla Dudayeva'Yı sorguladın mı? 

Cahar Dudayev öldürüldükten sonra eşi, koruması Musa Edigov ile birlikte Nalçik Havaalanı'ndan çıkma girişiminde bulunmuştu. Orada tutuklanmışlardı. Kendisinin sahte pasaportu varmış ama onu tanımışlar. Musa uçağa daha önce binmiş ama 


Alla'nın yakalandığını görünce uçaktan inmiş ve teslim olmuş. 
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Beni Voloh yanına çağırdı ve önemli bir görev olduğunu, Kafkaslara girmem gerektiğini söyledi. Alla Dudayeva'nın tutuklandığını, onunla görüşme yapılması gerektiğini açıkladı, alınabilecek her türlü bilginin alınmasını ve onun Moskova'ya getirilmesini istedi. Ama en önemli şeyin, Cahar'ın gömüldüğü yerin tespit edilmesi olduğunu söyledi çünkü ölüp ölmediğine dair hala kuşkular vardı. 

Alla'yı, Stalin'in Kislovodsk'taki yazlık evinde tutuyorlardı. 
FSB Kabardin-Balkar yetkilileri de oradaydı. Öğlen misafir odasında toplandık, Alla da geldi, ben kendisiyle orada tanıştım. 

Edindiğim ilk güçlü izlenim: Karşımda derin hüzün içinde olan bir insan vardı. Kâh metin olmaya çalışıyordu kâh asabi oluyordu. Oldukça tutuktu. Herkes bir masa etrafında toplanmıştı, abuk sabuk konuşmalar yapılıyordu. O arada ayağa kalktım ve şöyle dedim: 

"Alla Fyodorovna, tanışmamız, çok üzüntülü olduğunuz bu günlere rastladı. Acınızın ne kadar derin olduğunu görüyorum. 
O kadar derin ki size saygı duymamı sağlıyor. Eşiniz, bazıları için düşman, kimileri için tanrıydı ama tarih oldu. Tarih daha sonra nasıl gelişir, kimse bilmiyor. Cahar kimler için ne olursa olsun, sizin eşinizdi. Sizin onunla yirmi yıldan uzun bir birlikteliğiniz oldu ve acınızı anlıyorum. Size ve duygularınıza kadeh kaldırmak istiyorum. Ölenin Çeçenistan Başkanı değil, eşiniz olduğu için size başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." 

Dudayev'in öldürülmesi operasyonunu düzenleyen arkadaşların bu konuşmayı dinledi mi? 

Onlar benim arkadaşlarım değildi. Nitekim Hoholkov bana, "Sen bize ihanet ettin," dedi. Ben de ihanet etmediğimi çünkü hiçbir şey adına yemin etmediğimi, kanunları çiğnemediğimi söyledim. Ben bir kez ant içmiştim, o da Sovyetler zamanındaydı. Ant metninde, "Dökülecek kanımı esirgemeden son nefesi- 


me kadar, Sovyet vatanıma ve komünizm davasına hizmet edeceğim" sözleri yer alıyordu. Şimdi Sovyetler Birliği, Komünist Partisi kalmadı. Son nefesime kadar kime borçluymuşum? Hoholkov'a mı? Rusya'ya mı? Rusya'ya zaten hizmet ediyorum, hatta Hoholkov'dan daha fazla. 

Ben sözlerimi tamamladıktan sonra Alla ayağa kalktı ve "Size müteşekkirim. Bana baş sağlığı dileyen ilk subaysınız," dedi. 

O günden sonra kendisiyle aramızda iyi, insanca bir ilişki oluştu. Ertesi gün ifadesini almak zorundaydık. Cihazları yerleştirdik. Ancak elimizde iyi bir kamera yoktu. Filmin her otuz kırk dakikada bir değiştirilmesi gerekiyordu. 

Sürekli saate bakmak ve filmi değiştirmek üzere dışarı çıkmak için bahane bulmak zorundaydım. Alla bana hep Cahar'dan söz ediyordu. Moskova yakınlarında Puşkino'da oturduklarını, Moskova'ya sık sık gittiklerini, gezdiklerini, Cahar'la tanışmalarını anlatıyordu.... Ona neden Cahar'ın Moskova'da patlamalar gerçekleştirme tehditleri savurduğunu sordum. O da kocasına bu konuda çok kızdığını, ona orasının onun şehri olduğunu söylediğini ifade etti. Onun bu sitemlerine Cahar'm cevabı şöyle oluyormuş: "Haklısın Alla, bunu yapamam, kendimi kaptırdığım için böyle konuşuyorum. Onlar güçlü, büyük bir orduları var. Bizim durumumuz çok zor. Onlar bizi tehdit ediyor, ben de kendimi kaptırıyorum, onları korkutmaya başlıyorum." Alla öyle heyecanlanmıştı ki ondan hayattaymış gibi konuşmaya başlamıştı: "O hiçbir zaman insanlara yönelik eylem yapmayacak! O çocukları seviyor, Moskova'yı seviyor. Biliyor musunuz, biz orada Bir Numaralı Nikah Salonu'nda evlenmiştik..." 


Ondan sonra onun nasıl öldüğünü anlatmaya başladı. Saate baktım. Film bitmiş olmalıydı. Ona dönerek "Anna Fyodorovna, gelin biraz dolaşalım," dedim. O da "Bu konuyu sonuna kadar anlatayım, bazen unuttuğum şeyler oluyor," dedi. 

Halinden, tavrından, eşinin gerçekten ölmüş olduğunu anladım. Sağ olduğuna dair tüm söylentiler boştu. O sadece onun kalbinde yaşıyordu. 
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Amirlerin Dudayev'in sağ olduğuna mı inanıyordu? 

Hem evet, hem hayır. İşte öyle, Alla ara vermemeyi istiyordu, ben de temiz havaya çıkmak için ısrar ediyordum. Tabii ki yeni film takmam gerektiğini söyleyemezdim. Neticede sokaga çıktık. Ben kendime kızıyordum, o ise üzüntü içindeydi. O, Cahar'ı seviyordu. Ben kocasının gömüldüğü yeri öğrenecek olursam, onu mezarından çıkaracaklardı. O ve çocukları, sahip olduklan son şeyden, mezardan da mahrum kalacaklardı. Onun mahremiyetine girmekten utanıyordum ve: 

"Alla Fyodorovna, eşinizin nerede gömülü olduğunu bina içinde söylemeyiniz..." dedim. 

Böylelikle görevle ilgili suç işlemiş oldun? 

Bir insanın politika uğruna mezarından çıkarılmasına aracılk etmek, görevle ilgili suç mudur? O anda FSB subayı ile insan olma arasında tercih yapmak zorundaydım. O anda iki kavram örtüşmüyordu. 

Ama sen bir emir almıştın. Şimdi "Emir verilmişti” sözleriyle kendini savunmak moda oldu. "Ne yapabilirdim, ateş emri verilmişti, "deniyor... 

O zaman bunu düşünmemiştim. Bunun adil olmayan bir görev olduğuna karar vermiştim ve emri yerine getirmedim. 

Hemen akabinde Yeltsin'in onu affettiği söylendi. Bana da "Ona hemen bir şey söyleme," dendi. Ben de amirlerimi aradım: "Neden bir şey söylememem gerekiyor? O halde neden yanımda bulunuyor? Onu koruyor muyum, yoksa yasalara aykırı olarak mı alıkoyuyorum? Affedersiniz ama bunu yapamayacağım," dedim. 
Volah "Biraz sonra beni tekrar ara," dedi ve telefonu kapattı. Gün boyu aradım, cevap vermedi. Gece yansı eşi telefonu açtı ve "İnsaf edin, General uyuyor," dedi. Madem ki General uyuyordu, ben de 


inisiyatif kullandım ve Dudayeva'ya serbest olduğunu söyledim. 


Bundan sonra aramızdaki konuşma daha içtendi. O dakika- 


dan sonra görevli olarak değil, bizzat merak ettiğim sorulan sordum. Örneğin Dudayev neden başlattı bu savaşı? Tüm bir halkın yok edilmesi sonucunu doğuracağını düşünemedi mi? 

Alla, Cahar'ın tüm bunları önceden bildiğini ve bu nedenle Yeltsin'le görüşmek istediğini, talebinin kabul edilmesi halinde kan dökülmeyeceğim anlatıyordu. Ancak Yeltsin'le görüşme için Dudayev'den birkaç milyon dolar talep edildiğini de ekliyordu. 

O zaman sordum: "Neden parayı vermedi? Bir halkı kurtarmak her şeyden önemli değil miydi?" O da, Dudayev'in sürekli olarak Moskova'ya para gönderdiğini anlattı. Herhangi bir ekonomik sorun dolarlarla çözülüyordu. Ama devlet başkanlarının görüşmesi ekonomik değil, siyasi sorundu. Bu konuda Dudayev ödeme yapmak istemedi. Ayrıca sahip olduğu itibar, zedeleyici belgelerle bazı üst düzey memurları ürkütmüştü. (Alla'nın sözlerine göre, Dudayev yanında daima bir takım belgeler taşırmış ve Yeltsin'in çevresindekiler izin vermeyeceği için kendisini hiçbir zaman canlı yakalamayıp ancak öldürebileceklermiş). 

O arada Alla bana Basayev'in Budyonovsk baskınının da, Çeçenlere söz verilen ama imzalanmayan ateşkes talimatı için ödenen paralann geri alınması için yapıldığını söyledi. 

Paraların kime verildiğini söyledi mi? 

Sordum ama isim vermek istemedi. "Bunu herhangi birine söyleseniz çocuklarıma canlı ulaşamam," dedi. Hiç kimseye söylemeyeceğime dair söz verdim. Uzunca bir süre bekledikten sonra "Pekiyi size güveniyorum. Ancak bu isimlerin, ben Rusya'dan ayrılıncaya kadar aramızda kalacağına söz verin," diye ekledi. 
Ben de söz verdim. "Bu kişilere biz, 'savaş partisi' diyoruz," dedi. 

"Hatırlarsınız," dedi Alla, "1995 yazında Çeçenler dağlarda sıkıştırılmış ve birlikleri yönetemez hale gelmişlerdi. Militanlar evlerine dağılmış, ne irtibat kalmış ne başka bir şey. Başka bir ifadeyle zafer kazanılmıştı. Çeçenler için durum hiç de iç açıcı değildi. Tam o sırada, silahlı çatışmalann durdurulması için Mos- 


kova, Dudayev'den Basayev aracılığı ile tekrar para istedi. Birkaç 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milyon. Ve Dudayev ödemeyi yaptı, başka seçeneği yoktu. Bundan sonra Çeçenlere kazık atmaya karar verdiler. Parayı aldılar ve çatışmalara son vermediler. Basayev, bu nedenle Budyonovsk'a baskın düzenledi." 

O anda, bir zamanlar yayımlanan Basayev'in Çernomirdin'le yaptığı görüşmeyi dinlerken Basayev'in paradan, haraçtan bahsettiğini hatırladım. 

"Paralar ona ulaşmadı mı?" diye sordum Dudayeva'ya. 

"Onun yamndakine gitti," dedi. 

Yanındaki Soskovets'di. 

Çatışmalar son buldu. 

Birinci Çeçen Savaşı'na katılan İç Birliklerden bir Generalin, "Çatışmaların durdurulmasına ilişkin emrin neden verildiğini bugüne kadar anlamış değilim. Bu ordu için bir ihanetti," dediğini hatırlıyorum. 

Bu konuyu ilk kez 1999'da, Nevrozova'ya verdiğim mülakatta açıklamıştım. Beni hapse attılar ama Savcılıkta hiç kimse konu hakkında soru sormadı. Nevrozova'yı ise mülakattan sonra televizyondan kovdular. 

Yeksin durumdan haberdar mıydı? 

Alla Dudayeva, Yelstin'den söz etmedi, Soskovets'den bahsetti. Bunun da ötesinde, Yeltsin'e karşı tavrı çok olumsuz değildi. 

Dudayeva Moskova'da basın toplantısı düzenlediğinde Voloh beni yanına çağırdı ve: 

"Aleksandr, olağanüstü bir durum söz konusu. Dudayeva, Nasyonal Oteli'nde gazetecilerle bir araya gelecek. Basın toplantısını engellemek lazım," dedi. "Nasıl engelleyeceğiz, bir şey uydurmamız mı lazım?" diye sordum. 

Önerim "Oteli arayıp oraya bomba yerleştirildiğini söyleyelim," şeklinde oldu. 

Volah, "Büyük gürültü çıkar, daha ince bir politika uygulamak lazım. Vazgeçmesi için onu ikna edemez misin?" dedi. "De- 


nerim," diye cevap verdim. 
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Otele gittim. Takip ekibi uzaktan fark ediliyordu. Onlara hedefin nerede olduğunu sordum, "Şurada, hazırlanıyor," dediler. 
Yanına gittim ve "Alla Fyodorovna, basın toplantınızı engellemekle görevlendirildim. Vazgeçemez misiniz?" dedim. Cevabı "Çok geç. İnsanlara söz verdim. Sözümden dönemem" oldu. "O halde, Rus yönetimine çok yüklenmeyeceğinizi umarım," dedim. 
Gülümseyerek "Size söz veriyorum," dedi ve açıklamalarına "Sizi Yeltsin'e oy vermeye çağırıyorum," sözleriyle başladı. 

Yine de bir takım tutarsızlıklar var. Eşi Yeltsin'in emriyle öldürülüyor, oysa o, Yeltsin'e oy verme çağrısında bulunuyor. 

Alla kocasının ölümünden Yeltsin'i sorumlu tutmuyordu. 
İmzaladığı halde emri onun verdiğine inanmıyordu. 

Dudayeva'nın sözlerinden eşinin ölümünü Korjakov, Barsukov ve Soskovets'in planladığını; meselenin siyasi değil, parasal ve gözden düşürücü belgelerle ilgili olduğunu düşünüyordu. 

Alla Dudayeva'nın anlattıklarını dinledikçe doğru söyledigine inandım. FSB'de Çeçenistan konusunda çalışanlar bilir: Verilen görev, Dudayev'in ortadan kaldırılmasıydı. Bunun politik bir tarafı yoktu. 

Dudayev'in ortadan kaldırılması, resmi olarak operasyonel görev olarak nitelendirildi. 

Tabii. Başka türlü olamazdı. Operasyon oldukça karmaşıktı. 
Dudayev'in telefonuna kilitlenen füzeyi atan GRU uçağı dâhil, çeşitli teknik servisler devreye sokulmuştu. Hoholkov, bu operasyonu Barsukov'un bizatihi denetiminde organize etmişti. Bu sayede kariyer yapmış, general olmuş, başkanlık yönetimine getirilmiş, üstelik para da kazanmıştı. Aslında URPO (Suçları Araştırma ve Engelleme Başkanlığı) bu operasyon sayesinde doğmuştur. Zira yönetim, mahkeme yolunun kapalı olduğu, olağanüstü gizlilik içinde gerçekleştirilen "özel görevler" için bağımsız bir birimin varlığının uygun olacağına karar vermişti. URPO'nun, Dudayev'le başlayıp Berezovskiy'le kapandığı söylenebilir ancak 


bu konuya daha sonra değineceğim. 
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Yeltsin'e gelince Çeçenler bu savaşın onun savaşı olduğunu düşünmüyor, durumun devlet başkanının kontrolünde olmadığını biliyorlardı. Onlann elinde devlet başkanının çevresiyle ilgili bilgi vardı, her birinin savaştaki rolünden haberdarlardı, tüm ayrıntılara sahiplerdi. Daha sonra Çernomirdin ve Genel Sekreter Petelina'nın çalışma odalarının dinlenme raporlarının Çeçenlere satıldığını öğrenmiştik. Bu odalar Valeriy Streletskiy yönetiminde, Devlet Başkanı Güvenlik Servisinin "P" Şubesi tarafından dinleniyordu. Biz bu bilgi üzerinde çalışmaya başlamıştık ki devam etme- 


mize izin verilmedi, tüm kanıtlar Korjakov tarafından toparlandı. 


Ben pek çok Çeçen'le konuştum. Onlar savaştan Yeltsin'i sorumlu tutmuyorlardı. Nitekim Yeltsin döneminde "temizlik" de yoktu. Ama Putin farklıydı. O soykırım yaptı. Üstü kapalı da olsa soykırımdı. Çeçenler iki devlet başkanı arasındaki farkı kavrıyorlardı: Birisi Rusya için savaşmış, diğeri Çeçenlere KARŞI. Ve onlar bu farkı anlıyorlardı. Bu nedenle Yeltsin barış imzalayabildi ama Putin hiçbir zaman yapamayacaktı. 

Çeçenler bilge insanlardır. Cezaevinde onlarla birlikte kaldım, tutuklular arasında yolculuk yaptım. Onların insani ilişkileri güçlü, çevreleriyle normal ilişkiler kuruyorlar. 

Cezaevinde onlara eziyet ediliyor mu? 

Neden edilsin ki? Hapiste milliyetçilik yoktur. Orada herkes eşit. Belki de tüm Rusya'da milliyetçilik sorununun çözümlendiši tek yer hapishanedir. 

Çok arkadaşını kaybettin mi? 

Evet, eski Dzerjinskiy tümeninde görev yapan meslektaşlarımdan ölen çok oldu. Birinci Çeçen Savaşı başladığında kimi zaman dokuz gün, kimi zaman kırk gün üst üste cenazeleri toprağa veriyorduk.... Çok yaralanan da vardı. 

Grişa Medvedev'i toprağa verirken on iki cenaze daha vardı. 
Cenazeler kapalı tabutlardaydı. Birisi tabutları açmaya karar ver- 


miş ve Grişa'nın eşi Lilya kocasını tanıyamamış. "Durun, bekleyin, onun omzunda beni vardı, omzunu açın!" diye bağınyordu. 
Ponkin ise onu sakinleştirmeye çalışıyordu: "Yapma Lilya, baş da, bacaklar da ona ait olmayabilir ama gövde Grişa'nın, cebinde mektubunu buldum". 

Çeçenlerden nefret ediyordum. Şimdi nefret kalmadı. Bu savaşı kimin başlattığını artık biliyorum, oğullarının ve eşlerinin mezarlarını ziyaret edenler de bilmeli. Sorumluların mahkemelerde hesap vermesini istiyorum, mezarında başkasına ait baş ve 


bacaklarla yatan Grişa'lar adına istiyorum. 
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Özbek İzi 


Hoholkov ve Ekibi 

1996 yazında, Çeçenistan'dan döndükten kısa bir süre sonra, 
Antiterör Merkezi Operasyon Başkanı General Voloh beni yanına çağırdı ve şöyle bir konuşma yaptı: "Hoholkov'u, URPO başkanlığına tayin edeceklerini biliyor musun? O korkunç bir insan ve o görevde sahip olacağı yetkileri düşünebiliyor musun? Onu hemen hemen hiç kimse denetlemeyecek. Bu mevkide neler yapabileceğini tahayyül edebilirsin. Bu tayini engellemek için elden geleni yapmak lazım." 

Voloh, Hoholkov'u neden bir türlü sevememişti? Çeçenistan'da bulunduğu sırada Hoholkov, Dudayev'i ortadan kaldırma grubunun başındaydı. 9. maddeye istinaden, operasyon için büyük paralar tahsis edilmişti. Yaklaşık bir milyon dolar ortadan yok oldu. Hoholkov, o sıralar Antiterör Merkezi Operasyon Başkanlığında daire başkanıydı. Volah ise merkez başkanıydı ve böyle büyük rakamı ancak o tahsis edebilirdi. Volah'ın harcanan parayla ilgili döküm istemesi üzerine, Hoholkov açıklama getirememiş ama 


Dudayev'in ortadan kaldırılması gibi bir görev üstlendiği için dokunulmaz olmuş. Volah tahsisatı kesmiş, bundan sonra ödemeler FSB yönetimince yapılmış. Volah'ın Hoholkov'dan hoşlanmaması- nın nedeni ortaya çıkmış oluyor. Neticede Hoholkov, Volah'dan kurtulmuş. Çünkü Volah, Merkez Başkanlığından alınarak bir Avrupa ülkesine FSB temsilcisi olarak gönderilmiş. 

Hoholkov ilk olarak yolsuzlukla suçlanan bazı subaylann tahkikatı sırasında, 1993 yılında dikkatimi çekmişti. O sıralar UBKK'da (Kaçakçılık ve Yolsuzlukla Mücadele Başkanlığında) binbaşı rütbesiyle görev yapıyordum. Başkan Yardımcısı Albay Kostükov, birinci amirim ise Yarbay Vaganov'du. Bir gün kabul salonuna inmem ve bir muhbirle görüşmem gerektiği söylendi. 
Böylece Georgi Guramoviç Okroaşvili ile tanıştım. Kendisi petrol işiyle uğraşıyordu ve dolayısıyla açlık çekenlerden değildi. Georgi, BMV 850 marka otomobilini garaja çekerken kendisini kaçırmaya kalkışan silahlı kişilerin saldırısına uğradığını söyledi. Gaza basarak garaj kapısını kırmış ve kaçmayı başarmış. Vaganov, 


bunun üzerine Okroaşvili'ye koruma verilmesini emretmişti. 


Onu korurken ahbap olduk. Georgi, iş konulannı da benimle paylaşmaya başlamıştı ve bir seferinde kendisinin Gorets operasyonunun hedefi olduğunu söyledi. Ben şaşırmıştım: "Nasıl hedefi?" O ise: " Evet, hakkımda çalışma başlattıklarında henüz KGB vardı," dedi ve sakin sakin takip elemanlarının nasıl çalıştıgını, dinleme cihazlarının nerelere yerleştirildiğini, neler yapıldıgını anlattı. Kendisi konuyla ilgili her şeyi biliyordu. 

Böyle olduğu halde bu iş onu pek ilgilendirmiyordu. Büyük petrol işi yapıyordu ve kân Güvenlik Bakanlığı ile paylaştığını söyledi. Paralan amirlerim Kostükov ve Vaganov'a teslim ediyormuş. 

Şoka girmiştim. İşe döndüm ve Georgi ile ilgili operasyonel bilgileri araştırdım. O, gerçekten de Gorets operasyonunun hedefiydi. Hedef, hedef olduğunu biliyor. Bu bir felaketti. Ben onunla bir kez daha buluştum ve paranın nasıl alındığını, amir- 


lerimin nasıl paylaştığını öğrendim. 
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Durumu, General Trofimov'a bildirdim. "Anatoliy Vasileviç, bence başkanlığımızda petrol yolsuzluğu dönüyor, beni de bu işte kullanıyorlar," dedim. 

Neden özellikle ona başvurdun? 

Birincisi, o UBKK başkanıydı, yani Kostükov ve Anisimov'un, dolayısıyla benim de amirimdi. İkincisi Trofimov, FSB'de yolsuzluk işine bulaşmamış ender kişilerden biriydi. Zira Okroaşvili, paranın bizler aracılığı ile yukarılara bir yerlere gittiğini söylemişti. 
Sıradan memurlar, onu dürüst ve satın alınamaz insan ve çok iyi bir profesyonel olarak görüyordu. Trofimov efsanevi bir kişiliktir.” KGB döneminde "Eliseev Marketi", "İkor Davası" ve benzerleri gibi büyük yankı uyandıran ekonomik olaylara imza atmış insandı. Benim FSB ile olan çatışmam ve basın toplantısından sonra, üst yöneticiler arasında bana ihanet etmeyen ve benimle ilişkisini sürdürmekten çekinmeyen tek kişiydi. 

Kendisi şimdi nerede? 

Putin FSB Başkanı olduktan sonra onu kovdu, üstelik "içinde Trofimov'un yer almadığı ekibin iş başına geldiğini" açıklamıştı. 

Okroaşvili'den öğrendiklerimi Trofimov'a anlattıktan sonra bana, "Bunlar mesnetsiz suçlamalar. Gorets davası çok önemli konu. Kostükov'un hedefle ilişki içinde olduğunu kanıtlayabilir misin?" dedi. 

Okroaşvili ile buluştum. Bana "Beni koruduğun için sana borcumu ödemek istiyorum" dedi. Teklifini reddettim. "Haklısın, amirlerin size ödeme yapmamamı, kendilerinin size vereceklerini söylediler. Parayı bugün Kostükov'a vereceğim, senin pa- 
” Trofimov, Putin'in FSB başkanlığına gelmesinin ardından görevinden 

alındı, 2005 yılında da Moskova'da uğradığı bir silahlı saldın sonucu 

öldürüldü. FSB Başkan Yardımcılığı yapmış bir isim olmasına rağmen, cinayetten sonra yetkililer kendisine sahip çıkmadılar. Basına, "Ticari 


faaliyetleri araştırılıyor" şeklinde, muhtemelen cinayeti çarpıtma, örtbas etme amaçlı, kaynağı belirsiz haberler sızdırılarak dosya rafa kaldırıldı. 
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yın da içinde olacak," diye sürdürdü. Durumu Trofimov'a bildirdim (Konuşma teybe kaydedilmişti). Trofimov, "İşte bu ilginç, takip ekibini toparla, git ve belgele," dedi. 

Ekibi aldım ve her şeyi fotoğrafladık. Saat 15.00'te Kostükov, Okroaşvili ile Arbat'taki Globus'da buluştu. Hedef, Servis yöneticilerinden biriyle buluşuyor! Sadece bu olay, tahkikat başlatılması için yeterli. Hedef, parayı teslim etti. Kostükov, biikitutuklanmadı..... 

Trofimov takip bölümüne telefon ederek "Dokümanlar basılmasın; elden, zarf içinde doğrudan bana getirilsin," demiş. Kendisi bu konuyu büyük gizlilik içinde yürütüyordu çünkü Kostükov'un FSB'de kimlerle işbirliği içinde olduğu bilinmiyordu. Şüpheliler takibe alındı. O zaman ilk kez Hoholkov adını duymuştum. Kostükov, Vaganov ve Hoholkov, Özbek KGB'sinden gelmişti. Hepsi SSCB'nin çöküşünden sonra Moskova'ya atanmıştı. İlginç olan neydi? Aralannda en düşük rütbeli olan Hoholkov'du. Kostükov dan dört kademe aşağıda olmasına rağmen, danışmak için hepsi ona başvuruyordu. Anlaşılan aralannda en üst konumda oydu. 

Olay nasıl bitti? 

Kostükov işten atıldı. Trofimov bunu sağlayabilmiş ve "Vay ahlaksız vay, ben onun babasıyla çalışmıştım, oğlunun aşağılık biri olduğunu bilmiyordum," demişti. O ki tayininin Moskova'ya çıkması için bizzat uğraşmıştı. Vaganov, Devlet Başkanı Güvenlik Servisi'nde Kojarovun emrine verildi. Hoholkov, FSB'de çalışmaya devam etti. Onun aleyhinde kesin delil bulunamamıştı. 

Hafızamda o günler canlanınca Vaganov'la ilgili ilginç bir hikâyeyi anımsadım. Dairemiz, kod adı Salim olan, Özbekistan'ın suç şebekesi liderlerinden birini tutuklamakla görevlendirilmişti. 
Operasyonel bilgilerden, Salimin uçakla Moskova'ya geleceğini öğrendik. Tutuklamaya hazırlanıyorduk. Vaganov "Nereye gidiyorsunuz?" diye sordu. "Salim'i tutuklamaya" dedik. Bunu duyar 


duymaz koşarak odasına gitti. Birilerine telefon etmiş. 
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Uçak geldi. Tüm yolcular indi, Salim ortada yoktu. Uçağı aradık ama onu bulamadık. Anlaşılan Vaganov birilerini uyarmıştı. 
Daha sonra uçağın geri döndürüldüğü, Salim'in indiği ve uçağın ondan sonra yoluna devam ettiği anlaşıldı. 

O zaman FSB içindeki "Özbek ekibinin" suç dünyasıyla Okroaşvili'nin petrol işinden rüşvet almaktan çok daha derin ilişki- 


leri olduğunu düşündüm. 


GUOP'ta” itibar Zedeleyici Belgeler 

Anlattıklarından, Hoholkova herhangi bir ciddi suçlama yönelimek pek mümkün görünmemekte. 

Doğru, bu nedenle Volah beni Hoholkov hakkında bilgi toplamakla görevlendirdiğinde fikir danışmak için eski daire başkanım Platonov'a başvurdum. 

Bir dakika, onu Voloh'la olan anlaşmazlığı yüzünden uzaklaştırıp seni onun hakkında rapor hazırlamak zorunda bırakmamışlar mıydı? 

Evet, öyle ama biz aramızda konuştuk ve iyi ilişkilerimizi koruyabildik. O esnada Platonov bana bir olay anlattı. 

Hoholkov hakkında GUOP'ta ciddi itibar düşürücü bilgiler bulunuyormuş. Hoholkov'un, kriminal unsurların Rusya uyuşturucu piyasasının paylaşıldığı toplantıda bulunduğuna dair, takip ekibi tarafından çekilmiş video kaydı bulunuyormuş. Platonov'un, RUAP yönetiminde” kaynağı vardı ve o bu bilginin doğruluğu hakkında kefil oluyordu. 

Afgan kökenli uyuşturucunun Rusya'ya gelişi ve buradan Kuzey ve Batı Avrupa'ya gidişi, eski Orta Asya cumhuriyetlerinden birkaç rakip suç grubu tarafından kontrol ediliyordu. 90'lı 


yılların ortalarında Özbekler üstün gelmişti. Onlar, malı Afganis- 


” GUOP: Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü > İçişleri Bakanlığı Organize Suçlarla Mücadele Moskova Bölge Başkanlığı 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tan'ın Kuzey eyaletleri lideri, Özbek General Dostum'dan alıyorlardı. Dostum, uyuşturucu elde edilmesinde kullanılan bitkilerin yüzde 80'ninin yetiştiği topraklan kontrol ediyordu. 

Dostum, Amerikalılarla birlikte Taliban'a karşı savaşan general değil mi? 

Evet, o şimdi Kuzey İttifakı'nın liderlerinden biri ancak 11 Eylül tarihine kadar Amerikan müttefiki değil, eşkıya ve uyuşturucu kaçakçılığı lideri sayılırdı. Özbeklerle fevkalade ilişkiler içindeydi, Taşkent'te evi vardı ve uyuşturucu kaçakçılığı ile uğraşıyordu. 

Dostum'un en önemli ortağı, Gafur kod adlı Özbek suç otoritesi; en büyük rakibi de, Tacik grubunu kontrol eden (daha sonra İspanya'da öldürülen) Almaz kod adlı Kazak'tı. 

Bu gruplar arasında sürekli sürtüşmeler çıkmaktaymış ve liderler, savaştan kaçınmak ve mümkün olduğu ölçüde aralarında anlaşma sağlamak için zaman zaman bir araya gelirlermiş. Bu toplantılardan birinde Hoholkov da kayıt cihazına yakalanmış. 
Kayıt cihazı bir RUOP mensubu tarafından yerleştirilmişmiş. 

Platonov, bu toplantıda Özbeklerin, malın satışı ve Rusya'dan geçişi için Taciklerden haraç istediklerini anlatmış. Almaz, anlaşılmayan bir nedenle gereğinden fazla tepki göstermiş. 
Gafur da Rusya'da sektörün içindeki herkesi kapsayacak bir koruma sağladıklarını, Almaz kabul etmezse başının belaya gireceğini, zira Rusya'da her şeyin Özbeklerin kontrolünde olduğunu söylemiş. Küfürlü kavga başlamış ve Almaz Gafur'a sormuş: "Başımıza belayı siz mi açacaksınız?" 

Tam o sırada Hoholkov devreye girmiş ve "Ben açacağım," demiş. Platonov'a göre, işte bu olaya ilişkin kayıt, İçişleri Bakan- 


lığı yönetiminde bulunuyormuş. 


"Kolya, Generali Kime Teslim Edeceksin?" 
Bu arada Hoholkov'un Kutuzov Bulvarı'nda lüks bir restora- 


nı, yüz binlerce dolar değerinde yazlığı ve başka mal varlıkları olduğunu öğrendim. Bundan başka, kumarhanede kaybedilenlerle ilgili hikâye de bilinmektedir. 

O olay bir skandaldi. Mecliste soru önergesi bile verilmişti. Olayın aslı neydi? 

Güvenlik organları, yasa gereği operasyonel amaçlı şirket kurma hakkına sahiptir. Yani, "Güvercini yakalamak için buğday koyacaksın". Eşkıyayı yakalamak için de para dökeceksin. Öyle yerler vardır ki suçlulan kendine çeker. Bu tür işletmelerden biri Leningradskaya Oteli'ndeki kumarhanedir. Oraya kimin kiminle geldiği, kimin ne kadar para harcadığı izlenmektedir. İşte bu kumarhanedeki video kaydında, bir gecede 120 bin dolar kaybeden Hoholkov da vardır. 

Bu anlatılanları duyan Duma milletvekili ve gazeteci Yuriy Şçekoçihin, FSB subayının bu tutarda bir parayı kaybedip kaybetmediğine dair soru yönergesi vermiştir. FSB nasıl bir cevap hazırlamış olabilir? Elde video kaydı olduktan sonra inkâr etmek kolay değil. Uzun uzun düşündükten sonra bir hikâye uydurmuşlar: Albay oyun oynamamış, görev başındaymış, "hedef" olan yabancı bir iş adamıyla temas kurmaktaymış. Ve paraları, ne kadar zengin olduğunu göstermek için bilerek kaybetmiş. 

Az çok operasyonel konulardan anlayan herkes buna kahkaha ile güler: Yüz yirmi bin dolan böyle bir iş için kim heba eder? 
Ayrıca albay rütbesindeki görevli mizansen gereği iş adamı olacak? Buna kargalar bile güler. 

Toplanan tüm bilgileri Voloh'a arz ettim. Platonov'un RUOP tarafından videoya kaydedilme hikâyesi, ancak en tepeden teyit edilebilirdi. Voloh, "Trofimov seni sever, ona başvursan," dedi. 

Trojimov o sırada UBKK” başkanı mıydı? 

Hayır o sıralar Tümgeneral olmuş, FSB Başkan Yardımcısı ve 


Moskova sorumlusu olmuştu. 


23 Kaçakçılık ve Yolsuzlukla Mücadele Başkanlığı 
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Bu olaylardan kısa bir süre önce Barsukov görevden alınmış ve FSB başkanlığına Kovalyov getirilmişti. Kovalyov, Trofimov ile iyi ilişkiler içindeydi, onu sayıyordu, hatta hocası olarak saygı gösteriyordu. Böylelikle Trofimov'la konuşmaya karar verdim. 
Kendisi beni dinledikten sonra birlikte Kovalyov'a gittik ve durumu arz ettik. Trofimov, Kovalyov'a dönerek: 

"E, Kolya, generali kime teslim edeceksin? Yerine kimi getireceksin?" diye sordu. 

Kovalyov'un cevabı ilginçti: "O çok değerli bir eleman, anlıyorsun değil mi! Ayrıca Çeçenistan'da üst yönetimin desteğini almış durumda. Üstelik ben tek başıma bir şey yapamam. Önceki yönetimin kararı var. Yeltsin'in imzaladığı karar. Ben hiçbir şey yapamam." 

Makamdan çıktık. Anatoliy Vasileviç anlamlı bir biçimde yüzüme baktı ve ağzının içinde mırıldanarak, "Başka ne beklenebilirdi ki... Beşinci'den (KGB'nin 5. Siyasi Dairesi) bir adam, üstlerinin ağzının içine bakıyor," dedi, derin bir nefes aldı ve uzaklaştı. 

Bu olaydan bir süre sonra Kişisel Koruma Başkanlığı'ndan bir subayla görüşmüştüm. Parmaklarını şaklatarak "Tam da gidecek adamı bulmuşsunuz. Hoholkov, Kovalyov'u yemliyor. Birkaç sene boyunca, onunla ilgili operasyonel çalışma yapmıştık. Kovalyov, müdür olur olmaz onu yanına aldı ve sürdürdüğümüz çalış- 


maya derhal son vermemizi emretti," demişti. 


General Jenya 

Bu gelişmelerden kısa bir süre sonra URPO'ya, Hoholkov'un emrine tayinim çıktı. 

Neler hissettiğini düşünebiliyorum. 

Ne yapabilirdim? Emir emirdir. Kovalyov beni makamına çagırıp emri bizzat okumuştu. Ona, "Sayın Orgeneralim, Hoholkov'la çalışmak istemiyorum," diyecek halim yoktu. Onun hak- 


kında neler düşündüğümü çok iyi biliyordu ve bu tayini kasten 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çıkartmıştı. Hatta "Bana Hoholkov hakkında söylediklerinizi unutun. O konuda endişe edilecek bir şey yok," demişti. 

Kovalyov, amirin hakkında çalışma yaptığını ona söylemiş midir? 

Tabii ki hayır. Aksi takdirde yanında çalışmamı kabul etmezdi ve URPO'daki ilk işim olan hassas konulara beni sokmazdı. Bu konu üzerinde çalışmaya başlar başlamaz, Hoholkov'un uyuşturucu kaçakçılığı ile olan bağlantısı ortaya çıktı. 

Hoholkov beni Nanayets'in adresini, telefonunu, görüştüğü kişileri, gittiği yerleri tespit etmekle görevlendirdi. O, Leningradskaya'yı ziyaret eden karanlık adamlardan biriydi. Nanayetsi nasıl bulacağımı bildiğini söyleyen Sinitsa adında birine ulaştım. Sinitsa ilginç bir şahsiyet, modacı olarak çok tanınan, aslında GRU elemanı biriydi. 

Ben Sinitsa'yı, o da doğal olarak beni araştırmaya başladı. Ancak uzun yoklamalardan sonra aramızda güven duygusu oluştu ve Sinitsa, Nanayets'i bulabileceğini söyledi. Ancak önceden onu neden aradığımı ve yetkilerimi öğrenmek istedi. Hoholkov'a, Nanayets'in yerini bulduğumu arz ettim. Ancak daha ileriye gitmeden, bu çalışmaya operasyonel araştırma faaliyeti olarak resmi nitelik kazandırmam gerektiğini söyledim. Hoholkov da bana: "Nanayets'in nerede olduğunu tespit et ve bana bildir. Benden başka hiç kimseye belge hazırlamayacaksın ve bana da sözlü olarak arz edeceksin," dedi. 

Sinitsa ile buluştum. Bana "Ser. bir şeyler saklıyorsun. Nanayets korkuyor, sürekli hareket halinde, peşinde FSB'den biri varmış. Belki de sen onu tanıyorsun," dedi. Nasıl biri olduğunu sordum. Jenya adında, iri yarı bir general olduğunu söyledi. Aklıma Hoholkov geldi, iri yapılı ve adı Yevgeniy. 

Generalin Nanayets'i neden aradığını sordum. "Çünkü Jenya” Özbekistan'daki adamları vasıtasıyla Nanayets'e büyük bir parti uyuşturucu teslim etmiş. Nanayets uyuşturucuyu pazarla- 


“ Rusçada Yevgeniy ismi Jenya diye kısaltılır. 
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mak üzere dağıtmış ama kendisine kazık atılmış. Şimdi Jenya ondan, Özbekistan'daki adamlara iki yüz bin dolar vermesini istiyormuş. Jenya, uyuşturucuyu ortaklaşa sattıklarına göre, hesabı da ortak vermeleri gerektiğini düşünüyormuş. Her ikisi de kazıklanmış oldu ama bunda Nanayets'in suçu yok." 

Uyuşturucu ve Sinitsa ile görüşmem hakkında, tabii ki Hoholkov'a söz etmedim. Yanına gittim ve "Nanayets'i bulmak çok zor. Sürekli hareket halindeymiş. Ama ortak bir çalışmayla onu takibe aldırabiliriz," dedim. Hoholkov, bu bilgilere nasıl ulaştığı- mı sordu. Ben de, Leningradskaya kumarhanesinde tanıştığım bir adam vasıtasıyla olduğunu söyledim. Hoholkov heyecanlanmıştı: "Tamam, bu iş buraya kadar. Nanayets konusunda daha fazla çalışmayacaksın. O adama da söyle, Nanayets'e iletsin: Özbekistan'daki adamlar gelecek, o meseleyi halletsin." 

Her şey açığa çıkmıştı: Özbekistan'dan adamlar, uyuşturucu, paralar. 

Daha sonra 1998'de, amirlerim hakkında ifade verirken bu olayları savcıya anlattım. Aldığım cevap ilginçti: "Sinitsa'yı sorgulayanlayız. Çünkü yurt dışına çıkmış bulunuyor." 

Savcılıktan çıktıktan sonra Sinitsa, beni sokakta bekliyordu. 
"Beni bu işe neden karıştırıyorsun? Savcıya niçin ifade verdin? 
Sen aklını kaçırmış olabilirsin, ben henüz delirmedim. Ben, Jenya'nın kim olduğunu öğrendim. Hoholkov bizzat yanıma geldi ve ben Özbekistan'dan olan adamlarla karşılaştım. Onlar katil, gözleri cam gibi. Kelle koltukta yaşamak istemiyorum. Sen deli misin? Onlar tam eşkıya takımı, tüm generalleriniz eşkiya. Ne yani, 


bilmiyor muydun?" dedi. 


Yönetimin Dikey Kesiti 
Hoholkova ait video kaydı var idiyse RUOP'un onu savcılığa 


teslim etmemesi ilginç değil mi? 
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Saf olma. O bant gerekliydi ve başka bir amaçla kullanıldı. O sıralar FSB ve RUOP arasında mücadele vardı ve o bant bu mücadelenin gizli silahı olmuştu. İşte dinle. 

URPO'da birinci amirim olan Gusak, beni yanına çağırdı ve Krasnoselskaya metrosundan uzakta olmayan, Trivagzal bölgesinde mağaza müdürü olan tüccar Alyohin ile görüşmemi istedi. 
Onun bir takım sorunları olduğunu söyledi. 

Bunun FSB Başkan Yardımcısı Tümgeneral Sobolev'in şahsi emri olduğunu öğrendik. Alyohin daha sonra Sobolev'in mağaza- da hissesi olduğunu anlatmıştı. 

Alyohin'in gerçekten de sorunları vardı. Sobolev, onu haydutlardan korumak için güvenli evde saklamış. Bu daire, başkanlığını Mirzoyants'ın yaptığı Vityaz Savaş Gazileri Birliğine aitmiş. Daha sonra kendisi Holodov'un öldürülmesi olayı ile suçlanmış. Aldığım emir üzerine oraya gittim ve Alyohin bana hikâyesini anlattı. 

Mağaza açıldığında kendisini müdür yapmışlar. Çalışmaya başlamış. Bir süre sonra yanına birileri gelmiş; bu bölgenin korunduğunu, bu nedenle bedelini ödemesi gerektiğini söylemişler. 
Alyohin reddetmiş. 

Ertesi gün yanına birkaç kişi gelmiş, onu arabaya bindirerek Obruçev Sokağı'na götürmüşler. Zemin katta oturan şahıs bir belge çıkararak kendini Moskova RUOP'dan (Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı) Albay Yurşeviç olarak tanıtmış ve "Ben SOBR” amiriyim. Bize ödeme yapacaksın, aksi takdirde başın belaya girer," demiş. Alyohin, "Siz polis olduktan sonra yapacak bir şey yok," demiş ve ayda beş bin dolar ödemeye başlamış. 

Bir süre sonra adamlar tekrar gelmiş ve ödemeyi yedi bin dolara çıkarmışlar. Alyohin, yedi bin dolar ödemeyi sürdürmüş. 
Böylelikle rakam dokuz bine, daha sonra da on beş bine çıkmış. 
Alyohin itiraz etmiş ve altından kalkamadığını belirtmiş. Onlar 


ise sinirlenmişler ve "Ya, öyle mi? Bizim de bunun gibi mağaza- 


3 Acil Müdahale Özel Timi 
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mız var, on beş ödüyor. Demek ki yalan söylüyorsun, para kaçılıyorsun. Bunun için on beş bin ödemekle kalmayacaksın, kırk beş bin de ceza ödeyeceksin," demişler. 

Alyohin, böyle bir ödemeyi yapmasının imkânsız olduğunu ifade etmiş. Aldığı cevap " Demek ki işini iyi yapamıyorsun, seni işten atarız," olmuş. 

Alyohin'in işine son vermişler ve müdür olarak RUOP'çu birinin eşini getirmişler. Kadın hiçbir işlemi belgeye dökiıneden mağazayı yönetmeye başlamış. Baştan aşağı, başıbozuk bir yönetim. 

Alyohin'in evine baskın düzenlemişler ve kırk beş bin doları talep etmişler. Kendisini iyice hırpaladıktan sonra eşinin altınlannı, yazlık tapusunu ve araba belgelerini aldıktan sonra gitmişler. O zaman Alyohin, Sobolev'e koşmuş. 

Bu haydutlan aramaya başladık. İlkini yakaladığımızda onlann gerçekten de Yurşeviç'in korumalanndan olduğunu anladık. 
Daha derine indikçe Ryanzan suç grubunun üyeleri olduklarını öğrendik. Üstelik aralanndan biri, cinayet suçundan aranmaktaydı. Ve bu kişi Adalet Bakanlığı kimlik belgesiyle rahatça Moskova sokaklannda dolaşıyor, Moskova Acil Müdahale Özel Timi'nde görev yapıyor ve haraç topluyordu. 

Alyohin ile ilgili olay hakkında belge toplamaya, haydutlann geldiği arabayı araştırmaya başladık. Arabanın, özel kaydı olan resmi araç olduğunu öğrendik, dolayısıyla daha fazla bilgi edinmemiz imkânsızdı. Bilgilerin, Rusya GBDD Başkanı Fyodorov'un özel kasasında saklandığı söylendi. Ona da ulaştık. Arabanın RU-OP'un işlettiği paravan şirketlere kayıtlı olduğu anlaşıld. Şirketi bulduk. Gittik kapısını çaldık. Kapıyı Gürcü hatlı koruma açtı. 
Moskova'da herhangi bir kaydı yoktu. Yan odaya geçtik. Orada şirket sahibi ve yanında iki genç kız vardı: Biri on sekiz yaşından küçüktü, diğeri biraz daha büyükçeydi. İkisi de yara bere içinde. 
Konuşmaya başladıklannda şirket sahibinin onlan iki haftadır 


zorla alıkoyduğu ve tacize ugradıklan anlaşıldı. 
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Yerel polisi çağırdık, arama yapmaya başladık ve arabanın belgelerini bulduk. Arabanın nerede olduğunu sordum. Şirket sahibi, borçlan olduğu için el konulduğunu söyledi. Böylesiyle ilk defa karşılaşıyordum: Özel plakalı polis arabasına borç nedeniyle el konuluyordu. Adamı polise teslim ettik ve hakkında ceza davası açıldı. Kızlar tecavüze uğradıklanna dair dilekçe verdi. 
Aynca genç kızlara ait bir tomar kimlik belgesi ele geçirmiştik. 
Kimliklerde kayıtlı adreslerden birkaçına telefon ettim ve bu kızların kayıp olarak kayıtlara geçtiğini öğrendim. 

Alyohin'in dövülmesi, ondan haraç alınması, borç nedeniyle el konulan polis arabası; tüm bunlar Yurşeviç adıyla mı bağlantılıydı? 

Evet. Olaylar daha sonra şöyle gelişti. Polis şubesine gelen tanınmış bir Moskovalı avukat, gözaltına alınan şahısla ilgilenmek yerine, Yurşeviç'in kendisini üç yıldan bu yana paravan şirketlere hukuki yardımda bulunmaya zorladığını ve bu hizmet karşılığında para ödemediğini anlattı. Üstelik avukatı suç olaylanna bulaştırmış. Avukat, bu çetenin RUOP'çulardan oluştuğunu söyledi ve onlann işlediği suçlarla ilgili bildiklerini anlattı. Daha sonra Moskova RUOP'da (Organize Suçlarla Mücadele Moskova Bölge Müdürlüğü) ve İçişleri Bakanlığında ifade verdi. Sorgu yargıcı bembeyaz bir yüzle bana, "Onu al ve Lubyanka'ya götür. Sana yetki veriyorum. Onun orada ifadesini al. Ben korkuyorum," dedi. 

Avukatı Lubyanka'ya götürdüm ve ifadesini video kamera önünde aldım. Çok şeyler anlattı. Bu çetenin birkaç yıldan beri faaliyet gösterdiğini, Solntsev'cilerle ortak çalıştıklannı somut örnekler vererek dile getirdi. 

Yurşeviç takımı, Minda adında birinin ekibiymiş ve Bryan bölgesi çetesiyle birlikte çalışıyormuş. Bir seferinde porselen fabrikası müdürünün arabasını havaya uçurmuşlar, fabrikayı aralannda paylaşmışlar. Bir başka sefer Bryanşçine kasabalanndan birinin merkezinde, bir restoranda çıkan silahlı çatışmada yarala- 


nanlan Moskova'ya götürmüş ve bir evde tedavi etmişlerdi. Bu 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evi bulduk ve arama yaptık. Buranın kaçak bir randevu evi oldugu anlaşıldı. Odalar, banyo ve dans salonu vardı. Müşterileri araştırmaya başlayınca burayı Moskova polisi, Organize Suçlar Moskova Bölge Müdürlüğü ve içişleri Bakanlığı mensuplarının ziyaret ettiği anlaşıldı. Suçlu kovalamaktan yorgun düşen mensuplar, orada istirahat ediyormuş. 

Bunları kim anlattı? 

Banyo sorumlusu ve avukat. 

O, trajikomik bir hikâye daha anlattı. Çete, Obninsk'ten bir kişiyi kaçırmış. O kişi şeker ticareti yapıyormuş ve büyük borca girmiş. Onu yakalamışlar ve arabasıyla birlikte Moskova'ya götürmüşler. Akrabalarına telefon numarası bırakmışlar. "Parayı toparladığınızda ararsınız," demişler. Kaçırılan adamın kayınvalidesi, Obninsk Organize Suçlar Müdürlüğüne giderek, damadı- nın kaçırıldığını ve fidye istendiğini söylemiş. Obninsk müdürü, kaçıranların bıraktığı telefon numarasını araştırmış ve Moskova Organize Suçlar Müdürlüğüne ait olduğunu öğrenmiş. Telefon ettiğinde bizzat Yurşeviç, "Para ödenmedikçe o, yanımızda rehin olarak kalacak," demiş. En komik olanı da, adamın Obninsk Organize Suçlar Müdürlüğü himayesinde bulunmasıymış. Aynasızlar, adam için para toplamaya başlamışlar. Moskova ile Kaluga bölgesi sınırında, toplanan para teslim edilmiş ve adam serbest 


bırakılmış. Ancak araba, Yurşeviç'lerde kalmış. 


Avukatın bu anlattıklarını dinledikten sonra, "Senin çete içine çekildiğin anlaşılıyor," dedim. O ne demek istediğimi anladı ve "Beni koruma altına alırsanız hemen bir dilekçe yazarım," dedi. 

Anlattıklarının teyit edilmesi gerekiyordu. Şifreli mesaj gönderdim ve gelen her cevapta, avukatın anlattığı çatışma da, müdürün arabasının havaya uçurulması da, adam kaçırma işi de onaylanıyordu. 

Çetenin nerede barındığını tespit ettim. Onları, Lebyajem So- 


kağı'ndaki LDPR (Rusya Liberal Demokrat Parti) ofisinde saklıyorlardı. Çok tehlikeli insanlardı: Ellerinde Adalet Bakanlığı belgeleri bulunan haydutlardı. Durumu Hoholkov'a bildirdim. "Sen neler söylüyorsun? Aklını mı oynattın? jirinovskiy'e arama yapmak? O bizim adamımız, istihbarattan. LDPR'nin yakınına uğramayı aklından bile geçirme," dedi. 

Arama yapılmasını resmi olarak yasakladı mı? 

Resmi olarak "Hayır," dedi. 

Yurşcviç'le bizzat görüştün mü? 

Yurşeviç'in göz altına alınmasına izin verilmedi. Hâlâ arananlar listesinde bulunuyor. Türkiye'de bir yerlerde yaşıyormuş. Zaten onu doğru dürüst arayan da yok. Takip sonucu, Kuznetsov adında bir eşkıyayı yakaladık. On iki yıl yedi. Onun dışında kimseyi bulamadık çünkü çalışmamıza izin verilmedi. 

İzler, üst makamlara doğru mu gidiyordu? 

Tabii, araştırma devam ettikçe büyük isimler su yüzüne çıkmaya başladı. Hoholkov "Bu kadarı yeter, Moskova Organize Suçlar Müdürü Klimkina'ya kadar ulaştık. Kovalyov'un, İçişleri Bakanı ile arasını mı açmaya çalışıyorsun? Sana emrediyorum: İçişleri Bakanlığına el atmayı aklından bile geçirme" dedi. 

Ancak bizler, sessiz sedasız çalışmaya devam ettik ve Yurşeviç'in yerini tespit ettik. Şehrin göbeğinde, her biri yarım milyon dolarlık iki dairesi, Moskova yakınlarında muazzam kır evi, işe gittiği Mercedes-600, eşinin yine yabancı olan başka bir arabası ve avlanmaya giderken kullandığı cipi vardı. Sahip olduğu gayrimenkullerin değeri üç milyon dolar civarındaydı. 

Mal varlığını gizlemiyor muydu? 

Neyi gizleyecekti? Kendisi Moskova Acil Müdahale Özel Tim Başkanı'ydı. Refah içinde yaşamayı kendine hak görüyordu. 

Tüm delilleri toplamıştım: Silahlı çatışma, havaya uçurma, adam kaçırma ve alıkoyma, suçları örtbas etme, haraç toplama ve 


daha neler neler. 
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Hepsini Başsavcılığa teslim ettim. Hoholkov'un olmadığı bir anı seçmiştim. Kendisi raporluydu. Şimdi emekliye ayrılmış olan yardımcısının imzasını aldım. O her şeyi imzalayarak: "Götür," dedi. 

Belgeler Başsavcılığa teslim edilince RUOP'çuların telefonlarınıdinlemeye aldık... 

Biri bir başkasına telefon ediyor ve: "Osipov (Moskova Organize Suç Müdürü Klimkin'in başyardımcısı), İçişleri Bakanlığındaki yöneticilerden birine hediye için para toplanmasını emretti, her bir birimden bin". Bu, Moskova polis teşkilatında yüz birim varsa yüz bin anlamına geliyordu. Birim amirlerinden biri parayı zamanında toplayamamış ve tüccarlardan para alamadığı için azar işitmiş. Böylelikle açıktan para toplandığı anlaşılıyordu. 

Daha sonra Osipov'un, Dağıstan suç grubunu koruduğunu tespit ettik. Onlar ise Moskova meyve ve sebze piyasasını ile perakende uyuşturucu pazarını kontrol ediyorlardı. Uyuşturucu, Latin Amerika'dan muz kasalarında geliyordu. Muz sevkiyatını ise Moskova Hükümeti finanse ediyordu. 

Bu çalışma sayesinde kısa sürede, Moskova Organize Suçlar Müdürlüğünün diğer bölge müdürlükleriyle işbirliği yaptığı bir suç şebekesi ortaya çıkarıldı. Hoholkov'un da endişe ettiği gibi izler, İçişleri Bakanlığı yönetimine kadar uzanıyordu. Klimkin'in parayı, daha sonra Interpol'ün Rusya sorumlusu olan İçişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Semyonoviç Ovçinski'ye ödediğine dair operasyonel bilgi elde edildi. O da, paraları İçişleri Bakanı Kulikov'a bizzat teslim etmiş. 

Sizler devletin üst düzey yetkililerini, yani içişleri Bakanı'nı mı iniyordunuz? 

Hayır. Engelleniyorduk, elimiz kolumuz bağlıydı, bir şey yapmamıza izin verilmiyordu. Üstelik o dönemde yolsuzlukla değil, ağır cezayı gerektiren suçlar işleyen çetelerle mücadele ediyordum. Bu nedenle faaliyet alanım resmi olarak İçişleri Bakan- 


lığı eşiğine kadardı. Ancak bu şebekeye ulaştıktan sonra eşiği fiilen geçmiş olduk. Kızların alıkonduğu sirkede başlamış, Moskova Organize Suç Müdürlüğüne varmış, İçişleri Bakanı'na kadar ulaşmıştık. Yönetime uzanan dikey kesit böyleydi. 

İşte bu aşamada Özbeklerle ilgili olaylar su yüzüne çıktı. 
RUOP'dan iki başkan yardımcısı FSB'ye geldi ve Hoholkov ile görüşme talep etti. Ancak kendisi o sırada yerinde olmadığı için onun başyardımcısı General Makançev ile görüştüler. Ona söylenenler şunlardı: 

"Vazgeçin, rahat olun, bizim de elimizde sizler hakkında belgeler var. Aramızda savaş başlatmaya ne gerek var?" Ellerindeki bandı orada yok etmişler, Hoholkov'un Gafurdan para aldığını görüntüleyen bandı da imha etmişler. 

Hoholkov, istirahattan döndükten sonra beni yanına çağırdı ve avaz avaz bağırarak: "Sen ne yaptığını sanıyorsun? Savcılığa neden gittin? Teslim ettiğin belgeleri derhal geri alacaksın!" dedi. Geri alma hakkım bulunmadığını söylediğimde "Peki, çık git, gözüme görünme," dedi. 

Süratle duruma el attılar. Belgeler savcılıktan alınarak, Hoholkov'un yardımcısı Kamışkov'a teslim edildi. O da hepsini RU-OP'a gönderdi. Anlaşılan aynasızların, kendileri aleyhinde ifade verenlerin hakkından gelmesi için. 

Bu belgeleri bir daha görmedim. Olaylarla ilgili suçluların tamamı serbestçe dolaşıyordu. Hiçbir yerde arama yapılmadı. Yürütülenler hırsızların yanına kâr kaldı. 

Ama Klimkin görevden alındı. 

Klimkin o sırada değil, daha sonra Ruşaylo İçişleri Bakanı olduğu zaman görevden alındı. Kulikov Bakan iken Klimkin'e hiç 


kimse dokunmaya cesaret edemedi. 


Putin'e Bilgi Notu 
Anlattıklarından URPO'dahi amirlerinle aranın, en hafif deyi- 


mle, hiç iyi olmadığı anlaşılıyor. Orada ne kadar çalıştın? 
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Orada göreve başlamamdan savcılığa belgeleri teslim ettiğim güne kadar tam altı ay geçmişti. 

Bu süre içinde Hoholkov'un "Özbek" bağlantısını, Nanayets ve Yurşeviç olaylarında olmak üzere, iki kez tespit ettin. Bu bilgiyi bir şekilde kullandın mı? 

Ne yapabilirdim ki? Kovalyov, "Hoholkov'u unut," demişti. 
Kovalyov, Trofimov'u Moskova idaresinden uzaklaştırmış ve kadro dışı bırakmıştı. Trofimov'un etkisinin azaldığı ortadaydı ve onun yardımına güvenemezdim. Aynı zamanda Hoholkov'un etkisi artıyordu. 

Böyle olmakla birlikte Moskova'daki Özbek izini sürüyordum ve USB'deki (Kişisel Güvenlik idaresi) bir dostum aracılığı ile "Özbeklere" ilişkin operasyonel bilgilere ulaşmıştım. Ancak hiç kimseyle paylaşmamıştım. Zira Trofimov beni uyarmıştı: " Şaşa, beni iyi dinle, dikkatli olmalısın. Herkes ve her şey satın alınmış durumda. Aleniyet kazanmasını istemiyorsan, kaynaklarını ve bilgileri kayıtlara geçirmemen lazım" demişti. 

Putin FSB Başkanı olduğunda, bu bilgileri arz ettiğim ilk kişi o oldu. Kâh Yeltsin'e kâh Tatyana Dyaçenko'ya dert yanan Berezovskiy'in de içinde olduğu olayları konuştuk. 

Belgeleri Putin'in eline mi teslim ettin? 

Onunla 1998'de atanmasından sonra görüştük. Buluşmayı Berezovskiy ayarlamıştı. Amirlerimizden onu ortadan kaldırma emri aldıktan ve durumu savcılığa dilekçeyle bildirdikten sonra görüşme gerçekleşti. Berezovskiy bana, "Putin'e git ve bildiğin her şeyi anlat. Ben ona güveniyorum. Onun her şeyi anlayacağını düşünüyorum, o akıllı bir adam," dedi. 

Birkaç gün sonra Berezovskiy tekrar aradı. 

"Putin'le görüştünüz mü?" diye sordu. 

"Hayır, beni çağıran olmadı," dedim. 

Sonra bana Putin'in yardımcısının telefonunu verdi. Telefon 


ettiğimde "Evet Vladimir Vladimiroviç sizi bekliyor. Sizi iki gündür arıyoruz. Bize böyle bir çalışanın olmadığı söyleniyor," sözleriyle karşılaştım. 

"Oysa ki var" dedim. Ne zaman gelebileceğimi sorduğunda "Uygun gördüğünüz zaman," dedim. Ertesi gün görüşme gerçekleşti. Yanımda, bildiğim tüm organize suç olaylarının yer aldığı şema vardı. 

Şemada en tehlikeli olan ana çeteler yer alıyordu. Onlardan çıkan oklar, adı olaylara karışmış devlet daireleri, İçişleri Bakanlığı, FSB ve vergi polisini gösteriyordu. Aşağıdaki oklar da paraların aklandığı ticari şirketlere yönelikti. 

Bu şemayı Putin'e gösterdin mi? 

Zaten onun için yapmıştım. Ayrıca Özbek grubu hakkında da bilgi verdim. Orada Rusya, Amerika ve Afganistan'daki şubeler, FSB'deki generallerle ve İçişleri Bakanlığındaki yönetim kadrosuyla bağlantılar belirtilmişti. Bu kişilerin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı, uyuşturucunun Afganistan'dan, General Dostum'dan geldiği ifade edilmişti. 

Özbeklerin Moskova'daki suç bağlantıları, üst düzey devlet memurlarıydı. Sergey Yastrjembskiy'in, Gafur'un Moskova'daki güvenilir adamı Alişer vasıtasıyla Gafur'dan gelen parayla Sokolino Dagı'nda yazlık yaptırdığına dair operasyonel bilgi bulunuyordu. Yastıjembskiy, büyükelçi olarak Slovenya'da bulunduğu sıralar, dairesini Alişer'e beş bin dolara kiralıyormuş. 

USB'nin operasyonel bilgilerine göre Alişer, Yastrjembskiy'in, Hoholkov'un ve eski Savunma Bakan Yardımcısı Andrey Kokoşin'in yakın dostudur. Kıdemli jimnastik antrenörü olan Alişer'in eşi, onun cezaevinden çıkmasını sekiz yıl beklemiş. Onun vasıtasıyla Rusya Tenis Federasyonu Başkanı Şamil Tarpişçev ve Podolsk suç grubu üyesi Ratan kod adlı Spor Bakanı İvanyujenkov arasında irtibat kuruluyormuş. 

Düşünebiliyor musunuz, Bakan olan birinin ABD'ye gitmesi- 


ne izin verilmiyor! 
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Ayrıca Tarpişçev, suç çevrelerinde Tayvanlı olarak anılan Alik Tahtahunov'la yakın ilişki içindeydi. Tayvanlı, Özbekistan'dan gelmiş. Taşkent'te Hoholkov'la aynı okula gitmişler. İşte yakın bağlantı; Gafur, Alişer ve Hoholkov. Tayvanlı, Avrupa'daki Özbek grubundan sorumluymuş. Amerika'da ise oradan sınır dışı edilene kadar bu görevi İvankov (Japon) yürütüyormuş. Operasyonel bilgilere göre Tayvanlı ve Japon'un, Korjakov'a yakınlığı ile bilinen SBP subayları ile resmi olmayan temasları varmış. Böylelikle bağlantı şeması ortaya çıkıyor: Gafur Tayvanlıyla, Tayvanlı Tarpişçev'le, Tarpişçev Alişer'le, Alişer Yastrjembskiy ile, Yastrjembskiy Gafur'la yakın ilişki içindedir. 
Onların arasında da istihbarattan subaylar vardır. Başka bir ifadeyle, bunlar da yönetimin içindeki dikey kesitti. Tüm bunlar, Putin'e sunduğum bilgilerdi. 

Putin öncelikle Yastrjembskiy'in ilişkileri ile ilgilendi ve "Evet, bende de Yastrjembskiy ile ilgili bilgi var," dedi. Arz ettigim operasyonel bilgiyi kendisi için aldı ve Yastrjembskiy'i yardımcısı olarak atadı. 

Ayrıntılara girebilir misin, görüşme nasıl geçti? 

Putin'in yanına tek başıma çıkmadım. Yanımda Albay Şebalin ve Yarbay Ponkin vardı. Ancak Putin beni tek kabul etti. Makamından kalktı ve elimi sıktı. Herhalde açık bir insan olduğunu göstermek, benim de kendimi rahat hissetmemi istemişti. Biz operasyoncuların, özel davranış ve algılama biçimi vardır. Bizler, birbirimize nezaket göstereceğiz diye dolaylı anlatımlara girmeyiz, her şeyi açık ve net konuşuruz. Birbirimizin gözünün içine bakar ve birbirimize güvenip güvenemeyeceğimizi anlarız. Bende ilk bakışta onun samimi olmadığı izlenimi uyandı. Onu FSB Başkanından çok, başkanı oynayan biri olarak algıladım. Şemayı önüne serdim. Bakar bakmaz yüzü kasıldı. Bu, üç dakikada degerlendirilecek bir çalışma değildi. Oysa o sadece " Evet, evet. 


Anlıyorum. Bu nedir? Ya bu?" diyordu. 
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O haliyle daha ziyade, ömür boyu tarım sektöründe çalışıp metalürji fabrikasına atanan parti adamına benziyordu. "Bu dir?" sorusu, "yüksek fırın" olarak cevaplanıyordu. Bir yönetici yüksek fırına bakarak başka ne sorabilirdi ki? 

Putin de öyle, şemaya bakarak "Bu nedir, ya bu diye soruyordu. Ve şimdi bu görüşmeyi değerlendirirken anlıyorum: Sorduğu sorulara bakılacak olursa ya o operasyonel çalışmayı bilmiyordu ya da bilmeyeni oynuyordu. "Çalışmayı size bırakayım mı?" diye sorduğumda "Hayır, gerek yok, teşekkür ederim, götürebilirsiniz," dedi. 

Böylece her şey bitti mi? 

Putin'e, iyi tanıdığım ve yolsuzlukla mücadele etmeye hazır olan kişilerin isim listesini verdim. Listedeki ilk sırada Trofimov yer alıyordu. En tepedeki yöneticiden en alttaki memura kadar, dikey bir zincir oluşturulmasını önerdim. Durumu kontrol altına alabilirdik. Yüksek makamlarda görev yapan isimler, etrafında kuşkular dolaşan, suç unsurlarıyla bağlantıları olabilecek üst düzey görevlileri tespit edebilirdik. 

Putin, hepsini kabul etti. Ben de listeyi bıraktım. Özbek grubu hakkında bilgi aldı. Ev telefonumu sordu, arayacağını söyledi ama aramadı. Daha sonra mahkemeye sunulan bilgilerden, Putin'in, görüşmemizden hemen sonra izlenmem için emir verdiği ortaya çıktı. 

Trofimov, onun adını Putin'e bildirdiğini biliyor muydu? 

Hayır, bilmiyordu. Daha sonra onun adını bildirdiğim için pişman oldum. Bana bu konuda hiçbir şey sormadı ve korkarım, onun sonunu ben hızlandırdım. Onunla son görüşmem, Putin'in atanmasından bir gün sonraydı. Trofimov, bana telefon etti ve "Berezovskiy'e söyle, Kremlin'dekiler aklını kaçırmış. Onu neden bu göreve getirdiler? Petersburg'da neler olduğunu anlamıyorlar. 
Onların eşkıya olduklarını görmüyorlar," dedi. 


Peki, sen ne yaptın? 
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ilettim. 

Ya Berezovskiy ne dedi? 

O, bu değerlendirmeyi kabul etmedi. Trofimov'un daha sonra onunla görüştüğünden haberdarım. Ne konuştuklarını bilmiyorum ama Putin'e gitmeden önce Berezovskiy'e, Irofimov'un uyanlarını nasıl değerlendirdiğini sordum. "Onunla aynı fikirde değilim, git ve konuş, ben ona inanıyorum" dedi. 

Berezovskiy, Putin'i desteklediği için bugün pişman mıdır? 

Bunu kendisine sormak lazım. Ancak Berezovskiy'i öldürmem için yönetimin verdiği emri yerine getirmiş olsaydım, Putin 


bugün devlet başkanı olmayabilirdi. 


“Ortak Paralar" 

Bundan kısa bir süre sonra, FSB'deki işime son verildi. Antiterör Merkezindeki eski amirim Tümgeneral İvan Kuzmiç Mironov, benim için ricada bulunmak üzere Putin'e gitti. 

Mironov, senin için niçin ricada bulunsun ki? 

Bu ilginç bir hikâye, daha sonra anlatırım. İşte Mironov, Başkana çıkmış ve görüşmeden sonra bana "Aleksandr, senin yerinde olmak istemezdim, ortada 'ortak para' var," demişti. Ne demek istediğini o zaman anlamamıştım. Şimdi, Hoholkov'u, onun Özbek grubuyla ve Afgan uyuşturucusuyla ilişkisini kastettiğini düşünüyorum. 

Bu kanıya daha sonra cezaevinden çıktıktan sonra vardım. 
Putin'in Hoholkov çetesiyle ilişkisi eskilere, Putin'in Petersburg'da Sobçak'ın yanında, ekonomiden sorumlu belediye başkan yardımcısı olduğu döneme kadar uzanıyordu. 

Güvendiğim bir kişi, o yıllarda Putin'in çevresindeymiş ve Petersburg'un suç unsurlarıyla temas halindeymiş. Sobçak seçimleri kaybettiğinde Putin'in de görevine son verilmiş. Kendisi çok üzülmüş. Tanıdığım kişi, onunla bir restoranda karşılaşmış 


ve Putin elinde kokain kaldığından yakınmış. Saklı duran paralara ulaşmaya çekiniyormuş çünkü izleniyormuş. İçişleri Bakanlıgı, o dönemde Petersburg'un eski yönetiminin peşini bırakmamış, Sobçak ağır ceza mahkemesinde yargılanmış. 

Aynı akşam, o tanıdığım kişi (Adı David Dvali'dir) ona iki bin dolar vermiş. Sonra Putin devlet başkanı olduğunda David'i kendine ekonomiden sorumlu yardımcı yapmış. David güvendišim kişi olsa da, onunla aktif bir şekilde çalışmışlığım yok çünkü Petersburg'da hiç işim olmadı. 

Ancak cezaevinden çıktıktan sonra onunla buluştuk ve şöyle konuştu: "Putin hakkından gelecek ve seni hiç kimse kurtaramayacak. Seni ortadan kaldıracak çünkü Petersburg'da Özbek çetesiyle birlikte çalışıyorlar. Putin, uzun zamandan beri onlardan besleniyor. Ortada 'ortak para' var ve seni yaşatmayacaklar." 

"Ortak para". Bunlar Mironov'un da daha önce kullandığı sözcüklerdi. David, Putin'in suç şebekesiyle irtibatlı olduğunu açıkça söyledi. Ona inanmadım. "Sen neler saçmalıyorsun? O devletin başında, devlet başkanı," dedim. David gülümseyerek: 

"90'h yılların başında, o maden konusunda çalışıyordu. İhracat için lisans çıkartıyordu. Sen organize suçlar konusunda ne kadar çalıştın? 90'h yılların başında, eşkıyayı aşarak bir kilogram metal ihraç etmek mümkün müydü?" dedi. 

"Olamaz," dedim.. 

"Çeteler, onların izni olmadan bu işleri yapmaya kalkışanlar olursa trenleri raydan çıkartırlardı. Şimdi de haraç ödemeden hiçbir şey taşıyamazsın, o zaman da aynısıydı. Ancak şimdi işler FSB ve polisin, o zaman ise çetelerin kontrolündeydi." 

Restoranda üç kişi oturuyorduk ve David, Putin hakkında onların yanında konuşuyordu. 

"Volodya, iktidara çok çabuk adapte oldu. Hatırlarsın, Yeksin geçerken yolun yarısı kapatılıyordu ama Volodya tümünü temizlettiriyor. O, iktidar teslim edilecek adam değil. Onun, siyasi 


ve herhangi bir düşünce geleneği yok. Yeltsin hakkında çok şey 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söylenebilir ama o bir siyaset adamıydı. Putin ise siyaset adamı olmadığı gibi iktidar için tehlikeli biri." 

David içmiş ve sarhoş olmuştu. Masada beni denetleyen FSB'den biri vardı. 

Sen onu uyarmadın mı? 

Daha nasıl uyarabilirdim ki? " Sen neler söylüyorsun? Başını belaya mı sokmak istiyorsun? Yarın Lubyanka'da bana anlattıklarını öğrenecekler," dedim. 

Dvali'yi vurmaları uzun sürmedi, bu konuşmadan iki hafta sonra. Televizyondan öğrendim. "Ekonomi konulanndan sorumlu devlet başkan yardımcısı öldürüldü," dendi. David'in, karşıdan gelen bisikletli tarafından vurulduğu söylendi. Kurşun, gözüne isabet etmiş. Ticari faaliyetleri nedeniyle vurulduğu yazıldı. Ancak onun hiçbir ticari faaliyeti olmadığını biliyorum. Ayrıca devlet başkan yardımcısının öldürülmesi, öyle basit bir iş değildir. 

Anlattıklarından, Putin'i Rusya ve Avrupa'da yapılan Afgan kökenli uyuşturucu kaçakçılığı ile suçladığın anlaşılıyor. Bunun biraz fazla olduğunu düşünmüyor musun? 

Ben kimseyi suçlamıyorum. Savcı değil operasyoncuyum, operasyonel bilgileri değerlendiriyorum. 

Birincisi: İki bağımsız kaynak P. adlı bir vatandaşın, FSB'den Hoholkov ile "ortak parası" olduğunu bildiriyor. Kaynaklardan biri, benimle temas halinde olduğu FSB tarafından anlaşılınca öldürülüyor. 

ikincisi: Hoholkov, Afganistan kökenli uyuşturucuyu Rusya'ya getiren Ozbekleri himaye ediyor. Üstelik milyoner gibi yaşıyor, bir gecede kumarda yüz bin dolardan fazlasını kaybedebiliyor. 

Daha sonrası: Vatandaş P., Hoholkov'u koruyor ve onun muhaliflerine baskı yapıyor. Ayrıca Yastrjembskiy adında kendine yakın, aynı Özbeklerden para alan birini kolluyor. 

Daha da sonra: Vatandaş P., Hoholkov ve Yastrjembskiy'in 


uyuşturucu işinde olduklarını bilmemesi imkânsız, yani onu bilgisi dışında kullanmıyorlar. Üstelik bir takım olaylar meydana gelirken vatandaş P., üç yüz yıldan beri Avrupa'ya açılan pencere olarak adlandırılan büyük kuzey şehrinde yönetim kademelerinden birinde görev yapıyor. Bilindiği gibi bu şehir, Afgan kökenli uyuşturucunun batı güzergâhı üzerinde bulunuyor. 

Bende, bir operasyoncu olarak vatandaş P. hakkında aynı çetenin üyesi olduğuna dair ciddi kuşkular uyanıyor. Burada sıra dışı olan nedir? Bu tür olaylar çok ender ortaya çıkar. Vatandaş P.'nin Rusya Federasyonu Devlet Başkanı olması seni şaşırtıyor olabilir. Beni de şaşırtıyor. Ancak olayların meydana geldiği dönemde o devlet başkanı değil, sadece Petersburg belediye başkan yardımcısıydı. Sana, Yekaterinburg belediye başkan yardımcısının benzer işlere bulaştığını söylesem şaşırır mısın? 
Hayır. Bunlar olağan şeyler. 

Bundan başka şunu da ekleyeceğim: Bugün sadece vatandaş P. iktidar tepelerine tırmanıp oturmuş değil. Üç yıl içinde General Dostum'un adamları olan uyuşturucunun ilk kaynakları- nın da statüleri olağanüstü yükselmiş durumda. Bugün onlar, Kuzey İttifakı adıyla anılıyor ve vatandaş P. ile birlikte uluslararası terörizmle mücadele ediyorlar. 

Vatandaş P. hakkındaki bilgiler operasyonel bilgi olup teyide muhtaçtır. Vatandaş P. devlet başkanı olmasaydı bunları yayımlamaz, hakkında operasyonel dava açardım ve iddiaların kanıtlanması halinde bir yıl içinde kendini cezaevinde bulurdu. 
Ancak o, devlet başkanı olduğu için bu bilgileri olağan yollardan teyit etmek imkânsız, üstelik ulusun temsilcisi olduğu için onun topluma karşı sorumlulukları var. Tüm bunlara yanıt vermesi gerekir. Ama başlangıç olarak bunları yayımlayan gazetenin akıbe- 


tinin ne olacağını merak ediyorum. 


BEŞİNCİ BÖLÜM 


Büyük Savaş 


Logovaz'da Patlama 

Senin FSB ile olan çatışman, istihbarat servislerinin büyük işadamları - oligarklarla olan "Büyük Savaşı" ile aynı döneme rastlamaktadır. Bu savaşa aktif bir şekilde katıldığın söylenebilir mi? Sen yoluna, kutsalların kutsalı, FSB'nin merkez teşkilatı operasyonel birimlerinde başladın ve Londra'da düşkün bir oligarkın takımında tamamladın. Oradan oraya nasıl vardın? Bu seçimi nasıl yaptın? 

Ben bu yönde bir seçim yapmadım. Başka 'bir seçim yaptım: Suç işlemek veya işlememek, görevini yerine, getirmek ya da kabullenmemek, kendin olarak kalmak veya kendine olan saygını kaybetmek. FSB'de görev yaptığım yıllar içinde bu sorularla bir kez değil defalarca karşılaştım. Daha sonra her şey kendiliğinden gelişti, adım adım, tedricen. Bulunduğum yerde olmam, tüm bu adımların sonucudur, nedeni değil. 

Berezovskiy'le nasıl tanıştın? 

Berezovskiy'le 1994 yılında, Novokuznetskiy Sokağı'ndaki patlamadan sonra tanıştım. Kendisi o gün Logovaz şirketinin ko- 


nukevinden Mercedes'le çıkıyormuş. Evin önünde patlayıcı yüklü, kırmızı renkli Volkswagen Golf park halindeymiş. Mercedes tam kapıdan çıkarken patlama meydana gelmiş. Berezovskiy şans eseri kurtulmuş. O gün yağmur yağdığı için her zaman oturduğu yere oturmamış. Bu sayede sadece yüzü yanmış, korumasının yüzü tanınmaz hale gelirken sürücünün de başı kopmuş. 

Yakında bulunan tramvay durağında bekleyenler arasında da çok sayıda yaralanan olmuş. Bu olay, Moskova'daki belki de ilk önemli terör eylemidir. 

Ben o sırada Federal Kontr-espiyonaj Teşkilatında (FSK),” tehlikeli çetelerle ilgili konuda çalışıyordum. Stepaşin (O sırada kurum müdürüydü), Logovaz patlamasıyla ilgili olarak konu ayrımı yapmaksızın operasyonel çalışma yapan tüm birimlere yönelik olan bu terör eylemini gerçekleştiren kişilerin bulunması için özel sirküler yayımladı. Ayrıca elemanlar da faillerin bulunması için seferber edildi. 

Üzerinde çalıştığım bir konu nedeniyle Berezovskiy soyadına ve onun şirketine yabancı değildim. Aleksandr kod adlı bir elemanım vardı. Bir görüşmemizde Moskova'da cinayetler işleyip patlamalar gerçekleştiren, Zver (Hayvan) lakabıyla tanınan Petrosyan çetesinin faaliyet gösterdiğini söyledi. Ayrıca çete üyelerinden biri olan Yemorlinskiy'de (Kod adı Metis) patlayıcı tertibatı ve kalaşnikof gördüğünü belirtti. Eleman, onların ev telefonlarını, adreslerini, kullandıkları arabaların plaka numaralannı verdi. Çete üyeleri, kısa zamanda tespit edildi. Hepsi defalarca mahküm olmuş kişilerdi. Çetenin beyin takımı, eski rejimin kolonilerinden birinde, Solikamsk şehri yakınlarında, birlikte oturan kişilerden oluşuyordu. 

Çetenin haraç topladığı birkaç şirket tespit ettik. Kısaca, bir buçuk ay içinde çete ortaya çıkarılmış ve üyeleri tutuklanmıştı. Benim grubum, ağır ceza davasının operasyonel eşgüdü- 


münü yapıyordu. 


26 FSB nin önceki adı 
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Tüm bunların Berezovskiy ile ilgisi neydi? 

Operasyonel bilgilere göre Petrosyan çetesi, uzun zamandan beri Logovaz'a hulul etmeye çalışıyordu. Petrosyan'ın, Berezovskiy'in yardımcılarından veya akrabalarından biriyle iyi ilişkiler içinde olduğu biliniyordu. Berezovskiy'in yakınında bulunanlardan birinin erkek kardeşinin, Solikamsk'ta Petrosyan ve diğer çete üyeleriyle aynı kefeden biri olduğunu tespit ettik. Ve benim elemanın söylediğine göre Petrosyan, " Logovaz'a girecegiz ve iyi para kazanacağız," demişti. 

Patlamadan sonra Yermolinskiy (Metis), tutuklanmasından kısa bir süre önce elemana, "Berezovskiy ile ilgili hoyrat davranışta bulunulmuş, biraz sakinleşmek lazım," demiş. Yani geçici olarak olaylara ara vermek anlamına geliyor, işte bu nedenle bende, Petrosyan çetesinin patlamayla ilgisi olduğu kanaati uyandı. 

Sorgulardan birinde Metis, Berezovskiy konusunda zirzopluk yaptıklarını kabul etmiş. Ama patlamayla ilgileri olduğu iddialarını kesin bir dille reddetmiş. Böyle olmakla birlikte bu yöndeki çalışmayı sürdürmeye karar verdik. Her şeyi toparlayıp derledikten sonra, bizzat Berezovskiy'in görüşünü almak gerektiği kanaatine vardım ve kendisini FSB'ye davet ettim. 

Yönetim bunu duyduğu zaman inanılmaz bir gürültü koptu. 
Beni Terörle Mücadele Başkanı Başyardımcısının yanma çağırdılar. 

O dönemde Berezovskiy hangi görevdeydi? 

Bir görevi yoktu. Tüccardı. 

Yine de toplumda bir ağırlığı vardı. 

Ağırlığı olduğu doğru ama toplumda henüz tanınan bir isim olmadığını söylemek daha doğru olacaktır. 

Neticede, kendisi hakkında mevcut operasyonel bilgileri araştırdım. Hiçbir zaman güvenlik organlarının ne elemanı ne de hedefi olmuştu. 

Her neyse, amirlerim beni çağırdı ve yapacağım görüşme ile 


ilgili ayrıntılı plan istediler. Oysa ki böyle bir planı hiç kimse, 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hiçbir zaman yapmamıştır. Talimatlarda bile böyle bir şey yoktu. 
Ne hakkında görüşeceğimi arz ettim. 

Amirler korkmuştu: "Ne yaptığının farkında mısın? 
Berezovskiy, Çernomirdin'in arkadaşı. Bu yaptığın hepimizin sonu olabilir." 

"Kanun gereği onu davet etmem gerekir," dedim. "Ona saldırı düzenlendi, başka insanlar öldü." 

Memnun olmasalar da görüşmem için izin çıktı. 

Berezovskiy geldi. Biraz çakırkeyifti. Soru sormaya başladım. 
"Patlama hakkında ne düşünüyorsunuz? Kim yapmış olabilir? 
Yardımcılarınız kimler? Onlarla aranız nasıl?" 

Petrosyan'ın planı hakkında hiçbir şey bilmiyor muydu? 

Hayır, bilmiyordu. Ben ona bir şey söylemedim. Onun söyleyeceklerini dinlemek istiyordum. 

Patlamanın nedeninin siyasi olduğunu düşünüyordu. Bu fikre katılmadım. Elimizde o yönde bilgi yoktu. Moskova'nın merkezinde terörist eylem; bu iş her babayiğidin harcı olamazdı. Kendisine, neye dayanarak olayın siyasi olabileceğini düşündüğünü sordum. 
Berezovskiy şöyle cevapladı: "Bizde siyaset, mülkiyet sınırına dayanmakta ve siyaset beyaz eldivenlerle yapılmamakta. Sizin şaşırmış olmanıza hayret ediyorum," dedi ve görüşmenin ertesi gün kendisinin yazlık evinde devam etmesini önerdi. 

"Nerede ve ne zaman isterseniz?" dedim. Kendisi ayrıca ülkede olup bitenleri, Rus iş çevrelerinin belirmeye başladığı konusunda fikir yürüttü: "Amerika'da yüz aile, ülke ekonomisini elinde bulunduruyor. Bizde de yavaş yavaş yüz aile beliriyor. Tüm bu patlamaları, saldırılan, sermaye birikiminin ilk aşaması dışında değerlendirmemek lazım". Söyledikleri, benim de düşündüğüm ama tam olarak şekillendiremediğim şeylerdi. 

Logovaz'ın uğraş alanının ne olduğunu anlayabüdiniz mi? 

Evet, Logovaz'ın otomobil ticareti yaptığını biliyordum. Ama 


daha derine inmedim. O sıralar siyasetten çok uzaktım ve "mülkiyet sının" sözlerini ilk kez duyuyordum. Ben ekonomi konulannda hiç çalışmadım, uzmanlık alanım suçlardı: çeteler, tehlikeli tacizler, baskılar, rehineler ve patlamalar gibi konular. 

Yani, seni yazlık evine davet etti... 

Evet, Yarbay Rodina ile birlikte onun yazlığına gittik. Orada kendisiyle yapılan bir röportajın çekimi vardı. Çekimden sonra konuşmamıza devam ettik. Suçlann siyasetle neden iç içe olduğunu sordum. 

Verdiği cevap ilginçti: "Sadovo metro çemberindeki çekirdek satıcısı kadınlardan tut, hat boyu ilerle, iki hafta içinde Kremlin'e vanrsın. Bu nedenle bu mesele konuşmakla bitmez," dedi. 

Arabasının havaya uçurulma girişimine geri döndük. Ben kendisine Petrosyan'dan söz ettim. Ama o, patlamayı bu çetenin gerçekleştirdiğini kabul etmedi, "Elimde somut bir kanıt yok ama onlann yaptığını sanmıyorum," dedi. 

Biz veya o, yeni bilgilere ulaşacak olursak haberleşmeyi kararlaştırdık. Onun güvenlik birimi de failleri araştınyordu. 

Aynlırken "Failleri bulmama yardım eden kişiler, Korjakov ve Barsukov'dur," dedi. 

Bugün bunu duymak komik değil mi? 

Neden komik olsun? Bu büyük bir iş, politika... O aşamada ortak çıkarları vardı, daha sonra yollan aynldı. 

Bu ziyaretten sonra kendisi ile sık sık beraber oldun mu? 

Hayır. Onunla iki kez telefonda konuştum. Ondan sonra her nasılsa beni yanına, kulübe davet etti. Logovaz Kabul Evine "kulüp" deniyordu. 

Seni niçin çağırmıştı? 

Konuşmak için. O sıralar istihbarat servisleri hakkında pek bir şey bilmiyordu. KGB'den farklarının ne olduğunu merak ediyordu. Genel şeyler soruyordu. Hiçbir zaman hedefimin kim olduğunu, bizimkilerin kimleri takip ettiğini sormadı. Sa- 


dece, istihbarat servislerinin devlet yapısı içindeki yerini keşfetmek istiyordu. Onların toplum için tehdit oluşturup oluşturmadığı ile ilgileniyordu. 

Benim de şahsen merak ettiğim bir konu vardı. Neden istihbarat servisleri 1994'den sonra organize suçlarla mücadeleyi sabote ediyorlardı? Söz konusu olan hırsızlık çeteleri değildi. O yallarda suçlular artık takım elbise giymiş, korumalarla dolaşan, bilgisayar kullanan, benzer çıkarları olanlarla birleşen, etki alanlarını paylaşan kişilerdi.. 

Berezovskiy'e, banka sistemi içindeki eleman ağının sıkı denetim altına alınması gerektiğini söyledim. Bankacılık alanının hassas bir alan olması nedeniyle yasaların değiştirilmesi gerektiğini ifade ettim. Burada insanların haklarının kolaylıkla çiğnenebileceğini ve bizim servisimizin uygun anı kaçırmakta olduğunu belirttim. 

Berezovskiy, "Bu söylediklerinizi bazı tanıdıklarıma anlatabilir misiniz?" dedi. Kim, diye sordum. Korjakov olduğunu söyledi. Anlatabilirdim tabii. 

O zaman beni Yumaşev'le tanıştırdı. O anda ona telefon etti ve "Valya, burada yanımda biri var. Onu Aleksandr Vasileviç'le tanıştırır mısın lütfen?" dedi. 

Yani, seni kendi çevresine soktu. 

Öyle denemez. Bundan sonra, birkaç kez daha kulübe gittim ve her seferinde barda beklemek durumunda kaldım. Kendisi her zaman gecikirdi. Kabul salonunda ise gazetecilerden bakanlara kadar, Moskova'nın yansı yığılıyordu. Bazen çok tanınmış simalarla karşılaştım. 

Kulübe sık mı giderdin? 

O sıralar sık denemez. Belki senede beş kez gitmişimdir. 

Yumaşev ve Korjakov'a dönecek olursak... 

Evet, Yumaşev'in yanına gittim. O sıralar Ogonök Gazetesi'nde çalışıyordu ama Yeltsin hakkında kitap yazdığı biliniyordu. 

Bana hemen FSK'de (FSB) olup biten hakkında soru sorma- 


ya başladı. Genel anlamda konuşmak istemediğimi, somut konularda ise konuşma yetkimin olmadığını söyledim. Yumaşev, Korjakov ile her şeyi açık açık konuşup konuşamayacağımı sordu. Kendisi Devlet Başkanı Koruma İdaresi Başkanı, istihbarat generali olduğu için konuşabileceğimi ifade ettim. Çalıştığım daire, merkezi terör konusuyla, yani üst düzey devlet adamlarına saldırı düzenlemesi muhtemel olan kişilerle uğraşıyordu. Dolayısıyla, Devlet Başkanı Koruma İdaresi ile işbirliği içindeydik. 

Yumaşev beni Korjakov'la tanıştırdı. Görüşmede Barsukov da vardı. Her şeyi anlattım. Korjakov dinledi ve "İlginç, FSK'da yapılanlar sabotaj mı, anlat bakalım," dedi. Cevabım "Bana göre sabotaj. İlk olarak şu sıralar istihbarat servislerinde olan bitenler, devlet başkanı lehine şeyler değil. Bunu hissediyorum da, görüyorum da," oldu. 

Korjakov "Organize suçlarla mücadele konusunda kendi görüşlerini bize yazar mısın?" dedi. "Yazabilirim ama amirim Platonov bu konularda daha tecrübeli, o daha iyi yapar," dedim. 

Birkaç gün sonra yanlanna Platonov'la birlikte gittik. Her şeyi anlattık. Platonov yolsuzluk belirtilerinden söz etti, ilginç örnekler sundu. Örneklerden birini hatırlıyorum. Tüm Rusya Organize Suçlar Toplantısı yapılırken salonda İçişleri Bakanı yardımcılarından biri vardı, yanında da suç çevrelerinin lideri olan hedeflerimizden biri oturuyordu, ikisi aralarında toplantı konusunda hararetli bir şekilde tartışıyorlardı. Elimizde, birinin diğerine rüşvet verdiğine dair bilgiler vardı. Korjakov tüm bunları kaydetti. 

Hedeflerin isimlerini verdiniz mi? 

Tabii verdik. Oradan çıktıktan sonra tecrübeli bir operasyoncu olan Platonov şöyle dedi: 

"Bu görüşmeden bir şey çıkmayacak". Sordukları sorulardan, sanki bir şey anlamak değil, bir şeyler çıkartmak, bir şeylere ulaşmak istedikleri anlaşılıyor. Onları, sorunu çözmek ve yapılması 


gerekenleri belirlemek konusu ilgilendirmiyor, sadece hedefleri 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merak ediyorlar. Kimin kuyusunu kazdığımızı öğrenmek istiyorlar. Bu tür soruları, bir şeylerden korkan insanlar sorar." 

Yani Platonov, sahip olduğunuz bilgilerin onlar için tehlike oluşturup oluşturmadığını, kendilerinin hedef konumunda olup olmadığını öğrenmek istediklerini mi söyledi? 

Aslında o dönemde böyle şeylerden açıkça bahsetmek artık tehlikeli olmuştu. 

Daha sonra 1995 yılında Barsukov ona telefon etmiş ve sormuş: "Neden bizler aleyhinde bilgi topluyorsunuz?" Hikâye şun- dan ibaretmiş: Platonov'un dediğine göre, toplantılardan birine Şamil Tarpişçev de katılmış. Korjakov'la ikisi kaçak votka ticareti yapıyorlarmış. Macaristan'dan Absolut ve Kremlevskaya Duleks getirip satıyorlarmış. Herkes durumdan haberdarmış. Votka kaçak olarak getiriliyormuş ve dolayısıyla vergi ödenmediği için devlet zarara uğruyormuş. Görüşmede Çubays da varmış ve "Devlet hazinesinin zarara uğratılmasına izin vermiyorum. Ülkeye kaçak votka sokmaktan vazgeçin" demiş. Tarpişev ise "Getirdik ve getirmeye devam edeceğiz," diye cevap vermiş. Çubays sinirlenerek "Ancak cesedimi çiğneyerek," demiş ve çıkmış. Tarpi- 


şev de arkasından "Demek, bir ceset olacak" demiş. 


Yanlarında, tüm bunlan rapor haline getiren Platonov'un elemanı varmış. O sıralar Çubays, Hükümet üyesi ve Devlet Mallan Komitesi başkanıymış. O zaman Platonov, Tarpişçev hakkında operasyonel araştırma yapmaya karar vermiş. Zira kendisi bir terörist gibi konuştuğu için kanun gereği, bu sözlerin arkasında nelerin gizli olduğunun öğrenilmesi gerekirdi. 

Tarpişçev hakkında tahkikat yapılmasına, pek tabii ki izin verilmemiş, hatta Platonov'u takibe almışlar. Ondan sonra Barsukov'dan gelen telefon neticesinde bir gerekçe uydurarak uzaklaştırmışlar. 


Petrosyan çetesiyle ilgili olay nasıl bitti? 
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Bu çete üzerinde çalışmaya devam ettik. Ancak o sıra Çeçenistan savaşı başladı ve bizim operasyonel çalışmalarımız rafa kaldırıldı. Çete üyeleri, başka konulardan hüküm giydi. Logovaz'daki patlamayı onların gerçekleştirdiği hikâyesi doğrulanmadı, haklı çıkan Berezovskiy idi. 

Savaşın başlamasıyla Terörle Mücadele Başkanlığı çeteler ve onların liderleri üzerindeki çalışmalara hemen hemen son verdi. 
Berezovskiy hakkındaki çalışmamı sonlandırmam emredildi. 
Elemanlar, Moskova'daki Çeçenlerin tespit edilmesine yönlendirildi. 1995 yılında neredeyse altı ay iş seyahatlerindeydim. 

Çeçen savaşı sayesinde suçlular meydanı boş buldu ve bu ortam suçların artış göstermesini mi sağladı? 

Evet, çeteler ve rehin alma olayları üzerindeki çalışmalar geri plana itildi. Herhangi bir savaş, suçların artışını tetiklemektedir çünkü güvenlik güçleri farklı alanlara yönelmektedir. Savaş 


yıllarında çeteler maalesef güçlenmiştir. 


İlk Kurban 

1995 Şubat ayı ortalarında, Berezovskiy'in bürosundan arandım ve Logovaz'a gitmem istendi. Boris Abramoviç bana, "Aleksandr, bir bant kaydı dinlemenizi istiyorum," dedi. Bu, Berezovskiy'in Moskova Emniyet Müdürlüğü Ağır Suçlar Soruşturma Dairesi Başkan Yardımcısı Kojarov'la yaptığı kırk dakikalık bir konuşmanın kaydıydı. (Kojarov, kendi bölgelerinde bulunan Logovaz'da meydana gelen patlama üzerinde çalışıyordu.) 
Görüşmede kod adı Kot (Kedi) olan, Nikolay Plehanov adında biri varmış. 

Kot'un söyledikleri şöyleydi: "Patlamayı organize edenlerden biri benim ve emri kimin verdiğini biliyorum. Adını açıklayabilirim. Bu bilgi için ödeme yapmaya hazır mısınız?" Berezovskiy, hazır olduğunu söylemiş. 


Kot: "Talimatı Zibarev verdi," demiş. 
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Zibarev, AvtoVAZ'ın yöneticilerinden biriymiş. O sıralar Berezovskiy'nin şirketi Jiguli” alım satımı konusunda bir numara olmuş ve AvtoVAZ'ı elinde tutan suç unsurları için ciddi bir rakip haline gelmiş. 

Berezovskiy delil istemiş. Kot, Zibarev'le yapacağı konuşmayı kayda alabileceğini söylemiş ve "Size yarım milyon dolara patlar," demiş. Sonra odadan çıkmış. 

Berezovskiy Kojanov'a "Bir emniyetçi olarak buna ne dersiniz? 
Adamın biri sizin yanınızda patlamayı düzenleyenlerden biri oldugunu söylüyor, siz ise suçluyu arıyorsunuz?" demiş. Kojanov ise sakin sakin, "Sanırım, o doğruyu söylüyor. Biz her şeyi kontrol ettik. Söyledikleri doğru." Berezovskiy şaşkınlık içinde "Peki ben ne yapacağım" deyince aldığı cevap, "Sanırım parayı ödemek zorundasın, Boris Abramoviç," demiş. Kısacası Kojanov bu suçluyu tutuklamak yerine, ona para ödenmesini tavsiye etmiş. 

"Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz, Boris Abramoviç?" diye sordum. 

"Parayı ödeyeceğim, delile ihtiyacım var," dedi. 

Ben, "Gerçekten parayı ödemeye karar verdiyseniz teslimatn belgelenmesi lazım. Videoya alınması en iyisi. Amirlerime bildirmek zorundayım. Dilekçe vermeniz uygun olur," önerisinde bulundum. 

Ertesi gün Berezovskiy, Kot'a yüz bin dolar avans olarak teslim etti. Ben, bitişik odada oturdum ve olayı, kayıt yapan video- dan izledim. Aralarında şöyle bir konuşma geçti: 

Kot: "Size veya çevrenize yönelik başka bir girişim daha var. 
Televizyonla ilgili". 

Berezovskiy: "Nereden biliyorsunuz?" 

Kot: "Omsk'lu bir yetkili söyledi. Onun Kremlin'de Nosovtsov ile bağlantısı var ve konu televizyonun denetim altına alın- 


masıyla ilgili". 


27 bir otomobil markası 
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Berezovskiy'e, "Başvuruda bulunarak durumu bildirecek misiniz?" Kot'u size getiren emniyetçiler aslında suç işlemiş durumdalar. Dilekçe vermeyecek olursanız sizinle daha fazla görüşemem," dedim. O da, "Tamam, düşünürüm," diye cevap verdi. 

Amirlerin durumdan haberdar mıydı? 

Tabii. Bu görüşmeyi yönetimin izniyle yaptım ve duyduklarım hakkında rapor hazırladım. Akşam Berezovskiy'e telefon ettim ve neye karar verdiğini sordum. Dilekçeyi yazacağını söyledi. FSK'dan Savcı Albay Pavlenko'ya hitaben dilekçe yazdı ve kasetleri teslim etti. Belgeleri operasyonel incelemeye aldım. 

İki gün sonra Listyev” öldürüldü. Ortalık karışmıştı. FSK Başkan Yardımcısı Safonov beni yanına çağırdı. Kayıtları gösterdim. Onlara baktı. 

FSK yönetimi toplandı. Toplantıya, Başsavcılık Soruşturma İdaresi Başkanı Katışev, toplantıya başkanlık yapan FSK (FSB) Başkan Yardımcısı Kovalyov, FSK Moskova Sorumlusu Trofimov ve ben katıldık. Katışev, bu cinayetin planlayıcısı olarak Berezovskiy hakkında araştırma yapılması gerektiğini söyledi. 

Hangi gerekçeyle olduğunu söylemedi. Sadece gerekli oldugunu belirtti. O zaman Trofimov, bir memurunun elinde ilginç deliller olduğunu söyledi ve beni takdim etti. Her şeyi anlatmaya başladım. Katışev ise Kojanov'un yaptığında suç unsuru bulunmadığını beyan etti. Şaşırdım kaldım. Bana göre, Kot'un tutuklanması, Kojanov'un gözaltına alınması gerekirdi. Zira onlar, Listyev olayında yegâne ipuçlarıydı. "Onlar cinayetten haberdardı ve cinayet işlendi. Biz durumu belgeledik," dediğim halde Katışev, "Lütfen susunuz, binbaşı yoldaş" dedi. 

Söyleyeceklerimi bitirmeden sözümün kesilmemesini rica ettim. 

Trofimov beni destekledi: "Doğru söylüyor. Neden onunla öyle konuşuyorsunuz? O operasyoncu, konu üzerinde çalışmış, 


bu onun emeği. Neden susturmaya çalışıyorsunuz?" dedi. 


28 Rusya'da dönemin en beğenilen TV sunucusu 
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Tam o sırada çağrı cihazıma çağrı geldi. Trofimov'a "Berezovskiy arıyor," dedim. O da gidip telefon etmemi söyledi. 
Çalışma odasından çıktım ve telefon ettim. 

Berezovskiy: "Aleksandr, haklarında şikâyette bulunduğum kişiler geldi ve beni tutukluyorlar," dedi. 

Kovalyov'un çalışma odasına geri döndüm ve durumu Trofimov'a bildirdim. Çok iyi bir profesyonel olduğu için durumu derhal kavradı, bana "Oraya git ve onu korumaya al," dedi; Kovalyov'a dönerek durumu anlattı. Kovalyov da onu destekledi ve Berezovskiy'in koruma altına alınmasını söyledi. 

Toplantıdan ayrıldım ve kulübe gittim. RUOP'dan (Organize Suçlarla Mücadele Bölge Müdürlüğü) sekiz otomatik tüfekli adam vardı. Berezovskiy'in sorgulanmak üzere onlarla birlikte gitmesini istiyorlardı. 

Polis, onun Kojanov hakkında dilekçe yerdiğini biliyor muydu? 

Hayır, bildiğine dair bilgi yok. Polis onu, Listyev davası nedeniyle tutuklamak için gelmişti. 

O gün, Vladya'nın cenaze duası okunuyordu. O, kulübün yanında Novokuznetskaya'da oturuyordu. Kulübün önüne NIV kameraları gelmişti. Anlaşılan Berezovskiy'in cinayet zanlısı olarak kelepçelerle çıkarılmasını bekliyorlardı. Büyük kalabalık toplanmıştı. 

Telefon ettim ve Trofimov'a durumu anlattım: "Anatoliy Vasileviç, yapılan soruşturma değil, provokasyondur. Sekiz otomatik silahlı polis, Berezovskiy'i NTV kameraları önünde götürecek. 
Onu avludan alma imkânları varken arabaları kasıtlı olarak sokakta bekletiyorlar". 

RUOP'çulara dönerek "Provokasyon mu yaratmak istiyorsunuz?" diye sordum. Onlar da "Hayır, Berezovskiy'i sorgulamak istiyoruz," dediler. "Sokaktaki kalabalığı görüyorsunuz, onu kelepçelerle dışarı çıkaracaksınız, bir provokatör de İşte katil' diyecek ve binayı yerle bir edecekler. Olay çıkacak, yaralananlar ola- 


cak. Bunu mu istiyorsunuz? Allah aşkına, amacınız onu sorgulamaksa arabayı avluya getirin, biz onu koruma altında sorguya götürürüz. Savcı gerekli görürse tutuklasın, serbest bırakırsa onu buraya getiririz. Arama mı yapmak istiyorsunuz, buyurun, sizi engelleyen yok. Ama savcı buraya gelip yerinde sorgularsa çok daha iyi olur," dedim. 

Başlarındaki "Peki," dedi ve amirlerine telefon ederken beri de Trofimov'u aradım. "Berezovskiy'in kelepçeli olarak dışarı çıkarılmasına hiçbir şekilde izin verme. Amaçları neymiş? Moskova'da kargaşa mı yaratmaya çalışıyorlar? Oraya hemen adamlar gönderiyorum," dedi. 

Trofimov, Moskova İdaresinden silahlı yirmi adam gönderdi. Savcı geldi ve Berezovskiy'i Logovaz'da sorguladı. Sorun çözümlenmişti... 

Şimdi, Korjakov yazdığı kitapta, beni neredeyse oligarkın koruması gibi hareket etmekle suçluyor. Oysa kimin ve niçin gönderdiğini çok iyi biliyor. Nitekim Barsukov, Korjakov ve General Rozin” belgelere vakıf oldukları için Kot ve Kojanov'un, Berezovskiy'den haraç istediklerini, onun da onlara yüz bin dolar verdiğini biliyorlar. Üstelik belgeleri İçişleri Bakanı Yerin'e, Rogozin'le birlikte götürmüştük. 

Peki, daha sonra neler oldu? 

Hiçbir şey. Daha sonra bu dava sumen altı edildi, unutuldu ve düşürüldü. Berezovskiy'in dilekçesini savcılığa teslim etmişler ve Listyev soruşturması ile birleştirmişler. Pyatigorsk istasyonundaki patlamayı soruşturmakla Tamara Rohlina davasını yürüten Savcı İndükov görevlendirilmiş. Yapılan aramalarda Kojanov ve bir poliste daha Berezovskiy'in verdiği, seri numarası alınmış paralardan bulunmuş. 

Sen hu konu üzerinde daha fazla çalışmadın mı? 

Biz Plehanov'u (Kot) tutukladık. O, olayın basit bir para sız- 


dırma işi olduğunu, kendisini bu işe yarım milyon doları ele ge- 


29 Korjakov'un birinci yardımcısı 
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çirmek isteyen polislerin bulaştırdığını anlattı. Plehanov'da bulunan ve aynı paralardan olduğu anlaşılan on beş bin dolara el kondu. Polislerden hiçbiri hakkında soruşturma açılmadı, tam tersi, terfi ettiler. Kojanov Albay oldu... Kremlin, Omsk'lu Nosovets olayı üzerinde çalışmamıza yasak koydu. Daha sonra konu Korjakov'un yetkisine verildi. 

Berezovskiy, 1999 yılında Putin'e yaptığı bir başvuruda, paraların kendisine geri ödenmediğini, sorumlu polisler hakkında hiçbir işlem yapılmadığını, hatta tam tersi, o zaman konu üzerinde çalışmış olanların, şimdi emniyet birimlerinden uzaklaştırıldığını yazdı. Putin, cevap vermedi. 

Eğer olay basit bir para sızdırma işi olsaydı, neden polis gelip Berezovskiy'i tutuklamaya kalksın? 

Bunun basit bir para sızdırma olayı olduğunu ben değil, Plehanov söylemişti. Ben ise daha sonra edindiğim operasyonel bilgilerden, tüm bu maskaralığın Korjakov tarafından düzenlendišini anladım. Zamanlama çok iyi seçilmişti. O gün Yeltsin'i ava götürmüşler ve Berezovskiy'in yardım için başvuracak kimsesi yokmuş. Hatta onu yerleştirecekleri cezaevi odasını bile hazırlamışlar. Yine aynı operasyonel bilgilere göre, Berezovskiy'e psikotrop madde verip Listyev cinayetini kendisinin planladığı yönünde ifade almayı düşünmüşler. Tüm bunları banda alıp Yeltsin'e göstermeyi planlamışlar. 

Bu bilgileri nereden edindin? 

Bu senaryonun hazırlanmasına yardımcı olan, Devlet Başkanı Koruma Başkanlığından biriyle yaptığım konuşmalardan. Ancak bu kaynağı açıklamak istemiyorum. Kendisi, hâlâ aktif görevde bulunmaktadır. Berezovskiy'in NTV kameraları önünde tutuklanmasının arkasında Korjakov varmış. Bu nedenle kendisi bana, "elimde silahla patronumu koruduğum" iftiralarını atmaya çalışıyor. 

Korjakov'un, Listyev cinayetinin soruşturulması ile bir ilgisi 


var mıydı? 


169 


ALEKSANDR LITVINENKO 


Doğrudan bağlantılıydı. Korjakov'la cinayetten hemen sonra konuştum. Kurgan grubunda faaliyet gösteren ajanlardan biri beni buldu ve görüşmek istedi. Ajan, Listyev'i Kurganlılann öldürdüğü ama emrin yukarılardan bir yerden geldiğine dair bilgiler bulunduğunu söyledi. Adam şöyle devam etti: "Çok fazla gürültü koptuğu için Kurganlılar bu adamı ortadan kaldırmak istiyorlar ve bu işi bana verebilirler. Ben de onun kim olduğunu size bildiririm. Ancak güvenlerini kazanabilmem için etkinliğimi, ağırlığımı göstermem lazım. Cezaevinden birini, şartlı tahliyeyle serbest bıraktırmamı istiyorlar. Siz daha sonra onu tekrar tutuklayabilirsiniz." 

Korjakov'un yardımcısı Rogozin, Listyev'le ilgili her şeyi ona anlatmamı istiyordu. Bu meselenin onlan neden bu kadar çok ilgilendirdiğini daha sonra anladım. Bu işi onlar planlamıştı. Ama ben maalesefbunu çok geç öğrendim. O günlerde ben de, Berezovskiy de, Korjakov'a çok güveniyorduk. Beni çok kötü faka bastırdı. 

Ajanın söylediklerini Rogozin'e arz ettiğimde Korjakov'a bildirmemi istedi. Onun yanına gittim ve her şeyi anlattım. Birini serbest bırakıp bu sayede Listyev cinayetinin azmettiricisine ulaşacağımızı söyledim. Korjakov'un çalışma odasından ajana telefon etmeyi, kendisinin de konuşmayı dinlemesini önerdim. O, konuşmayı kaydetti. Konuşma sırasında ajan söylediklerimi onayladı. Korjakov bir dakikalığına dışarı çıkmamı istedi. Sonra çağırdı, kaseti verdi ve: 

"Şimdi gelecek olan Başsavcıya vekâlet eden Ilyuşenko'ya her şeyi anlat," dedi. Söyleneni yaptım. Başsavcı ise ısrarla "Tüm bunlar deli saçması, böyle bir şey yapamayız," dedi. 

Başsavcı hemen mi geldi? 

Yaklaşık kırk dakika sonra. Tabii ki Korjakov'la her şeyi önceden kararlaştırmışlardı. Biri, istenilenlerin yapılması için onay verecekti, diğeri engelleyecekti. Dolayısıyla Kurgan grubuna 


kimse dokunmadı. 
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Ajanla yapılan telefon konuşma kaydını Lubyanka'ya götürdüm. Kaydın deşifresi bile Listyev davasına dâhil edilmedi. Sadece, ajanın kişisel dosyasına eklendi ve her şeyin üzerine sünger çekildi. 

Ajan, deşifre olmaktan çok korkuyordu. İki yıl sonra cezaevinden çıktığımda telefon etti ve görüşme talep etti. Buluştuk ve kendisinin imzaladığı "ajanlık anlaşmasını" iade etmemi istedi. 

İade ettin mi? 

Nasıl iade edebilirdim? Konuyla hiçbir ilgim kalmamıştı. 
Çok korkmuştu. Daha sonra bu ajanla tekrar buluştum. Bana o konuşmayı hatırlattı ve "Amirlerinden hangisine durumdan söz ettin?" diye sordu. Korjakov'a olduğunu söyledim. 

"Sen beni ateşe atmışsın! Korjakov'un Kurganlılarla birlikte çalıştığını bilmiyor muydun? Kolombiya'dan gelecek uyuşturucu için birlikte nasıl kanal kurduklarını anlatabilirim. Uyuşturucuyu otomobillerin gizli bölmelerinde saklıyorlar. İkinci el Amerikan arabaları alıyor ve onları Rusya'da pazarlıyorlar. Bu iş için özel bir şirket kurmuşlar." Araştırma yaptım. Korjakov'un, resmi araçların bulunduğu Obruçev'deki özel garajında, ikinci el Amerikan arabası ticareti yapan bir şirket faaliyet gösteriyordu. 

Kurgan grubu ile ilgili bilgiler teyit edilebilir mi? 

Kurgan grubu üzerinde, Moskova Tahkikat Genel Müdürlüğü (MUR) çalışıyordu. Operasyonel davadan sorumlu olan Oleg Plohin beni aradı ve tutuklanan iki Kurgan çetesi üyesinin Matroskaya Tişina Cezaevi'nde bulunduklarını söyledi. Onlardan biri, Listyev cinayeti dâhil, birçok azmettirmeli cinayetin ayrıntılarını anlatmaya hazır olduğunu ama koruma istediğini söylemiş. "Kurganlılar", Rusya hapishane kurallarına göre ölüm cezası gerektiren suç işlemiş olan birkaç mafya babasını ortadan kaldırmışlar. 

"Kurganlıların”" mafya babalarını öldürmelerinin nedeni neymiş? 

Tanınmış katil Aleksandr Solonik'in dâhil olduğu Kurgan grubu, genel olarak eski istihbaratçılardan kuruluymuş. Daha sonra 


öğrendiğime göre, Devlet Başkanlığı Koruma Teşkilatı (SBP) ve 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FSB ile iyi ilişkiler ve karşılıklı çıkar temeline dayalı sıkı işbirliği içindelermiş. 1994 yılında Kurganlılarla, pek çok Dağıstanlının yer aldığı Bauman grubu arasında savaş varmış. Bu savaş sırasında onlarca Baumanlının yanı sıra, birkaç mafya babası da ölmüş. 

İşte böyle, Oleg'in telefonundan sonra, bu Kurganlıların Lefortovo'ya naklini ayarlamaya çalıştım. Ancak nakil gerçekleşmedi. Bilgi sızmıştı ve her ikisi de, farklı hücrelerde olmalarına rağmen aynı gecede öldürüldüler. 

Böylelikle, Listyev cinayetinin Kurganlı kiralık katiller tarafından işlendiğini, Oleg Plohih ve benim ajanım olmak üzere iki bağımsız kaynaktan öğrenmiştim. Ama daha ileriye gidemiyordum çünkü FSB veya SBP'de birileri her şeyi yakından izliyor ve her gelişmeyi baltalıyordu. O zamanlar Korjakov'un durumunu bir bilebilseydim! 

Lisiyev soruşturması nasıl ilerliyordu? 

Hiç ilerlemiyordu. Bir seferinde Berezovskiy sordu, "Dinle Şaşa, Listyev olayıyla ilgili sizde herhangi bir gelişme var mı?" 

"Boris Abramoviç, hiçbir kıpırtı yok. Hiç kimse hiçbir şeyi araştırmıyor, her şey lafta kalıyor. Bir adım atılabilmesi için Barsukov'a başvurmak, onunla konuşmak lazım," dedim. 

Berezovskiy, Barsukov'la görüştü. O da işi, yardımcısı Kovalyov'a attı. 

Kovalyov, tüm birimleri dolaşarak onları Listyev olayıyla ilgili neler yapıldığını araştırmakla görevlendirdi. Soruşturma aşamasında üç birim görevliydi: Terörle Mücadele Başkanlığı, Ekonomik Kontr-espiyonaj Başkanlığından Kurganov'un Üçüncü Dairesi ve Ostankino yönetimindeki Stratejik Hedefleri Koruma Dairesi. Hiçbir birim, hiçbir operasyonel çalışma yapmıyordu. 

Berezovskiy'le buluştum: "Boris Abramoviç, Listyev'in katillerini hiç kimse aramıyor. Onları bulmak istiyorsanız, Listyev'in sağ olduğu zaman yaptıklarınızı yapın. Zira Listyev'i bir şeyler için öl- 


dürdüler ve onu öldüren bununla yetinmeyecektir," dedim. 
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Benim hatırladığım kadarıyla Listyev ile Berezovskiy, ORT'nin (TV kanalı) reklam zamanı şemasını kökten değiştirmişlerdi. 

Evet, evet. Listyev televizyon işinden anlıyordu. Bu işi çok iyi bilmeyen Berezovskiy'i kandırmak mümkün olsa da, Listyev'i asla kandıramazlardı. Bu nedenle Berezovskiy'e "Listyev'in yapmaya başladıklarını sürdürün, sizi de mutlaka tehdit etmeye başlayacaklardır," dedim. 

Bir iki ay sonra buluştuğumuzda Berezovskiy, "Haklıymışsın, tehditler başladı," dedi. "Kim?" diye sordum. Cevabı, "Söyleyemem ama başladığını bil," dedi. 

Ondan sonra Berezovskiy'in ortağı olan ORT'den sorumlu Badri Patarkatsişvili ile görüştüm. O da, "Tehditler savuruyorlar ama kimler olduğunu söyleyemem," dedi. 

1996 yılında bu konuya bir kez daha döndüm. "Boris Abramoviç, o tarihlerde sizi kimler tehdit ediyordu?" diye sordum. 
"Şimdi artık söyleyebilirim," dedi. "Korjakov". Bunu. Korjakov görevden alındıktan sonra söylemişti. Daha önce neden söylemediğini sorduğumda, "E, anlarsın işte," dedi. 

Anladım. Berezovskiy, hemen vurulmaktan korkuyordu... 

Ondan sonra her şeyi anlattı. Görüşme Korjakov'un Kremlin'deki çalışma odasında yapılmış. Toplantıya Berezovskiy, Badri, Korjakov ve yanında bir takım eşkıyayı getiren Şamil Tarpişçev katılmışlar. 

ORT'den söz edilmiş. Emredici bir tavırla Berezovskiy ve Badri'den spor programlarının Şamil'e teslim edilmesi istenmiş. Tabii öyle olursa Tarpişev istediğini yapacak, reklam koyacak, para kazanacak. Berezovskiy, her şeyin bu şekilde parçalara ayrılmasının, televizyon için ne anlama geldiğini biliyormuş. Kendisi para yatıracak, onlar ise spor programlarından hiçbir bedel ödemeden yararlanacaklar. Bunun bir başka adı, pek tabii, haraç almaktır. 

Tartışma çıkmış. Tarpişçev'in haydutları gözdağı vermeye ça- 


lışmışlar. O sırada Korjakov, Badri'yi dışan çıkartmış ve Boris'e 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"Neden o Gürcü'yü yanında getiriyorsun? Benim muhatabım sadece sensin," demiş. Berezovskiy bu işten tümden vazgeçmiş. 

Anladığım kadarıyla Korjakov ve Berezovskiy arasındaki savaş bu görüşmeyle başlamış oldu. Kısacası, yapılan baskılar Korjakov takımının TVye ilgi duyduğu ve Listyev'e karşı olduğunu göstermektedir. 1998 yılında ise Listyev cinayetinde, Korjakov'un azmettirici olduğu kesin olarak teyit edildi. 

Ajan tarafından mı? 

Hayır, FSB Başkan Yardımcısı Trofimov ile yapılan sohbette. 
O bana anlattı. Aynısını Berezovskiy'e de anlatmış. 

Ne anlattı? 

Trofimov, Barsukov'un bir konuşma esnasında, Listyev'i Korjakov'la birlikte ortadan kaldırdıklarını kendisine söylediğini anlattı. Ancak mesele sadece ORT'deki reklamlardan ibaret değilmiş. Amaçlan Berezovskiy'in, Yeksin ve onun ailesiyle arasını açmakmış. Zira Listyev ile Berezovskiy birlikte hareket ediyormuş, Listyev'in de Tatyana Dyaçenko ile ilişkisi varmış. 

Ne für ilişki olduğunu açıkladı mı? 

O, "Çok iyi bir ilişki" demişti, daha fazlasını bilmiyorum, yalan söyleyecek değilim. Plan şöyleymiş: Berezovskiy baş zanlı haline getirilerek tutuklanacak, istenilen ifade alınacak ve durum Yeksin ve ailesine bildirilecek. Yeltsin de Berezovskiy'i parçalayacak. Trofimov aynı şeyleri Berezovskiy'e de anlatmış. Hatta söyledikleri teybe kaydedilmiş. 

Barsukov, tüm bunları Trofimov'a neden anlatsın? 

Trofimov iyice içtiklerini ve sohbet ettiklerini söyledi. Barsukov da "övünme" ihtiyacı duymuş. Tam da ona yakışır biçimde, ona uygun bir davranış. 

Demek ki Listyev cinayetiyle ilgili gizli bir şey yok... 

Evet, yok. 1998 Kasınmadaki basın toplantısından sonra Dorenko'ya verdiğim bir mülakatta bundan söz ettim. O da televiz- 


yonda gösterdi. 
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Bu konuşmayla ilgili olarak hiç kimse ifadeni alma gereği duymadı mı? 

Tutuklanmamdan bir ay önce Başsavcılıktan telefon edildi. Telefondaki kişi kendini Savcı Şirani Elsultanov olarak tanıttı ve tanık sıfatıyla Listyev cinayeti ile ilgili ifademi almak üzere savcılığa davet etti. Irofimov'un anlattıklarını yazdım. 
Şirani, "Siz bunları imzalayacak mısınız?" diye sordu. Ben de "Tabii ki imza- layacağım," dedim ve bu konuşmanın kayıtlı olduğu kaseti gelip almalarınırica ettim... 

Elsultanov, bunu yapmak istemedi. Maddi delilleri neden istemediğini sordum. O da Katışev'in izni olmadan yapamayacağını söyledi. O zaman ona telefon etmesini ve birlikte gitmemizi önerdim. Yapamayacağını söyledi. O halde Trofimov'la yüzleşebileceğimi dile getirdim. Bunu da kabul etmedi. Olanlara bir anlam veremiyordum. "Öyleyse ben getireyim," dedim. "Gerekmez, getirmeyin," cevabını aldım. 

Korkuyor muydu? 

Sanırım, Listyev - Korjakov - Dyaçenko üçgeni herkesin aklına geliyordu ama hiç kimse konuyu deşmek istemiyordu. Savcılık Listyev olayı ile ilgili bir şey öğrenmek istemiyordu. Herkes korkuyordu. Onların olayı saptıran başka "delillere" ihtiyaçları vardı, gerçek olanlarına gereksinim duymuyorlardı. İşte, Listyev'i kimin öldürdüğünü bilen adam ortada. Konuşma kaydedilmiş. 
Savcı ise kaseti almak istemiyor! Tutuklanmamdan sonra tüm ses ve görüntü kayıtlan alındı, hatta çocuğumun izlediği çizgi filmlerine bile el konuldu. Neyi anyorlardı? O kaseti mi? Onun imha edilmesi gerekirdi, nitekim öyle de oldu. Her şeyi bir çuvala doldurmuşlar ve götürmüşler. Arama tutanağı düzenlememişler. 

Bu kadar önemli bir delili evinde mi muhafaza ediyordun? Bir operasyoncu için biraz tuhaf bir yaklaşım değil mi? 

İfade verdikten sonra o kaseti özellikle evde muhafaza et- 


tim. Çünkü arama yapmaya gelirlerse (Ben evdeyken yapacaklarını umuyordum) veririm diye düşündüm. "Sayın yetkililer, saym savcı, bu kaseti dinlemenizi ve ceza davası dosyasına eklemenizi rica ediyorum," diyecektim ve bu kaydın nasıl elime geçtiğini anlatacaktım. Ama onlar beni hapse atıp aramayı benim yokluğumda yaptılar. 

Kaset şimdi nerede? 

Diğer eşyalarla birlikte Savcılıktan geri gelmedi. Onu çaldılar. 

Kremlin'in Vaftiz Babası kitabını biliyor musun? O kitapta Berezovskiy'in Listyev'i öldürttüğü tezi işleniyor. 

Evet, sipariş üzerine yazılmış bir kitap. Onu Pol Hlebnikov, Korjakov'un adamlarının telkiniyle yazdı. Temel argüman, cinayetten birkaç gün önce bir suçlunun Berezovskiy'den büyük miktarda para aldığı ve Listyev'in ondan sonra öldürüldüğü yönünde. Ancak bu konuyu Berezovskiy, açılan ceza davası ile ilgili ifadesinde belirtti ve söylediklerinin hepsi kanıtlandı. Evet, o para vermiş ama Listyev'in öldürülmesi için değil, onu öldürtenlerin ortaya çıkarılması için... 

Çok saldırgan bir tutum izliyorlardı. Berezovskiy bir hataya düşüp önceden açıklama yapmasaydı, paraların cinayetin işlenmesi için ödendiği suçu kendisine isnat edilecekti. Ayrıca Plehanov-Kot tutuklanacak ve Listyev'in öldürülmesi için Berezovskiy'den yüz bin aldığını söyleyecekti. Plehanov'u sekiz yıl hapis cezasına çarptıracak ve kısa bir süre sonra iyi halden serbest bırakacaklardı... Berezovskiy ise yirmi beş yıl veya ömür boyu hapis cezasına çarptırılacaktı. 

Senin Hlebnikov'la yüzleşmen ilginç olurdu. o Nitekim Berezovskiy'in iftira nedeniyle Hlebnikov'la mahkemelik olduğu ingiliz mahkemesinde ifade vereceksin. 

Mahkeme henüz başlamadı ama hakimlerin önüne çıkıp elimdeki tüm bilgileri sunmaya hazırım. Bu arada bir olasılık daha var. Stells Özel Koruma Ajansı hakkında bilgi edindim. Bu, 


FSB'nin paravan şirketi. Başında ihtiyar Tümgeneral Lutsenko 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bulunuyor. Bu özel koruma şirketinde, daha önce KGB'nin Yedinci Dairesi'nde çalışmış olan biri var. Bu daire, takip ve operasyonel tespitlerden sorumluydu. Bu kişi şimdi Lutsenko'nun yanında çalışıyor ve benim kaynağımla tanışıyormuş. Bir konuşma- da şirket yöneticilerinin talimatıyla muhtelif hedeflerin adres tespitlerini yaptığını söylemiş. Apartman girişlerini, daireleri, dairenin girişe göre konumunu, giriş ve çıkışları araştınyormuş. Sonra şema hazırlayıp rapor veriyormuş. Böyle bir araştırmayı, Listyev'in oturduğu yerde de yapmış. O kişi, yaptığı çalışmayı Listyev öldürüldükten sonra anlamlandırmış. 

Söz konusu kişi çok korkmuş ve kaynağımla yaptığı konuşmada, araştırma yaptığı bütün adresleri gözden geçirdiğini ve her yerde cinayet işlendiğini tespit ettiğini söylemiş. Anlıyor musun, tüm adreslerde! 

Bu adresleri verebilir misin ? 

Ben adresleri bilmiyorum ve kaynağımı da açıklayamam çünkü hayati tehlike altında. Ama tarafsız bir soruşturma yapılacak olursa ifade verir. Onun adını şimdi açıklayacak olursam en iyi ihtimalle bir şey söylemekten vazgeçecektir. Buna herkesin aklı erer. 

Operasyonel kaynağın anlattıkları ile ilgili tutanağın var mı? 

Bu bilgiyi, operasyonel görevden uzaklaştırılmamdan sonra edindim. 

O sırada artık FSB'de çalışmıyor muydun? 

Kadrom hâlâ FSB'deydi ama aktif görevden alınmıştım. 

Böyle bir durumda topladığın bilgilerle ilgili tutanak tutmama hakkına sahip miydin? 

Öyle bir hakkım yoktu. Üstelik yönetimi durumdan haberdar etmek zorundaydım. Ancak Listyev soruşturmasının nasıl yürütüldüğünü çok iyi bildiğim için bunlan söylediğim zaman neler olacağını tahmin edebiliyordum. Ben televizyonda Listyev'i kimin öldürttüğünü açıkça söylediğim halde, ancak dört ay sonra 


ifadem alındı. Bu meseleyle hiç kimse ilgilenmiyordu. 
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Seni hiç arayan olmadı mı? Ne gazeteciler ne de Listyev'in akrabaları? 

Hayır. Hiç kimse telefon etmedi. Ne akrabaları ne de televizyonlardakiler. Hiç kimse. Bu mesele hiç kimseyi ilgilendirmiyordu. Bu cinayetin, mevcut delillere göre, o zaman da, şimdi de birkaç haftada rahatlıkla çözülebileceğinden eminim. 

1996 yılına dönelim. Sen Kurgan grubu ile ilgili araştırmanı 
sürdürdün mü? 

Beni görevden almışlardı. O sıralar Terörle Mücadele Dairesi'nde çalışıyordum. Daire Başkan Yardımcısı İvan Kuzmiç Mironov'du. Cinayetleri biz soruşturuyorduk. Ancak Kurganlılarla ilgili ciddi deliller ortaya çıkmaya başlayınca işi benden aldılar ve yan şubede Lyuboçka soyadlı bir operasyoncuya verdiler. Bu durum, kuşkulanmama neden oldu. Ben Mironov'a, "İvan Kuzmiç, beni Listyev olayından mı uzaklaştırdılar?" diye sordum. O da " Olur mu hiç, sakin ol, seni uzaklaştırmış değiller. Sen elemanlarla çalışacaksın. Operasyonel konulan ise Lyuboçka'ya aktaracağız. Çünkü soruşturmayı o yürütüyor, bütünlük sağlanması için her şeyin onun kontrolünde olması gerekir. Böylesi daha iyi," dedi. 

Ve o arada Mironov, "Berezovskiy'in Listyev cinayetine kanşmış olabileceğini düşünmüyor musun?" diye sordu. 

Ben azmettirme yoluyla işlenen cinayetler üzerinde çok çalışmıştım. Neler görmedim ki! Karı kocaların birbirlerini öldürttüğü- ne şahit oldum. İnsan öyle şeylerle karşılaşıyor ki akıllara durgunluk verir. Ancak azmettiricili cinayetlerde gerekçe başlıca şarttır. 
Oysa onlar, Listyev ve Berezovskiy, beraberlerdi. "Olamaz," dedim, "Berezovskiy'in gerekçesi yok, üstelik hiçbir delil de yok." 

O zaman Mironov dosyayı açtı ve Berezovskiy hakkında operasyonel ifade veren Lisovski ile yapılan görüşme kayıtlarını okumaya başladı. Tutanak değildi, sadece konuşmanın raporuydu. Lisovski, Listyev cinayetinin azmettiricisinin 


Berezovskiy olduğunu iddia ediyordu. "Berezovskiy, ulusal varlığımızla ilgili her şeyi öldürüyor ve gururumuz olan ulusal televizyonu yabancılara peşkeş çekmek istiyor. Başka bir ifadeyle o, Ruslukla ilgili her şeyin düşmanı," demişti. 

Daha sonra televizyonun ekonomik durumunu, yöneticilerinin ilişkilerini anlatmış, Berezovskiy'in televizyonu tekrar yabancı ellere teslim etmek istemesinden söz etmiş ve yurtsever Listyev kabul etmediği için öldürüldüğünü söylemiş. 

Bir operasyoncu olarak kulaklarıma inanamadım. Somut olaylar yerine boş laflar dinlemeye alışık değildim. Ama tartışma- nın yararı olmayacağını görüyordum. Onlar, Berezovskiy'in kuyusunu kazıyorlardı ve başka bir şey duymak istemiyorlardı. 

Sadece FSB değil, polisin de, savcılığın da iş çevrelerine savaş açtıkları besbelliydi. O sıralar İçişleri Bakanı Başyardımcısı olan General Kolesnikov, bir toplantıda İçişleri Bakanlığı organlarını, Berezovskiy ve şirketleri hakkında itibar zedeleyici bilgiler toplamakla görevlendirmişti. Kolesnikov, "Çözümlenmesi gereken suçlar var," dememiş, yani suçun takip edilerek faillerin bulunmasına gidilmeyip tam tersini söylemiş: Üzerine suç isnat edilecek Berezovskiy var. 

İstihbarat servisleri ile Rus iş adamları arasında "Büyük Sa- 


vaş" başlamış, bu savaşın ilk kurbanı Vlad Listyev olmuştur. 


Oligarklar İstihbaratçılara Karşı 

İş çevreleriyle istihbarat arasındaki savaşta ilk büyük çatışma, 1996 yazında meydana geldi ve her şey Korjakov'un Devlet Başkanlığı erkânından uzaklaştınlmasıyla sonuçlandı. 

Sen iki ateş arasında kaldın. Bu nasıl oldu? 

1996 yılında devlet başkanlığı seçimleri arifesinde 
Berezovskiy, Davos'tan geldi ve biz buluştuk. Bana "Şaşa, bir süre öncesine kadar sizin yöneticilerinizden Korjakov ve Barsu- 


kov'la gayet iyi ilişkiler içindeydim. Ama şimdi aramız açıldı ve 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seni uyarmak istiyorum. Benimle görüşmelerin başına dert açabilir. Onlar seçimlere farklı yaklaşıyor, ben farklı. Aramızda görüş ayrılığı var," dedi. 

Görüş ayrılığının neden ibaret olduğunu sormadım çünkü o sıralar siyaset ilgi alanıma girmiyordu. Şimdi anlıyorum ki o günlerde Korjakov-Barsukov grubu, Yeltsin'e seçimleri ertelemesi, KPRF'yi” kapatması ve Duma'yı dağıtması telkininde bulunuyorlarmış. İlk olarak diktatörlük kurmasını istiyorlarmış. İş adamları buna karşı çıkıyorlarmış. Onlar Yeltsin'in seçimlere gitmesini ve kazanmasını istiyorlarmış. Çünkü seçimleri ertelemesi halinde, onun iktidarda kalmasını sağlayacak olanlann kuklası haline geleceğini biliyorlarmış. 

Berezovskiy'le yaptığım görüşmede, oligarklann Davos'ta aralannda saldırmazlık anlaşması yaptıklarını ve Çubays'ı seçim kampanyasının başına getirip seçimlerde Yeltsin'e yardımcı olmaları konusunda mutabık kaldıklarını anladım. Bu durum Korjakov'un hiç hoşuna gitmemiş. 

Pek çok insan, bu seçimlerde mücadelenin Züganov başkanlığındaki komünistlerle Yeksin etrafında toplanmış olan demokratlar ve oligarklardan oluşan koalisyon arasında geçtiğini düşünüyordu. Gerçekte ise demokratlann ağırlığı önemsenecek düzeyde olmadığı için iktidar mücadelesi komünistler, oligarklar ve istihbarat servisleri arasında geçmiştir. Servisler, Yeksin taraftan olarak görünse de kendi özel mücadelelerini vermişlerdir. Ayrıca pek çok konuda komünistlerle aynı noktada buluşmuşlar. Örnegin, Yahudilere olan husumetleri ve batıya düşmanlıkları içine gömülmüş olan iş adamları, kendilerini komünistlere karşı mücadeleye öyle kaptırmışlardı ki rütbeliler tarafından sırtlarından 


vurulmalarını fark etmediler bile. 


30 Rusya Federasyonu Komünist Partisi 
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O günlerde Barsukov'un yardımcısı General Osadçiy, beni yanına davet etti ve aramızda şöyle bir konuşma geçti: 

"Gusinskiy, Berezovskiy ile yeniden yakınlaşmış, Lujkov'dan' uzaklaşıp Çernomırdin'i desteklemeye başlamış. FSB yönetimi, Gusinskiy-Berezovskiy ve Çernomırdin arasındaki ilişkiyi merak ediyor." 

"Bence normal bir ilişki, onlar Komünist Parti'nin iktidara gelmesini istemiyor ve seçimlerden önce birleşiyorlar. Ayrıca Berezovskiy'in, Gusinskiy ile arasının düzelmesinde ne sakınca olabilir? 

Osadçiy yerinden fırlayarak: 

"Bu iki Yahudi'nin yeniden birlikte olmalarını mı istiyorsun? 
Bilmiyor musun, onları ayırabilmek için ne kadar güç sarf ettik!" 

"Aleksandr Ilyiç, neden Berezovski'ye bu kadar karşısınız?" 

"Ona karşı çalışmaya değmez mi?" 

"Mesele o değil, sorun bizlerin galip gelme şansımızın olmaması." 

Osadçiy bana acıyarak baktı ve: 

"Nasıl şansımız olmaz?" dedi. 

"Siz domino, onlar satranç oynuyor. Satrançta önceden pek çok hamleyi görmek gerekir." 

General memnuniyetsiz bir ifadeyle elini salladı ve "Tamam, tamam, gidebilirsin," dedi. 

İstihbaratçılar Yahudileri neden sevmiyor? 

Nedenini uzun süre anlayamamıştım. Burada İngiltere'de, avukatımla konuştuktan sonra anladım. O bana: "Şaşa, İngiltere'de neden Yahudi meselesi yok, biliyor musun? Çünkü İngilizler kendilerini onlardan daha aptal görmüyorlar da ondan," demişti. Bunu, Churchill söylemiş. 

1996 yılına dönelim. Davos'ta oligarkların Yeltsin'i destekleme kararı aldıklarını biliyordun. Başka bir deyişle Davos'ta baş- 


kanı o "seçmişlerdi". 
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Başkan adayını demek daha doğru olur. Ama o sıralar bu mesele beni, Berezovski'nin amirlerimle arasının açılmasından daha az ilgilendiriyordu. O sıralar henüz ne Kremlin'deki "buluşmadan" ne de Korjakov'un Kurganlılarla ilişkisinden haberdar değildim. 
FSB'deki başıboşluğu ancak kavramaya başlamıştım. O zamana kadar Berezovski ve Korjakov'un aynı takımdan olduklarını düşünüyordum ve birdenbire böyle bir yenilik çıkmıştı karşıma. Korjakov ve Barsukov, tartışılacak türden insanlar değillerdi. 

Aslında sen de Yeksin gibi iki tercih arasında kalmışsın: Korjakov grubuyla seçimleri erteletmekten yana mı olmak, yoksa seçimleri "satn almaya” karar veren iş adamlarının yanında mı yer almak? 

O zamanlar bunun bu denli ayırımını yapamıyor ve paranın seçimlerdeki rolünü anlayamıyordum. Ama şimdi de şunun önemli olduğunu düşünüyorum: Yeltsin'in demokratik yoldan iktidara getirilmesi, Korjakov'un işine gelmiyordu. Onun yasal başkana değil, tamamen istihbarat servislerinin emrinde olacak "rehine başkana" ihtiyacı vardı. 

Berezovski de, böyle bir durumun, serbest piyasa ekonomisi- nin ve demokrasinin sonu, iç savaş ve kan dökülmesinin yolu olduğunu anlamıştı. Bu nedenle seçimlerin yapılmasını istemişti. 
Beni de, kendisiyle görüşmeyi sürdürdüğüm takdirde amirlerimle aramın açılabileceği konusunda uyarmıştı. Bunu yapmayabilirdi. Ben onun nesi oluyordum ki? 

Ertesi gün Berezovski'nin FSB Moskova sorumlusu Anatoliy Vasilyeviç Trofimov'la görüşmesi vardı. Ne konuştuklarını bilmiyorum ama onu uğurlarken ilk kez takip edildiğini gördüm. 
"Diplomatik" çantalı iki adam duruyordu. Bu çantaları iyi bilirim. Bunlar, fotoğraf makinesi olarak kullanılır. Köşede bekliyorlardı. Birisi yandan çekim yapıyor, diğeri de onunla konuşuyormuş gibi onu kamufle etmeye çalışıyordu. 

Onları Berezovski'ye gösterdim ve üzerlerine yürüdüm, sıvıştılar, ortadan kayboldular. Takip edilmekte olduğumuzu yönetime bildirdim. 
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Sen mi, Berezovski mi takip ediliyordu? 

İkimiz de. İkimizin fotoğrafları çekiliyordu. Trofimov, bunu yapanın FSB olmadığını söyledi. Ben de kim olacağını çözemiyordum. Devlet Başkanlığı Güvenliğinden Rogozin'i aradım. "Sizin işiniz mi?" diye sordum. Rogozin gülerek: "Ştirlits'le ilgili filmi gördün mü? Ona Müller'in söylediklerini hatırlıyor musun? 
Sizin Mercedes'i mi açığa çıkardılar?" dedi. Etrafımızda bir şeyler dönüyordu ama kimi izledikleri belli değildi. 

Daha sonra seçimler yapıldı ve Çubays, Litovskiy ve Yevstatiyev'in adamları, içinde yarım milyon dolar nakit bulunan "fotokopi kutusuyla" yakalandılar. Onları tutuklayan Korjakov'un adamlarıydı. O gün Rogozin, benim President Oteli'ne (Seçim karargâhı oradaydı) gitmemi rica etti. Gittiğimde Rogozin, sıkıntılı bir halde bir şeylerle uğraşıyordu. 

"Georgiy Georgiyeviç, bekleyeyim mi?" dedim. Verdiği cevap, "Beklemeyin, beklemeyin. Orada bizde bir şeyler oldu..." 
şeklindeydi. Akşam, "fotokopi" kutusu konusunu, yani seçimleri rüşvetle satın alma işini öğrendim. 

Bundan hemen önce bir meslektaşımdan benim için belge çoğaltmasını istemiştim. O ise: "Biliyorsun, yapamam, raporları hazırlıyoruz. Berezovski, Çubays, Koh ve Gusinskiy aleyhinde tüm bilgileri toplayıp servis başkanına sunmamız emredildi. Onları tutuklamaya hazırlanıyorlar," dedi. 

Ancak ertesi gün Korjakov, Barsukov ve Tarpişçev'i görevden aldılar. Bu işte Tatyana Dyaçenko'nun etkili olduğu söyleniyordu. 
Babasını, Çubays'ın yanında yer almaya o ikna etmiş, (ilginçtir, Listyev'i Korjakov'un öldürdüğü aklına gelmiş olabilir miydi?) 

Birilerinin tutuklanması planlanırken diğerleri görevden alınmış. Sen Berezovski'yi tutuklanabileceği konusunda uyarmadm mı? 

Hayır, bunu yapmaya hakkım yoktu. Akşam eyde haberleri izliyordum. Çubays, "komünistlerin tabutuna son çiviyi çaktığı" 


için bayram ediyordu. Burada komünizmin ne alakası var, diye 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düşündüm. Zaten Korjakov'un da isteği Komünist Partisi'ni yasaklatmak değil miydi? 

Daha sonra Devlet Başkanlığı Koruma Teşkilatından çocukların bana anlattığına göre, Yevstatyev'in çalışma odasına gözetleme yerleştirilmiş (Bizde buna Olga deniyor). Lisovskiy ile Yevstatyev'in nasıl para taşıdıkları izlenmiş. Yakalandıklarında yanlarında olan kutunun, sonuncu, on altıncı kutu olduğu söyleniyor. Komik değil mi, "kutu" ve "komünizm tabutuna sonuncu çivi". Seçimler için "kara paraların" ödendiğini herkes anladı. Burada komünizmin ne alakası vardı? Siyasette yeni akımlar oluşmuştu: Paralı insanlar, yetki belgelilere karşı! Komünistler ise kenarda kalmışlardı. 

O sıralar Çubays'ın bütün gece Logovaz kulübünde saklandığını biliyor muydun? 

Bu olay, birkaç gün sonra ayrıntılar görüşülmeye başlandığında ortaya çıktı. Korjakov'un hepsini deliğe tıkmaya hazırlandığı, tutuklamayı, gece yarısı yatağından kaldırılan General Lebedev'in engellediği söyleniyor. Ben şahsen Çubays'ı Berezovski'nin yanında hiç görmedim, onu sadece televizyonda izledim. 

Onları kulüpte tutuklaman emredilseydi ne yapardın? 

Görevimi yerine getirirdim. 

Kayıtsız şartsız mı? 

Evet. Lubyanka'da bunu biliyorlardı. Laf sokuşturdukları da olmuyor değildi: "Onlarla nasıl görüşürsün. Yaptıkları soygun. 
Bütün Rusya'yı götürdüler," derlerdi. Ben ise "O çaldıysa kimden, ne çalmış? Mağdur olan kim?" diyordum. "Rusya'yı soydu," oluyordu cevap. Rusya'yı nasıl soymuş olabilir? 

"Hazineden mi para almış? Ama o devlet memuru değil ki. 
Hazineden ancak devlet memurları çalabilir. Ona böyle bir şey yapması için yardım eden memur kimdi? Öyle biri varsa ondan başlayalım," diyordum. Karşılığında aldığım cevap "Anlamıyor 


musun? Adı Abramoviç değil de Ivanoviç olsaydı” sorun ol- 


” Aramoviç Yahudi, Ivanoviç Slav ismi 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mazdı". Ben de "Paranın senin değil de onun olduğunu kabullenmek çok zor," diyordum. 

Korjakov'un görevden alınmasının ertesi günü Berezovski'ye telefon ettim. "Ne haber, ne var, ne yok?" dedim. (Tutuklanmış olmasından endişeliydim. Çubays'ı televizyonda gördüm ama Berezovski'yi görememiştim). O beni yazlığına davet etti. 

Berezovski, "Şaşa, dün akşam bir darbe girişimi daha oldu. 
Başkan'ı destekliyor gibi görünüyorlar ama sırtından hançerliyorlar. Ne diyorsun, bundan sonra böyle olmaması için ne yapılabilir?" dedi. 

O sıralar, istihbarat servislerinde reform yapılması mümkün değildi. Ama nedenini bilemiyor, neler döndüğünü de kestiremiyordum. Ben, çete ve teröristlerle uğraşan tek bir başkanlığın işini iyi biliyor ve gerekli buluyordum. 1996 yılında istihbarat servislerinin, büyük siyasetteki parmağı henüz belirgin değildi. Onların serbest iş hayatına ilgileri fark ediliyordu. 

Bazı bölümlerde evler, daireler, yabancı paralar (tabii ki maaşlarıyla değil) satın alan tarifsiz zengin istihbaratçıların ortaya çıktığını gözlemlemeye başlamıştık. Onların parayı nereden buldukları sır değildi. 

Ben: "Öyle anlaşılıyor ki son derece sevimsiz birkaç şahsı buradan biraz uzaklaştırmak lazım," dedim. 

Berezovski, "Onların kim olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ağızlarından "kitle iletişim araçları", "hak hukuk", "demokrasi" laflarını düşürmeyen birkaç generalin ismini sıraladım. 
"Arkadaş, inan, 'glasnost' gelecek ve o zaman devlet sizi hatırlayacaktır," gibi sözleri seven generaller biliyordum. 

Bu kişiler, KGB yetki belgesiyle akla gelen her şeyin yapılabildiği zamanlan unutamıyorlardı. Onlar, bir istihbaratçının bankaya gidip "şu kişinin hesabını çıkann," dediğinde "Affedersiniz, gösteremem, ticari sır, mahkeme karan veya savcı talebiyle gelirseniz is- 


teğiniz tabii ki karşılanır," cevabını bir türlü hazmedemiyorlardı. 
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O generallere ne oldu? 

Hiçbir şey. Hiçbiri görevden alınmadı, bazıları ise terfi etti. 

O zaman ona şöyle demiştim: "Bu kişiler size rahat vermeyecek. İş yapan herkesle uğraşacaklar. Kendileri hep en önde olmak, sizden de ulufe toplamak istiyorlar." 

O ise "Durum çok daha karışık. Alçaklar, istihbarat servislerini kaderleriyle baş başa bıraktılar. Para ödemiyorlar. Bu durumda onlardan ne beklenebilir ki?" dedi. 

Onu defalarca uyarmış olsam da genel tehditlerin ucunun kendilerine dokunacağını düşünen kişilerin sayısı azdır... O günlerde Barsukov'un yardımcısı olan General Osadçiy ile görüşmüştüm. Baş başa bulunduğumuz bir ortamda, "Boris'e söyle, Korjakov'u hapse atacak olurlarsa Boris kendini ölmüş bilsin," dedi. Söylediklerini aynı gün Berezovski'ye ilettim. 

Osadçiy'in söylediklerini FSB yönetimine bildirdin mi? 

Hangi yönetime bildirebilirdim? Daire Başkanım Platonov'a mı? O sıralar onu oradan oraya tayin ediyor, onunla uğraşıyorlardı. Görüşmeyi genel hatlarıyla kendisine bildirmiştim. 

Bunu yazılı olarak belirttin mi? Zira sizlerin değerlendirmesine göre bu konuşma, terörist eylem tehdidi değil miydi? 

Hayır. Konuşmayı yazıya dökmedim. Çünkü yazmış olsaydım Platonov'dan sonra hemen beni de uzaklaştırırlardı. Teyit gerekliydi. Oysa görüşme sırasında tanık olabilecek başka biri yoktu. Yapabileceğim tek şey, Berezovski'yi haberdar etmek, "Size yönelik tehditler var," demekti. 

O günlerde onunla sık sık görüşüyor muydun? 

Ayda bir. Savaş devam ediyordu. Ben Çeçen konusunda çalışıyordum, operasyonlara katılıyordum. Berezovski ise o sıralar, Çeçenistan'dan sorumlu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı'ydı. İş konusunda görüşmelerimiz oluyordu. Her seferinde onun- 


la ancak birkaç dakika konuşabiliyordum, zamanı çok kısıtlıydı. 
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Ancak Osadçiy ile yaptığım görüşme aklımdan çıkmıyordu. 
Tam o sıralar Kivelidi zehirlenmişti. Hangi zehirle zehirlendiği ortaya çıkmıştı. 

Hangi zehir olduğu nerede tespit edilmişti? ESB'nin Krasnobogatırskaya laboratuarında mı? 

Evet. Boris'le görüştüğümde "Dikkatli olun. Bizimkiler size diş biliyor. Mutfakta sıkı bir rejim uygulayın," dedim. 

Ancak o, bu uyarımı dikkate almadı, kulak ardı etti. 

1996 yılı zaferinin Rus oligarklarının gözünü kamaştırdığını, 
sahte güven duygusu yarattığını mı düşünüyorsun ? 

' En büyük rakipleri olarak komünistleri gördükleri için büyük hataya düştüklerini düşünüyorum. Korjakov ve Barsukov'un arkasında hiç kimsenin olmadığını sanıyorlardı, istihbarat servislerinin kendi siyasi çıkarları olduğunu anlamıyorlardı, istihbarat servisleri ise oligarkları yıldırmadan iş çevrelerine "vasilik" edemeyeceklerini, bu yoldan beslenemeyeceklerini anlamışlardı. Başka bir deyişle, istihbarat servisleri muharebeyi kazanmış ama savaşı kazanmamışlardı. Ancak o günlerde bu durumu kavrayan kişi sayısı azdı. Berezovski, belki de diğerlerinden daha erken anlamıştı. 

1996 yılındaki seçim öncesi krizini sen, iş çevreleri ve istihbaratçılar arasındaki "ilk çatışma” olarak adlandırdın. Bugün baktıgında, olayların gidişatını nasıl değerlendiriyorsun ? 

Aslında dört çatışma yaşandı. Birincisi, oligarklann Korjakov - Barsukov grubu ile savaşıydı. Bu çatışma Korjakov'un görevden uzaklaştırılması ve Yeltsin'in 1996 seçimlerini kazanmasıyla sonuçlandı. İkinci çatışma, Yeltsin'in çevresindeki oligarklar ve Primakov Okulu (yani eski Sovyet tipi) istihbaratçıları arasındaydı. 
Primakov devlet başkanı olamayınca istihbaratçılar da kaybetti. 
Üçüncü çatışma, medyayı ele geçirmiş olan Gusinskiy, Berezovski gibi oligarklar ile Putin, Patruşev ve İvanov gibi Petersburg kökenli istihbaratçılar arasında, 2000 yılı seçimlerinden sonra baş- 


ladı, istihbaratçılar rövanşı kazanmış, televizyon kanallarını geri 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almışlardı. Bu, Rusya'ya pahalıya mal oldu: Bağımsız medya ortadan kalktı. Skor ikiye bir olmuştu. Şimdi dördüncü çatışma sürüyor. İstihbaratçılar geniş çaplı saldırıya geçmiş ve ülkeyi, toplumu ve mali akımları kontrol altına almaya çalışıyorlar. Bu savaş, yeni kurallara göre devam ediyor. New York'taki 11 Eylül 
2001 saldırılarından sonra başta ABD olmak üzere Batı dünyası, 
Rus istihbarat servislerinin yanında yer almaktadır. Rus istihbarat servisleri de, çevirdikleri kirli işlere göz yumulması karşılığında Amerikalılara, talep ettikleri her şeyi severek vermeye hazırdırlar. Yıkılan kulelerin altında kalan Rus demokrasisidir. Bunun 


sonu ne olur, Allah bilir... 
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Urpo'nun Son İşi 


Özel Görevler Şubesi 

URPO ya” seni 1997 yılında geçirdiler. Sen, emri bizzat Kovalev'in verdiğini söylemiştin. Bu nasıl oldu? 

Her şey, o zamanlar görev yaptığım OU ATS'nin” Başkanı Voloh'la yaşanan kavgayla başladı. Benim bağlı olduğum grup, Grigor takma isimli. Mitisin kökenli bir suç çetesinin liderinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yapmaktaydı. Operasyonel bilgilere göre bu çete, faili meçhul bazı cinayetlerden sorumluydu. Ancak uyuşturucu sevkiyatı yapmak hakkında adına soruşturma açılarak tutuklanmıştı. Elde kanıt ve tutuklama izni vardı. Evinin yanında pusu kuruldu. Ortaya çıktığı anda adamlanmdan birisi onu kelepçelemeye kalkıştı. Ancak direniş göstererek adamımın kafasına çantayla vurdu ve kaçmaya başladı. Görevli de peşinden gitti. Kurallarda olduğu gibi havaya üç el ateş açtı. Grigor tepki göstermeyince benimki yaralama amaçlı ateş açtı ve Grigor'u yaraladı. 

32 


RF FSB Organize Suçları Engelleme ve Araştırma Dairesi 


“ Terörle Mücadele Merkezi Operasyonel Dairesi 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Grigor'u "ambulansla" hastaneye kaldırdılar. Voloh ise beni yanma çağırdı ve bağırmaya başladı: "Şehrin içinde ateş açtınız, yarınki gazeteleri görürüz artık. Tıpkı kovboylar gibi davranıyoruz". Grigor için hazırlanan pusuda iki gecedir bekledigim için uyuyamamıştım ve sinirliydim. Adamlarım da yorgundu. Zor ayakta duruyordum. Benim adamlarımı ise eve bırakmıyorlar ve teker teker sorguluyorlardı. Sonuç olarak kapıyı çarptım ve Kovalev'e gittim. 

Seni hemen kabul etti mi? 

Kovalev beni iyi tanırdı. Bu olaydan kısa bir süre önce, Trofimov'la birlikte Hoholkov konusu için yanındaydık. Daha önceden "Listyev" davası ile Logovaz'daki patlamayla ilgili çalışmalarımı bizzat takip etmiş. Hoholkov'un araştırılmasını yasaklasa da bana iyi davranırdı. Aslında sıradan bir mensup, FSB Başkanı'yla özel olarak görüşmek istiyorsa akıllı bir başkan böyle bir görüşme talebini kabul eder. Zira boş konuları görüşmek için kimse böyle bir talepte bulunmaz. Kovalev akıllı bir başkandı. 

Makamına girdim ve rapor vermeye başladım: "Adamlarım bir çete üyesini tutukladılar, o ise direniş gösterdi. Silah kullanmak zorunda kaldılar. Savcılık, her şeyin yasalar çerçevesinde geliştiğini itiraf etti. Voloh ise teşekkür edeceği yerde soruşturma başlattı. Adamlarımı satmayacağımı söylüyorum. O gitmezse ben istifa edeceğim". 

Kovalev sordu: 

"Peki, kim ateş açtı?" 

"Yarbay Gorşkov. Çok tecrübeli bir mensuptur. Bize gelme- den önce yirmi yıl polis olarak görev yapmış. İki kez yaralanmış, sekiz defa silahlı çatışmaya girmiş. İsabetli ateş eder. Birkaç kişiyi öldürmüş." 

"Kovalev: Sekiz defa mı? Vay be! Ve bunlar senin adamla- 


rın mı?" 
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"Evet, benim." 

"Böyle adamlara ihtiyacımız var. Çalışmaya URPO'da devam edeceksin. Adamlarını da beraberinde götür". 

Şaşkınlık içerisindeydim. Kendisine Hoholkov'la ilgili materyal sunmuşken nasıl oraya geçebilirdim? 

Benim düşüncelerimi okumuş gibi: 

"Hoholkov'u unut. Biz onun tahkikatını yaptık. URPO'da benim adamlarımın olmasının bana zararı olmaz. Razı mısın? Gusak'ın 7. Şubesine gideceksin." 

"7. Şubenin görevi nedir?" 

(Arkasına bir bakarak) "Genel olarak söylemem gerekirse, yargısız infaz". 

Bu konu (yargısız infaz) Gusak'a aitti ve başkana rapor verirdi. Suç unsurlarının, "mafya babalarının" dağıldığını, bunlan içeriye atmanın imkânsız olduğunu detaylı bir şekilde yazardı. Bu yüzden, bu unsurlann ortadan kaldırılması için yargısız infaz yöntemlerine izin isterdi. 

Kovalev de bir şube oluşturarak başına Gusak'ı getirdi. "Özel Görevler Şubesi." 

FSB'nin diğer mensupları şubenizin nelerle uğraştığınızı biliyorlar mıydı? 

Kimse bilmezdi. Üst düzey gizlilik. Şubenin Moskova ve Moskova bölgesindeki suç gruplarının ifşa edilmesiyle uğraştığı bilinmekteydi. Şubeye geldiğimde ben kendim böyle biliyordum. 

Kaç kişiydiniz? 

Şubedeki sayımız on iki idi. URPO'nun geneli, kırk kişiden oluşmaktaydı. Buna ilave olarak kendi destek birimleri, dinleme, silahlı güç grubu ve özerk operasyonel hesaplama gibi bölümler vardı. Aslında bu şube, yönetimin ayrı bir darbe grubuydu. Biz, Novokuznetskaya'daki farklı bir tesiste, yani oradaki bir konak- 


taydık. Bize kimse dokunmaz ve denetlemezdi. 
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URPO'nun, Dudayev'in ortadan kaldırılmasının ardından, Hoholkov'un altında özel olarak kurulduğunu söyledin. Orada Çeçenistana yönelik özel görevler gündeme geldi mi? 

Hayır, tam tersine. Çeçenistan bir anlamda gizli servislerin ahlakını bozdu. Kaldı ki oradaki kurallar farklı olduğu gibi daha fazla şeye müsaade edilmekte ve göz yumulmaktadır. Moskova'da bir çete üyesi hafif şekilde yaralandı diye Voloh kıyameti kopardı. Çeçenistan'da ise istemeyerek onlarca insanı öbür dünyaya yollasan bile kimse tek bir söz söylemez. Böylelikle yönetim, Çeçenistan'daki gibi faaliyet gösteren özel bir birimi, Moskova'da da açma kararı aldı. Ben bunu ilk olarak toplantılardan birinde hemen anlamıştım. 

Kovalev, yeni atamaları anlatıyordu. Umar Paşa'dan söz etti. 
Çeçen uyruklu bu kişi bizde bir albaydı. Şebalin gülerek "Daha neler göreceğiz. Umar, artık merkezde çalışıyor. Nikolay Dmitriyeviç (Kovalev), Umar Paşa'nın size, 40 bin dolar karşılığında Basayev'i verme teklifini hatırlıyor musunuz?" dedi. Kovalev de ellerini sallayarak "Hatırlıyorum, hatırlıyorum" demişti. 

Yeni başkanım Aleksandr Gusak, bana o olayla ilgili olarak şunları anlatmıştı: 

Kovalev Çeçenistan'da görevliyken Umar Paşa (o zaman FSB'nin Çeçenistan Başkanlığında görevliydi) kendisine, insanların Basayev'i teslim etmeye ve ortaya çıkacağı yeri göstermeye hazır olduklarım söylemiş. Paşa "40 bin dolar verin" derken Kovalev "Hayır, önce Basayev," demiş. Bunun üzerine Umar Paşa'nın cevabı, "Ölü olabilir. Öldürebilirler," şeklinde olmuş. Kovalev, "Tamam, o zaman ölüsünü verin, işte o zaman paranızı verecegim," demiş. Umar razı olmuş. Küçük bir karavan göstermiş, "işte Basayev orada. Ancak oraya girmek tehlikeli," demişler. 

Otomatik silahlarla ve roketatarlarla küçük vagona ateş açılmış. Daha sonra içeriden cesetleri çıkarmışlar. Aralannda Basa- 


yev yokmuş. Bazı köylüler varmış. Yedi ya da sekiz ceset çıkartılmış. Kovalev, "Ya para verseydim sonra ne olacaktı? Bak Basayev de yokmuş zaten," demiş. 

Yani FSB Başkanı Kovalev, suçun işlenmesi esnasında orada mı yer aldı? 

Öyle görünüyor. 

Yedi kişi sebepsiz yere, öylesine öldürüldü. 

Evet. Daha sonra bu kişilerin militan oldukları söylendi. 

Ancak kimlik tespiti bile yapılmadı sanırım? 

Gusak'ın anlattığına göre kimse tespit filan yapmamış. Cesetleri gömüp gitmişler. Kovalev ise parayı vermediği için mutluymuş. Umar Paşa'ya ise sitem etmiş: "Ne parası istiyorsun? Ne oldukları belirsiz köylüleri vurduk. Basayev nerede?". Umar ise "Beklememiz lazımdı. Gelecekti," demiş. 

Benzer operasyonlardan sonra Çeçenisıan'dan çetelerle savaşması için gelen çocuklara, "Burası Çeçenistan değil. Artık her şey, yasalar çerçevesinde olacak," dediklerini düşünün. 

Kadro tayinlerinde herhangi bir prensip var mıydı? 

Ömek olarak, Gusak'ın grubunda Grinevskiy görev yaptı. O nasıl oraya gelmişti? Oradan önce Vladinıir bölgesindeki bir semt karakolunda çalışıyordu. Karakolda, bir hedef üzerinde çalışıyordu ve kendisinin dediğine göre bu alçak hedef, önemli bir kişiydi. 
Onu tutuklamak imkânsızdı. Zira poliste ve savcılıkta bağlantıları vardı. Sonuçta Grinevskiy bu kişinin öldürülmesini planladı. 
"Toplumu bu zararlı varlıktan temizlemek gerekiyordu," demişti. 

Polis, Grinevskiy'i tutukladı ve cinayet şüphesiyle ancak on gün içerde tutabildi. Elde yeterli delil yoktu. O zaman, onu oradan başka bir yere kaydırmak için yer aramaya başladılar. Tanıdık birisi, Moskova'ya götürülmesine yardımcı oldu. Mensup Bayev, şube şube dolaşıp "Kimsenin adama ihtiyacı yok mu?" diye soruyordu ve Gusak'ın ilgisini çekti. "Kim?" diye sordu. "Hedefi öldürdüğün- den şüphelenilen kişi. Herkes, bunu onun yaptığını biliyor. Ancak 


delil yok". Gusak: "Bize böyle adamlar lazım," dedi. 
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Grinevskiy'in, "eğer hedef adli yollardan ele geçirilemiyorsa başka yöntemlerle onun ortadan kaldırılması” şeklindeki mantığına sıcak bakıyor musun? Eğer buna layık ise? 

URPO'da yaşananların ardından, güvenlik güçlerine yasadışı davranmasına müsaade etmektense suçlunun cezalandırılmamalına yol vermenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Suçlarla mücadelenin yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çete üyeleri yasanın dışındayken biz içerisindeyiz. 
Bizim için daha da zor olduğu doğrudur. Ancak suçun ortadan kaldırılması için birileri yasanın dışına çıkıyorsa, bunun geri dönüşü bulunmamaktadır. 

Ancak bu anlayışı kolay idrak edemediğimi söylemem gerekiyor. Kovalev, beni URPO'ya gönderdiğinde yetkisini aşmaktan, haksız yere hakkında soruşturma açılan dürüst bir subay olan Gorşkov akhmdaydı. Güvenlik güçlerinde görevli olan kişiler, çete üyeleri ve katillerle her gün karşı karşıya gelmektedirler ve onlan ele geçirememektedirler. Kanunlan ve insan haklarını, can sıkıcı birer engel olarak görmektedirler. 

Ancak polislere ve gizli servislere yasanın üzerinde olma yetkisi verildiği anda, bu servisler ve siyasi iktidar bunu yine kendi lehine (piyasada hizmet vermek şeklinde) kullanmaya başlayacaklardır ya da iktidarı ele geçirmeye çalışacaklardır. 

Dudayev'i her ne kadar yasadışı yöntemlerle öldürmüş olsalar da salt Çeçenistan olduğu için içlerine sindirmişlerdir. Çeçen köylüler ise eninde sonunda bize ait değiller, dolayısıyla o kadar da önem arz etmiyorlar. Ve bunların hepsinin ucu uyuşturucu mafyasına, siyasi suikastlara çıkıyor. 

Senin gözün nasıl açıldı peki? 

Herkesin önünde bir eşik, yasaklı bir sınır vardır ve bunları geçtiğiniz anda geri dönüşü yoktur. Kimileri için eski dosta yardımın anlamı, borçluyla olan "sorunu çözmek", kimileri içinse 


bilgi satmak demektir. Üçüncü kişiler için, talep edilen operasyonlardan "arta kalan" payların alınması, dördüncüler için ise "çatıyı" kurmak (korumak) demektir. Beşinciler için adam kaçırmak, altıncılar için öldürmek, bazdan için ise içerisinde yolcu bulunan bir otobüsü havaya uçurmaktır. Organlarda çok farklı insanlar var. Temizinden üşütüklere kadar. Her ikisi de az. Hemen hemen hepsi bir şekilde saklanmıştır. Ancak içerisinde insanlann yaşadığı bir binayı havayı uçurmaya, herkes razı olmayacaktır. FSB'deki, hatta bizim 7. Şubedeki herkes kana bulaşmamıştır. Yönetimin buradaki kurnazlığı, herkesi gizlemek, daha sonra ise bu kişileri yasaklı sınıra göre kullanmak, ancak bunu yaparken yapmayacağına inanmadıklan kişilere bunu mecbur koşmamaktır. Benim sınınm, bana adam öldürme emri verdikle- 


rinde ortaya çıkmıştı. 


Üzerime Kan Bulaşmadı 

Gusak, 7. Şubeye hedefi öldüren mensup gibi özel "hizmetlerde" bulunmuş adanılan seçmişti. Sen ise kana bulaşmadığını söylüyorsun. Bunda hiç tezat yok mu? 

Beni Gusak seçmedi, Kovalev gönderdi. Daha sonra Gusak bunu bir röportajda kendisi söyleyecektir: "Kendi birimime, Litvinenko'yu almak istemedim. Yönetim zorla şart koştu". Sanınm beni bir inceledikten sonra yanıldıklannı anladılar. Gusak Kovalev'in, Kovalev ise Gusak'ın beni kontrol ettiğini sanıyordu. 

Daha sonralan, yani bize yönelik baskı yapmaya başladıklannda, neden sonra bizim her şeyimizi denetlemeye başladılar. 
Gusak, bir seferinde beni yanına çağırarak şunlan söyledi: "Hatırlıyor musun? Bizimle bir çalışmaya katılmıştın." Ben, "Hangisi?" diye sordum. O, "Bir Azeri'yi öldürmüştük," dedi. "Sözünü 


kesiyorum, ben seninle hiçbir Azeri'yi öldünuedim," deyince Gusak, "Nasıl yani? Yaralamıştık ya kendisini. Polis karakolunda bırakmıştık," demişti. 


Peki Gusak? Arkasında kim vardı? 
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Gusak'ın ünü her zaman "genişti". Kovalev'a bir raporunda şunları yazmıştı: "Bana bağlı olanlar, daha iyi anlatmam gerekirse üşütüklerdir". Ancak arkasında gerçekten kimlerin olduğunu ben bilmiyordum. Genel anlamda tahmin edilebilirdi sadece. Çeşitli duyumlar dolaşırdı. Gusak'm adamı Gorşkov, bir gün yanıma gelerek ayrılmak istediğini söyledi. Gorşkov daha önce polis merkezinde görev almıştı. UTRO ve OBHSS'de” çalışmıştı. Bana: "Biliyor musun? Bunlar normal değiller. Korkuyorum. İnsanları öldürüyorlar. Orada çalışmayacağım. İşten çıkacağım. İşe çıkıyorlar ve öldürene kadar dövüyorlar. Buna karşıyım. Er ya da geç hepsini içeri atacaklar. Peki ben ne yapabilirim?" 

Gusak'ın somut bir hikâye sayesinde 7. Şubeyi ele geçirdiğini, yönetimle kavgaya giriştiğimiz zaman öğrendim. Gusak, beş Dağıstanlıyı Podolska bölgesindeki bir ormana götürdü ve üzerlerine ateş açarak öldürdü. Bu operasyonda Gusak'la birlikte Aleşin ve Bavdey de bulunuyordu. 

Bu konuyu karargâh dışına çıktığım zaman tesadüfen öğrendim. Gusak'ın içkiliyken sinirleri boşalmış ve karıma beş kişiyi nasıl götürüp ateş açtıklarını anlatmış. "Bu olay duyulursa ne olur biliyor musun?" demiş. Endişelenirdi tabii ki. 

Marina bana bunu anlattı ve ekledi: "Ona söyle, bana bir daha böyle şeyler anlatmasın. Bana ne bunlardan. Bilmek istemiyorum.".. 

Ben de Bavdey'e (Boris) şunlan söyledim: "Gusak, kanma birkaç kişiye ateş açtığınızı söylemiş". Bunu duyan Boris korkarak "Ne o, çıldırmış mı? Böyle şeyler herkese söylenir mi? Ben zaten bu aptalla hapse gireceğimizi biliyordum," dedi. 

Araştırmaya başladım. Şebalin, Ponkin ve diğer mensuplarla konuştum. Hepsi şaşırarak "Ne o bilmiyor muydun?" dediler. 
Savcılığa yaptığımız şikâyetin ardından, arama yapmayı bekliyor- 


duk. Gusak'ın kasasının içinde, kaydı olmayan "yanık" bir silah 


34 Kamu Mallarını Zimmete Geçirmeyle Mücadele Dairesi 
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ile söz konusu Dağıstanlıların kana bulanmış pasaportları vardı. 
Gusak, hepsini yok etme emri verdi. Belgeleri, Şebalin ve Ponkin bir yere götürdüler. Silahları ise bir diğer mensup olan Yüzbaşı Solovey sakladı. Daha sonra, bu partiden bir silahı savcılık, şubemizin Şevçuk adındaki eski bir mensubunun kasasında ele geçirdi. Şimdi bu kişi, Moskova şubesinde görev yapıyor. Davayla ilgili olarak Savcı Barsukov tarafından ifadem alındı. 

Söz konusu Dağıstanlıları ortadan kaldırması emrini Gusak'a kim verdi? 

Tümgeneral Mironov. Gusak, karıma böyle söylemiş. Ben Mironov'a sordum: "Ivan Kuzmiç Mironov. Gusak, sizin olayı çözmek için emir verdiğinizi ancak adamların öldürüldüğünü anlattı". Mironov ise rengi atarak "Ben kimsenin öldürülmesi için emir vermedim," dedi. Biraz durduktan sonra "Onun deli olduğunu biliyordum." İşte bu görüşmeden sonra Mironov benim affedilmem için Putin'in yanına gitti. "Litvinenko çok fazla şey biliyor ve onun için işine son verilemez," demiş. 

Yani üst yönetim bu olaydan haberdar mıydı? 

Elbette haberdardı. Daha sonraları, yani savcılığın dilekçemiz üzerine URPO'yı araştırmaya başlamasıyla, Gusak bana şunları anlattı: "Benim Kovalev'le konuştuğumu biliyorsun. Bana Litvinenko'nun neden sakin durmadığını, Dağıstanlıları öldürmeye bizimle onun da gelip gelmediğini sordu. Ben ise senin orada olmadığını söyledim. Kovalev bunun üzerine "Peki neredeydi? Nasıl yani hiçbir yerde miydi? Nasıl URPO'ya girmiş?" dedi. 

İşte böyle. Onlar benim "bir yerlerde" olduğumu düşünüyorlardı. Benim "lekesiz" olduğumu düşünemiyorlardı bile. Üzerime kan bulaşmamıştı. Ancak kan bulaşmış olsaydı, Lefortova'dan” artık çıkamayacağımı kesin bana gösterirlerdi. Kaldı ki benim son on yıllık çalışmalarımı kontrol ettiler ve suratında "kuruş bü- 


yüklüğünde" morartı bıraktığım, tutuklu bir çete üyesine vurma 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olayımdan başka, beni suçlayacak ciddi bir şey bulamamışlardı. 
Mahkemede de bu olaydan aklanmıştım. 

Peki, Dağıstanlılar ne için öldürüldü? 

Görev buydu. KGB'nin eski başkanı Semiçastnıy'ın oğlunun ticari bir şirketi vardı. Anladığım kadarıyla Dağıstanlıları ondan para koparmak için kiralamışlar. Genç Semiçastnıy ise durumu babasına anlatınca baba, Semiçastnıy Kovalev'den yardım istemiş. Kovalev Gusak'ı çağırmış ve "Mironov'a git, halletsin," demiş. 

Gusak da o zaman benim gibi OU ATS'de çalışıyordu. Gusak ve Mironov Dağıstanlıların bu girişimini, Semiçastnıy'ın oğluna yönelik bir terör saldırısı tehdidi gibi gösterdiler. Orada ne oldugunu bilmiyorum. Ancak Gusak olayı halletmeye gitti ve olay beş 


cesetle sona erdi. 


Oligarkın Ölüm Fermanı 

Sen Petrovu, Sidorov'u değil de, Berezosvki'yi öldürme emrini alınca olayı kavradın. Bence olayın en iç açıcı noktası burada. Kaldı ki Berezovski'nin, tüm hikâyeyi düzmece haline sokmak için sebepleri vardı. Ve senin "gözün açıldı", onun talebi üzerine gizli servisi "ifşa etmeye" başladın. 

Doğru değil. Berezovski ile birlikte, savcılığa ifade verdiğimiz, daha sonra basın açıklamasında da anlattığımız iki olay daha var. Ancak bu iki olayın yanında Berezovski ismi en popüler olanıydı. Diğer ikisine fazla ilgi göstermedik. Mesela senin için Trepaşkin ismi bir şey ifade ediyor mu? 

Trepaşkin? 

1997 yılında, URPO'ya daha yeni geçtiğimiz dönemde, şube 
müdürümüz Gusak bana geldi ve şunları söyledi: "Trepaşkin diye birisi var. Aranıp bulunması gerekiyor. Eski FSB mensubu. 
FSB kimliğini teslim etmeyerek votka büfelerini bombalıyor, para alıyor. Bu kimliği ele geçirmemiz gerekiyor". Ben "Tamam. 


Nerede çalışıyor?" dedim. Gusak: "Vergi polisinde," şeklinde cevap verdi. Şaşırmıştım. "Nasıl yani, vergi polisinde mi çalışıyor? 
Niye yakalamıyorlar o zaman. Orada ne olarak çalışıyor?" dedim. 
"Araştırma Şubesinde başkan olarak" dedi. "Şaşa" dedim, "Sence komik değil mi, Moskova'da vergi polisi olarak çalışan birisinin FSB kartıyla büfelere uğraması! Eğer para kazanmak istiyorsa vergi polisi kartıyla bunu daha rahat beceremez mi? O kartla büfelerden değil, votka fabrikalarından bile para koparmak mümkün. Hem ne demek, kartı teslim etmiyor! Onun, FSB kartını teslim etmesini emredecek bir başkanı vardır herhalde." 

Gusak duraksadı ve "Buradaki olay çok ilginç. Sana söylemek istemiyordum ama... Trepaşkin, Kovalev yönetimini mahkemeye vermiş. O da bizzat olayı çözmemizi istedi," dedi. "Nasıl yani?" diye sordum. "Yani çenesinin kapatılması gerekiyor. 
Gazeteye gidip demeç vermiş. Susturmamız ya da içeri tıkmamız gerekiyor." diye yanıtladı. 

Personel Başkanlığına gittik. Kişisel dosyasını, daha genç bir üsteğmenken çekilmiş fotoğrafını gösterdiler. Yüzü sempatik ve hoştu. Görünen o ki Trepaşkin daha SSCB döneminde KGB'de soruşturma dairesinde on yıl görev yapmış. Neredeyse Soruşturma Şubesinin başına gelecekmiş. 

"Bana bak. Savcıya silah göstermek mi? Dalga mı geçiyorsun benimle? İşi hemen berbat eder," dedim. Gusak bana hak vererek "Evet, ben de böyle düşünmüştüm. Gel o zaman sadece bir darbe indirelim, hepsi bu," dedi. Ben: "Onunla nasıl uğraşırız ki?" dedim. "Bildiğin şey işte. Kimlik kontrolü yaparız. 
Karşı koyar ve darbeyi indiririz. Yalnız kimse FSB'den olduğumuzu bilmemeli," dedi. 

"Mahkemeye başvurmuş, anlamıyor musun?" dedim. Gusak'ın inadı, beni şaşırtmıştı. 

"Bu adam, devlet tarafından özel olarak korunuyor. Eğer bizim adama yaptığımızı biri öğrenirse başımıza gelecekleri düşün. 


Onların İç Güvenlik Başkanlıkları var." 
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Gusak (sabrı tükenerek) "Bana bak! Orada her şey tamam. 
Bizi neden buraya getirdiklerini hâlâ anlamadın mı? Biz, sipariş işleri yerine getirme şubesiyiz. Biz, yönetimin sorunlarını çözmek mecburiyetindeyiz. Bizi nasıl bir şeyle onurlandırdıklarının farkında mısın? Sen ise soru soruyorsun. Bir düşün. Yardım etmeleri için sana Şebalin, Şeglov ve Ponkin'i veriyorum," dedi. 

Yapacak bir şey yoktu ve Trepaşkin'i araştırmaya koyuldum, yaptığı işleri, çevresini, konuştuğu insanları vs. Ve hakkında daha fazla şeyler öğrendikçe bana daha sempatik gelmeye başladı. 
Sonunda onun üzerine gitmeme kararı aldım. Görevi bir şekilde evrakların içerisinde gömer, unuttururdum. 

Trepaşkin'le tanıştıktan sonra bana başından geçenleri anlattı. 
FSB'de çalışırken zimmetine para geçiren, cinayet işleyen ve yasadışı yollardan silah sevkiyatı yapan bir Çeçen mafyasını ifşa ettiğini ve işin "detaylarını" anlamadan illegal olarak Çeçenistaria silah götüren bir uçağa el koyduğunu anlattı. Bu sevkiyatın arkasında yukarından birisi varmış. Böylelikle kendisini kovmuşlar. 

Trepaşkin, Yeltsin'e dilekçe yazmış, mahkemeye gitmiş ve gazeteye demeç vermiş. Bu demeçle ilgili olarak FSB üst düzey heyeti bile toplanarak çenesinin nasıl kapatılacağı konusunda karara varmış. Trepaşkin'in, Pisyakov diye birinden zorla para gasp ettiğini gösteren düzmece belgeler hazırlamışlar. Saint Petersburg'dan birini bulup Moskova'ya getirmişler ve ispat etmeye başlamışlar. Sonra kendisinin devlet sırlarını içeren bazı belgeleri yayımladığına dair düzmece materyaller hazırlamaya çalışmışlar. Meğer söz konusu devlet sırrı, Trepaşkin'in eski bir gizli servis yarbayı olmasıymış. Trepaşkin yine de davayı kazanmış. 

Trepaşkin olayını halletmen için gelen talep mi, sende ilk şüpheleri uyandırdı? 

Evet. Gusak'a bu işin karışık olduğunu, sonunun nereye varacağının belli olmadığını ve her şeyi çözebilmek için zamana ihtiyaç olduğunu söyledim. Beni başından savdı, ben ise düşünmeye başladım. 
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Ve iki hafta sonra yine Çeçenlerin elinde bulunan subaylarımızın serbest bırakılmasını sağlaması için, ünlü işadamı Umar Cabrilov'u kaçırmamızı öngören bir görev vardı karşımızda. İşte böyle. 

Cabrailov'u kaçırmanız resmi olarak mı emredildi? 

Evet. Onun için para almak ve subaylara fidye verebilmek için Para olmaksızın hiç kimse Cabrailov'a karşılık subayları vermezdi. 

Bu görevi size kim verdi? 

Yönetim. General Hoholkov ile yardımcısı Makarıçev. 

Kendi kulaklarınızla mı duydunuz bunu? 

İş böyleydi. Ben çok uzun süre rehine arama kurtarmada çalıştım. Hatta bu konuda büyük bir sistem de geliştirdim ve bir uzman olarak gösterilmekteyim. Ve bir gün Gusak, beni odasına çagırdı ve işte burada toplantı yapıldı. Toplantıda Bavdey, Gusak, Ponkin, Şebalin ve Şeglov vardı. Gusak sordu: "Bir kişi, daha sonra bulunamayacak şekilde nasıl kaçırılabilir?" Ben şaşırdım. 
"Birini kaçırmayı mı düşünüyorsunuz?" diye sordum. 

İşte o zaman Gusak, Cabrailov'un kaçırılması planını anlattı. 

Cabrailov'un telefonu dinleniyordu. Dış izleme yapılıyordu. 
Bulunduğu yer tespit edildi. Ponkin bu işi üstlenmişti. Cabrailov'la ilgili tüm bilgiler ondaydı. Umar'ın yerine, kardeşi Hüseyin'in kaçırılmasını o teklif etti. Çeçen geleneklerine göre, küçük erkek kardeş için büyük kardeş her zaman ödeme yapar. 
Küçük kardeşi kaçırmak daha kolay olurdu. Zira Cabrailov'u, tuttuğu polisler koruyordu. 

Onlara, daha sonra yakalanılmaması için adamın nasıl kaçırılacağını anlattım. Bizim arama kurtarma çalışmalarımızın, nasıl çıkmaza girdiğini anlattım. Adam kaçıran birisi, onun nerede saklanacağını bilmemeli. Saklayan kişi, parayı alan kişiyle bağlantılı olmamalı. Benim bildiğim, bu durumda ne polis ne de benim meslektaşlarım, rehinenin kesin yeri tespit edilmediği süre- 


ce parayı alan kişiyi hiçbir zaman tutuklamayacaklardır. 
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Onun için, eğer rehine bir yerde, parayı alan kişi başka bir yerde olursa hiçbir zaman rehinenin (yerini bilmediği için) yanına gelmeyecektir. Böylelikle bu kişi tutuklanmayacaktır. Yoksa rehinenin öldürülme ihtimali vardır. 

Anlaşılan şu ki eğer rehine bir gizli servis tarafından kaçırılmışsa fiilen bulunması mümkün değildir, zira işin tüm inceliklerini gayet iyi biliyorlar. Ve en önemlisi, rehineyi kimin arayacağını biliyorlar. Doğru mu? 

Elbette. Bulmak mümkün değil. Hatta parayı alan kişiyi tutuklasanız bile. Servisler adamını işin içinden çeker, rehine ise ölür. Bunun dışında Gusak'a, RUOP'un“ 3. Şubesiyle müşterek çalışmalar yapmasını önerdim. Zira, o dönem Moskova'daki rehine kurtarma operasyonlarıyla söz konusu birim ilgileniyordu, ihbar edenler ve rehineler konusunda uzmanlaşmış bir birimdi. Rehineyi sadece bu birimin arayacağı belliydi ve müşterek çalışmak gerekiyordu. Onun için kendi adamının oraya sızdırılması gerekiyordu. Operasyonel adamımız olacaktı ve araştırmaların gidişatını baştan sona denetleyecekti. 

Anlaşılan o ki sen suçun oluşturulmasına fiilen yardım etmişsin ? 

Evet. Zaten bu konuda daha sonra pişmanlık duydum ve savcılığa da tebliğ ettim. Allah'a şükür, bu suç vuku bulmadı. Yönetimimin talimatıyla bunların hepsinin nasıl yapıldığını izah ettišimi saklamıyorum. Daha sonra, bir toplantıya daha katıldım. Silahlı birim şubesinin mensupları yanımıza geldiğinde kendileri, bizim planımız çerçevesinde bir adam kaçırma operasyonu düzenleyeceklerdi. Kaçırma olayı, Cabrailov'un davetli olduğu Mahmud Esambayev'in konserinde gerçekleştirilecekti. Bu, onun telefon kayıtlarının dinlenmesi esnasında öğrenilmişti. 

Silahlı birim mensupları sordular; "Kendisini polis koruyor. 
Ne yapacağız. Silahlılar." Yönetim ise "Polisleri devreden çıkarın. 


Çeçen'i korumakta neymiş!" diye cevap verdi. 
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Emir yazılı ve sözlü müydü? 

Sözlü elbette. Kim böyle bir emri yazılı verir! 

Adam kaçıracaksınız ve bu arada polisleri devreden çıkaracaksınız? 

Evet. Bu arada, Umar'm kaçırılmasında bir kurnazlık daha vardı. Hoholkov, Amerikalı iş adamı Paul Tatum'un öldürülmesi işine karışmakla ilgili olarak organların Cebrailov hakkında şüphe duyduğunu söyledi. Bunun ise (Tatum) intikam almak isteyen bir akrabası varmış. Biz Umar'ı kaçıracağız, para alacagız. Arama bulma faaliyetleri esnasında ana hikâyeyi oluşturacağız: Amerikalının intikamı. 

Bu arada, Paul Tatum'u gizli servislerin öldürdüğünü, Gusak bana sarhoşken söyledi. 

Ancak silahlı birim Cabrailov'u kaçırmaktan vazgeçti. Parayı işten önce istediler. Yönetimin siparişi üzerine yine bir adamı kaçırarak bizim spor salonuna getirdiklerini, adamın orada kalorifere kelepçeli bir şekilde üç gün bekletildiğini anlattılar. Kamışnikov gelmiş, rehineyi almış, ödeme yapmadan oradan uzaklaşmış. Onun için önce para diyoılardı. 

Peki, ilk kez ne zaman Berezovskiy'in ölüm siparişinin verildiğini duydun? 

27 Aralık 1997'de, polislerden oluşan bir çete grubunu yakalamaya yönelik çalışma yaptık. İkisini yakaladık ancak iki kişiyi daha yakalamamız gerekiyordu. Neredeyse yakalamıştık ki.... Sabah dokuz gibi Gusak'a, konuyla ilgili rapor verdim. 
Çok geçmeden beni nöbetçi aradı ve o zaman yönetimden sorumlu olan Kamışnikov'la bağlantıya geçmemi istedi. Bana hemen operasyonu durdurma emri verdi. Daha iki suçlunun yakalanmadığını ve pazartesiye kadar yakalanmazlarsa (cumartesi idi) ya kaçacaklarını ya da somut delilleri yok edeceklerini açıklamaya çalıştım. Kamışnikov ise "Size işi bitirmenizi ve da- 


ireye dönmenizi emrediyorum," dedi. 
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Daireye geri döndük ve Kamışnikov hepimizi makamına çagırdı. Beni, Albay Şebalin'i, Binbaşı Ponkin'i ve Üsteğmen Latışenk'i. Ve "Siz çocuklar, kendi işinize bakmıyorsunuz" dedi. 

İtiraz etmeye çalıştım: "Nasıl yani? Moskova RUOP'a bağlı SOBR'ın” adamları rehine alıyorlar, gasp ediyorlar. Ne demek benim işim değil? Onların öldürdüğünü ve havaya uçurduklarını gösteren teyit edilmemiş bilgilerimiz var. Delil topladık ama bizi frenliyorlar. Ancak Kamışnikov kendi bildiğini okuyor: 'Bir sürü araştırma görevlisi var. Onlar bu işlerle uğraşsınlar. Bizim dairede toplam seksen kişi var ve kendi görevlerimiz var, dedi." 

Ve Kamışnikov, bu görevlerin neler olduğunu kısaca anlattı. 
Stalin döneminin ünlü terör bölümü başkanı Sudoplatov'un kitabını gösterdi. Kitabı sertçe kapatarak "İşte yapacağımız işler bunlar. Siz bir ekipsiniz ve kendinizi iyi tanıyorsunuz. Hepiniz özenle seçildiniz. Bize böyle adamlar lazım. Onun için dalaşmayın, kabın içerisindeki örümcekler gibi dostluk içerisinde ve beraberce yaşayın. Sorunlarınızı çözün. Ekip ne demek, biliyor musunuz?" dedi. 

Fikirlerini daha da genişleterek şunları söyledi: "Sizler seçkin adamlarsınız ve bizim ekibimiz hükümetin ve FSB yönetiminin sorunlarını çözmekle yükümlüdür. Onun için her şeyimiz var. 
Kendi dış izleme tekniğimiz var. Hepsi kendimizin. Bu, üst düzey gizlilik yüzünden oluşturulmuş ve bizim hakkımızda FSB içerisinde bile bir şey bilmiyorlar. Biz çok gizliyiz. Ve özel görevleri yerine getirmeliyiz. 

Polkin cevap olarak "Biz her şeyi Cabrailov'a göre hazırladık" dedi. Ancak silahlı birim vazgeçtiği için faaliyetimiz sekteye uğradı," Kamışnikov geçiştirmeye çalışarak "Çalışmalara devam. 
Cabrailov'u her şeye rağmen kaçırmak gerekli," dedi. 

Ve yeni bir görev ortaya koydu: "Ulaşılması mümkün olma- 


yan başka adamlar da var. Bunlar büyük paralar kazanmışlar ve 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yasal yollarla bunlara ulaşmak imkânsız. Her seferinde parayla cezai sorumluluktan kurtuluyorlar. Ve bu insanlar, devlete büyük zararlar veriyorlar. Ve sen Litvinenko, Berezovski'yi tanıyor musun? Sen onu ortadan kaldırmalısın!" 

Oturuyorum ve susuyorum. Ne dersin? Berezovski, o zaman Yeltsin'in danışmanı ve ünlü bir politikacıydı. Esasında onun ölümü terörist bir saldırıydı. FSB'nin talimatına göre, bu sözlerin altında gerçek bir zemin olup olmadığı anlaşılana kadar, benzeri düşüncelerde insanları incelemeye alıyorlar. Onun için, Kamışnikov bana Berezovski'yi öldürmemi söylediğinde susmuştum. Masadan kalktı, yavaşça bana yaklaştı, hafifçe eğilerek tekrarlardı: "Sen, Berezovski'yi biliyorsun. Onu ortadan kaldıracaksın". Parmağımla yeri gösterdim ("Dinliyorlar" anlamında), viski kadehine vurdum ve ekledim: "Binada ne konuştuğunuzu bir düşünün". 

Ve sen bir daha tepkisiz kalmadın? 

Ne yapabilirdim ki? Mesela ben, "Evet, Aleksandr Petroviç, göreve hazırım," deseydim Kamışnikov bunu filme alırdı ve başka birisi de elinden düşürürdü. Filmi alır, soruşturma dairesine götürerek "Kamışnikov şaka yaptı ama bu salak gitti, öldürdü. 
Doğru mu?" derlerdi. 

Bu arada bu olayla savcılık ilgilenirken Kamışnikov'la yüzleştik. Savcı birbirimize sorular sormamızı istedi. Ben, "Aleksandr Petroviç, Berezovskiy'in öldürülmesi emrini verdiniz mi?" dedim. Kamışnikov "Bu soruya cevap vermeyi reddediyorum," dedi. Cevabının kendi aleyhinde kullanılma ihtimalinden dolap anayasanın 51. maddesindeki susma hakkını kullandı Başka bir soru yönelttim: "Berezovskiy konusu, bu toplantı esnasında mı gündeme geldi?" Kamışnikov yeniden bu maddeye sığındı. 

Toplantı sonrasında odadan çıktığımızda hepimiz sarsılmıştık. 
Gusak'm yanma gittik (O gün evdeydi). Geldik ve her şeyi anlattık. 
Gusak: "Neye şaşırıyorsunuz? Görünen o ki bu yılın Kasım ayında 


Hoholkov da Berezovskiy'in ortadan kaldırılması emrini vermiş." 
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"Sizi Öldürmem Emredildi" 

Nihai karan almadan önce ben ve adamlanm odamda toplanmış, ne yapabileceğimiz düşünüyorduk. Üç yolumuz vardı. 

"Birincisi cinayet hazırlıklanna başlamak. Bizi çeteciliğe sürüklüyorlar," dedim. "Eğer öldürmeye başlarsak bize kimse dokunamaz. İşimizi yapar, büyük paralar kazanınz. Herkesin içinde belirli miktarda kötülük bul nur. FSB'deki herkesin gasp işiyle uğraştığını söyleyemem. Ancak burada herkese bireysel olarak bakmak gerekir. Her çeşit iş oluyor. Ancak insan öldürüyorlar mı? Sogukkanlılıkla, amirin emriyle? O zaman biz çete üyesi, o ise elebaşıdır. Birinciyi öldürdüğümüz anda, geri dönüşümüz olmayacak." 

"İkinci yol" dedim, "olayı açıkça beyan etmek. O zaman ne olacağını ben bilemem. Belki içeri atarlar, öldürürler ya da rahat bırakırlar. Bilemem ama bizim için iyi şeyler görünmeyecegi kesindir." 

"Üçüncü yol en ufak bir söz söylemeden her şeyden uzaklaşarak, başka bir birime geçmenin yollannı aramak." 

Bu arada, daha önce görev yaptığım daireye gitmiştim ve Başkanımız Kolesnikov ile Yönetim Başkan Yardımcısı Mironov'dan beni geri almalan için ricada bulunmuştum. Bana "Kim gitmene izin verir?" dediler ve güldüler. 

Damgalandığımı ve geri gönderilmeyeceğimi, işte o zaman anlamıştım. İşte o zaman karanmız.... 

Toplantınızın dinlendiğinden korkmadınız mı? 

Neden korkalım ki! Eğer ikiden fazla şahıs toplanmış ise ve idare bunu öğrenmek istiyorsa öyle bir öğrenir ki! Aslında bu toplantıdan çok, erkekler arasında bir sohbetti. Bu arada, içimiz- de ağzı sıkı olmayan birisinin idareye anlatacağını ve birimden atılacağımızı umut ettim. Sessizce farklı birimlere yollar ve unuturlar. Ama böyle bir şey olmadı. 

Bu sohbet esnasında kimler vardı? 

Polkin, Latışönok, Şeglov. 

Gusak? ve Şebalin? 
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Onlar yoktu. Onlar bana bağlı değildi zaten. Gusak, benim doğrudan amirim, Şebalin ise benim gibi onun yardımcısı. 

İşte böylelikle adamlarımla birlikte öldürmeyeceğimize ve daha sonra duruma göre hareket etmeye karar verdik. Öyle olsun dedik. Polkin, "Şaşa, Abramoviç'e söylememiz gerekiyor. Yazık, televizyonda gördüm kendisini, iyi birine benziyor. Bizim çocukları tanırım. Ne iş yaptıklarını bilirim. Eğer Abramoviç'i alaşağı etmek istiyorlarsa ederler." 

Bunu Berezovskiy'e söylemeden önce yine de Kovalev'e söylemeye karar verdim. Bunu bildiğini ve fili olarak iştirakçilerden birisi olduğunu düşünmek istemiyordum. Birkaç defa kabul edilmek için başvursam da bu olmadı. Daha önce kendisine birkaç defa ulaşabilsem de nedense bu kez ulaşamıyordum. Belki de Kovalev, benimle özellikle görüşmek istemiyordu. Eğer kendisine bağlı adamlardan birisi, amirine bir konu hakkında rapor sunuyorsa, amir bu bilginin esiri olur ve önlemler alması gerekir. Ama böyle olunca duymuyor ve bilmiyordu. 

Ama yazılı bir şekilde ulaştırabilirdiniz? 

Kim böyle bir şeyi, üçüncü elden iletmeye çalışır? Ben, Kovalev'le odasında açıkça konuşmak istemiyordum. Bir kağıda yazarak yanımda okumasını isteyecektim. 

FSB başkanının bile odasının dinlenebileceğini mi düşünüyordun ? 

FAPSİ” tarafından dinlenildiğini biliyorum. Özel görüşme önemliydi. Zira Kovalev'in gözünün içine bakmak istiyordum. 
İnsanın gözlerinden, tavırlarından, yüz hareketlerinden bilip bilmediği anlaşılabilir. 

Kovalev'e ulaşamadığım için Berezovski'yle konuşmaya karar verdim. Uyarmak zorundaydım onu. Her güvenlik teşkilatı mensubunun, her şekilde insanların hayatını korumak zorunda oldu- 


gunu düşünüyorum. O zaman başka yol görmedim. 
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Telefon açıp sorduğumda Boris Abramoviç hastanedeydi. Televizyonda, kayak yaparken bir yerlerini yaraladığını gördüm. 
Nitekim kendisiyle konuşamadık ve tedavi için İsviçre'ye gitti. 
Çernomırdin'in görevden alınmasından iki gün önce Mart ayı gibi, bir Cumartesi günü Berezovski'nin yazlığına gittim. Kendisine "Boris Abramoviç, sizi öldürme emri aldım," dedim. Bana "Ne dediğinin farkında mısın? Şaka yapma," dedi ve bir deliye bakar gibi bana bakıyordu. "Çok ciddiyim," dedim ve her şeyi anlattım. 
"Arkadaşların bunu onaylıyorlar mı?" diye bir soru yöneltti. "Bilmem, sormadım, sanırım onaylıyorlar," dedim. "Yarın ilk işim başsavcılığa gitmek olacak," dedi. 

Ben, "Size ona gitmenizi tavsiye etmiyorum. Skuratov eski bir KGB'lidir. Kovalev ona ne derse yapar," diyerek bu düşüncesinden vazgeçirmeye çalıştım. Bana önerimi sordu. 

"Kovalev'e gidin. Neden ses olsun ki? Hayatta kalmanız için neden yankı uyandırasınız ki? Bu emrin arkasında kimin olduğunu hemen öğrenmek lazım," dedim. Berezosvki'yi, Kamışnikov'a bedava verseler almazdı. Bundan emindim. Görevimiz, Kamışnikov'a bu emri kimin verdiğini öğrenmekti. Bu, ya yönetimin talimatıydı ya da para için yapılıyordu. 

Senin bilmek istediğin, bu ortadan kaldıma talebinin devletten mi yoksa başka birilerinden mi geldiğiydi. 

Cevap girişimi için bunun bilinmesi gerekiyordu ve Kovalev'le görüşme konusunda ısrar ettim. 

"Peki, senin adını verebilir miyim?" diye sordu Berezovski. 
"Elbette," dedim. Eğer vermezseniz nereden öğrenmiş olursunuz? 
Eğer kaynak yoksa Güvenlik Müdürü nasıl talimat verebilir? 

Birkaç gün sonra Kovalev'in yanına gelmişti ve çok geçmeden beni yanına çağırdı. Masada, üzerinde deri bir yağmurlukla oturuyordu ve bir yerlere acele ettiği belliydi. Cuma günüydü. 
Kovalev, "Berezovski bana geldi ve kendisinin öldürülmesi için 


emir verildiğini söyledi. Doğru mu?" "Evet, doğru," dedim. 
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Daha Berezovski Kovalev'in yanına gitmeden önce, Şebalin ve Polkin'le bunların hepsini teyit etmeye hazır olup olmadıklarını sordum. Razı oldular. Üçümüz Berezovski'ye gittik ve her şeyi teyit ettik. 

Orada dur. Şebalin senin gibi üst subay ve sana bağlı değil. Nasıl? 

İşte böyle. 27 Aralıktaki toplantıya gelmiş ve Kamışnikov'un talimatını almış. Onun için ben ona gittim. O da razı oldu. 

Neden Berezovski'yle yaptığın sohbet kaydedildi? 

Belki iyi değil ama kendisine "Gizli kameraya çekin," dedim. 
Çünkü eğer ileride ciddi bir soruşturma durumu vuku bulursa, insanları sıkıştırmaya başlarlardı ve onlar da reddetmeye başlarlardı olup biteni. Filmin içerisinde kendim olacağım için temize çıkabileceğimi düşündüm. 

Nitekim çocukları sıkıştırmaya başladılar. Polkin bana, "Senin kendi hayatın, benim kendi hayatım var," dedi. Şebalin yalanlamaya başladı. (Kayıtlarda ise FSB'nin bir çeteye döndüğünü ve siparişlerin peşinde koştuğunu açıkça söylüyorlardı.) 

Kovalev şunu sordu: "Sen bunu gerçekten duydun mu? Belki de sadece şaka yapmıştır." 

"Ben tek değildim ve kimse bunu şaka olarak kabul etmedi," dedim. 

O zaman Kovalev benden ne rapor ne de başka bir şey aldı. 
"Hadi git. Sonra görüşelim ve konuşalım," dedi. Çarşamba günü evimden aradı (Hastaydım) ve "Yanıma gelir misin?" diye sordu. 
Ona, "Tek değil diğerleriyle geleyim. Gusak da gelebilir. Hoholkov da ona böyle bir emir vermiş," dedim. 

Kovalev'in odasına geldik. Ben, Gusak, Latışönok, Ponkin ve Şebalin. Ve her şeyi anlattık. Kovalev birkaç defa şu soruyu sordu: "Kayıt ettiniz mi? Böyle şeylerde kayıl almak gerekli". 

Sen ona Berezovski'nin video çekimi yaptığını söylemedin mi? 

Hayır. Cevabını önceden tahmin edemezdim. Kendimi aske- 


ri bir intikal sahasında hissettim ve çok dikkatli adım atmaya 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başladım. Kayıt hakkında kimseye bir şey söylemedim. Mahkemede bile. Her şeyi ortadan kaldırabileceklerini biliyordum. Şimdi haklı olduğumu anlıyorum. 

Kovalev ne önerdiğimizi sorduğunda "Güvenlik Yönetiminin Kamışnikov hakkında bilgi toplamasını, Hoholkov'u ise denetlemelerini önerdim. Arkalannda kim var? Kaldı ki onlann bir gerekçeleri yok. İkincisi, Kamışnikov'la sohbetin tekrarlanmasını öneriyorum. Gelip söyleyebilirim: 'İşte ben, işin özünü anladım ve hazırım.' Bunu belgeleriz." 

Kovalev, Berezovski'nin skandala sebep olmasından korkuyordu. Ben ise hiçbir skandal çıkarmayacağını söyledim. Zaten kendisine sesten çok, güvenlik gerekliydi. Onun için her şeyi objektif olarak masaya yatırdık. 

Sonra Kovalev, Gusak dışında herkese çıkmasını rica etti. on dakika sonra dışarı çıkan Gusak, başkanın her şeyi unutmamızı ve bu eğlenceden vazgeçmemizi istediğini söyledi. Herkes sorunla karşılaşabilir ancak bir istihbarat servisini küçük düşürmesi mümkün değildir. Gusak, "Başkan, Berezovski ye her şeyi anlatmandan hiç memnun değil. Bunun Servisin çıkarlarının satılması anlamına geldiğini söyledi. Gidip yabancı birine sırlan söylemişsin," dedi. 

Şaşırmıştım, "Asıl, Senisin Berezovski'yi öldürmek istemesi satıştır." Gusak sesini yükselterek "Biliyorsun ki biz farklı farklı faaliyetler yapıyoruz. Yabancı birine her şeyi anlatamazsın. Sanki bu yabancılar kurbanmış gibi!" dedi. 

Gusak'ın katıldığı çeşitli faaliyetleri biliyor musun? Sen zikrettin mi Tatum'un ortadan kaldırılmasını? 

Tatum hakkındaki durumu daha sonra, soruşturma açılmasının ardından öğrendim. İnsanlar ifadelerini reddetmeye başlayınca korktular. Gusak ise herkesten fazla korktu. İşte o zaman sordum: "Sanya. neden korkuyorsun?" 

"Görüyorsun, insanlar kayboluyorlar. Benim sonumun geldi- 


gini anlamıyor musun?" diyordu. Panik içerisindeydi. Bunlann 


210 


LUBYANSKAYA SUÇ ÖRGÜTÜ 


hepsinin önüne geçmek, soruşturma olmaması için ifadeden vazgeçmek gerekir. 

Ertesi gün, öğrendiğim kadarıyla Kovalev makamına Hoholkov'u davet etmiş ve yanm iş günü sohbet etmişler. O gün benim telefonumu kontrol altına aldılar. Gusak için ise teftiş devreye girdi. 

Siz ise hiçbir girişimde bulunmadınız mı? Neden soruşturma başladı? 

Bence yıldırmak için baskı yapmaya başladılar. Gusak'ı ne olur ne olmaz diye "günah keçisi" olarak hazırlamaya başladılar. Ya bu ya o. Teftişin başlamasında Yönetim Başkan Yardımcısı iken Tuğgeneral Makançev'in Gusak'a, Moskova bölgesindeki bazı votka büfelerini bozguna uğratma emri vermiş olması sebep teşkil etmişti. Makançev, Kabardin-Balkar Cumhuriyeti'nden gelen yasak votkaların, yasadışı yollardan sevk edilmesiyle uğraşmaktaydı ve bazı rakipleri onun firması için engel teşkil ediyordu. Bu firmaların ezilmesi gerekiyordu ve bununla ilgili olarak Gusak'a talimat vermişti. Görevi şu şekilde biçimlendirdi: Bu kişiler, Çeçen çetelerle bağlantılı idi ve elde edilen paralar Çeçenistan'a akıyordu. İşler şu şekilde yapılırdı; Çeçen çetelerin, teröre para aktarılmak üzere kullandıkları firmanın yerle bir edilmesinin gerektiği yazıldı. Ve fir- 


mayı, Çeçen militanların para kanalı olarak bozguna uğrattılar. 


Gusak, votka konusuyla ilgili materyalleri Moskova polisine verdiği için teftişi devreye sokmuşlardı. Gusak'ın, devlet sırrı olan bilgileri polise verdiği ortadaydı. 

Votka büfelerinin devlet sırlarıyla ne alakası olabilir? 

Militanları finanse etmeleri, işte bu, devlet sim kapsamındadır. Gusak sinirlenerek "Ne bilgisi, ne sun! Sıradan votka büfeleri," dedi. Akşama doğru kendisini Hoholkov'un yanına çağırmışlar. Çok geçmeden beni aradı ve "Hoholkov senin gelmeni istiyor. 
Skandal olmaması için Abramoviç sorununu çözmek gerekiyor," dedi. "Hoholkov bunu nereden öğrendi?" diye sordum. Sonra "Şa- 


şa, Başkan kimseye tek kelime etmememizi istemişti," dedim. 
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Gusak, tekrar arayacağını söyledi ve telefonu kapattı. Hemen FSB Başkanı'nın operasyonel iletişim hattından aradım: "Sayın Nikolay Dmitriyeviç!" 

Operasyonel iletişim hattı da ne? 

Özel frekanslı, gizli, operasyonel bir hat var. 

Bu hat üzerinden hemen bağlanabiliyor musunuz? 

Oraya nöbetçi üzerinden bağlanabiliyorsunuz. Ancak, bu hat gizli, kapalıdır. Dinlenemez, dolayısıyla her şey konuşulabilir. 

İstihbarat servisleri de mi? 

Evet, istihbarat servisleri dinleyebilir. Yabancılar hayır. FAP-SI dinleyebilir. Kovalev'e, "Nikolay Dmitriyeviç. sizinle konuşmuştuk. Güvenlik Yönetiminin, Kamışnikov ile Hoholkov'un Berezovski'yle ilgili niyetleri hakkında inceleme başlatacağına söz vermiştiniz. Ancak bu gizli bir çalışma. Kimseye söylemememi rica etmiştiniz. Peki, Hoholkov bunu nereden biliyor?" dedim. 
Kovalev, hemen nereden duyduğunu öğreneceğini, kendisinin ona söylemediğini belirtti. Beş dakika sonra kendisi beni aradı: "Gusak söylemiş. Hoholkov'un yanına gitme." 

Otuz dakika sonra Gusak şubeye geldiğinde kendisine sordum: "Şaşa, Kovalev'le sohbeti neden Hoholkov'a anlattın? 
Başkanın emri vardı. Sen ise Güvenlik Yönetiminin üzerinde çalıştıkları hedefle ilgili bilgiyi hedefe verdin. Bu, düpedüz hainlik!" dedim. Gusak şu cevabı verdi: "Kovalev ona kendisi anlattı. 
Hoholkov ise benden başkanı örtbas etmemi (gizlememi) istedi. 
Görünen o ki eğer skandal patlak verirse, kendisini "günah keçisi" yapacaklarını anlamış. 

Gusak'ın doğru, Kovalev'in yalan söylediğini anlamıştım. 
İzleri yok ediyorlar. Bir profesyonel ve operasyoncu olarak suçlularla çalıştığımı anlamıştım. O zaman siparişin bana "mafya- dan" değil, yukarıdan geldiği anlaşılmıştı. Peki. Kovalev ne biliyordu onun hakkında? Başka bir durumda olsa rahatlıkla işin 


içinden çıkabilirdi. 


212 


LUBYANSKAYA SUÇ ÖRGÜTÜ 


İşte o zaman, Berezovski'nin, benim ve adamlarımın üzerinde gerçek anlamda tehlike çanlarının çaldığını anladım. Berezovski'yi aradım ve "Boris Abromoviç, bize ihanet ettiler. Kovalev, her şeyi Hoholkov'a anlatmış ve şimdi bizimle başa çıkacak," dedim. 

Dinlenme ihtimalinden korkmadın mı? 

Neden korkacaktım? Açıkça, gizlenmeden yola çıkmıştım. 

Odandan mı aradın? 

Hayır, evden. 

Ama tele/onun dinlenmiyor mu? 

Evet. Artık telefonumun dinlendiğini anladım. Ama bunu düşünmedim bile. Gidecek yerim olmadığı için değildi. Boşluk, kaçacak delik her zaman vardı. Kovalev'e gidip dizlerine sarılsam Moskova bölgesinin bir semt şubesine üç yıllığına yollarlardı. 
Ben ise sonuna kadar gitme kararı aldım. 

Bize ihanet etmeleri, beni derinden yaralamıştı. Bundan öncekiler önemsizdi. Bu olayda ise en yukarısı tarafından ihanete uğradığımı anlamıştım. Operasyoncular olarak hepimiz birer piyon olan aptallarmışız meğer. Gece gündüz hayatımızı riske atıyoruz, bize ateş açıyorlar, saldırıyorlar, yönetim ise bizi aptal yerine koyuyor. Para aklıyorlar; devleti, güvenliği ise hiçe sayıyorlar. 

Berezovski'yi aradım ve görüştük. Bana, "Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Başyardımcısı Savostyanov'la görüştüm ve sizi 


yanına çağırdı," dedi. 
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Gemide İsyan 


Yarın Tutuklanacaksınız 

Ben, Şebalin, Latışönok ve Polkin, Savostyanov'un yanına gittik. Yani 27 Aralıktaki toplantıya katılan herkes. Rapor yazmamızı istediler ve yan odaya yönlendirdiler. 

Her şey Kremlinde mi cereyan etti? 

Hayır. Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri'nin ofisinde. Oturduk. Şebalin, "Ne yazacağız?" diye sordu. O zaman ilk defa onun provokatör olduğundan şüphelendim. Dikteyle yazsaydık söz birliği yapmakla suçlanabilirdik (Operasyonel işleri iyi bilirdim). 
Onun için tuzağı hemen hissettim. "Vitya, herkes duyduğunu yazacak." Şebalin, "Anlıyorsun değil mi? Belki bir şeyler vardır," dedi. Ve ben tekrarladım: "Vitya, herkes duyduğunu yazacak. 
Eğer Kamışnikovun sözlerini birisi duymadıysa o, bununla ilgili yazmayacak. Burada her subayın kendi vicdanı ve onuru var. 
Herkes farklı bir köşeye otursun ve duyduğunu anlatsın." Yazdık ve raporu teslim ettik. 

Savostyanov raporları Askeri Başsavcılığa, Devlet Güvenlik Organlan Denetleme Başkanlığına, Yönetim Başkanı General 


Anisimov'a verdi. Raporlar verilir verilmez telefonumun çalması 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ilginçti. FSB polikliniğinden arıyorlar ve sağlık kuruluna gitmemi istiyorlardı. Bir yıl içerisinde Çeçenistan'a giden mensuplar, sinir hastalıkları uzmanına görünüyordu. Ben bir yıldan fazla olduğunu izah ettim. Daha sonra yukarıdan aradılar ve "Sizi hasta- neden arıyorlar, niye gitmiyorsunuz?" dediler. 

Sinir hastalıkları uzmanına yine de gitmedim, zira oradan psikiyatri hastanesine göndereceklerini biliyordum. Birkaç gün sonra Şebalin aradı ve acilen evine gelmemi istedi. Evinde, FAPSI Güvenlik Şubesi Başkanı Vasilişev vardı. Şebalin bana, FAPSI Müdürü Starovoytov ile FSB Başkanı Kovalev arasında büyük bir kavganın yaşandığını anlattı. Starovoytov'un yerine başka birini koymak istiyorlarmış. Genel olarak bir çatışma vardı. FAPSI'ciler FSB'den skandalin başladığını öğrenmişler ve Kovalev'i dinlemeye başlamışlar. 
Vasilişev, "Kovalev'i dinledik ve hepinizi saat dokuza doğru toplantıya çağırdıklarını öğrendik. Sizi orada tutuklayabilirler," dedi 

Kovalev'le konuşmuştum ve hepimizi toplantıya çağırmıştı İş, cumartesi günüydü. Pazartesi ise Vasilişev bana, "Sizi Lefortovo'ya yatıracaklar. Bilginiz olsun diye anlatıyorum," dedi. 

Ne yapmamız gerektiğini düşünmeye başladık. Vasilişev kasete kayıt yaparak FAPSI'ye Starovoytov'a vermemizi önerdi. FSB yönetimiyle olan savaşta bizi kullanmak istedikleri açıktı. Ancak neden ben servisler arası kavgaya karışacaktım ki? Ben, gerçeklere ulaşmak istiyordum. Kamışnikov'un arkasında kimin olduğu ve Berezovski'yi kimin öldürmek istediği, benim için önemliydi. 

Yine de hikâyemizi filme alma kararı aldım. Yalnız bunu bir gazeteci yapmalıydı. Meşhur televizyon sunucusu Dorenko'yu aradım. Gece 24.00 civarıydı ve görüştük. Ben, Gusak ve Polkin. 
Şebalin, son anda gelmekten vazgeçti. Dorenko'ya her şeyi anlattık. Dört kaset dolduruldu. 

Bir gecede nasıl yetiştirdiniz? Bu çok bölümlü bir film gibi. 

Önümüzde Lefortovo olunca öyle bir yetiştirdik ki! Gusak 


Cabrailov'un kaçırılması, ben ise Berezovski'nin öldürülmesi talimatlarının nasıl verildiğini anlattım. Polkin ise Tatum işinde nasıl çalıştığını anlattı. Bunun dışında, Listyev'i kimin öldürdügünü, Trofimov'la yapılan tüm konuşmayı aktardım. Basın toplantımızın üzerinden dört ay geçtikten sonra, Dorenko bu filmi aksiyon filmi gibi gösterdi. "Nikita" adlı reyting rekortmeni dizi- yi bile geçmiştik. Sonra yayından kaldırdılar, iki ya da üç bölüm- den sonra gösterimi yasakladılar. 

Şebalin'in Dorenkoyla neden görüşmek istemediği zaten belli. 
Kendisinin bir provokatör olduğunu ve TVgörüntülülerinin onun misyonunun dışında kaldığını anlatmıştın. Ancak Gusak'ın sizinle gitmesinin nedeni hiç anlaşılmıyor. Senin hikâyen doğrultusunda, onun düşüncelerinin saflığına inanmak mantıksız olur. Üstelik, Kovalev ve Hoholkovun güveninden istifade ediyormuş. Senin "bertaraf edilmen" için onlara yardım ettiği gibi, suçlamadan vazgeçme konusunda onları ikna etmiş. Neden daha sonra kayıt için Dorenko'ya gitti? 

Sanırım ertesi gün bizi tutuklayacaklarını duyunca paniklemiş ya da aniden Berezovski ile Dorenko'nun, Hoholkov ve Kamışnikov'dan daha güçlü olduklarını düşünmeye başlamıştır. 
Tek kelimeyle hiç hesap etmedim. Zaten bu, onu yok eden şey oldu. Eminim ki Hoholkov kendisini, Dorenko'yla ilişkiye girme- 


den önce adamı sanıyordu. 


“Şaşa, Kaybettiniz" 

Sabahleyin tüm şube olarak Kovalev'in yanına geldik. Yanında, Kovalev'in yardımcısı, Tümgeneral Lıskov da vardı. Daha sonra öğrendiğime göre, bu sohbetimiz gizli kameraya alınmış. Lıskov'un sırtı dönük, Kovalev ise yan oturduğu için görüntülere çıkmamışlar. Sadece bizim şubenin hepsi görüntülere yansımıştı. 

7. Şubenin hepsi mi? Kaç kişi yani? 

Gusak, Şebalin, Şeglov, Ponkin, Badvey, Skryabin, Ermolov, Solovey, Şevçuk, Kruglov, Latışönok. Enin dışında herkes. 


Ve herkes senin suçlamanı teyit etti mi? 
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Evet. 

O kaseti gördün mü? 

Görmedim. Ancak generaller seyretmişler ve küstahlığımız karşısında sinirlenmişler. Kovalev, yabancı servislerin bizim güvenlik güçlerimizi ve FSB'yi parçalamak için durmak bilmeden çalıştıklarını, sistematik olarak ve her şekilde küçük düşürmeye uğraştıklarını anlatarak konuya girdi. Bu işle İngiltere, ABD, NA-TO ülkeleri ile İsrail'in uğraştığını söyledi. Konuşması yirmi dakika sürdü. Çevremizde düşmanlarımız, etrafımızda öyle insanlar var ki Batılı servislere çalıştıklarını ya da onlarla bağlantılı olduklarını anlamıyorlar. 

Bitirince ben kalktım ve "Sayın Nikolay Dmitriyeviç, Ben ne Amerikan ne de İsrail gizli servilerinin casusuyum. Politikadan bu kadar uzak kalmayı istemezdim. Bizim bazı generallerimizin uğraştıklarının daha fazlasını kâğıt üzerinde abartabilirim. Detaylarıyla yazabilir, suç faaliyetleri hakkında somut vakalar öne sürebilirim." 

Kovalev, "Senin şemana ihtiyacım yok. Bugün sizi, verdiğiniz raporlar hakkında ifade vermeniz için askeri savcılığa çağıracaklar. Sizden istediğim (bana doğru bakarak) böyle bir şeyin olmadığını, Kamışnikov'un böyle bir şey söylemediğini savcılıkta söylemeniz. Böylelikle her şey yoluna girecek. Bunun. Sisteme yönelik nasıl bir darbe olduğunu anlıyor musunuz?" dedi. 

"Sözlerimden vazgeçemeyeceğimi ve savcılığa yalan ifade veremeyeceğimi," söyledim. 

Lıskov, "Farklı şekilde söylenebilir. Kamışnikov'un konuştugu doğrudur ancak bir emir değil, şakadır. Saçma bir şaka, hepsi bu," şeklinde öneride bulundu. Sinirlendim ve "Ne yalanı! Bu bir emirdi. Niye yalan söyleyecekmişim? Böyle bir şey yapmayacağım," dedim. 

Kovalev, "Aleksandr, seni Lefortovo'ya atabiliriz. Bunu bi- 


liyorsun." 
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"Neyle suçlayarak?" 

Gülerek "Mesleki otobiyografini inceler, bir şeyler buluruz. 
Ama bunu istemiyoruz. Kaldı ki sizin yaptığınız, organları yaralıyor. Her şey sessizce olmalı. Neden kirli çamaşırları ortaya dökelim?" dedi. 

Ben ise "Tamam. Organları yaraladığını anlıyorum. O zaman teklifim şu: Komisyon atayın ve organlann içerisinde olup bitenleri inceleyin. Komisyon içerisinde sadece sizin önerdiğiniz kişiler değil, bizim söyleyeceğimiz kişiler de olsun. Her şeyin üstesinden gelecek dürüst generalleri tanıyoruz," teklifinde bulundum. 

Kovalev razı oldu ve "Tamam. Savcılığa gitmiyorsunuz ve biz komisyonu tayin ediyoruz," dedi. Ben "Hayır ilk önce siz komisyonu tayin ediyorsunuz, sonra biz Savcılığa gitmiyoruz," dedim. 

"Sen de biliyorsun ki talimatın hazırlanması için zaman gerekli." 

"Ne zamanı? Şimdi hemen doğrudan emri yazın. Komisyonu tayin ediyoruz ve çalışmaya başlıyoruz. Eğer komisyon bizim yalan söylediğimizi tespit ederse, hemen gidip rapor yazacağız ve ayrılacağız. İşte o zaman bizi içeri atabilirsiniz. Ve eğer bizim söylediklerimiz doğru bulunursa, diğerleri gider." 

Kovalev "Başlangıç olarak siz, Savcılığa gitmiyorsunuz. Biz sonra komisyonu tayin ederiz," diyor, biz ise tam tersini. Kovalev "Tamam. Düşünmem lazım. Ama şimdilik Savcılığa gitmeyin. 
Öğle yemeğinden sonra size cevap vereceğim," dedi. 

Toplantı böylelikle sonra erdi ve biz de şubeye geri döndük. 
Saat iki üç gibi Savcılığa çağırıldım. FSB'nin Denetlenmesi Dairesi Başkanı General Anisimov diye kendisi tanıtan bir şahıs, ifade vermem için beni çağırıyordu. 

Gusak'ın yanına gittim, "Artık beni çağırdılar" dedim. "Kovalev ne dedi? Komisyon oluşturulacak mı?" diye sordum. Gusak, Kovalev'i arayıp sorunca Kovalev cevap verdi, "Bekleyin, şimdilik gitmeyin". Gusak panik içerisinde, "Nikolay Dmitriyeviç, gidiyorlar bunlar," dedi. 
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Ben, Şebalin, Ponkin ve Latışönok toplanarak Savcılığa gittik. 
Anisimov'un yanına geldiğimizde Savcı'yı aradı. "Ayrı odalara dagdın ve sorguya başlayın," dedi. Beni ise kendi odasında alıkoydu. Daire Başkanı Albay Minçenko, karşımda oturuyordu. Beni sorgulamaya başladılar ve her şeyi anlattım. Bana Berezovski'yi öldürme emri vermelerinin yanı sıra, Cabrailov ve Trepaşkin'le ilgili bildiğim her şeyi anlattım. Ayrıca Hoholkov'un, Nanayets adlı bir mafya babasından uyuşturucu işlerinden dolayı para tırtıklamam için beni görevlendirdiğini de anlattım. 

Anisimov, bunların hepsini imzalamaya kararlı olup olmadıgımı sordu. Başımla onayladım. "Evet, evlat. Teğmenken Sudoplatov davasına baktım. O günden bu yana böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yarın gel, protokol yapalım. Sen de imzalarsın ya da imzalamazsın," dedi. 

Ertesi gün Savcılığa gittim ve imzaladım. Bir süre geçtikten sonra, Anisimov'u aradım ve sordum: "Ne oldu bizim dilekçe- ye?" Anisimov, "Cezai dava açıldı," dedi. Yetkilerini aşarak görevi kötüye kullanma iddiasıyla Rusya FSB URPO yönetimi hakkında dava açılmıştı. Daha sonra dava, Askeri Başsavcılığın Soruşturma idaresine verilmişti. 

Berezovski'nin o zaman, Hoholkov ve Kamışnikov'un üstesinden gelebilmek için Yumaşev, Savostyanov ve Dyaçenko'yla bağlantıya geçmemiş olmadığına hayatta inanmam. Sanırım geçti. Ancak hiçbir şey çıkmadı. Davayı kapattılar. Ancak, FSB de uyumadı. "Sevodnya Gazetesi'nde on ayrı cinayet ve yirmi ayrı soygun olayından suçlandığım bir makale yayımlandı. Berezovski, beni arayarak bunların doğru olup olmadığını sordu. Ben ise "Hayır" dedim. Berezovski, "Ben az önce Savostyonov'un yanındaydım ve beni Kovalev'le yüzleştirdi. Kovalev sana güvenmeme- mi tavsiye etti. Bana, ellerinde senin cinayetler işlediğini gösteren bilgi olduğunu söyledi," dedi. Ben ise "Ece, peki siz Boris Abra- 


moviç?" dedim. Berezovski, Kovalev'a şunları söylemiş: "Nikolay 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Dmitriyeviç, Litvinenko değil, Gusak bu cinayetleri işledi. Siz ise onu suçlayarak günaha giriyorsunuz. Çünkü sizin emriniz doğrultusunda bunları yaptı". Ertesi gün Gusak beni aradı ve sordu: "Dağıstanlılar olayını Berezovski'ye sen mi anlattın?" Ben, "Evet. 
Sen nereden biliyorsun?" dedim. 

Gusak, "Beni dün Kovalev aradı. Berezovski, beni ona şikâyet etmiş. Olayın ciddi olduğu konusunda seni uyarıyorum. Gerçek cesetler ve talimatlar söz konusu. Eğer yine pot kırarsan, bu sefer seninle farklı dilden konuşacağız," dedi. 

Ben, "Şaşa, gidip çocukları ifade vermekten vazgeçiriyorsun. 
Şantaj yaptın. Korkacak bir şeyin varsa bu senin sorunun. Gerçeklerin zamanı geldi ve herkes kendinden sorumlu olacak," dedim. 

Temmuz sonunda Kovalev'i görevden aldılar ve yerine Berezovshi'nin arkadaşı Putin geldi. Bu size bir şey sağlamadı mı? 

Birincisi, Berezovski ve Putin daha sonra yani 1999 yılında yakınlaştı. Eğer Putin birinin arkadaşı olmuşsa bu kişi, FSB'ye geçmeden önce yardımcılığını yaptığı Pavel Pavloviç Borodin'dir. 
ikincisi, daha sonra yaşanan olaylar, Putin'in Berezovski'nin arkadaşı olduğunu pek de göstermemektedir. Üçüncüsü, Putin daha yeni olduğu için FSB içerisinde her şeye hakim olan iki generale yüklenebileceğini düşünmüyorum. Başkanlar gelip giderler, profesyoneller ise yerlerinde kalırlar, ikinci derece bir yarbay olabilir miydi? FSB'yi yönetebilir miydi? Bu, gerçek bir ahtapottur. Devletin güvenlik güçlerinin içerisinde, bu ahtapotun her kolunun ucunda ne olduğunu bilen bir kişi yoktur. FSB Başkanı her birimi bilir ancak hepsinin ne kadar imkân ve kabiliyete sahip olduğunu, A'dan Z'ye bilemez. Bu ahtapotun, yönetim şema- 


sı yoktur ve transmisyon kayışı koparılmıştır. 


Bu arada, Hoholkov ve Kamışnikov'un kendilerini koruduklarını anlattılar. 


Kim anlattı? 
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Trofimov. Moskova Bölge Başkanı. Bize sempati duyuyormuş, ancak, tarafsız kalmayı tercih etmiş. Tecrübeli birisi. Temmuz başıydı ve kendisiyle sohbet etmek için dışarı çıkmıştık. Bana, "İşler nasıl Şaşa?" diye sordu. Ona Savcılığı, cezai davayı ve Dorenko'nun kaydını anlattım. Dudaklarını sıkarak "Şaşa, sanırım siz kaybettiniz," dedi. "Neden?" diye sordum. Bana, "Hiç gazete okumuyor musun? General Rohlin öldürülmüş. Onlara daha kim dokunabilir?" dedi ve gitti. Ben şaşkınlıktan kalakaldım. 
Rohlin'i gayet profesyonelce ortadan kaldırmışlar. İzler bizimkileri gösteriyordu. Ne kadar ilginç. Biz kendilerine rapor yazarken 


bizim generaller Rohlin'i de yok etmişler. 


"Merhaba Mişa, Ben Senin Katilinim" 

Kovalev'le bir daha görüşmediniz mi? 

Yönetime ifade verdikten sonra, bir görüşmemiz daha oldu. 
Aslında bana iyi davranıyordu ve ben de kendisine karşı saygılıydım. Kovalev, "Sen Sistemi ihlal ettin. Başına gelecekleri biliyorum," dedi. Yıkılmış birine bakar gibi bakıyordu bana. Gözlerinde kinden çok, acıma hissi okunuyordu. Sohbetimiz ilginçti: "Aleksandr, oraya gidin, şikâyetçi olun, yazın ancak yargısız infaz işiyle uğraşan bu şubeyi oluşturmamızı sen istedin. Şubeyi kurduğumuzda ise Savcılığa koştun. Bu pek hoş bir hareket değil". Ben de "Nikolay Dmitriyeviç, ben böyle bir rapor yazmadım. Gusak yazdı. Ve yargısız infaz şubesini siz, anladığım kadarıyla teröristleri ortadan kaldırmak için kurdunuz. Birimi ise siparişleri yerine getirmeye yolladınız: Votka büfelerini bombalamak, Trepaşkin'i öldürmek. Ne için o öldürülsün? O bizim adamımız, bir yarbay," dedim. Kovalev, "O beni neden mahkemeye verdi ki?" dedi. Ve gerçek anı (bir film sahnesinden): "Ben bir generalim. Yasalann üstündeyim. Bana karşı isen evinin önünde ölürsün". 

Bunlann hepsi bittikten sonra bizi karargâh dışına çıkardılar 


ve uzun süre anlaşmaya çalıştılar. Bizi, Personel Dairesi Başkan 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Yardımcısı Smimov'un yanına çağırdılar. Beni ve adamlarımı oda oda dolaştırdılar. Hiçbir yere atamadılar. FSB'de o dönem, yeniden teşkilatlanma zaten başlamıştı. URPO'yu tasfiye ettiler. 

Müdür artık Putin'di. Bize baskı yaptılar. Putin, eski URPO mensuplarının hattın dışına tayin edilmesi emrini verdi. Ama bize yine de yer yok diyorlardı. Herkesi tayin ederlerken bizi etmiyorlardı. İknalar, sohbetler birbirini takip etti. Bu arada Ekim ayı gibi, Hoholkov ve Kamışnikov davalarını kapattılar. Söz konusu cezai davanın kapatıldığını bize göstermek üzere Savcılığa çağırdılar. 

O gün Trepaşkin'le tanıştım. Tanışma, Askeri Başsavcılık binasının önünde oldu. Karşılaştığımızda ben, "Mişa merhaba, ben senin katilinim," dedim. Bana, "Ben ise senin yok edemediğin kurbanınım," dedi. Trepaşkin, davaların birinde mağdur olarak görünse de (Ona da saldın hazırlanmıştı) Savcılık söz konusu materyalleri ona da göstermek istemiş. 

Bize sunulan materyaller harikaydı. Kararda, "FSB tarafından, Trepaşkirie saldın planı yapılmış, yasadışı olarak çağn cihazı dinlenmiştir. FSB'nin hangi biriminin çağrı cihazını dinlediği, sadece bir gün dinleme yapıldığı için anlaşılması mümkün değildir. Bu yüzden, suç unsuru oluşmamıştır. FSB yönetimi, Trepaşkin'in öldürülmesi emrini vermemiştir. Yönetim sadece bina girişinde kendisinden kimliğinin 'alınmasının' istendiğini teyit eder. "Yakalayıp almadıktan için suç unsuru oluşmamıştır," yazılıydı. 

Cabrailov karannda "Yapılan incelemeler sonucunda FSB tarafından bazı faaliyetler yapılmıştır. Telefonu dinlenmiş, dış takip yapılmış ancak kaçırılmadığı için suç unsuru oluşmamıştır," yazılıydı. 

Cabrailova materyaller gösterilmedi mi? 

Bilmiyorum. Çok korktuğu ve hatta bu yüzden Moskova'dan kaçtığı bile söylendi. 

Berezovski hakkında ise 1997 Kasımında Hoholkov Gusak'a, 


Berezovski'yi "indirip indiremeyecegini sormuş. Ancak bu karşılıklı yapıları bir sohbetmiş, emir değil yani. Ve elbette suç unsuru oluşmamış. 

Bununla birlikte 27 Aralık'ta yapılan ve Latışönok, Şebalin, Polkin ve Litvinenko'nun da katıldığı bir toplantı esnasında Kamışnikov, kendi yöneticisi hakkında küçük düşürücü sözler söylese de Berezovski'yi öldürme niyetinde değildi. 

Davayı kapattılar. Peki, savcı Anisimov nerede şimdi? 


Hemen işten çıkardılar. 
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Çölde Çığlık 


Orada Tanklar Çalışıyor 

FSB'de sizin basın açıklamanızı önceden biliyorlar mıydı? 

FSB Basın Merkezi Başkanı Zdanoviç'e kendim söylemiştim. 
O günlerde Komsomolskaya Pravda Gazelesi'nde FSB Başkanı'- nın, benim rüşvet aldığımdan şüphe ettiklerini ve suçüstü yapılarak yakalanmamın, sızdırılan bilgi nedeniyle gerçekleşmediğini iddia eden, yazar ismi belirsiz bir haber yayımlandı. Haberde ayrıca Devlet Güvenlik Yönetiminin ev telefonumu dinlediği ve beni dış takiple izlediği belirtilmişti. 

Zdanoviç'e gittim ve "Yoldaş General! Neden susuyorsunuz? 
Gazetelerde, on ayrı cinayetle para aklamakla suçlandığım, telefonumun dinlendiği ve takip edildiğim yazılıp çiziliyor. Neden bu haberleri yalanlamıyorsunuz? Bu sizin göreviniz," dedim. Bana "Bunu yapamayacağım," dediğinde işi kendim halledeceğimi, demeç vereceğimi ya da basın açıklaması yapacağımı söyledim. 

Zdanoviç uyardı: "Bunu sadece, başkanın doğrudan izniyle yapabilirsiniz". Ben ise Personel Başkanlığının emriyle karargâh 


dışı kalmıştım. Beni koruyan Daire Başkanı Albay Merkulov'un 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yanma gelerek TVye gitmeye karar verdiğimi söyledim. Korktu ve bana "Sana böyle bir izin veremem," dedi. O zaman kimin vereceğini sorduğumda ise Personel Başkanı'nın vereceğini söyledi. 

Personel Başkanı Solovyev'in kabul odasına gittim, oturdum. 
Çıktı ve bana bakarak "Burada ne yapıyorsunuz?" diye sordu. Sakin bir şekilde "Yoldaş General! Sizinle konuşmaya geldim." dedim. 

Dinlemek bile istemedi ve "Gidin buradan. Sizin burada hiçbir işiniz yok. Gidin, şikâyet edin. Terk edin burayı ve ruhunuz bile kalmasın burada!" dedi. 

Döndüm ve gittim. Bundan sonra da kimseye başvurmadım. 

Bir gün boyunca resmi olarak onları uyardım. Ben bir yarbaydım, askeri görevli, FSB'de görünüyordum. Beni çağırarak resmi olarak basın açıklaması yapmamın yasak olduğunu söyleyebilirlerdi. Kimse bir şey demedi. 

İlginç olan, basın açıklaması yapacağım öğrenildiğinde, açıklamaya on gün kala benimle anlaşma yapmaya çalıştılar. Personel Başkanlığına çağırdılar ve bir belge sundular. Bu belgede, televizyon röportajından ve Savcılıkta ifade vermemden vazgeçmem karşılığında, bir üst rütbeye geçebileceğim yazılıydı. 

Bir taraftan anlaşmaya varmaya çalışıyorlardı, diğer yandan ise yıldırmaya. 

Yazılı format üzerinde mi anlaşmaya gidiyorlardı? 

Tam olarak öyle. Bu belge bende hâlâ. Hiçbir anlaşmaya gitmeyeceğimi ve ifadelerimden dönmeyeceğimi söyledim. Tespit edilen zamana birkaç gün kala, hepimiz toplandık ve açıklama yazısı kaleme aldık. 

Hepiniz yani kim? 

Basın açıklamasına katılacak kişiler. Ben, Şebalin, Ponkin, Şeglov, Latışönok ve Mişa Trepaşkin (O zaman kendisi vergi polisi olarak çalışıyordu ancak kendisinin de geleceğini, hepsini çete üyesi olarak gördüğünü söyledi). 


Gusak yok muydu? 
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Gusak tam tersine bize karşıydı. Piyasada yoktu. Bizimle görüşmüyordu. Sessizce Antiterör Merkezi'nde bir şekilde işini bağlamış, bir makama oturmuş. Operasyonel bilgilere göre, kendisinin bir zamanlar eleman olarak kullandığı, suç otoritesi Malışev sayesinde işini bağlamış. Bu çete üyesinin, FSB'nin Saint Petersburg eski yönetimiyle, Patruşev ve Putin'le bağlantıları vardı. 

Basın açıklaması, Kasım ayı ortalannda yapıldı. Açıklamamızı okudum. Amacımız, FSB'de neler olduğunu, ayrıca böyle bir gizli servisle totaliter bir topluma gidişatın kaçınılmaz olduğunu; Parlamento'ya, Devlet Başkanı'na, kamuoyuna izah etmekti. 

Sen bu düşünceye kendiliğinden mi vardın? Ya da birisi sana dikte mi etti? 

Hayır. Bana kimse baskı yapmadı. FSB'de bana baskı yapmaya başladıklarında bu küstah, iğrenç yüzleri yeniden gördüm. Bu şahıslar yasaları hiçe sayıyorlardı. Hoholkov'un güvenlikten sorumlu yardımcısı Simayev şubemize geldi ve "Kimlere direndiği- nin farkında değilsin. Bir köpek yavrusu gibi ezerler seni," dedi. 

Nereye gittiğimizin farkındaydık. Topluma ulaşmak istiyorduk. Amacımız, eğer birileri bu vebayı durdurmazsa iki ya da üç yıl sonra iktidarı ele geçirecekleri konusunda uyarıda bulunmaktı. 

Tıpkı Stalin'in kendisine inanmadığı Zorge'nin (Rus istihbaratçısı) savaş öncesi yaptığı uyan misali! 

Savaş öncesinde bir olay olmuştu, hatırlıyor musun? 21 Haziran'ı 22 Haziran'a bağlayan gece, Alman askeri sınırını geçmiş ve "Orada tanklar çalışıyor. Üzerimize gelecekler," dediğinde 


herkes onun provokatör olduğunu düşünmüş. 


1998'de karışıklığın başladığını gördüm. Lubyanka'da” şunlar 


konuşuluyordu: "Yahudileri boğalım ve düzeni sağlayalım." 


39 FSB'ninana karargâhının konuşlandığı yer 
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Halk Ses Çıkarmıyor 

Peki, sen halkın sizi duymayacağını anlamadın mı? 

Ben, gazetecilerin anlayacağını düşünüyordum. Tüm bunları gündeme getirebilecek tek güç. "Sipariş" gazeteciler olduğunu biliyordum. Ama gelip şunu söylemelerinden de çekmiyordum: "Çocuklar delilleriniz lütfen". Ki biz Amerika'yı keşfetmemiştik! 
Basın, gizli servislerin suç unsurlarına karıştığını uzun süredir zaten yazıyordu. Bazı gazeteciler, Servislerdeki kaynaklardan öğrendiklerini, üstü kapalı bir şekilde yazarken bazıları açıkça yazıyordu. Şimdi ise altı kişi ortaya çıktı. Bir albay, iki yarbay, iki binbaşı, üsteğmen ve "İstihbarat Servisinden öldürme ve adam kaçırma emri aldık," diyorlar. Somut isimler, yerler ve tarihler veriyorlar. Daha ne isterseniz? Hangi kaynaklar? Parolalar, adresler, anlaşmalar. "Gelin, görün, komisyon oluşturulmasını isteyin, sonra anlarsınız," diyorlar. 

Ertesi günkü gazetelerde, bunların Berezovski'nin provokasyonları olduğunu okuyorum. Berezovski'nin bunlarla ne alakası var? Evet, basın toplantısı olacağını biliyordu ama kimseyi oraya çıkmaları için zorlamadı, para filan da teklif etmedi. 

Herkes bana "Berezovski'nin adamı" yakıştırmasını yaptı. 
Olayları takip eden çoğu insan ise Berezovski'nin uzattığı ipin ucunu takip ettiklerinde Litvinenko'yu gördüklerini, onun da herkese iftira attığını düşünmekteydiler. 

Eğer gerçekleri bilmek istiyorsan Berezovski'nin adamlan olarak Patruşev ve Putin'i dinlemek gerekir. Eğer gerçeklere ulaşmak istiyorsan bu normal bir şey. Biz, hizmetlerimiz esnasında suçlulardan bilgi alır ve bu bilgi doğrultusunda çalışırdık. 

Berezovski, iktidarla iyi geçinmiyor ve ben de onun adamıyım diye benim bilgilerimin yalanlanması ve değerlendirilmemesi, olsa olsa bir kurnazlık örneğidir. Muhalefet, iktidarı tutmak için mi var? Toplum ise her şeyi bilmek istemeli. Yoksa karşımı- 


za yine yasa dişilik çıkar. 
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Sayıştay Başkanı için Zuganov'un adamı dendi. Ne kadar bilgi verirse versin geçiştirildi. Bu, komünistlerin entrikalarından başka bir şey değil. 

Sayıştay'da şimdi Putin'in adamı var. Hiçbir sızıntı yok. Şimdi toplumun aldığı hiçbir bilgi bile yok. Devlet Başkanı'nın bütçesi nedir? Ne yapar, işleri nasıl idare edilir? Çeçenistan'a gönderilen milyonlar nereye kayboldu. Eskisinde hiç olmazsa bazı rakamlar telaffuz edilirdi. 

Sen Berezovski'den para aldın mı? 

Hapishaneye düşene kadar hiç almadım, ingiltere'ye kaçtıktan sonra ilk zamanlar için para verdi. "Zengin olunca geri verirsin," derdi. Düzgün birisi aslında. "Şaşa, ben böyle bir duruma düşseydim bana yardım eder miydin?" diye sordu bana bir gün. 
"Sana zaten borcum var. Beni öldürmek istediklerinde sen uyardın," dedi. Bunun yüzünden zaten hapse girdim. Ancak bundan önce hiçbir zaman almadım. Şebalin basın toplantısından sonra bana, "Abramoviç'in yanma git ve herkes için 1050 iste. Bu iş için bu gayet normal," dedi. 

Ya sen?.. 

Ben onu tersledim. 

Yine de birçokları senin, dürüstlüğünden dolayı değil de, Kremlinde eninde sonunda gücünü kaybeden Boris Bcrczovski lehine oynadığın için ESB'ye karşı çıktığını söyler. Pişmanlık duyuyor musun? Korjakov, Patruşey ya da Putin'e oynasaydın şimdi generaldin. 

Bırak söylesinler istediklerini. Adını saydığın bu kişilere göre Berezovski, ne Moskova'da ev bombalamış ne kimseyi öldürmüş ne de anlamsız bir savaşı başlatmıştır. Her köşede bir alternatifim olduğunu saklayacak değilim. Ama yine de, pişmanlık duymuyorum ve rahat uyuyorum geceleri. 

Ne Berezovski ne de ben birer meleğiz ama bir suçlu da değiliz. Onunla tanışmam sayesinde gözüm açıldı ve bu çetenin için- 


den kurtulmayı başardım. Bunun için kendisine minnettanm. 
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öyle ya da böyle, suçlanmanız karşısında tepkiler çok yavaş geldi. 

Evet. Bunu beklemiyordum. Basının bir kısmının FSB'nin kontrolünde olduğunu biliyorum. Ancak bazı bağımsız gazeteler niye sustu ki? Neden kimse, daha ayrıntılı anlatın diye sormadı? 
Şimdi herkes, istihbarat servisleri iktidarda diye bağırıyor. Nemtsov, polis devletinden bahsediyor. Kasım 1998'de neredeydiler? 
Kimse tek bir kelime etmedi. FSB kontrolündeki basın organları ise bizi zehirledi. Beni hapse atabilmek ve orada infaz edebilmek için kamuoyu oluşturuldu. Çete üyesi olduğum yazıldı. Bu arada bazı imzasız makaleler yayımlandı; Komsomolskaya Pravda, Moskovskiy Komsomolets ve Ya Telehranitel gibi gazetelerde. 

Herkes bunların FSB tarafından ayarlandığını, hazırlandığını iyi biliyor. Basın açıklamamızla ilgili Parlamento Komisyonu kuruldu. 
Ella Panfilova, bu komisyona başkanlık elti ve her şey sessizce oldu bitti. Kimse, komisyonun çalışmalarında neye ulaşıldığını bilmiyor. 
Neden Ella, basın toplantısının katılımcılarını davet etmedi? Neden komisyon şunu sormadı: "Yoldaş Albay! Servisin suç işlediğini ileri sürüyor ve suçluyorsunuz. Delillerinizi gösterin!". 

Parlamento komisyonu, ilk günden itibaren FSB tarafından kontrol edildiği için bu olmadı. Çünkü daha Kovalev döneminde Parlamento kontrol altına alınmıştı. Artık alınacak kimse kalmadı. Zaten oradaki herkes kendi adamları. Baş kaldıran bir milletvekili olunca hemen üstesinden gelirlerdi. Bildiğim kadarıyla 1luhin, Yeltsin hakkında dava açma hazırlığındayken çalışma odasında izinsiz bir arama yapılmış. Parlamento komisyonu başkanının kasasını açmak lazım. Bu arada, lluhin'le gizli bir noktada buluşmuştuk. Evet, bu doğru. Bana, eski şube müdürüm olan Platonov söylemişti. Moskova'nın merkezinde gizli bir noktamız vardı ve orada Iluhin'le görüşme ayarladık. Sonra görüştük orada. Çok ilginç bu olay. Bir Duma milletvekili, Rusya topraklarında gizli bir görüşme noktasında, bir FSB yarbayıyla buluşuyor, İluhin bizi dinledi, bir şeyler not etti. Ne bir cevap var ne bir se- 


lam. Kolay yönlendirilen bir komünist daha! 
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İzlerini Kaybettirdi 

Mesela sizin Berezovski'yi öldürmeye razı olduğunuzu düşünelim. Bu nasıl yapılırdı? 

Her çetenin kendine ait yöntemleri vardır. Kimisi patlatır, kimisi keskin nişancıyı sahneye sürer, bir diğeri ise eline baltasını alır. İstihbarat servislerinde eğitim alan profesyoneller, eğer bir cinayet vakası -özellikle siyasi temellere dayalı ise- cinayete yönelik bilgi takibini özenle hazırlarlar. Görev, soruşturmayı ve kamuoyunu birbirinden uzaklaştırmak, gerçeğe yakın yalan hikâyeler üretmektir. Servislerin yöntemleri de bu şekildedir. 

Eğer bu kişi bir iş adamıysa kamuoyu, sanki bu kişi birisi- ne borçluymuş gibi gösterilerek hazırlanır. Eğer bir suç grubu lideri ise suç dünyasında bir çatışması olduğunu gösteren bilgiler öne sürülür. Eğer bir siyasetçi ise genellikle iş adamı oldugunu ya da rüşvete karıştığını ileri süren dedikodular ortaya çıkar. Zaten bu haberler çok popüler olmayan gazetelerin makalelerinde kendilerine yer bulurlar. Gazetelerin köşelerinde minicik yazılar olarak yayımlanırlar. 

Kısaca böyle bir olay öncesinde kamuoyu çalışması başlatılır. 
Berezovski olayında bunu yapmak pek zor olmamıştır. Mesela Galina Starovoytova'nın öldürülmesinden önce "az tanınmış bir Rus bayan gazetecinin, Yeltsin'in Londra ziyareti esnasında, İngiliz gazetesi Sunday Express'e Devlet Başkanı'nın para karşılığında demeç vermesi için Starovoytova'nın bir organizasyonda bulunduğunu" iddia eden bir makalesi yayımlanmıştır. Ve ingiltere'de bulunan kaynaklar vardır. 

Nasıl yapıldığına bir bakın: "Neden İngiltere'den bilgi geldi? Çünkü ölümünden sonra tüm izlerin oraya götürülmesi planlanmıştı, İlk kocası ve oğlu orada yaşıyordu. Gazetelerde, İngiltere'de petrol işiyle uğraştığına dair yazılar bile çıkmıştı. 
Sıradan bir insan, hemen şunu düşünürdü: 'Evet işte, bu bayan da petrol işiyle uğraşıyormuş.' Ülkemizde zaten petrolle uğraşan şahıslar, sürekli olarak öldürülürler." 


Kısacası, Berezovski'nin ortadan kaldırılması muhtemelen televizyon ve kamuoyu kullanılarak gerçekleştirilirdi. 

Starovoytova cinayeti, faili meçhul olarak kalır mıydı? 

Elbette. Ortaya çıkarılamadığı için değil, herkes bu olayın arkasında kimin olduğunu ve gerçeği öğrenmekten korktuklarını anladıkları için. Listyev ve Holodov cinayetleri gibi. 

Stfarovoytova ya geri dönelim. Sen, bu olayı nasıl ortaya çıkarırdın ? 

Bu makale ve onu yazdıranlarla ilgili olan her şey, ilk ip ucuydu. Ben olsam, Starovoytova'nın kendine atılmış olan iftiralarıyla ilgili kazanmış olduğu davayı detaylı bir şekilde incelemeyle işe başlardım. 

Mahkeme .esnasında gazetecinin bunu neden yazdığı tespit edilemedi? İftira -cürümün kasten yapılmış olması ve neden bunu yaptığı hâlâ aydınlığa çıkarılamamıştır. Kimin talimatı üzerine bayan gazeteci, Galina Starovoytova'ya iftira atmıştır? Daha gazetecilik fakültesinde okuyan bir kız öğrenciyi, kim birkaç kez Londra'ya göndermiştir, eline adres ve belge tutuşturmuştur? 
Makalede değindiği numaralan kim vermiştir? 

Üçüncüsü ise bayan gazetecinin tüm gazeteleri dolaşmasına rağmen, tezini hiçbir gazetenin neden yayımlamadığı mahkemede tespit edilememiştir. Peki, kim yayımladı? Gizli servisin fiili organı, Moskovski Komsomolets. Gizli servisler ellerine geçen tüm bilgileri bu gazeteye vermek istemezler, ancak herkes reddedince gidecek yer kalmamıştır. 

Mahkeme kararından dört ay geçtikten sonra, Galina Vasilyevna öldürülmüştür. Soruşturmanın üzerinde durduğu ilk versiyon, "cinayetin ekonomik nitelik" taşıdığıdır. Petrolle ilgili ileri sürülen iddia temel değil yan bir versiyondu. Sonra kendisine 800 bin dolar verildiği ve bu parayı Saint Petersburg'a partisi için götürüldüğü uyduruldu. Yani onu güya yağmalamışlardı. Sonuç olarak soruşturmanın, siyasi temele dayalı ol- 


madığı bir şekilde sağlanmıştır. 
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Galina Vasilyevna'nın ne oğlunun ne de kocasının petrol işiyle uğraşmadığını biliyorum. Oğlunun bir şirkette çalıştığı doğrudur. Ancak oradan uzun bir süre önce çıkmıştır. Ticaretle alakası olmayan küçük bir adamdı. Oldukça mütevazı yaşayan ve hiçbir yerden büyük kazançları olmayan bir aileydi. Bunların hepsini biri tasarlayıp birileri de hayata geçirmiştir. Birisi gidip iş hayatına yeni atılan bir gazeteci kız bulup eline materyalleri tutuşturmuştur. İngiltere versiyonunu cinayetten sekiz ay önce olayı Rusya'dan uzaklaştırmak için ortaya atmaya başladılar. 

Mahkeme olmasaydı daha önce öldürürlerdi. Şimdi ise çok önemli bir soru karşımızda. Eğer Galina Vasilyevna, mahkemeye vermeseydi ne olurdu? Makaleyi fark etmez miydi? O zaman Vasilyevna'nın İngiltere'deki akrabalarının petrol işiyle alakalı versiyonu daha da ön plana çıkardı. Ölümü sonrasında ise gazeteyi alır, "Ne olduğunu gördünüz mü? Onun hakkında yazdınız ve mahkemeye verdi. Demek ki razı olmuş," derlerdi. 

Galina Vasilyevna Starovoytova'nın, gizli servisler tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. Evlerinin önü, zaten onların çalışma yeri. Olayların mantığı ve tarzı, ölümü sonrasında ona atılan iftiraların niteliği, bunu göstermektedir. Suçlunun, siyaset adamını öldürmesine gerek yok. Bu arada, eski Moskova emniyet müdürü ve Galina'nın arkadaşı, cenaze töreni esnasında kelime kelime bunu teyit etti zaten. 

Böyle bir versiyona göre, onu ne için öldürdüler? 

Gerekçe şu: Vasilyevna öldü. Çok geçmeden garip bir şekilde Sobçak öldü. Putin ve kurmayları ise Kremlin'e demokratlar gibi çıktılar. Batıda Putin'i hala Sobçakin talebesi gibi sunuyorlar. FSB'de hem iç hem de dış kullanımlar için bilgiler vardır. 
Kendi halklarına, "İşte bu KGB mensubu, ülkede düzeni sağlayacak," diyorlar. Bu mantık Batı'da işe yaramaz. Onun için Batı'da, 


"Bu demokrat Sobçak ve Starovoytova'nın talebesi," diyorlar. 
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Sobçak ve Starovoytova yaşasaydı Putin bugün yaptıklarını yapabilir miydi? Gusinskiy'i Rusya'dan kovabilir, NTVyi dağıtabilir miydi? Anayasa düzeninin enkazı üzerinde hiyerarşiyi oluşturabilir miydi? Hayır. Çünkü ne Sobçak ne de Starovoytova bu prensip konularında uzlaşmaya yanaşmazlardı. 

Stfarovoytoxa'yı, Berezovski skandali ve URPO'nun kaldırılmasının ardından öldürdüler. Demek ki başka bir özel görevler şubesi daha varmış. Doğru mu? 

Ben başka URPO'larda görev almadım. Bu şubeler vardı ve bu Sistem var olduğu sürece de olacaklar. Bunu söyleyebilirim. Mesela Holodov, daha URPO kurulmadan çok önce profesyoneller 


tarafından öldürülmüştü. 


Kavga Sonrası Görüntü 

Böyle zor bir durumda, bu kişileri bir araya nasıl toplayarak basın açıklamasına götürebildin? Bu umutsuz bir adımdı. Bunun ne şekilde sona ereceğini herkes biliyordu. 

Bu bir patlama gibiydi. Gemideki bir ayaklanma misali. 

Ve basın açıklamasına katılan herkesin idrak ettiği? 

Evet. Herkes kendisi gitti. (Daha sonra iftira edildiği gibi) kimse para filan almadı. Bu bir isyandı. Hep denir ya "Susma, sustukça sıra sana gelecek". 

Neden çocuklar benimle basın açıklamasına geldiler? Çünkü her birinin içerisinde iyilik yatıyor. Herkes servise çalışmaya, para için girmiş değil. Şimdi polise ve FSB'ye gelip "Burada en iyi para nerede söğüşlenir?" diyorlar. Eskiden insanlar devleti korumaya ve görev yapmaya gelirlerdi. 

Provokatör olduğunu düşündüğüm Şebalin bile, bir zamanlar normal bir çocuktu. Her insanın içinde iyi bir şeyler vardı. 
Hatta bu kişi bir suçluya dönüşüyorsa bile bundan zevk almıyordur. Evet, kimilerine kol kanat açıyorlar, paralar gasp ediliyor, 


mesleklerini kullandıkları ortak işletmeler açıyorlar. Rütbeli gözü doymaz fiili hırsızlar, hatta yağmacılar bile var. Tembel ve korkak insanlar da var. Emri verirsiniz, yapar ve payını uzatırsınız alır. Ancak hemen hemen hepsi böyle yaşamak zorunda olmaktan derin bir üzüntü ve pişmanlık duyuyorlar. Çünkü bu sistemin içinde başka türlü tutunmak imkânsızdır. Ancak o zamanlar her birimiz, kendimizi insan olarak hissediyorduk. 

TV'de bizi izleyen pek çok arkadaşımızın bizim yanımızda olduğunu biliyorum. Bizim şubeden kimse, bizim davranışımızı kınamadı. Bazıları, devlet güvenliğinden sorumlu kişilerin televizyona gidemeyeceği söylendiği için bizimle gelmediler. 
Elbette, haklıydılar. 

Kaç kişi gelmedi? 

Beş ya da ajtı kişi. Elbette, istihbaratçının yeri televizyon değil ancak içinde bulunduğumuz bu durum karşısında, bu yaptığımızın gerekli bir nefsi müdafaa olduğunu düşünüyorum. 
Bunu mutlaka yapmak zorundaydık. Ve bir şey daha: Kaldı ki biz, verilen emri yerine getirmeyi reddettiğimiz zaman, olayın basın açıklamasına kadar varacağını bilmiyorduk. Yönetimin her şeyi ayarlayacağını düşünüyorduk. Daha sonra her şey kendi kendine kar topu gibi büyüdü, isyan bir suç gibidir, ilk adı- mı atarsın ve geri dönüş yoktur. 

Sen bu basın açıklamasından dolayı içeri girdin mi? Diğer çocukların başına ne geldi? Latışönok mesela? O aranızdaki en genç kişi sanırım. 

Latışönok şu anda özel bir güvenlik şirketinde çalışıyor, işsiz kalmıştı tabii ki. Bodyguardlık yapmak hoşuna gider onun. israil'de koruma eğitimi alarak uluslararası bir sertifikaya sahip olmuştu. 

Andrey Ponkin ise yolun yarısına kadar geldi. İngiltere'ye geldiğimde telefonda bana, "Bilseydim gitmene izin vermezdim," dedi. Beni (elbette talimatlar doğrultusunda) geri dönmeye ikna etmeye çalıştı. Bana iyi davranan herhangi bir normal 


insan, benim geri dönmemi söylemezdi. Herkes tam tersi, doğru yaptığımı söylüyordu. Bana, Andrey'in ticari bir şirkete girdiği, zengin olup gayet iyi yaşadığı söylendi. 

Mişa Trepaşkin, vergi polisliğinden kovulmuş. Şimdi avukatlık yapıyor. Gera Şeglov'u ise her yerden kovmuşlar. 

Şebalin, uzmanlık dalında çalışmaya devam ediyor. İfadelerini reddetmiş. En başından beri bir provokatör olduğunu ve katılımcılar arasında üzerine kan bulaşmış tek kişi olduğunu düşünüyorum. Basın açıklamasına maskeyle katıldığını hatırlarsın. 
Neden bu maskeyi çıkaramadığını tahmin edebilir misin? Eğer maskesini çıkarırsa onu gerçek bir şekilde teşhis ederler. O zamanlar, başında ne gibi bir dert olduğunu bilmiyordum. Ancak çocukların bana anlattıklarına göre, bir Arapin kaçırılarak öldürülmesi işine karışmış. Bu sipariş, yukarıdan, FSB'den gelmiş. Şebalin, bu iş karşılığında güya 40 bin dolar almış. Kendisini ise parayı alırken kameraya çekmişler. Filmi ben görmedim ama bana olduğunu söylediler. Ve her şeyi denetlemeye, Şebalin'i gözlem altına almaya karar verdim. 

"Vitya, beni Organize Suçlarla Mücadele Ana Yönetimi'ne çagırdılar ve senin hakkında bilgi istediler," dedim. Sandunov hamamında meseleyi konuştuk. Duş alıyorduk ve sesinin kayıt edilmesinden korkmuyordu. "Arabın biri öldürülmüş, seni ise filme almışlar. Korkmuyor musun?" diye sordum. 

Doğruyu söylemeye başladı; "O operasyonel bir çalışmaydı ve bunu ispat edebiliriz," dedi. 

Peki Gusak nerede şimdi? 

Bir inşaat şirketinde çalışıyor. Lubyanka yakınlarında bir restoranı var. Tambov kökenli bir suç grubunun elebaşı Malışev, ona yardım etti. Malışev ya onun elemanı ya da güvendiği birisiydi. Kaliningrad Votka Fabrikası'nı paylaşırken tanışmışlardı. Malışev'in Patruşev'le olan yakın ilişkisi, daha Karelya zamanına dayamyordu. 

Malışev Patruşev'i arayarak Gusakin içeri atılmamasını iste- 


miş. Bana doğrudan, "Gusak, kendisi için Malışev Patruşev'e ricada bulunduğundan hapse girmeyecek," dendi. Gusak, on iki olay ve bir için, şartlı tahliye koşuluyla üç yıla mahküm oldu. 

Butırk'te yatmıştı ama... 

Evet, bir ay. Hiçbir şey bilmiyorlardı ve Gusak'ı, ne olur ne olmaz, işin içinden kurtulmak ve "günah keçisine" ihtiyaç duyulur diye, biraz tuttular. Böylelikle emir altındakiler hapishanede, amirler ise dışarıda olmuş oluyordu. Rütbe bile alıyorlardı. Kim olursa olsun bir aylığına bile olsa içeri atmak gerekiyordu. 

Hoholkov ve Kamışnikov'a ne oldu? 

Hoholkov, eskisi gibi general rütbesiyle FSB'nin yönetiminde. Kutuzov'da pahalı bir restoranı, Nemçinovka'da ise milyon dolarlık bir köşkü var. 

Kamışnikov ise politik suçlu takibi ve ifşasıyla uğraşan, FSB'nin Anayasal Düzeni Koruma Dairesi'nin Başkan Yardımcısı olarak çalışıyor. 

Operasyonel mensup Litvinenko ortadan kayboldu. Elemanlar- dan ne haber peki? 

Bu, benim bir acım sayılır. Ben, Rusya Devleti adına, devlet güvenlik organlarına gizli yardım amaçlı insanları çekiyordum. 
İnsanlar bana değil, Rusya'ya yardım etmekle yükümlü olduklarına dair imza veriyorlardı. Kötü olan şey, bu insanların hepsinin deşifre olması ve benimle bağlantılıymış gibi bu insanlardan intikam alınmasıdır. 

Bir eleman, suç dünyası içerisinde deşifre olmuştu. Bunu sağlayan ise Devlet Güvenlik Yönetimi mensupları idi. Adı Aleksandr idi. Mükemmel bir casus idi ve suç dünyasında çok geniş bağlantıları vardı. Bombalar ve silahlan iyi bilirdi ve suçlular kendisine, patlayıcı madde hazırlaması ya da tamir etmesi için oldukça sık başvururlardı. İkna etmek, işi hatasız yerine getirmek gibi istisnai özelliklere sahipti. Aleksandr, bazı gerçek hırsız ve paralı katil çe- 


telerinin etkisiz hale getirilmesinde yardımcı olmuştu. 
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İşte bu casusu, Devlet Güvenlik Yönetimine çağırdılar. Resmi olarak, gizli faaliyet koşullarında yapılması tamamıyla yasak olan bir şeyi yaptılar. Kendisini kabul odasına davet ettiler. Ve ondan, beni küçük düşürecek, karalayacak materyaller istediler. 
Terörle ilgili değerli bilgiler toplayacağı casustan, FSB'nin, beni lekelemeye yönelik istediği şeyleri düşün. 

Casusun cevabı ise "Hiçbir materyalden haberim yok. Ben Litvinenko ile dürüst bir şekilde işbirliği yaptım. O da beni hiçbir zaman suçun içerisine sürüklemedi," demiş. 

Eleman, sık sık servis mensubunu bir şeylere "çekmeye" çalışır. İlk işbirliği yaptığımız esnada, beni bir işe iştirak etmeye çagırdı. Hemen tepki göstererek kendisine, "Eğer Servisten para kazanmayı umuyorsan yanlış içerisindesin. Böyle bir şey bekleme Seni, elemanlıktan çıkarmak zorunda kalacağım. Eğer senin küçük işlerini örtbas edeceğimi düşünüyorsan, yine yanlış içerisindesin. Böyle bir şey de bekleme," dedim. 

Tabii ki elemanın tahkikatını yaparlardı. Onunla ilgili hiçbir şey bulamadılar. İşte o zaman üzerine suç atarak içeri tıkacaklan konusunda korkutmaya başladılar. Casus, "İşlediğim suç yüzüngerekirse, bunu seve seve yaparım. Bu benim için bir mükâfat olacaktır. Atın içeri!" demiş. O zaman kendisine, "Sadece seni içeri atmakla kalmaz, şu anda hâlâ içeride olanlara senin sayende yakalandıklarını söyler, suç dünyasında seni deşifre ederiz," demişler. 

Provokasyonların başladığını geçenlerde öğrendim. Evine bir kadınla ve bir erkek girip kimlik kartlarını göstererek; "Biz GRU'dan geliyoruz. Siz Litvinenko'yla çalıştınız mı?" diye sormuşlar. Onaylamış. Sonra "Size 400 dolar kapora vereceğiz. Birinin öldürülmesi gerekiyor. Razı olur musunuz? "denmiş. Aleksandr teklifi reddetmiş ve "Bu benim işim değil," demiş. 

Bundan önce her yerden kovulmuş ve beş parasız kalmış. Parasız kalması için her şeyi yapmışlar. Sonrasında ise provokasyon faaliyetleri başlamış. 
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Neden bir cinayet için bu kadar az bir teklifte bulunmuşlar? 

Bu kapora gibi bir şey sadece. Benim bir elemanım daha var, kaçak durumda. Annesine, benim aleyhimde ifade vermediği için ilk görüldüğü yerde vurulacağını söylemişler. Tüm arkadaşlarımı sorgulamaya çağırmışlar ve korkutmuşlar. Bir tanesi ise mağaza müdürüydü ve mağazasını mühürlemişler. Sanki ben onu koruyormuş ve karşılığında para alıyormuşum gibi bir ifadede bulunmasını talep etmişler. Adam da gidip en üst düzeyde rüşvet vererek mağazasını yeniden açtırmak zorunda kalmış. "Yoldaşımı satmaktansa para öderim daha iyi," demiş. Bir diğerinin çalıştığı işletmeyi bombalamışlar. Sonrasında FSB'ciler gelip koruyabilecekleri konusunda teklif sunmuşlar ve "Artık Litvinenko yok ve bundan böyle biz seni koruyacağız," demişler. Sanki sahipsiz kalmış gibi birilerine kendini teslim etmen gerekiyor. 

Ben Moskova'dayken elemanlarımdan biri beni arayarak içerideyken arkadaş olduğu bazı suçluların kendisine bir cinayet teklifinde bulunduğunu söyledi. Eskiden görev yaptığım, Operasyonel Soruşturma Dairesi Başkanı İvan Kuzmiç Mironov'a durumu açıkladım: "İşte karşınızda daha önce yönetimin defterinde yer alan bir eleman beni anyor. Sahipsiz ve kimsenin kendisine ihtiyacı yok. Ben kendim sanık durumundayım ve eleman bağlantısına geçemem. Onunla birileri kontak kurmuş ve iki kişiyi öldürmesini teklif etmişler. Kendisiyle görüşüp bilgi ve önlem alın lütfen," dedim. 

Bu adamla kimse görüşmedi. 

Eleman iki hafta sonra tekrar aradı ve "Şaşa, bir şey yap lütfen. Bir kişiyi öldürdüler ve ikincisinde sıra. Bu durumda polise gideceğim," dedi. Herkesi aramaya başlıyorum ve bir kişiyi öldürdüler dedim. Mironov ise "Şaşa beni dinle. Bu aralar çok meşgulüz ve buna ayıracak zamanımız hiç yok. Daha sonra ara 


lütfen," diye cevap verdi. 


Cinayetlerle uğraşacak zamanlan yok! Çünkü başka işleri var. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM: 


Kaçış 


Onlarda Her Şey Ödenmiştir 

Şimdi ise kaçma fikrinin kafanda ne zaman olgunlaştığını hatırlamaya çalışır mısın lütfen? 

Bana karşı üçüncü davanın açılmasından sonra. Bundan üç yıl önce Kostroma kökenli bir örgüte karşı gerçekdışı kanıtlar oluşturmak için Volga Nehri'ne el bombası atmakla suçlanıyordum. Barsukov, üçüncü davayı, ikinci davanın düştüğü günde açmıştı. Ancak beni gözaltına almaya kalkışmadı. Mahkemenin beni tekrar serbest bırakmasından korkmuştu. Şehri tek etmemem için bana belgeler imzalattı ve sanınm yurtdışına kaçmamı engellemek amacıyla sınır muhafızlanna ismimi verdi. 

Üçüncü davam, hukuksal konuların ele alınmasıyla başladı. 
Kısaca, benim nerede yargılanmam gerekiyor konusu: Moskova'da mı, Yaroslavl'da mı? Savcılık benim davamı, Yaroslavl Garnizonu Askeri Mahkemesi'ne sevk etti. Dayanak olarak el bombasını o bölgede kullandığım gösterilmişti. Ancak dava dosyalarında belirtilmiş olduğuna göre, el bombasını ben, Moskova'daki 


FSB deposundan "yürütmüşüm", Moskova'da gizlemişim ve orada da görev yapmışım. Davanın da gizli bir dava olduğunu da ekleyelim. Kısaca, kanunlara ve tüm kurallara göre davamın, ikinci kademede bulunan bir mahkemede, yani Moskova Bölge Askeri Mahkemesi'nde görülmesi gerekiyordu. Ancak Moskova'da basın, güçlü avukatlar ve kolay yönlendirilemeyen hakimler vardı. 
Beni iki kez suçsuz bulmuşlardı. Dolayısıyla FSB, kendisine kesin bir hedef belirlemişti. Beni Yaroslavl'da yargılamak. Avukatlarım ise Moskova'da yargılanmam konusunda temyiz için bir üst mahkemeye başvuruda bulundular. 

Ve karar: Dava Yaroslavl'a iade edilsin. Herkes anlamıştı. 
Mahkeme, karan almak için toplantı odasına geçme gereği bile duymadı. Karar önceden hazırlanmıştı. 

Mahkeme Başkanı oturumun daha sürdüğü dakikalarda, Avukat Marov'a şunlan söyledi: "Mihail Alekseeviç, biz ne yapabiliriz ki? Siz bizim sistemi biliyorsunuz." 

Bu seviyedeki (tümgeneral) bir hukukçunun böyle sözler sarf etmesinden mahkeme değil, bir hesaplaşma olacağını anlıyorsunuz. Yann beni herhangi bir kanıt olmadan hapis cezasına çarptıracaklar, hapiste ise fiziksel olarak yok edecekler. Aynen FSB yöneticilerin bana "söz verdikleri" gibi: "Hapiste gebereceksin." 

Soruşturma görevlilerinin, benim suçlu olduğumu gösteren kanıtlan bulmaya değil, benim suçsuz olduğumu gösteren kanıtlan yok etmeye çalıştıklan apaçık ortadaydı. 

Bu arada soruşturmacılar, davadaki düzmeceleri agresif bir şekilde devam ettiriyorlardı. 

Bir keresinde Semyon isimli ajanını, Barsukov tarafından sorgulandığını ve kendisinden bana karşı ifade vermesinin talep edildiğini anlatmıştı. Semyon, sorgudan sonra saklanmış. Bu kez Savcılık, Semyon'un kardeşini tutuklamış. Tutuklananın avukatı kendisiyle görüşmeye çalışmış ancak izin verilmemiş. Koridorda görüşme izni beklediği sırada inleme ve çığlık sesleri duymuş. 


Ajanın kardeşine işkence etmişler. İki gün sonra ajanımın kardeşini, kendi başına ayakta duracak hali olmayan bir şekilde serbest bırakmışlar. Avukat onu almaya gittiğinde Savcılık binasının yanında yan baygın bir şekilde bulmuş. Ajan arayıp bana, "Kardeşimin hastaneye ulaşmasına yardımcı ol. Ben korktuğum için gelemiyorum," dedi. Geldiğimde ajanın kardeşinin avukatın arabasının arka koltuğunda, halsiz ve kan revan içinde yattığını gördüm. Ambulans çağırdık. O an çok korkmuştum. Karşımda bir seksen boyunda, otuz yaşlarında bir erkek yatıyordu ve ağlayarak şunları söylüyordu: "Arkadaşlar, beni sekiz saat boyunca sopalarla dövdüler. Tanımadığım Litvinenko adında biri ve ağabeyim aleyhine ifade vermemi istediler. Bu, Gestapo'dan da kötü". Kendisi, Başsavcı Ustinov'a şikâyet dilekçesi yazdı ancak bir sonuç 


alamadı. Bu dilekçe benim dava dosyamda da var. 


O zaman ben, er veya geç birinin dayanamayıp bana karşı ifade vereceğini anladım. 

Bu arada, çok ilginç bir olay yaşadım. Hiç beklemediğim bir anda, Aminov'un (Patruşev ve İvanovin güvenilir bankacısı) sekreteri beni anyor ve doğum günümün hangi gün olduğunu sordu. "Ne işinize yarayacak?" diye sordum. Sekreter, "Vyaçeslav Markoviç, kutlamak istiyor ve kendisiyle pazartesi veya salı günü buluşmanızı rica ediyor," dedi. 

Aminov'a birdenbire neler oldu ki beni hatırladı? Çok şaşırmıştım. Bunun sebebini çok sonra anladım: O gün Putin ve Berezovski'nin son görüşmesi gerçekleşiyordu. İkili, uzun uzun görüştü. Ve devleti hortumlayan tüm bu çete, görüşmenin nasıl biteceğini bilmediği için oradan oraya koşuşturuyordu. Ya ikili barışıp kardeş olacak olurlarsa diye düşünüyorlardı ki onlar buna hazır değillerdi. Kendileri Berezovski'yi aşağılıyorlardı, Litvinenko ise onların yüzünden hapiste yatma fırsatı buldu. Şimdi ne olacak? Bu yüzden Aminov arıyor. Her ihtimale karşı temas kuruyor. Ben hapisten çıktıktan sonra Berezovski ile sıkça görüşü- 


yordum. Onlar ise ona yaklaşmaya korkuyorlardı. Ancak o gün 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Berezovski'nin, Kremlin'den dost mu, düşman mı çıkacağı belirsizdi. Ben Aminov'la, görüşme sonuçlarının daha belirsiz olduğu saatlerde görüştüm. Kendisi sevinir gibi yaptı. 

"Saşa, Saşa! Biz sana yardımcı olacağız. Vladimir Şehri Savcısını aradık. Ben kendisini iyi tanıyorum. Bize davayı örtbas edeceklerini, seni hapse atmayacaklarını ve suçlamaları geri çekeceklerini söylediler." 

"Bakın Vyaçeslav Markoviç, Vladimir değil, Yaroslavl şehri," diye düzelttim ben. 

"A, evet karıştırdım, Yaroslavl idi. Umarım, her şeyin elimizde olduğunu anlıyorsundur. Gusinskiy'i nasıl hallettik ama?" 

Şaşırmış bir yüz ifadesiyle "Nasıl peki?" diye sordum. 

Aminov'un, Berezovski ve Putin'in görüşmesi hakkında benden bilgi almak uğruna, ağzından ilginç detaylar kaçırabileceğini hissettim. 

Ve ben, Aminov'un suyuna gitmeye başladım: 

"Evet, Gusinskiy'i iyi preslediniz. O bunu hak etti. Benim hakkımda birçok iğrenç şey yazmıştı." Ve hemen kendi konuma dönerek şunu sordum: "Vyaçeslav Markoviç, Savcıyla işi garantiye aldınız mı?" 

Bana şöyle bir cevap verdi: "Tabii ki. Gusinskiy'i preslemiş olsak da seninle ilgili konuyu kesin çözeriz. Biz istediğimiz kişiye karşı dava açabilir, istediğimiz kişiyi serbest bıraktırabiliriz. 
Bunlar, bizim için sorun değil. Savcılıkta adamlarımız var. Onlara ödeme yapılmıştır. Patruşev ve İvanov bundan haberdarlar çünkü onların isteği üzerine ..." 

İşte bu şekilde, Gusinskiy'e kimin ve ne yaptığını anladım. 
Bununla birlikte hiç şansım olmadığını da anladım: Onlarda her şey ödenmiş durumda. 

Benim nerede yargılanmam konusunun ele alındığı davadan önce, soruşturma görevlisi Barsukov, benim avukatlarıma şunla- 


rı söylemiş: "Hiç umutlanmayın, onu hapse atana kadar rahat bırakmayacağız". FSB görevlileri de bana şöyle dedi: "Eğer seni tekrar suçsuz bulurlarsa biz artık seninle değil, eşin ve oğlunla konuşacağız. Kurtulacağını mı düşünüyorsun? Sen sisteme ihanet ettin ve cezalandırılmalısın". 

Bu oturumdan sonra, benim Rusya'daki vatandaşlık haklarımın resmen elimden alındığını anladım. Ben ve ailem, kanun dışı 


ve savunmasız bir yerde bulunuyoruz. Devlet bizi devletten ayırdı. 


Sistem, Ben Seni Biliyorum 

Ve ailemi kurtarmak için ülkeden kaçmam gerektiğini anladım. İşte o an, kafamda bir kaçış planı belirdi. 

Bu planı kendin mi buldun? Kendin herhalde. Ancak arkadaşlarına danıştın sanırım. Danışacağın birileri var mıydı? 

Evet, vardı. Arkadaşlanm bana yardım etti. Ben, onlara müteşekkirim. Ne derler bilirsin: Adı bilinmiyor ancak kahramanlıgı ölümsüzdür. 

Yapmam gereken üç şey vardı: İlk olarak kendim gitmem, ikinci olarak ailemi götürmem ve üçüncü olarak suçsuz olduğumun ispatı olan tüm belgeleri yanıma almam gerekiyordu. Belgeler ise birkaç koliyi buluyordu. 

Daha en başlanndan, yani FSB'nin bana yönelik yaptıklarında kanunu istismar etmeye başladığı andan itibaren, bana hayatm boyunca öğrettikleri gibi, bu insanlann ve yardımcılarının suç faaliyetlerini belgelemeye başladım. Ben, onlara raporlar ve şikâyetler yazıyordum ve onlar doğal olarak anlamsız cevaplar yazıyor, ancak her yazının altına imzalarını atıyorlardı. Ve ben tüm bunlan itinayla topluyordum. Ellerinde arama emriyle gelebileceklerini ve tüm bu belgeleri alabileceklerini biliyordum. Bu yüzden belgeleri güvenli bir yerde saklıyordum. Bu yer öyle bir yerdi ki sadece ben ona ulaşabiliyordum. Hiçbir şekilde ne ajanlar, ne cihazlar ve ne de dış gözetleme vasıtasıyla belgelerin nere- 


de bulunduklarını tespit edemezlerdi. 
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Tespit edilmesini engellemek için fiziksel temas kurmadığım bir adamım vardı: Çok iyi bir profesyonel ajan. Bu kişi, en kritik zamanda belgeleri alıp güvenli bir yere götürmesi gerektiğini biliyordu. 

Beni birinci sınıf kalitede izlediklerini tabii ki biliyordum. 

Beni iyi eğitmişlerdi, arama çalışmalarının ve hedefin ne şekilde kontrol altında tutulduğunu biliyorum. Kendim hedef oldugumda tüm bu bilgiler ve deneyimlerim işime çok yaradı. Peşimde dış gözetleme, evimde dinleme cihazları ve arkadaş çevremde bir ajan olması gerekiyordu. Kurumumuzda benim soruşturmamı yürüten bir operasyoncunun mutlaka olması gerekiyordu. 

İlk önce beni izleyenleri tespit ettim. Benimle ilgilenenlerin, İç Güvenlik Başkanlığının 1. Şubesi olduğu ortaya çıktı. Ve beni soruşturanın, Binbaşı Madekin olduğunu öğrenmem pek de zor olmadı. Bir sonraki adımım, soruşturanın çevresinden bana operasyonel bilgi verebilecek ajan bulmaktı. Kontr-espiyonaj çalışması yaptım ve böyle birini buldum. 

Ardından, arkadaş çevremdeki ajanı bulmam gerekiyordu. 
Ajan, nasıl tespit edilir? Davranışlarından. Kimin hangi sorulan sorduğunu, şu veya bu ortamda ne şekilde davrandığını izlemeye başladım ve ajanı buldum. Binadan bir arkadaş olduğu ortaya çıktı. 

Daha sonra, dinlemeden geçen bilgiler ajandan geçenlerle aynı olmalıydı. Uzun zamandır, dinlemeden geçen bilgileri, ajandan da teyit ettiriyordum ve her şey örtüşüyordu. Eğer telefondan veya ajana nereye gideceğimi söylediysem. mutlaka o yere giderdim. Ve onlar, benim tam bir kontrol altında olduğum konusunda eminlerdi. Hiçbir zaman onları aldatmadım. 

Beni kancalanna takmış olduklan izlenimine kapılıyorlardı. 
Beni izleyen kişi sürekli arayıp "Neredesin?" diye soruyordu. 
Onun göreli yer değiştirmelerimi kontrol etmekti. Bir keresinde ben özellikle Soçi'ye gitmiştim. Bunu erkenden ajanıma bildirmiştim ve o bana "Ben de seninle geleyim," dedi ve bu yüzden bana da 


izin verdiler çünkü ajan yanımdaydı. Onlar rahat, ben de rahatım. 
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Başlarda peşime dış gözetleme taktılar. Gözetleyenlerden kaçmak, aptallıktır. Onların, gözetlemeyi gereksiz bulup iptal etmelerini sağlamak çok daha iyidir. Ben de takip memurlarıy- la temas kurdum. Hızlı sürmüyordum, trafik ışıklarında kaldıysalar bekliyordum. Bazen değişmeleri gerektiğinde, örneğin saat üçte vardiya değişimleri var, biz resmen anlaşıyorduk. Onlar, "Sen yarım saat merkezde bekler misin?" diye rica ediyorlardı, ben de "Tabii ki, beklerim," diyordum. Daha sonra, tüm bu peş peşe arabalarla seyir etmek beni bıktırmıştı. Peşimden üç araç geliyor, ben sürekli nereye gideceğimi anlatıyorum, onları bekliyorum, onlar beni bekliyor. 

Bu açık bir izleme miydi? 

Hayır, tabii ki gizli. Takip memurluğu, gizli bir görevlidir. 
Onun ne yaptığını kimse bilmemeli. Eğer hedef, takipçileri tespit etmiş ve onlarla temasa geçmiş ise bu bir felakettir. Ancak peşime taktıkları kişiler, FSB'den atılmadan önce şahsen tanıdığım insanlardı. 

Belirli bir süre sonra, şüphelendiğim kişiye takipçilerle kurduğum arkadaşlıktan bahsettim. Kendisinin üstlerine rapor edeceğini ve takip edilmemin sona erdirileceğini biliyordum. 

Öyle de oldu. Takipçiler kayboldu. Sanırım, hiçbir yere gitmeyeceğime kanaat getirdiler. 

Ancak en önemli zorluk başka bir ülkeye geçiş yapabilmekte gizliydi. Sığınma hakkının ne şekilde verildiğini bilen insanlarla görüştüm. Bana, sığınma isteyebilmek için, en azından sığınma isteyeceğin ülkenin topraklarında bulunmak gerektiğini söylediler. Ancak benim pasaportum yoktu, çünkü evimde yaptıkları arama sırasında çalınmıştı. Vizem de yoktu. Rusya'daki büyükelçiliklerden herhangi birine gidemezdim çünkü hepsi gözetleniyordu, içeri nasıl girilebilir? 

Ben şöyle bir plan yaptım: Herhangi bir BDT ülkesine, sonra da oradan "Türkiye'ye geçmek. Arkadaşlarımla bana BDT ülkelerinden birine ait bir pasaport ayarlamaları konusunda anlaştım. 
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"BDT ülkelerinden biri” dediğin, kolayca tespit edilebilir, seni rahatsız etmiyor mu? 

Ben adını telaffuz etmeyeceğim, isteyen tespit etsin. O gün, cumartesi yani, Lubyanka'da izin günü idi ve ben ebeveynlerimi yazlıktan almak zorundaydım. Bunu, herkes biliyordu. Ben bu konuyu telefondan konuşmuştum ve beni kontrol eden insanlara söylemiştim. Eşimle tren ganna gittik ve ben trene bindim. 
Eşim, arabamla yazlığa gitti. Ben Rusya sınırını geçtiğimde, eşim herhangi bir ülkeye tur satın alacaktı. Bu, şüphe uyandırmamalıydı. Daha önce eşim ve oğlum Fransa'ya gitmişlerdi. 

Bekle biraz. Sen şehir sınırlarını terk etmemekle ilgili bir taahhütnameye imza atmamış miydin? 

Taahhütnameye sadık kalmamak, suç değildir. Bununla ilgili ceza maddesi yok. Eğer soruşturulan kişi taahhütnameyi ihlal ediyorsa en fazla tedbir şeklini değiştirebilirler. Komik ama ben, artık İngiltere'deyken benimle ilgili tedbir şeklinin değiştiğini belirten bildiriyi aldım. Orada, tutuklu yargılanmama karar verildiğini yazıyordu. 

Onların başarısız kalması seni mutlu mu ediyor? 

Hiç de değil. Beni, onların yağ gibi su üzerine çıkmaları ve kuralsızlık içerisinde, kurallara bağlı kalmaya çalışmalan her zaman şaşırtmıştır. 

Bu arada, kaçışınla FSB'nin burnunu sürtmeye çalıştın? Kaleye ayağınla gol atabilirsin, bu küçük düşürücü değildir. Fakat topu kaleye arkanla da sokabilirsin. Böyle bir gol, rezil edicidir. Senin kaçışın, gizli servislere atılan bir tokat oldu. 

Hayır. FSB'nin gururu beni hiç ilgilendirmiyordu. Beni ailemin durumu endişelendiriyordu. Bir söz vardır: İster derisi yüzülmüş, ister içi samanla doldurulmuş, yeter ki ahırı terk et. Be- nin yapmam gereken üç şey vardı: Kendim gitmem, ailemi götürmem ve suçsuz olduğumu ispat edecek, sığınma hakkı almama yardımcı olacak, soruşturma davamın tüm belgelerini yanımda götürmem gerekiyordu. 
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Sınırda 

Kaçış kısmına geri dönelim mi? Sınırdasın... 

Evet sınırda, daha doğrusu deniz kenarındayım. Sabah saatlerinde "BDT ülkelerinden birine" giden gemilere bilet var mı diye sormak için bilet satış gişesine gittim. Adımın bilgisayar listelerinde olduğu konusunda emindim. Bana, yolcu listelerini, sınır yetkililerinin kontrol etmesi için geminin demir almasından üç saat önce verildiği söylendi. Ben satış görevlisine, "Arkadaşımı bekliyorum. Kendisi, geminin kalkışına bir veya iki saat kala gelecekti. Ne yapabilirim?" diye sordum. O da bana, bu konuyu tayfayla halledebileceğimi söyledi. 

Son dakikaya kadar bekledim. Sıraya girdim, gümrük ve pasaport kontrolünü geçtim ve sınır geçiş kontrolünde... Sınır muhafız görevlisine pasaportumu verdim, o da bana, "Sizin adınız listede yok. Biletiniz nerede?" diye sordu. Ben de, bana gemide satın alabileceğimin söylendiğini açıkladım. Görevli, "Burada biraz bekleyin. Şimdi gelirler ve ne yapabiliriz bakarız," dedi. 

Yanıma geminin kaptan yardımcısı geldi. Muhtemelen böyle bir çalışma yöntemleri var. Kaptan yardımcısı, "Gitmek istiyor musun?" sordu. Ben, "Evet" dedim. O da "Neden bilet almadın?" 
diye sordu. Ben, "Geç kaldım. Bana yolcu listesinde ismimin olmadığını söylediler. Sizin yanınıza gönderdiler," dedim. O, "İsminizi listeye yazmak gerekiyor," dedi. Kısaca, benden bir buçuk bilet parası aldı ve "Pasaportun içine on dolarlık bir banknot koy," dedi. Ben "Anladım," deyip görevli kişiye içinde on dolar olan pasaportu uzattım. Görevli pasaportu aldı, inceledi ve geri verdi, içinde banknot tabii ki artık yoktu. 

En heyecanlı dakikalar, iskelenin üzerinde yürüdüğüm dakikalardı. Hayatımda ilk kez bu kadar uzun bir iskele görüyordum. 
Git git, iskele bitmiyordu. Bir anda arkamda bir subayın yürüdügünü gördüm. Gemiye, her an bana biri seslenecek korkusuyla 


çıktım. Subay ise yoluna devam etti. O an o subayı çok sevdim. 
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Bu üniformalı, vatan topraklarında gördüğün son kişi miydi? 

Evet. 

Sının geçerken üzerine ne giymiştin? 

Damatlık takımımı. 

Onu özellikle mi giymiştin ? 

Evet. Çünkü ikinci evliliğim çok başarılıydı. Eşimle ben çok mutluyuz ve bu takım bana şans getirdi. 

Sen ciddi misin? 

Yüzde yüz evet. 

Ayakkabıların da mı aynıydı? 

Hayır, ayakkabılar farklı ancak ceket ve pantolon aynı. 

Takımının rengi neydi? 

Ceket açık, pantolon koyu renkti. Ondan sonra hiç giymedim. 

Vatanına döneceğin zaman giymeyi düşünüyor musun? 

Eğer küçük kalmazsa. 

Gemiye çıktıktan birkaç dakika sonra demir aldık. Geminin pruva kısmında durmuş, karanın nasıl uzaklaştığını seyrediyordum. Veya benim nasıl uzaklaştığımı... Hüzün ve sevinç duygularını aynı anda hissediyordum. Sevincin nereden geldiğini anlıyordum, ancak hüzne o anda bir anlam veremedim. Sanki hüzün kıyıdan atlayıp bulunduğum gemiye geldi. 

Böyle bir adım atmak için karar vermek tabii ki çok Zor. İntihara benzer. Daha doğrusu ölümden sonraki hayata adım atmak gibi: Orada neler var bilmiyor ve geri dönemiyorsun. 

Her şeye rağmen seni çocuğundan ayırdıklarını anlıyorsun degil mi? Sen sonsuza kadar "orada" kalacaksın, oğlun ise artık "burada". .. 

Evet haklısın. O bir İngiliz'e dönüşüyor. Bunun farkındayım... Sınırı geçtikten sonra arkadaşlarım bana yeni belgeler ayarladı. O belgelerle de Türkiye'ye gittim. 


Kısaca sen, Rusya'yı terk ederken hiçbir Rus kanununu çiğne- 


medin? 
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Hayır hiçbirini. Rusya'dan, kendi pasaportumla ve Rusya Federasyonu kanunlarını ihlal etmeden çıkış yaptım. Gümrük görevlisi, pasaportuma mühür vurdu. Her şey kanunlara uygun yapıldı. 

Ve sadece komşu ülkede kendine sahte pasaport hazırlatarak kanunları ihlal ettin? 

Evet ama başka çare yoktu. Rusya'da kullanılan ülke içi pasaportla yoluma devam edemezdim. 

Telefondan Marina'yı aradım. Onun cep telefonu tek yönlüydü sadece gelen aramalara cevap veriyordu. Bu arada kendisini evdeyken konuşmaması konusunda uyarmıştım, evde dinleme vardı. 

Peki, onun cep telefonunu dinleyemez miydiler? 

Marina'nın cep telefonunu dinleyebilmek için, o telefonun varlığından haberdar olmaları veya kilit ifadeleri sisteme kaydetmeleri gerekiyor. Çünkü ya bilgisayara ifade girilir ya da telefon kontrol altına alınır. Ben, bilgisayarı kayıt etmesi için harekete geçirecek ifadeler kullanmadım. Sade bir görüşme gerçekleşiyordu. "Marina, ben vardım. Hoşça kal," dedim, iki gün sonra tekrar aradım. O bana, "Bende her şey hazır. İspanya," dedi ve yola çıkacağı tarihi söyledi. Gideceğini ne anne ne de babamız biliyordu. Hiç kimse bilmiyordu. 

Seni henüz aramıyorlar mıydı? 

Hayır. Yola çıkmadan önce avukatıma uğrayıp Nalçik'e gideceğimi söyledim. Şöyle bir şey uydurmuştum: Nalçik'te, babama ait daireyi satıp ailemi Moskova'ya getireceğim. 

Ayrıca, kaçış için son derece uygun bir zaman seçmiştim: Dava dosyam Moskova Bölge Mahkemesi'nden, Yaroslavl Garnizonu Askeri Mahkemesi'ne trenle gönderildiğinde. Dosyanın iki hafta yolda olması gerekiyordu. O arada, herhangi bir mahkemenin kaydında bulunmuyordum. Birinci mahkeme dosyamı göndermiş, diğeri ise henüz almamış. 


Oğlun biliyor muydu? 
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Hayır. Kimse bilmiyordu. Anladığım kadarıyla FSB tarafından beni kontrol eden kişi, birçok kez Marina'yla temasa geçip nerede olduğumu sormuş. Marina kendisine, "Şaşa evi satmaya gitti ve muhtemelen yardıma ihtiyacı olacak. Belki de senin onun yanına gitmen gerekecek," demiş. Marina herkesi sakinleştiriyormuş. Ve sessizlik devam etmiş. 

Gidiş gününde Marina ailesine uğramış ve annesine kendisine çok uygun fiyatta bir tur teklif edildiğini ve Tolya ile birlikte iki haftalığına İspanya'ya gideceğini söylemiş. Ve "Yalnız kimseye tek kelime bile söyleme. Şimdilik sus. En azından bugün kimseye söyleme," diye rica etmiş. Tolya'yla taksiye binmiş ve gitmiş. 
İspanya'ya gideceklerini öğrenen oğlum, "Anne, neden bana daha önce söylemedin?" diye sormuş. Hâlâ o olayı hatırlıyor ve "Sen bana güvenmiyor musun?" diye soruyor. 

Eşim ve oğlum artık uçağa binmişlerdi, ben ise otel odasında kendime yer bulamıyordum. Bu hayatımda yaşadığım en gergin gün idi. Aklımdan sürekli "Uçacak, uçamayacak. Uçacak, uçamayacak," diye tekrarlıyordum. 

O an sen neredeydin? 

O ülkede. Eğer ailem Rusya'yı terke edemezse geri dönmeye karar verdim. Onlar olmadan nereye gidebilirdim? Bana o gün, yürüdüğüm o iskele gibi çok uzun göründü. Dayanamadım ve aradım, "Marina neredesin?" diye sordum. O da "Uçaktayım," dedi. Ben "Uçak nerede?" diye sordum. Ve Marina bağırarak "Uçağımız hızlanıyor, her an bağlantı kopabilir. Uçağı artık dur- 


duramazlar," dedi. 


Vizesiz Bir İnsan 

Dört saat sonra telefonum çaldı ve Marina bana, "Biz İspanya'dayız," dedi. Kendi kendime "Tamamdır," dedim. Ve bir sonraki aşama olan, "Türkiye'ye geçiş" kısmına hazırlanmaya başladım. 


Sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yaptığım gün Marina da geldi. 
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Burada en zor kısım başladı. Benim vizem yoktu ve daha sonra ne yapacağım konusunu düşünmem gerekiyordu.Berezovski'yi cep telefonundan aradım. O bana, "Aferin iyi ki gitmişsin oradan. Kapat, ben seni ararım," dedi. 

On dakika sonra beni, eski tanıdığım Amerikalı Alik Goldfarb aradı ve şöyle dedi: "Sizin oralarda havalar nasıl? Sizi almak için gelmek istiyorum". Bu insana, hayatımın sonuna kadar şükran borçluyum. 

Türkiye'de kendinizi daha mı rahat hissettiniz? 

Türkiye, güvenli bir ülkedir. Alik, bana durumu söyle özetledi: "Türkiye'de olman çok iyi. Ancak zamanımız çok kısıtlıdır. Çünkü seni şimdi Rusya'da aramaya başlayacaklar, Interpol'e müracaat edecekler ve her yerde sizi avlayacaklar. Acilen uygar ülkelerden birine gitmek için yola çıkmak, topraklarına ayak basar basmaz, sığınma hakkı talep etmek gerekiyor". Bunları ben de biliyordum. 

Alik, arkadaşlarını telefonla aradı ve Amerika'dan Türkiye'ye, göçmen haklan konusunda uzman bir avukat geldi. Avukat, beni dinledikten sonra şunları söyledi: "Siyasi sığınma almak için yüzde yüzlük bir şansın var ancak sorun vizen olmamasından ibarettir. Eğer Amerika'ya vizesiz giriş yaparsan seni ve eşini mülteciler hapishanesine atacaklar. Çocuğunuzu ise geçici olarak yetimhaneye yerleştirirler. Dolayısıyla Amerikan Büyükelçiligine gitmeniz ve vize talebinde bulunmanız gerekiyor". 

Ertesi gün ben Marina ve Tolik Amerikan Büyükelçiliğine gittik. Elçilik girişine geldik. Elçilikten biri çıktı, görüştük ve bizi resmi temsilci kabul etti. Temsilciye neler yaşadığımızı anlattım. Bize verilen cevap şuydu: "Şimdilik size vize veremiyoruz, ayrıca elçilikte kalmanıza da müsaade edemiyoruz. Siz gidin, biz biraz düşüneceğiz". Bu arada ben onlara, Amerikalı servislerle temas etmek istemediğimi hemen belirttim. 


Onlar seninle temas etmek istedi mi? 
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Sanırım hayır. Orada biri vardı; Mark mı Mayk mı, tam hatırlamıyorum. Ben ona, onlarla çalışmak istemediğimi ve "Yeterince casusçuluk oynadım. Bir gün ülkeme dönmek istiyorum" dedim. 

Peki sen, bir tane bile olsun devlet sırlarından biliyor musun? 

Hayır. Benim bildiklerim çetecilik ve yolsuzluklarla sınırlıdır. Eskiden en büyük devlet sırrımız, devlet başkanının sağlık durumuydu. Şimdi ise en büyük sır, Devlet Başkanımız Putin'in, Barsukov-Kumarin isimli suçluyla içerisinde bulunduğu ilişkiler. Bu suçlu, Tambov kökenli suç topluluğunun lideridir. 
Günümüzde bu, Rusya'nın en büyük sırrıdır. Tüm Saint Petersburg şehri, Putin'in bu suçluyla kişisel bir arkadaşlık bağına sahip olduğunu biliyor. Finans bağlarını da... Ayrıca, evleri kimin bombaladığını biliyorum. 

Belki de onları ilgilendiren konu budur? 

Öyleyse kendileri ona sorsun. Onlar arkadaş değil mi? Arkadaş George, arkadaş Vladimir. 

Yanında herhangi bir görev kimliği getirdin mi? 

Otelde bıraktığım sahte görev kimliğim dışında, yanımda Rusya iç pasaportu ve FSB'nin Emektar Askeri Görevlisi kimliği vardı. Ben onlara, haksız bir şekilde görevden alınan eski FSB görevlisi olduğumu ve Rusya'ya karşı herhangi bir faaliyet yürütme- ye niyetli olmadığımı hemen söylemiştim. 

Onlar beni dinleyip elçilikten kapı dışı ettiler. 

Türkiye, çok özel bir ülkedir. Dünya istihbarat merkezidir, elçilikler dâhil herkes birbirini izler. Elçilikte göründüğümüz için Ankara'yı terk etmemiz gerekiyordu. Elçilikten çıkar çıkmaz bizim fotoğraflarımızın Moskova'da GRU” veya SVR“ kanallarında dolaşmaya başladığından emindim. Buna ilave olarak otelde şüpheli bir adam peşimize takıldı. 

40 Askeri Haber Alma Servisi 
41 RF Dşş İstihbarat Servisi 
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Kısaca gece oteli terk edip İstanbul'a gittik. Otele yerleştikten sonra ne yapacağımızı düşünmeye başladık. Amerikan vizesi vermemiş olsalar da, biz kaçak bir şekilde giriş yapabiliriz. Örneğin, Amerika'nın herhangi bir havaalanında aktarmalı geçip vize istenmeyen Barbados'a kadar transit bilet alabiliriz. Amerika'da vizesiz çıkışa gitmek ve "Siyasi sığınma talep ediyorum," demek. 
Sonra belirsiz bir süre için mülteciler hapishanesine atabilirler. 

Ben hapse girmeye hazırdım ancak eşim hazır mıydı? Marina biraz düşünüp "Ben razıyım," dedi. 

O an, beni ne kadar sevdiğini anladım. Marina, ben hapisteyken sadece beklemedi, hapiste ihtiyacım olan şeyleri getiriyordu ve hatta kendisi de hapse girmeye razıydı. 

Alik, "Arkadaşlar, Amerikan hapishanesi ve özellikle mülteciler için olanın çok kötü bir şey olduğunu anlamıyorsunuz. Acele etmeyin, Amerika dışında da ülkeler var," dedi. Kendisi bilgisayarın arkasına geçti ve uçak seferlerini incelemeye başladı. 
Uzun uzun baktı. Tolik sürekli yanımıza gelip "Baba nereye gideceğiz?" diye soruyordu. Ters bir şeyler olduğunu hissediyordu ancak hiçbir şey anlamıyordu. 

Aniden Alik, "Evet. İngiltere'ye transit vizeye ihtiyaç yok. 
Aktarmalı uçak ise var. Şimdi gidip Istanbul-Londra- Moskova bileti alacağız. Londra'ya vardığımızda orada kalacağız. Sanırım İngilizler sizi mülteci hapishanesine atmayacaklardır," dedi. 

Uçak bir buçuk saat sonra kalkıyordu. Türkiye'de kaldığımız her gün, git gide tehlike dolu oluyordu. Çünkü Rusya'da bizi çoktan aramaya başlamışlardı. Ve biz gidemeyebilirdik. 

Rusya'da olan bitenler hakkında bilgin var mıydı? 

Kurumdaki ajanımla bağlantı kurdum. O bana herkesin alarmda olduğunu söyledi: "Seni aramaya başladılar. Dikkatli ol." Ayrıca beni cinayet işlemiş biri gibi gösterip hakkımda yeni bir cezai soruşturma tezgahlamaya çalıştıklarını söyledi. Ancak ben, Interpol'e alelacele dilekçe verilemediğini ve bunun 


belirli bir zaman aldığını biliyordum. 
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Bu Çok Utanç Verici 

Heathrow Havaalanı'na indik. Transit salonuna geçtik. Alik, George Menzis isimli bir avukatı aradı. Avukat şunlan söyledi: "Şimdi tüm evraklan hazırlayacağım ve Göçmen Bürosu'na göndereceğim. Ancak, bundan sonra gidip yetkililere teslim olursunuz". 

George her şeyi yaptı. Göçmen Bürosu, konunun incelenip karara bağlanana kadar, bizi hiç kimsenin İngiltere'den sınır dışı etmeyeceğine söz verdi. 

Elimdeki sahte pasaportu imha etmiştim. 

Büyük Britanya sınırını geçmeden önce mi yapmıştın ? 

İngiltere kanunlarını ihlal etmemek için onu hiçbir yerde ibraz etmedim. Yanıma Göçmen Bürosu'nda görevli bir subay geldi. 
Ben kendimi tanıttım ve o bana biraz beklememi söyledi. Daha sonra bir tercüman ve bir polis görevlisi geldi. Polis görevlisi, yaklaşık kırk dakika hayat hikâyemi dinledi ve sonra "Sizin normal bir insan ve normal bir aile olduğunuzu görüyorum. Herhangi bir kanun ihlaliniz yok ve bana verilen yetkilere dayanarak İngiltere topraklannda size karşı yapılacak tüm işlemleri durduruyorum," dedi. Şok olmuştum. Devam etti: "Büyük Britanya topraklannda, İngiltere Hükümeti'nin koruması altında bulunuyorsunuz ve eğer herhangi bir tehlike hissederseniz zaman kaybetmeden polise bildirmenizi sizden rica ediyorum. Biz sizi koruruz. Gerekirse koruma altına da alırız". O an kendi Rus polislerimizin ne şekilde konuştuklarını hatırladım. Bu İngiliz aynasız ise benimle bir insan olarak konuşuyordu ve güvenliğim konusunda gerçekten endişe duyuyordu. O anlara kadar kendini güvende hissetmenin, nasıl 


bir şey olduğunu tamamen unutmuştum. 


Daha sonra Göçmen Bürosu'nun görevli subayı tarafından sorgulanmıştık. Bizi özel bir odaya götürüp parmak izlerimizi aldılar. Ardından bize bir belge verdiler. Bu belgede, bize geçici olarak İngiltere topraklarında kalmamıza izin verildiği ve Göçmen Bürosu'nun ilk talebinden sonra, onlann ofisine gitmek zo- 


runda olduğumuz yazıyordu. 
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Sizi süre olarak ne kadar sorguladılar? 

Toplam on saati buldu. Bize sandviçler getirdiler. Havaalanından akşam geç saatlerde çıktık. 

Amerikalı arkadaşın, New York'a geri uçtu mu? 

Ne New York'u? Kendisini yan odada sorguluyorlardı. İkimizin söylediği şeyleri kıyaslıyorlardı. İngilizler, arkadaşıma, bana ülkeye kaçak girmeme yardımcı olduğu için ciddi bir şekilde yüklenmişler. Kendisi, Heathrow Havaalanı Göçmen Bürosu müdürünün ne kadar kızgın olduğunu bana anlattı. Müdür, "Bu iş için Litvinenko veya Berezovskiy'den para aldınız mı?" diye sormuş. 

Arkadaşım "Hayır," demiş. Müdür, "Peki bunu neden yaptınız?" diye sormuş. Alik, "Yüksek prensiplerimden," demiş. Müdür, "Siz Amerikalılar kabınızdan iyice çıktınız. Kendi işlerinizi bizim topraklarımızda halletmeye çalışıyorsunuz. Bizim kanunlarımızı ihlal ediyorsunuz. Onu Amerika'ya götürseydiniz ya. 
Ben en yüksek prensiplerimden, sizi Büyük Britanya'dan gönderiyorum. İlk uçakla Türkiye'ye geri gideceksiniz," demiş. 

Alik kendisine, "Benim New York'a gitmem gerekiyor," demiş. Öteki de, "Türkiye'ye uçacaksınız. Sizi, yasadışı mülteci sokmak suçundan tutuklamadığıma şükredin," demiş. 

İngilizler Alik'i, İngiltere'de oğlu olmasına rağmen bilgisayara kaydetmiş. Bu yüzden, bir yıl boyunca İngiltere'ye giriş yapamadı. İlginç insanlar. Bizde, eğer biri Amerikalı bir yarbayı getirseydi, FSB madalya ve değerli bir hediye verirdi. Kısaca, Alik Türkiye'ye uçtu ve kendisiyle bir yıl görüşemedik, ta ki kendisi İngilizlerden af alana kadar. 

Sabah beni, Göçmen Bürosu'nda bir kez daha sorguladılar. 
Kendilerine, İngiliz gizli servisleriyle hiçbir temasta bulunmak istemediğimi tekrarladım. Bana, "Siz neden bahsediyorsunuz? Sizin izniniz olmadan ..." dediler. 

Bana, kanunlara göre, onayım olmadan İngiliz istihbarat servis- 


lerinin yanıma yaklaşmaya bile hakları olmadığını açıkladılar. Ben 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onay vermediğimi söyledim. Onlar da, "Bu durumda tamamdır. Bizi yanlış anlamayın. Biz sizi ülkenizin kanunlarını ihlal etmeniz için zorlamıyoruz. Tam aksine, ülkemizde bulunduğunuz süre içerisinde, Rus kanunlannı ihlal etmemenizden bizim de çıkarımız var. Sizi hiç kimse birileriyle çalışmaya zorlamıyor," dediler. 

Kendileri, sığınma hakkı verme kararını, sizin bir takım devlet sırrı anlatıp anlatmayacağınıza göre vermiyorlar. 

Sen anlatıyorsun ancak sana yemin ediyorum bunlara inanmak çok zor. Biz farklı bir hayattanız ve bizde şöyle bir düşünce vardır: İngiltere'de siyasi sığınma hakkı, sadece önemli devlet sırlarının verilmesi karşılığında verilmektedir. 

Böyle bir düşünce FSB'de de dolaşıyordu. Tüm güvenlik güçleri ve gizli servisleri sistemi, pazarlık üzerine kuruludur. Birini gammazlarsan hapse girmezsin, gammazlamazsan girersin. 
"Ötersen" daha az hapis yersin, "ötmezsen" daha fazla ceza alırsın. Oradaki tüm operasyon çalışmaları pazarlıklar üzerine kuruludur. Rusya'da anonim mektuplar tekrar gündeme geldi. 

Burada siyasi sığınma hakkı tanıyan kanun var. Bu kanunda, eğer vatanında haksız yere eziyorlarsa ve oraya döndüğünde seni haksız yere cezalandıracaklara, sana sığınma hakkı verilir. Yanımda, bana karşı açılan davaların düzmece olduklarını gösteren belgeleri getirdim. Hepsi dikkatle incelendi ve bana, dünyanın farklı yerlerinden, despotluktan kaçarak İngiltere'ye gelen binlerce insana verildiği gibi sığınma hakkı verildi. 
Ben, sadece saklanmak istemiyordum. Veya sadece kendimi ve ailemi kurtarmak arzulamıyordum. Kuşkusuz, bu en önemli hareket nedenimdi. Benim için davamım objektif bir şekilde görülmesi de önemliydi. Ayrıca, benim için kendimi özgür hissetmek kadar, gizli servislerin yardımı olmadan İngiltere'ye ulaşmam, hayat hikâyemin ve haksız yere yargılanmamla ilgili işkence gibi kontrol prosedürlerini geçip, kanuni bir şekilde 


sığınma hakkı almam da önemliydi. 
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Bu konuda Parlamento'ya bir soru önergesi verilmişti. Büyük Britanya'da istihbarat konulan Dışişleri Bakanlığına, Göçmen Servisi ise İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Ve bu hikâye gazetelerde yayımlandığında, bir milletvekili Dışişlerinden bilgi talep etmiş: "Taraf değiştiren Rus kahraman, Heathrow havaalanına dolambaçlı yollardan ulaşıyor ve kendisini hiç kimse karşılamıyor, demek ki istihbarattakiler çalışmayı mı unutmuş ne?" 

Ertesi gün, Daily Telegraph Gazetesi'nde, İngiliz gizli servisinde çalışan "kaynağın" açıklamalan yayımlanmıştı: Litvinenko'nun kendileriyle ilgisi olmadığını, eğer ona ihtiyaçlan olsaymış kendisini sessizce getirebileceklermiş ve bu şekilde Heathrow'a habersiz gelmemiş olacakmış. Aynca kendisi taraf değiştiren değil, siyasi sığınmacıdır ve kendisiyle İçişleri ilgileniyor. 

Siyasi sığınmayı ne kadar bekledin? 

Yaklaşık altı ay. iki ay sığınma talebi başvurumu hazırladım kitap gibi bir şey çıktı, dört ay ise karan bekledim. Ben karan beklerken vatanımda bana karşı dördüncü davayı da açtılar. Sanının bu bana çok yardımcı oldu. Çünkü dördüncü dava açılır açılmaz anında sığınma hakkı verdiler. 

Bu kez neyle suçladılar? 

1997 yılında Devyatoe Maya yerleşim biriminde bir vatandaşıdövmekle.... 

Kimsesiz bir va e getirmiş ve dövmeye devam etmişim. Bu, tam bir saçmalıktır. Bir insanı yalnız başıma nasıl kaçırabilirim ya da yalnız değildiysem neden başkalannı da soruşturmuyorlar? Eğer birini herhangi bir görev yerinde dövdüysem bu nasıl bir görev yeridir? Kısaca, sanki karbon kâğıdı kullanmışlar ve aynı dosyayı düzenlemişler. Bir tek isimleri ve küçük detaylan değiştirmişler. Eğer Barsukov'un tüm suçlamalan bir araya getirilirse aynı olduklan görülür. 


Soruşturmayı başlatan yine Barsukov mu? 
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Evet. Tüm soruşturmaları Barsukov yürütüyordu. Gerçi bir davada beraat ettim, diğerini ise kendisi durdurdu. Kısaca, o beni iki kez kanunlara aykırı bir şekilde soruşturdu. Üçüncüsü de öyle, dördüncüsü de. Kendisi istek üzerine çalışan bir soruşturmacıdır, mesleği bu. 

Dördüncü davanın açıldığını öğrendiğimde, avukatlarıma neyle suçlandığımı sordum. Avukatlarım, Savcılıktan neyle suçlandığımı öğrenebilmek için üç ay harcadılar. Barsukov, avukatlardan gizlediği bir tür ekspertizler yaptırıyormuş. Aslında soruşturma davasını, ceza kanununa değil, operasyonel-araştırma faaliyetler kanununa dayanarak yürütmüşler. 

Senin Moskovalı avukatların, Rusya'yı terk ettiğini nasıl öğrendiler? 

Herkes gibi televizyondan. İngiltere konusuna geri dönelim. 
Soruşturmayla ilgili Moskova'dan bilgi alır almaz, hemen İngiliz İçişlerine bildiriyordum. Rusya'da ise ingiliz polisinde gizlendišim yalanını söylüyorlardı. 

Akrabalarıma karşı acımasız bir baskı uygulamayı başladılar. Moskova'da yaşayan kardeşimi dövdüler, babamı defalarca polise götürdüler. 

Bilgi almak için mi baskı uyguluyorlardı? Yoksa sadece korkutmak için mi? 

Başlarda babamı sadece korkutuyorlarmış. Bir keresinde gece vakti polise götürmüşler, sonra yarı yola kadar götürüp bırakmışlar. Başka bir seferde ise polisler evini basmış ve izinsiz bir arama yapmışlar. Babama küfür ediyorlarmış ve oğlunun hain olduğu tekrarlıyorlarmış. Annemi, kız kardeşimi, kayınvalidemi defalarca sorguya çekmişler. Annemi savcılığa çağırdıklarında ondan üvey babamın adresini istemişler. Annem onun hasta biri olduğunu söylemiş ve rahat bırakmalarını istemiş. 
Ancak onu da sorgulamışlar ve bana karşı ifade vermesini istemişler. Fakat o, "Ben Aleksandr'ı kültürlü olan ve kötü alışkan- 


lıkları olmayan biri olarak biliyorum," demiş. 
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Ertesi gün üvey babam, beyin inmesi geçirmiş ve vücudunun sol tarafı felç olmuş. Birkaç gün sonra hastaneye götürmüşler, orada da ölmüş. 

Bu yapılanlar için kimse ceza almadı. Hastanede, tamamen farklı bir nedenden öldüğü teşhisini koydular, inmeyle hastaneye gelen biri, başka bir hastalıktan ölüyor. Rusya'da böyle şeyler mümkündür. 

Annemi bir şeyler imzalatmak zorunda bırakmışlar. Kendisi korktuğu için imzalamış. Annem benimle telefondan görüşmeye bile korkuyordu. Kısaca şu an benim ailem kanunun dışında bulunuyor. İnsan hakları ve anayasa onları kapsamıyor. 
Akrabalarıma uygulanan tüm baskılarla ilgili belgeleri, sığınma talebimize ekledik. 

Tek kelimeyle Rusya'daki devlet görevlileri, istemeyerek de olsa siyasi sığınma hakkı alman için ellerinden geleni yaptılar? 

Evet, öyle görünüyor. 

14 Mayıs 2001 günü telefon çaldı ve ben George'un avukatının sevinç dolu sesini duydum; "Aleksandr, sana sığınma hakkı verildi”. 

O an neler hissettiğimi tarifetmem mümkün değil. Altı ay geçmişti ancak evraklar hâlâ inceleniyordu. Beni getiren Alik Goldfarb'ın, İngiltere'ye giriş yapmasına izin vermiyorlardı. Gazetelerde Putin'in, Tony Blair'in çok iyi arkadaşı olduğunu yazıyorlardı. Ağır suçlar işlemiş birisi olarak Rusya'ya iade edilmemle ilgili birkaç talep geldi. Ben de oturmuş, "iade edecekler-etmeyecekler" diye çözmeye çalışıyorum. Anavatandan, bileme taşlannın gıcırtı sesi geliyor: Barsukov, İvanov ve Patruşev bıçaklarını biliyorlar. İngilizler, hiç beklemediğim bir anda, vermiş olduğum belgelerin incelenmesini tamamlayıp ağır suçlar yerine, siyasi nedenlerden dolayı bas- 


kılara maruz kaldığıma kanaat getirdiler. 


İngilizler bana, siyasi sığınma hakkı yerine, topraklarında bu- 


lunma, kısaca ülkelerinde sadece yaşama hakkı da verebilirlerdi. 
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Benimle ilgili dosyanın incelenmesini, sonsuza kadar uzatabilirlerdi. Elimdeki giriş belgesiyle on yıl da bekleyebilirdim. Ancak onlar, dört ay içerisinde incelemeleri tamamlayıp, izni verdiler. 

George'un yanına gittim. Beni merdivenlerde, gözleri yaşlı bir şekilde karşıladı. Muhtemelen kendisi, tüm İngiltere'de derdimi sonuna kadar anlayan tek kişidir. 

George bana şöyle dedi: "Senin davanı inceledim ve tek bir şey söylemek istiyorum. Rusya'daki iktidar, ceza kanununu vatandaşlarını korumak için değil, halkını yönetmek için kullanı- 


yor. Bu çok utanç vericidir." 
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Ryazan Gölgesi 


Tshay'ın Anıtını Dikin 

Kaçıştan sonra, 1999 sonbaharında insanların yaşadığı binalarda meydana gelen patlamalarla ilgilenmeye başladın. Bu konuda Yuriy Felştinski ile beraber kitap yazdınız. O zamana kadar birkaç yıl Antiterör Merkezinde, teröristler konusunda çalıştın. Bunları anlatır mısın? 

Tüm suçlar arasında, terör eylemleri en tuhaf olanlarıdır. Bu eylemlerin arkasında, çete üyeleri veya ticari yapılar azmettirici olarak yoktur. Bu eylemlerle birilerinin ortadan kaldırılması amacı güdülmez, kurbanlar tesadüfidir. Bunlar bazen çılgın fanatiklerin işi olmakta, bazen kamuoyunu etkilemek, topluma korku salmak, savaş veya soykırımı kışkırtmak amacıyla yapılan siyasi provokasyonlar olarak ortaya çıkmaktadır. Her iki Çeçen savaşı da bu tür patlamalardan sonra başlamıştır. Bu patlamalar, bugüne kadar aydınlatılmış değildir, aydınlatılmış olanların altından ise Çeçenler değil, maalesef bizim istihbarat servisleri çıkmıştır. 


Konutlarda meydana gelen patlamaları mı kastediyorsun ? 
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Sadece onlar değil. Bu konu çok gerilere uzanıyor. Benim için bu hikâye 1994 yılında, Birinci Çeçen Savaşı öncesinde başlamıştı. O sıralar Jenya Makeev ile aynı odada oturuyorduk. O, Lazovskiy çetesi üzerinde çalışıyordu. 

18 Kasım 1994 tarihinde Moskova'da, Yauza Nehri üzerinde 
bulunan demiryolu köprüsünde patlama olmuştu. Anlaşılan bomba, hattın mayınlanması sırasında istenmeyen bir şekilde patlamıştı. Lanako Petrol Şirketi çalışanı Yüzbaşı Andrey Şçelenkov'un cesedi bulunmuştu. Şirketin başında, Maksim Lazovskiy bulunuyordu. Köprüdeki patlamadan kısa bir süre sonra, park halindeki şehir içi otobüslerinden birinde patlama oldu. Bu, Moskova'daki ilk terör eylemiydi. 

Şoför yaralanmıştı. İki yıl sonra Lazovskiy'nin şoförü Vladimir Akimov, eylemi kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. 

Demiryolu köprüsünde ve boş belediye otobüsünde patlama gerçekleştirmek kimin işine yarardı? 

Bir düşün, birkaç ay sonra Birinci Çeçen Savaşı başlamıştı. 

1994 patlamalarından Çeçenleri sorumlu tuttular. Soskovets, Moskova'ya gönderilecek terörist gruplarının yetiştirildiğini duyurdu. 

Moskova Tehditler Dairesi, bizim başkanlıkla birlikte Lazovskiy üzerinde çalışmaya başladı ve onun geçmişinin pek temiz olmadığı ortaya çıktı. Çete üyesi olmaktan aranmaya başlandı. Lazovskiy, FSB Moskova Bölge Başkanlığından Binbaşı Aleksey Yumaşkin ile birlikte yakalandı. Bu olay, "FSB Rusya'yı Bombalıyor" kitabında anlatılmıştır. Yani FSB'nin yasadışı çetelerle mücadele biriminden bir istihbaratçı, çete üyesi olmak suçundan aranan biriyle aynı arabada seyahat ediyor. Tabii "Lazovskiy'in, FSB Moskova Bölge Başkanlığının elemanı" olduğu anlaşılmış. 
Ölen suikastçı da "FSB elemanlar listesinde" yer alıyormuş. 

Lazovskiy ve çetesi, Şeremetyevo-I havaalanının VİP salo- 


nundan Feliks Lvov'u kaçırmışlar. Kaçırma esnasında Lvov'a FSB 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belgesi gösterilmiş. Onu doğrudan gümrüksüz bölgeden çıkarmışlar ve götürüldüğü yerde birkaç gün sonra ölü bulunmuş. 

Lazovskiy'i hapse, Moskova Bölge Başkanlığında Makeev'le birlikte konu üzerinde çalışan Vladimir Tshay göndermiş. Tutuklamayı kendisi yapmış. Tshay'da tanrı vergisi takipçi yeteneği vardır. Rusya'nın en iyi takipçisiydi. Gözü kara, korkusuz biriydi. 

Lazovskiy, üç sene kadar hapiste kalmış... 

Öte yandan Lanako Şirketi çalışanlarından, istihbarat servislerinin elemanı olan Yarbay Vorobyov da terör faaliyetleri nedeniyle hüküm giymiş. (Dava sırasında FSB'den gönderilen izlenim raporu olumluymuş). Vorobyov, otobüsteki patlama nedeniyle üç yıla mahküm olmuş. Onunla birlikte eyleme katılan Akimov ise serbest bırakılmış. 

Burada ilginç olan nedir? Lazovskiy ve Vorobyov'un 94 yılındaki patlamalar nedeniyle mahküm olmaları değil, suçları zaten kanıtlanmıştır. Ancak onları azmettirenlerle ilgilenen olmamıştır. Acaba kendileri öylesine bir köprü, bir de otobüs havaya uçuralım mı dediler? 

Vorobyov, mahkümiyetten önceki son konuşmasında verilecek cezayı, "istihbarat servisleriyle alay etmek" olarak adlandırmış. 

Patlamaların ikinci partisi, 1996 yazında meydana geldi. İlk önce Tulskaya metrosunda - dört ölü, on iki yaralı; 11 Temmuz'da Puşkin troleybüsünde - altı yaralı; 12 Temmuz'da Mir Caddesi'ndeki troleybüste -yirmi sekiz yaralı. Yeniden Çeçenlerden söz edilmeye başlandı. (Moskova Belediye Başkanı) Lujkov, onları kentten atmaya söz verdi. 

Ya o sırada Çeçenistan'da neler oluyordu? 

O sırada Çeçenistan'da biz kaybediyorduk ve barış görüşmeleri başlamıştı. Öyle ki Çeçenlerin bu patlamaları gerçekleştirmelerine bir anlam verilemiyordu. Nitekim görüşmelerin kesilmesi sağlanamadı. Ağustos sonunda Lebedyev, Mashadov'la 


Hasavyurt Anlaşmasını imzaladı. 
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Tshay, ikinci parti patlamaların, Lazov çetesinin FSB ile ortaklaşa işi olduğundan emindi. 

Lubyankada kendi aralarında dahi olsa bundan söz ediliyor muydu? 

Tabii. Makeev, durumdan haberdardı ve olanları bir türlü hazmedemiyordu. O, düzgün ve dürüst bir gençti. Olaylardan Çeçenlerin sorumlu tutulduğuna dair yazılan okudukça çok sinirleniyordu, bir gün dayanamadı ve "Ne Çeçeni?!" dedi. Bu sözler işten atılmasına neden oldu. Hepsini kovaladılar. Daireyi dağıttılar. 

Tshay ne oldu? 

Tshay, çok geçmeden 12 Nisan 1997 yılında, otuz dokuz yaşında tuhaf bir şekilde karaciğer sirozundan öldü. Ne içki ne de sigara içiyordu. 

Onun ölümünden kısa bir süre önce, Lazovskiy'in adamlann- dan biri olan Sergey Pogosov'u (operasyonel kod adı: Grigoriy) angaje etmiştim. O bana, çete ve çetenin FSB ile bağlantısı hakkında bildiği her şeyi anlatmıştı. Pogosov'dan bu oluşumun çeteden çok, adam öldüren, terör eylemi düzenleyen, devletin verdiği görevleri yerine getiren gizli birim olduğunu öğrendim. Lazovskiy sadece bir piyondu. Emirleri, bizim yönetimden birileri veriyordu. 

Pogosov, Lazovskiy takımını dağıttığı için FSB'nin Tshay'ı affetmeyeceğini ve artık sonunun geldiğini söylemişti. Bu bilgiyi, Tshay'a bizzat ilettim. Pogosov, samimi olarak bu olaydan uzak durmamı tavsiye etmişti. 

Pogosov'la birlikte çalışmaya başladıktan sonra, Moskova Bölge Başkanlığından telefon etmeye başladılar. Başlangıçta yeni elemanımdan vazgeçmemi rica ediyorlardı, daha sonra ısrarlı olmaya başladılar. Tepki vermedim. Ama sonunda amirlerim, onunla her türlü ilişkiyi kesmemi emrettiler. 

Tshay'ın ölümü hakkında ne düşünüyorsun? 

Onu zehirlediklerini düşünüyorum. İki ay içinde, herkesin 


gözü önünde eriyip gitti. Onu o halde görmek korkunçtu. En iyi 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hekimler muayene etti ama hiç kimse yardım edemedi. Vladimir'in ölümü, tüm operasyoncular için gözdağı niteliğindeydi. 
"Her birinizin akıbeti aynı olabilir," demek istiyorlardı. Aramızdan en iyilerini öldürüyorlardı. 

Evet, ilk olay olan Banker Kivilidi'yi hatırlıyor musun? Onu telefon ahizesine yerleştirilen zehirle zehirlemişlerdi. Tshay'ın ise yemeğine bir şey konmuş olmalı. FSB'nin Krasnobogatır Sokağı'nda bu amaçla çalışan özel laboratuarı bulunmaktadır. 

Ölmeden önce Tshay'a çok baskı yaptılar. FSB Moskova Bölge Başkanlığından birkaç kez Moskova Tahkikat Genel Müdürlügüne, Lazovskiy davasının sonlandırılması için telefon edilmiş. 
Ishay'ın ölümüyle dava sonlandırıldı. 

Lazovskiy'in tuhaf ölümü, onun Moskova'daki terör eylemlerin- de yer aldığını kanıtlıyor mu? 

Evet. Lazovskiy'i 2000 yılında patlamalardan sonra, ikinci kez tutuklayacakları sırada öldürdüler. İlginç bir tesadüf! 

Tshay'ın cenazesine FSB'den bir tek senin katıldığın doğru mu? 

Moskova Tahkikat Genel Müdürlüğü Amiri Golovanov bana, "Onunla vedalaşmaya FSB'den gelen tek kişisin," demişti. Daha sonra başkaları da gelmiş olabilir ama ben hiç kimseyi görmedim. Golovanov'a bakılacak olursa sonra da gelen olmamış. 

Tshay'ın, FSB'ye rağmen, terörist ve çetecileri aramada ve yakalamada başarılı olduğu izlenimine kapıldım. 

Sanmıyorum. Ishay, burnu iyi koku alan ve delilleri toplayan biriydi. Bunu başarıyla yapıyordu. Sürdüğü iz FSB'ye ulaştı. Öyle olduğunu tahmin etmiyordu ama karşısına FSB çıktı. 
Onun için FSB, CIA, FBI fark etmiyordu. Tshay için iki şey vardı: Suç ve fail. Kanunu çiğneyen, sonucuna katlanacaktı. Tshay sürdüğü izde Moskova Tahkikat Başkanı'na ulaşsaydı, eminim ki çalışma odasında ona bile kelepçeleri takardı. Öyle bir insan olduğu için saygınlığı vardı. Cenaze töreninde Golovanov göz- 


yaşlarına engel olamayarak "O yaşarken kendimi, taş duvar arkasında gibi güvende hissediyordum, ona güveniyordum, ona her şeyimi emanet edebilirdim," demişti. 
Bana kalmış olsaydı Lubyanka'da Feliks'in* yerine, Tshay'ın 


anıtını dikerdim. O buna layıktı. 


Terörle Tuhaf Savaş 

1996 baharında, Antiterör Merkezinin Bölge Başkanı Kolesnikov'du. Odamıza geldi ve "Şeremetyevo-lI'e acilen gidilmesi gerekiyor. Orada, polis şubesinde bekleyen birinin terörle ilgili anlatacakları varmış," dedi. Ben gidebileceğimi söyledim ve araba istedim. Araba olmadığı söylendi. Akşam vakti, Şeremetyevo-I'e nasıl gidebilirdim? "Peki" dediler ve arabayı buldular. Nöbetçi bağırarak "Kendi paranla benzin al," dedi. Düştüğümüz duruma bakın. Adamın biri, havaalanında patlama olacağını bildirmek istiyor ve bizim ona ulaşacak benzinimiz yok. Çok öfkelendim. 
Yaklaşık kırk dakika sonra benzin buldular. 

Çok ilginç. Havada Hekzogen kokusu var, her şey terör eylemini çağrıştırıyor, patlama olacağına dair haber geliyor ama olay mahalline gitmek için benzin yok, öyle mi? 

Evet, aynen öyle. Resmi arabalarda limitler vardır. Bu kural amirlerin arabaları için uygulanmaz ama operasyoncular için geçerlidir. Ne de olsa, fakir ülke! Her neyse, Şeremetyevo-lI'e gittim. Polis şubesinde, parmaklıkların arkasında biri oturuyordu. 
Onu çıkardılar ve konuşmaya başladık. Ermeni olduğunu, Grozni'de oturduğunu, bir işletmede çalıştığını söyledi. Bir gün işe gitmiş ve akşam eve döndüğünde, evinin yerinde açılmış kocaman bir çukurla karşılaşmış. Tam eve isabet eden bir bomba. Aile fertlerinin tamamı ölmüş. Günlerce çevrede, yakınlarının hiç olmazsa bir fotoğrafını bulma umuduyla dolaşmış. Ne fotoğraf ne bir belge, hiçbir şey kalmamış. Bir gün aile sahibiyken ertesi gün 


hiç kimsesi kalmamış. 


44 Dzerjinski - KGB'nin kurucusu 
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Birkaç hafta boyunca her gün evine, çukurun olduğu yere gitmiş ve sonra Grozni'de kalmaya devam ettikçe aklını oynatacağını anlamış. 

Stavropol bölgesine gitmiş. İş bulamamış. Başıboş dolaşmış. 
Sonra Moskova'ya gelmiş. İlginç bir adamdı. Evsiz barksızdı ama kokmuyordu. 

Hamallık yaptığını ve istasyonlarda gecelediğini söyledi. 
Birkaç kuruş fazla kazandığında otel odası kiralıyor ve doyası- ya uyuyormuş. Haftada bir hamama gidip çamaşırlarını yıkıyormuş. Kısa bir süre önce, havaalanı etrafında ayak işleri yapmaya başlamış ve Şeremetyevo'da geceliyormuş. Tren istasyonun- da uyuyacak olursa küçük bir para karşılığı, gece boyunca rahatsız edilmekten kurtuluyormuş. 

Bir akşam, saat dokuz sularında, yanına iki Çeçen gelmiş (Kendisi Çeçenceyi iyi biliyormuş), Kafkas kökenli olduğunu anlamışlar ve nereli olduğunu sormuşlar. Grozni'den olduğunu söylemiş ve hikâyesini anlatmış. Adamlar, "Bak görüyor musun, Ruslardan intikamını almalısın. Sana bir çanta vereceğiz, iki kabloyu birleştirecek ve oradan uzaklaşacaksın. Patlama olacak ve sen çocuklarının intikamını alacaksın. Havaalanındaki istasyona, şu saatte geleceksin ve sana paranı vereceğiz," demişler. 

Bin beş yüz dolar vereceklerini söylemişler. Adam düşüneceğini belirtmiş. Bütün gece uyumamış, sıkıntı içinde kalmış. 
Sabah saat yedi sularında yine gelmişler ve çantayı göstermişler, içinde kutu ve kablolar varmış. Adam, "Bu işten vazgeçtim, istemiyorum, benimkileri geri getiremeyeceğim, kimseyi de öldürmek istemiyorum," demiş. 

Belgelerini kontrol etmek için yanına polisler gelince olayı anlatmış. Gün boyu karakolda tutmuşlar, iki kez sorgulamışlar ve deli olduğuna kanaat getirmişler. O zaman FSB ile görüşmek istemiş. Polisler saat üç gibi FSB'yi aramışlar. Konu bize intikal ettiğinde saat altı olmuştu. Olayın sıcağı sıcağına Çeçenleri yaka- 


lamaya çalışmışlar ama hiç kimseyi bulamamışlar. 
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Polis bana dönerek "Onunla neden konuşuyorsun, o deli," dedi. Acil servis çağrıldı. Doktor geldi ve muayene etti. Deli olmadığını, her şeyi ile normal olduğunu söyledi. 

FSB'yi aradım ve robot resim çizmesi için uzmana ihtiyacım olduğunu ifade ettim. Onlar da, "Geç oldu, bu saatte uzman nereden bulalım," dediler. Nöbetçiye durumu anlattım. Sabaha kadar bekletmemi önerdi. Çok kızmıştım. Polislerin önerisi ise "Niye üzülüyorsun? Şimdi ona holiganlık tutanağı düzenleriz. Holigan olduğunu yazarız ve hiçbir yere kıpırdayamaz" şeklindeydi. 
Şaşırıp kalmıştım. "Ne yapmaya çalışıyorsunuz, aklınızı mı kaçırdınız? Adam bize yardım etmeye çalışıyor, siz ise onu on beş gün alıkoymayı planlıyorsunuz," dedim. 

Emniyet Genel Müdürlüğünü aradım. Beni Moskova Tahkikat Genel Müdürlüğüne yönlendirdiler. Her şeyi anlattım. Telefondaki kişi anlayışlı biri çıktı. Nöbetçi uzmanı arayacağını, benim de adamı oraya götürmemi söyledi. Adamı laboratuara götürdüm. Gece saat on birdi. Bilgisayarda robot resmin hazırlanması, iki saat sürdü. Bir kopyayı, tahkikat nöbetçisine verdim. Adamı serbest bıraktım. 

İkinci sureti ben aldım. 

Sabah işe gittim, robot resimlerin karakollara ve FSB bölge müdürlüklerine dağıtılmasını önerdiğim ayrıntılı rapor hazırladım. Adamlar tespit edilirse bilginin teyidi için incelemeye alınabilirdi. Ondan sonra geçici görevle Kafkasya'ya gittim. 

Aradan birkaç ay geçmiş, otobüs ve troleybüslerde patlamalar başlamıştı. Otobüslerden birinde patlamamış bomba bulunmuştu. Tanımı okudum ve havaalanındaki adamın anlattıklarıyla benzerlikleri fark ettim. Daire Başkanıma gittim, yazdığım raporu hatırlattım ve bombanın benzerlik arz ettiğini belirttim. 
Kolesnikov, hatırlamadığını söyledi. Çelik kasayı açınca içinde yığılı evraklar arasında rapor ve hiçbir işleme tabi tutulmamış 


öneriler duruyordu. 
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Bende kalan robot resmi buldum ve Kolesnikov'a gösterdim. 
Evraklar arasından raporu buldu ve "Üstlerime bildireceğim," dedi. O sırada, Jenya Makeev yanıma gelmişti. Robot resmini gördü ve "Bu da neyin nesi? Bunlar Lazovskiy çetesinin adamları," dedi; isimlerini söyledi ve bunları nereden bulduğumu sordu. 

Olayı anlattım ve Kolesnikov'un da unuttuğunu, yönetime şimdi arz edeceğini, adamların aranmaya başlanacağını söyledim. 
Makeev güldü, "Onlardan önce, senle beni bulurlar" dedi ve gitti. 

1996'da terör eylemleri, troleybüs yerine Moskova havaalanında gerçekleşebilirdi. 

Anlaşılan terörle mücadele, FSB yönetimini pek ilgilendirmiyordu. 1995 yılında Platonov, denetim için Petersburg'a gitmişti ve orada terör konusunda tek bir operasyonel çalışma olmadığı ortaya çıkmıştı. Bir seferinde ise olağanüstü bir operasyon olan, Basayev'in Moskova'daki adamları arasına bir elemanımın hulul ettirilmesine izin verilmemişti. 

Olay şöyleydi: Nalçik'e görevli gitmiştim. O tarihlerde Cumhuriyet'in güvenlik bakanı olan Makançev, bir gün beni yanına çağırdı ve Türkiye'den dönen iki Çeçen'in sınır ihlali nedeniyle, sınır birlikleri tarafından tutuklandığını söyledi. Yanlarında iki çuval içinde İslam bayrakları, Kuran-ı Kerimler, cihat çağrısı yapılan broşürler, el ilanları ve benzer şeyler varmış. 

Dava açılmış ve konu FSB'ye intikal ettirilmiş. Büyük bir ekip fotografları ve kitaplan inceliyor, kasetleri dinliyordu, ben ise günlüklerle uğraşıyordum. Elimdeki, "Rus köpekler, Ruslan öldürmek lazım," gibi sözlerin yer aldığı sıradan bir günlüktü. Delikanlı, 'hatasız Rusça' ile yazmıştı. Savaşa kaüldıgı ve Rus ordusundan nefret ettiği belliydi: "Zafer kazanacağımız gün gelecektir". 

Günlükte ilginç bir şeye rastladım: "Dün, İstanbul ve Trabzon'da cezaevinde yatan bizim çocuklan ziyaret ettim". Tarihe baktım. Trabzon'da feribotun kaçırıldığı tarihti. Bir anda bey- 


nimde şimşek çaktı. Feribotu kaçıranlan, cezaevinde ziyaret etmisti. Makarıçev'e gittim ve onlarla hücre içi çalışma yapılması gerektiğini söyledim. Onay verdi. 

Her ikisini farklı hücrelere yerleştirdik. Onlara yanaşabilecek bir Çeçen bulmam lazımdı. Bir genç buldum. Kendisi Çeçenistan'da savaşmıştı, sahra komutanı ile çatışmış ve ondan intikam almak istiyordu. Ona bu konuda yardımcı olup olamayacağımızı soruyordu. 

Kendisinden on gün boyunca cezaevinde kalmaya razı olduğuna dair imzalı kağıt aldık. Belgeleri hazırladık, savcıdan onay aldık ve onu tutuklulardan birinin yanına yerleştirdik. Hücrede dinleme cihazı vardı ve tüm konuşmaları takip edebiliyorduk. 

Eleman uyanık biri çıktı, kısa sürede güven kazandı. Yüzün- de şarapnel yaralan vardı. Savaşa katıldığını anlatıyordu ve Çeçen'i ikna edebilmişti. Aralarındaki konuşmadan, tutuklunun Basayev'in adamlarından biri olduğunu öğrendik. Ben şöyle bir plan hazırladım: Cezaevine gideceğim, tutuklu Çeçeni yanıma çağırtacağım ve "Pannak izinizden, Moskova'daki bir olaya kanştığınıza dair kuşkular var. Sizi Moskova'ya, Lefortovo'ya götüreceğiz," diyeceğim. Yani onu götüreceğim izlenimini yaratacağım. 
Eleman da, avukatının kendisi için şartlı tahliye çıkarttığını söyleyecek. Elemanın zaten pazarda küçük bir hırsızlık olayı nedeniyle tutuklandığı senaryosunu hazırlamıştık. Eleman, hedefe serbest bırakılacağını anlatmıştı. O sırada ben hedefi çağırttım. İş tamamdı. Benimle yaptığı konuşmadan sonra hücresine dönünce elemana "kendisinin Moskova'ya götürüleceğini" söyledi. Eleman da "Nasıl yardımcı olabilirim? Beni serbest bırakıyorlar. 
Nalçik'te olacağım," dedi. Hedef ise "Moskova'ya gidebilir misin? 
Sana ihtiyaç duyduğun her şeyi veririz, belge de düzenleriz. Benim adamlanm var," dedi. Hücre evlerinden birinin telefonunu verdi ve "Onlara git. Sana yardımcı olacaklar. Beni Lefortovo'ya 


götürdüklerini ve konuşmadığımı söyle," dedi. 


Savcı, ne yapacağımızı sordu. "Ben hemen Moskova'ya dönüyorum. Arkamdan onu hemen gönderin," dedim. 
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Moskova'ya gelince yönetime, söz konusu Çeçen'i, bir-iki haftalığına dahi olsa hemen Moskova'ya getirmemiz gerektiğini söyledim. Çalışmalarını sürdürebilmesi için elemanı da getirtmeliydik. 

Aldığım cevap "Moskova'da masraflarını kim karşılayacak ve nerede tutulacak?" oldu. Çırpınıp durdum. "Çeçen eleman hulul ettirdiğimizi anlamıyor musunuz? Basayev grubuyla bağlantılı adam bulduk. Bu kişi, elemanımıza Çeçenlerin oturduğu evin telefonunu verdi. O gelecek ve onlarla temasa geçecek. Bizim şimdi yapacağımız, Basayev ve Hattab militanları arasına adam yerleştirmek. Her yerde eylem ve patlamalar gerçekleştirdiklerini söylemiyor musunuz?" dedim. Cevap şuydu: "Evet ama bunun zor bir iş olduğunu anlamıyor musun?" 

Böylece her şey bitti mi? 

Evet, böyle bir fırsatı kaçırdık. Elemanı Basayev grubuna hulul ettirebilseydik ya Moskova'daki konutlarda patlamalar olmayacaktı, ya da eleman bunun Basayev'in adamlarının işi olmadığı bilgisini getirecekti. Bu nedenle eleman gereksizdi. Ama bütün bunları, konutların havaya uçurulmasından çok sonra, artık gü- 


venlik organlarında çalışmadığım zaman anladım. 


Yok Olan Çeçen İzi 

"Rusya'ya Saldırı” filminin gösteriminden sonra pek çok insanda kuşkular kaldı. FSB'nin suçu olmadığı söyleniyordu. Bu konuya dönelim mi? 

Motifle başlayalım. Hiçbir kasıtlı suç, hareket nedeni olmadan işlenmez. Burada da hareket nedeni vardı. Çeçenistan'daki savaş, patlamalara tepkiydi. Konutları havaya uçurmak kimin işine yarıyordu? Muhakkak ki Çeçenlerin değil. Bu savaştan kimin çıkan vardı? Putin'in, onun için oy kullananların. Onun, "Kökünü kazımak!" sözünün dil sürçmesi olduğu, durumun gereği sarf edildiği söyleniyor. Pek sanmıyorum. Bu söz sayesinde seçimleri kazandı. Bu söz, onun seçim sloganıydı. Aynı, 


"Tüm yetkiler Sovyetlere!" sloganı gibi. 
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Patlamalar neden Basayev ve Hattab'ın işine yaramamış olsun? 
Savaşı Moskova'ya taşıma tehdidinde bulunanlar onlar değil miydi? 

Bu da mümkün ama ihtimal düşük. Patlamaları, Dağıstan'da olanların intikamı olarak Çeçenler yapmış olsaydı bunu beyan ederlerdi. Her ülkedeki teröristler gibi onlar da olayı üstlenirdi. 
Bir patlama gerçekleştirilir ve üstlenen olmazsa sembolik eylem olarak yaratılmak istenen etki yaratılmamış olur. 

ikincisi; patlamalar, savaştan hemen önce meydana gelmiştir. 
Herhangi bir suç, zaman ve yer olarak değerlendirilir. Zaman, önemli bir unsurdur. Burada önemli bir şey su yüzüne çıkmaktadır. Resmi merciler, patlamaları, Dağıstan'daki kayıpların intikamı için Çeçenlerin gerçekleştirdiğini ilan ettiler. Ancak Dağıstan'daki operasyonlarla patlamalar arasında çok kısa bir zaman dilimi var. Dört binada patlama gerçekleştirilmiş, başka binalarda yüzlerce patlayıcı bulunmuş ve etkisiz hale getirilmişti. Bu miktarda Hekzogeni Rusya'ya getirmek için en az bir yıl gerekir. 
Üstelik Dağıstan'daki çatışmalardan sonra hüküm süren şartlar ve tek bir aracın yakalanmaması göz önünde bulundurulursa, böyle bir olasılığın imkânsız olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle hareket nedeninden söz ederken provokasyon olasılığı, in- 


tikam olasılığından çok daha inandıncı gelmektedir. 


Binalarda patlama eyleminin, hazırlık ve gerçekleştirme aşaması ne kadar zaman alır? 

Elde fail ve malzeme olduktan sonra bir iki günde organizasyon tamamlanabilir. Ama önceden hiçbir hazırlık yoksa önce eylemi gerçekleştireceklerin bulunması lazım. Bu kişiler çok dikkatli seçilmeli. Zira aralarında güvenlik kuvvetlerinin adamları olabilir. Daha sonra bu kişilerin yetiştirilmesi lazım. Bu da zaman alır. Patlamanın yerinin tespiti, patlayıcı maddenin ve 


tertibatının getirilmesi... 


Yani üç dört aydan mı söz edilmekte? 
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Evet. Üstelik, o sıralar Dağıstan'da silahlı çatışmalar devam ediyordu. Çatışmaların içinde olan Hattab ve Basayev'in, padamalan planlayacak durumları yoktu. Ancak sıcak savaş bittikten sonra "Bizi yendiler, intikamımızı alalım," diye oturup düşünebilirlerdi. 

Sen o sırada nerede bulunuyordun ? 

Lefortovo'daydım. Kaşirka'da patlama olduğunda duymuştum. O gece, pencereyi açmamıza izin vermişlerdi. Yanımda, Borya Çernogorov vardı. O da uyumuyordu. Ona patlamayı duyup duymadığını sordum. "Evet" dedi, "savaşa katılmış olan bir insan patlamaları iyi ayırt eder." 

Bu işi, örneğin ailesinin intikamını almak için yarım akıllı bir Çeçenin yapmış olması ihtimal dışı mı? 

Dört bina, bir ay içinde? Moskova, Buynaksk, Volgodonsk gibi ayrı şehirlerde? Olacak şey değil. Ayrıca Moskova'da bombaların etkisiz hale getirildiği iki bina daha var. Bunu ancak güçlü bir organizasyon gerçekleştirebilir. 

Üstelik, Ryazan olayından sonra, kuşkular FSB üzerinde yogunlaşınca patlamalar neden durdu? FSB'nin eline geçen maddi deliller neden karartıldı? Neden Kremlin, soruşturma girişimlerini ısrarla engelliyor? 

Akla pek yatkın olmasa da, ihtimallerin sondan bir önceki olsa da, Çeçen alternatifini yok saymamak lazım. Bu olasılık çürütülürse ancak mantık yoluyla çürütülmüş olur. Ne de olsa hareket nedeni var, kaynak da var! 

FSB, patlamaların baş sorumlusu olarak Açimez Goçiyaev'i ilan etti. Ama onu sen aradın ve buldun. Bu nasıl oldu? 

Tam öyle olduğu söylenemez. Onu ben bulmadım. O beni buldu. Daha doğrusu benim yazar ortağım Yuriy Felştinski'yi buldu. Kafkaslarda bir yerlerde, büyük olasılıkla Gürcistan'da gizlenmekte. Saklanmakla haklı çünkü FSB onu sağ istemiyor. 

Goçiyaev adına konuşan şahıs, Felştinski'ye telefon ettikten sonra ben soru listesi hazırladım. O da yazılı cevaplar gönderdi. 


Daha sonra bir daha temasa geçmedi. 
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Goçiyaev'in belirttiğine göre, sahip olduğu inşaat şirketi gerçekten de patlamaların meydana geldiği binaların bodrum katlarını kiralamış. Ancak buraya patlayıcı madde konduğunu bilmediğini söylüyor. FSB ile bağlantısı olduğunu düşündüğü ortağının talebi üzerine oraları kiralamış. İlk patlama meydana geldiğinde, ortağı kendisine sabahın beşinde telefon etmiş ve "Hemen gel, depoda yangın çıktı," demiş. Ama Goçiyaev, beklemeyi yeğlemiş. İkinci patlamadan sonra kullanıldığını anlamış ve kendi söylediğine göre polise, acil servise ve kurtarma teşkilatına, Kopotnya ve Borisovski Prudı'daki iki binaya yerleştirilen bombalan haber vermiş. 


Bundan sonra gizlenmiş çünkü baş terörist ilan edilmiş. 


Bu bilgiyi teyit etmek zor değil. Sözü edilen kurumlann, telefon ses kayıtlannın kontrol edilmesi yeterli. Kim, ne zaman telefon etmiş belli olur. 

Sen Goçiyaev'e inanıyor musun ? 

Onun ifadesinde mantık var. İfadesinin açıklanmasına izin verilirse, teyit edilmesi kolay... 

Goçiyaev'in söylediklerini, dolaylı bilgiler de teyit ediyor. Örneğin FSB, Goçiyaev'in bodrum katlarını kendi gerçek adına kiralayarak affedilmez hata yaptığını söylüyor. Birinci patlamadan neredeyse birkaç saat sonra aranmaya başlanmış. Olacak şey mi, süper terörist olan biri kendi adına depo kiralıyor, başka yerlerde ise akrabalannın kimlik belgelerini kullanıyor? Rus adına düzenlenmiş kimlik bulamayacak mıydı? Kafkasyalı adına kimlik almasının nedeni neydi? Birilerini kullanmak varken neden şimşekleri kendi üzerine çeksin? Pazarlarda ticareti kim elinde bulunduruyor? Azeriler. Tezgâhlarda kim oturuyor? Rus kızlar. Neden? Çünkü histeri başladığı zaman onlara ulaşmak kolay olmasın diye. 

Kafkas soyadıyla mekân kiralamak, ancak akılsız birinin yapacağı iş. Moskova'da daire kiralamayı dene. Bölge sorumlusu hemen gelecek ve para isteyecektir. Örneğin kardeşim kirada 


oturuyor ve her ay bölge sorumlusuna para ödüyor. 
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Sanırım Goçiyaev depoları gerçekten de kendi adına kiraladıysa, birileri suçu Kafkaslıların üstüne atmak istediği içindir. 

Goçiyaev'in, Hattab'la fotoğrafı yayımlandı. Üstelik bir değil, iki tane. Ancak ikisi de sahte. Goçiyaev, aracısı vasıtasıyla, Hattab'ın yanındaki sakallı kişinin kendisi olduğunu kesinlikle reddetmektedir. Hatta mukayese için birkaç aile fotoğrafı vermiş. 
FSB Hattab'la olan fotoğrafları yayımladığında burada, İngiltere'de ayrıntılı bir incelemeler yaptırdık. İngiliz mahkemelerinde hizmetlerinden yararlanılan ünlü kriminal uzmanları davet ettik. 

Ortaya çıkan neydi? Aracı vasıtasıyla bize intikal eden aile fotoğraflarında gerçekten de Goçiyaev var. Uzman, bu fotoğrafın, arama ilamnda yer alan pasaporttaki fotoğraf ile aynı olduğunu söyledi. 

İkinci olarak uzmanın değerlendirmesine göre, yüzün büyük bölümü bitkilerin arkasında kaldığı için, sakallı militanın fotoğrafı, kimlik tespiti için kullanılamaz. 

Üçüncü olarak sakallı militanın görüntüsü ile sunulan aile fotoğraflarındaki kişinin, kulak, göz ve dişleri kıyaslandığında, farklı kişiler oldukları anlaşılmıştır. 

Böylece FSB, bu fotoğrafları defalarca televizyonlarda yayımlayarak hepimizi aptal yerine koyuyor. Bunu neden yapıyor? Şüpheleri kendilerinden uzaklaştırmak için. Fotoğraflarla ilgili bu hikâ- 


ye, Goçiyaev'in doğruyu söylediği yönünde ciddi bir delildir. 


Kâhin Seleznyov 

Goçiyaev'in ifadesi, sizin kitabınızın yayımlanmasından sonraki tek yeni hikâye değil, değil mi? 

Yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bunlar arasında ilk sırada, Ruskonversvznvtsenter eski müdürü Nikita Çekulin'in, Hekzogenin nereden alındığını anlatması geliyor. İkincisi, Çeçen olmayan iki kişinin, patlamalar hakkında önceden haberdar olmaları. 


Bunları sırasıyla anlatır mısın? 
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Nikita Çekulin, Londra'da bizim filmin sunumu sırasında bir konuşma yaptı ve Moskova'nın tam merkezinde, Eğitim Bakanlığı çatısı altında Roskonversvznvtsentr Bilimsel Araştırma Enstitüsü isimli tuhaf bir oluşumun faaliyet gösterdiğini söyledi. Bu merkez, büyük miktarlarda Hekzogeni askeri depolardan, bilinmeyen bir takım alt oluşumlara naklediyormuş. Hekzogen, top mermilerinin içine konan patlayıcı maddedir, topçular ve teröristler tarafından kullanılır. Tonlarca Hekzogenin, sahte faturalarla nereye gittiği soru işaretidir. 

Çekulin bu faaliyeti tespit edip amirlerine bildirdiğinde Eğitim Bakanı Vladimir Filippov telaşlanmış. Ne de olsa Bilimsel Araştırma Enstitüsü, kendi bakanlığına bağlı. Filippov, her kapıyı çalmaya başlamış ve güvenlikle ilgili tüm bakan ve üst düzey bürokratlara yazılar yazmış. Başvurdukları arasında Ruşaylo, Patruşev, Klebanov, İvanov, Başsavcı Ustinov varmış. Eğitim Bakanı, soruşturma başlatılmasını istemiş. Ancak FSB soruşturmayı yasaklamış, olayı da örtbas ederek konuyu kapatmış. Böylelikle Filippov, burnunun dibinde kimin Hekzogen çaldığını öğrenememiş. 

Çekulin, bakanlar arasındaki tüm yazışmalann ve ilgili belgelerin kopyalarını Londra'ya getirmiş. Şu anda, hepsi internette bulunuyor. İlgilenenler inceleyebilir. 

Patlamalardan önceden haberdar olan kimlerdi? 

Kaşirka'daki binalarda oturanlardan biri. FSB'de çalıştığı söyleniyor. O gece belki de mucize eseri kurtulmuş, gece bira almaya çıktığında patlama olmuş. Dairesindeki her şey yok olmuş. 
Adam üzerindeki eşofmanlarla kalmış. Oysa ertesi gün, sağ kalanlar toplantısına gömlek, kazak ve kravatla katılmış. Temizlik işçisi kadın şaşınp kalmış: "Komşu bu nasıl oldu? Geçen gün sen eşofmanlaydın, bugün tören kıyafeti giymişsin. Üstelik üzerindeki senin eski kazağın. Yanmış olması gerekirdi. Nasıl oldu, gece bira almaya çıkarken yanında valizin mi vardı?" demiş. Adam 


şok olmuş. Birkaç gün sonra temizlikçi kadın ölü bulunmuş. 
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Bunu nereden biliyorsun ? 

Londra'da olduğu sırada Sergey Yuşenkov anlatmıştı. Duma'da patlamalarla ilgili soruşturma açmayı düşünmüşler ama bir sonuç çıkmamış. Ondan sonra Sergey Kovalyov başkanlığında Halk Komisyonu kurulmuş. İnsanlar kendilerine başvurup anlatıyorlarmış. 

Patlamalardan önceden haberdar olan ikinci kişi kim? Meclis Başkanı Seleznyov mu? 

Evet, Meclis Başkanı'nı bir düşün, oturum sırasında not getiriliyor ve o da ilan ediyor: "Bana gelen notta, bu gece Volgodonsk'da bir apartmanın havaya uçurulduğu haber veriliyor," diyor. O gece gerçekten de bir patlama olmuş, ancak Moskova Kaşirka'da. Volgodonsk'daki patlama ise üç gün sonra gerçekleşti. 

Birkaç gün sonra, Duma'daki oturum sırasında Jirinovskiy, Meclis Başkanı'na soru önergesi veriyor: "Genadiy Nikolayeviç, siz patlamayı pazartesi günü duyuruyorsunuz, patlama ise çarşamba günü meydana geliyor. Bunu nasıl izah ediyorsunuz? Üç gün önceden bu bilgiyi nereden edindiniz?" 

Seleznyov'un cevabı ne oluyor? "Teşekkür ederim, Vladi- 


mir Volfoviç. Sizin görüş açınızı anladım," diyor ve Jirinovskiy'in mikrofonunu kapatıyor. Bu olaya ilişkin steno ve video kaydı mevcut. 

Seleznyov'e notu götürenin kim olduğunu öğrenmek ilginç olacak. Gazeteciler onu sıkıştırınca kaçamak cevap vererek sadece "Berezovski değil," demiş. 

Tabii ki Berezovski değil. Notu kimin getirdiğini çok iyi biliyorum. Onun yardımcısı Lyah. O, FSB'nin eski elemanı. Şimdi Slavneft'te Gutseriev'in yardımcısı olarak çalışıyor. Anlaşılan bir karışıklık olmuş, patlamaları karıştırmışlar. 

Notu verenin Lyah olduğunu nereden biliyorsun ? 


Kaynaklarım var. 
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Ryazan Gölgesi 

Ryazan'da patlama, yerel polis tarafından önlenmiş. Üç gün sonra yerel polis, FSB'nin izine rastlamış. Bu sırada Patruşev, bunun tatbikat olduğunu söylemiş. Buna ne diyeceksin? 

Biliyor musun, Ryazan'da gerçekten de tatbikat vardı. Halk için. Ve biz bu tatbikatı başarıyla tamamladık. 

Kuşku duymakla kalmadık, bunun hakkında açıkça konuşmayı da öğrendik. Nitekim Ryazan'dan sonra FSB için yeni bir sayım başladı. Birkaç sene önce toplam birkaç yüz kişi FSB'nin Ryazan'da gerçek bir patlama gerçekleştirme hazırlığı içinde olduğunu biliyordu. Şimdi bunu yüz binler biliyor. Bugün FSB'nin terör eylemlerine karıştığından söz etmek, artık vatan hainliği değil, yasal bir meseledir. Artık hayat farklı. 

Bu nedenle Ryazan meselesi çok önemli. Ryazan kapısından yol doğrudan Moskova'ya çıkmakta, patlamalara ulaşmakta. Nitekim imza ve kullanılan teknoloji benzemekle kalmıyor, birbiri- nin aynı olduğu kesinlik kazanıyor. 

Ryazan'da olan biteni soruşturmacı gözüyle değerlendirdim. 
Duygulardan ve "Bizi havaya uçurmaya cesaret ederler mi, etmezler mi, çok zalimce bir eylem mi, değil mi?" gibi düşünceler- den kendimi arındırarak sadece olayı tek başına ele aldım. Kimin yaptığını da önemsemedim: Çeçenler mi, FSB'ciler mi, CIA'cılar mı, FBI'cılar mı fark etmiyordu. 

Olaylar, tek bir şeyi gösteriyordu. 1999 yılı Eylül ayında, Moskova'da iki çok ağır ve önemli terörist eylem gerçekleşmişti. 
Bodrum kata çok miktarda patlayıcı madde yerleştirerek, insanların oturduğu apartmanlar havaya uçurulmuştu. Hekzogenden oluşan patlayıcı madde, şeker çuvalları içine yerleştirilmişti. 

Bu Hekzogen meselesi etrafında üç senedir kopan gürültü nedir? 
Bir kez daha izah eder misin? 

Evet. İlk araştırmalara göre Hekzogene, Moskova'daki patla- 


maların meydana geldiği iki binada ve FSB'nin adının karıştığı 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Ryazan'da rastlandı. Yetkililer şimdi, ilk araştırma sonuçlarını değiştirmeye çalışıyorlar. Maddenin Hekzogen değil, Güherçile olduğunu söylüyorlar. Bir buçuk yıl sonra Güherçile nereden çıktı? Yoksa bir kez daha kaza yeri araştırması mı yapıldı? Bilindiği gibi kaza yeri asfaltın altında kaldı. Araştırma nerede ve hangi gerekçeyle yeniden yapıldı? 

Moskova'daki patlamalarla ilgili gözaltına alınan Dahkilkov olayı ilginç. Ellerinde Hekzogen tespit edildiği için iki ay boyunca her gün işkence görmüş. Sonra bunun "Hekzogen değil de Güherçile" olduğu anlaşılınca özür bile dilenmemiş. "Sağ kaldıgına şükretsin," denip geçilmiş. 

Ryazan'da ise söylenenlere göre, uzman yanılmış. Patlayıcı yokmuş. Patruşev televizyonda " O, Hekzogen değil şekerdi," demişti. 

Bu für olaylarda bu denli büyük hata yapılması mümkün mü? 

İlke olarak her zaman hata yapılabilir. Ben yine kendimi tüm duygulardan, ulusal ölçek veya toplumsal önemden soyutluyorum. Evet, bizde herhangi bir suç, toplumsal önem taşımalıdır. 
Herhangi bir suç; bu kişilik haklarına veya devlete karşı işlenmiş suç olabilir. Ama her ne olursa olsun hepsi, güvenlik güçleri tarafından aynı ciddiyetle incelenmeli. Hata her zaman, her yerde yapılabilir. Teorik olarak bu böyle. Ama bir hata varsa özel soruşturma gerekir. Eğer uzman soruşturmayı farklı yöne kaydırmak için bilerek hata yapıyorsa hakkında dava açılmalı. 

Ayrıca, ikinci analiz hangi gerekçeyle yapıldı? Kendi uzmanlarına güvenmedikleri için mi, ikinci kez incelendi? Yoksa kaza mahallinde başka deliller mi bulundu? Nasıl olur, orayı altı ay boyunca koruma altında mı tuttular? Ayrıca Güherçile bulunsa dahi, bunun sonradan getirilmediğini, patlamadan kalan parçacıklar olduğunu kim kanıtlayabilir? Üstelik ilk uzman, iki patlamanın meydana geldiği iki farklı yerde yapıldı. Demek ki uzman hata yaptıysa kasıtlı olarak yapmış olmalı. Bir şey daha var. İnce- 


lemeyi tek bir uzmanın mı, yoksa farklı kişilerin mi yaptığına 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bakmak lazım. Farklı kişilerse aralarında anlaşmış olmalılar, başka türlü aynı hatayı yapmaları mümkün değil. 

Neden "Güherçile"ye yöneldiler? Çünkü Ryazan'da Hekzogenle yakalandıkları için, eylemlerin aynı imzayı taşımaması gerekir. 
Bu nedenle Moskova'daki Hekzogen, Güherçile olarak değiştirildi. 

Özdeşlik kurulmaması için yapıldı. 

Ryazan'daki olaya gelince. Göze çarpan benzerlik, patlayıcının binanın bodrumuna yerleştirilmiş olmasıdır. Bu konuda kaçacak yer yok. "Terörizm" suçu nedeniyle dava açılmış. Bu konuda FSB yetkili. Bu ne anlama geliyor? Terörizm suçu nedeniyle dava ancak, çuvallarda patlayıcı ve fünye bulunursa açılır. Yani eylem, patlama gerçekleştirme amacıyla yapılmış. Bu konuda FSB yetkilidir. 

Tatbikat amaçlı malzeme bulunduysa neden fünye ve Hekzogen deniyor. Bulunan madde sadece patlayıcı olsaydı bu nedenle dava açılırdı. Bu konu da İçişleri Bakanlığının yetkisine giriyor. 
Eğer şeker ve fünye olsaydı bulunan fünye nedeniyle konu, yine İçişleri Bakanlığı sorumluluğunda olurdu. Eğer şeker ve eğitim amaçlı fünye bulunsaydı, dava açılmasına gerek kalmazdı. Soruşturma yapılır ve iş biterdi. 

"Terörizm" içerikli dava açıldığına göre, demek ki patlayıcı madde ve fünye bulunmuştu. Eğer uzman yanılıp (Söylendiğine göre fünyeyi teslim etmiş) şekeri Hekzogenle karıştırmışsa, ki imkânsız görünmekte (Hekzogenle şekerin hiçbir benzerliği yoktur), o zaman dava İçişleri Bakanlığı tarafından açılmalıydı. Peki, diyelim ki uzman, Hekzogenle şekeri karıştırdı. Normal bir fünyeyle eğitim fünyesini birbirinden ayırt edemez mi? Eğitim fünyesiyse neden etkisiz hale getirildi? Mademki "terörizm" suçuyla dava açıldı, patlayıcı madde de fünye de gerçekti. 

Daha ileriye gidecek olursak tatbikat yapılıyorsa (halka duyurulduğu gibi) gerçek fünye mi kullanılmalı? Niçin? Dikkat 


ölçme tatbikatı mı yapılıyor veya vatandaşlann fünyeyi etkisiz 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hale getirme becerileri mi ölçülüyor? Bu kafayla bir tramvay durağına tanksavar mayın yerleştirip Ryazan halkının onu etkisiz hale getirmesi de sınanabilir. 

Hekzogen olmadan sadece fünyenin oraya konması, bodrumlarda dolaşan evsizler ve çocuklara zarar verebilirdi. 

Kamuoyu tatbikat lafına nasıl inandı? 

İnanmadı. Herhangi normal bir insana sorun, inanmadığını göreceksiniz. Bilinen bir tek şey var, o da FSB'nin kendinden olanları havaya uçuramamış olmasıdır. Argüman zayıf. Nüfusun yarısının Rus olduğu Grozni'yi yeryüzünden silmeyi başardılar ama Moskova'daki binalarda başarılı olamadılar. Bir şey daha var, öyle motif olmadan alternatifleri göz ardı etmemek lazım. 

Çeçen halkının tamamı muhtemel suçlu olarak görülüyorsa, FSB'deki bazılarından neden kuşku duyulmasın? 

Konu bir başka açıdan ele alındığında Ryazan'da olup bitenin tatbikat olmadığının göstergeleri nelerdir? "Tatbikatın" yapıldığı araba, çalıntı arabaymış. Operasyonel çalışmalarla ilgili kanunlarda, güvenlik kuvvetlerinin tatbikatlar sırasında çalıntı araba kullandıkları belirtilmiyor. 

Bir yere patlayıcı yerleştirenler en çok neden korkar? İlk aşamada nasıl tanınabilirler? Kullandıkları arabadan ve dış görünüşlerinden. Dış görünüş güvenilir değildir. Robot resimler çiziliyor ama bir yüze dikkat etmeden bakan biri, "benziyor"demekle yetinecektir. Öyle ki dış görünüş yanıltıcı olabiliyor. 

En fazla görgü tanıkları mı yanılıyor? 

Evet. Ayrıca söz konusu binaya padayıcı yerleştiren FSB mensupları, suçun işlendiği sırada başka bir yerde olduklarını "ispat edebileceklerdir". Birileri onları tanıyabilse bile, o sırada başka yerde olduklarına söyleyecek birçok tanıkları olacaktır. Zayıf kaldıkları tek konu, kullanılan arabadır. Patlamadan sonra araba ne olacak? 

Patlama olmadan önce polis kendilerini durdursa ve Hekzo- 


gen dolu çuvalları bulsa derhal operasyonel çalışma yaptıklarına 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dair belge sunacaklardır, içinde Hekzogen bulunan çalıntı araba yakalamış ve inceleme için Moskova'ya götürüyor olacaklar. 

Önemli olan patlamadan sonraki durum. Neden çalıntı araba tercih etmişlerdir? Çünkü üç ay kadar arabanın sahibi aranacak. 
Sonra bulunacak. Araba sahibinin, Çeçen arkadaşı veya Kafkaslar- 
'da akrabaları olduğu anlaşılacak. Altı ay daha soruşturma sürecek. 
Herkese muhtemel suçlunun izine rastlandığı anlatılacak. Ondan sonra o kişiden, Inguş Dahkilgov olayında olduğu gibi, özür dilenecek ve serbest bırakılacak. Araba bu nedenle kaçırılmış. 

Daha tehlikeli ne olabilir? Hekzogen resmi arabada taşınacak olsa küçük parçacıklar dökülebilir. Bu araba bulunsa ve içinde Hekzogen kalıntılarına rastlanılan Ryazan'daki arabayla karşılaştırılsa Patruşev, bunun tatbikat olduğunu iddia edemeyecekti. 

Ryazan'da karşılaştıkları bir başka zorluk neydi? FSB bölge idaresini durumdan haberdar etmek istememişler. Konudan ne kadar az insan haberdar olursa bilgi sızma ihtimali o kadar zayıftır. Nitekim merkezdeki patlamalardan da kısıtlı bir çevre haberdardır. 

"Şeker çuvallarının" yerleştirilmesinden sonra, arabayı Moskova yakınlarına götürmüşler ve orada terk etmişler. Neden? Diyelim ki araba bulundu ama Ryazan ile bağlantı kurulamayacak. 
İki terörist binada işini bitirecek ve ondan sonra sakin sakin oradan uzaklaşacaktır. 

Neden kadına ihtiyaç duyuldu? İki erkek ve bir kadın. Çünkü bir suç işlendiğinde, "kadın ve erkek" failler ifadesi olduğunda polisler çiftlere yöneleceklerdir. Ama kadın ve erkekler farklı yönlere gidecek olursa kontrolleri daha kolay atlatacaklar. İzleri kolayca silmek için, üç kişi olarak hareket edip farklı yönlere dagılmak uygundur. 

Ayrıca arabada oturan kadın daha az ilgi çeker. Anlaşılıyor ki çok profesyonelce düşünülmüş. 


Terk edilen arabada Hekzogen araştırılmış mı? 
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Bilmiyorum. Buna ilişkin, hiçbir yerde, tek bir kelime edilmedi. Ama sadece araba kaçırma suçundan dahi olsa Patruşev mahkemeye çıkarılmalıydı. 

Kaçırılan arabanın ortadan kaybolması ve hiç kimsenin olaya sahip çıkmaması sana garip gelmiyor mu? Neden İçişleri Bakanlığı durumu o araştırmadı? 

Bilmiyorum. 

Şimdi dikkat! Patruşev "tatbikatı" hemen değil, ancak FSB'ciler yakalandıktan sonra duyurmuş. Yani olay mahkemeye intikal etmiş, polis istihbaratçıları muhtemel terörist olarak ortaya çıkarmıştır. Patruşev, kendi adamlarının hayatını tehlikeye atmıştır. Yakalanmaları sırasında, en ufak bir direnç gösterselerdi vurulabilirlerdi. 

İstihbarat servisleri ve güvenlik kurumları tatbikatların ne zaman yapılması gerektiğini ve ne zaman yapılmaması gerektiğini iyi bilirler. Askeri birlikler, gemiler ve güvenlik birimleri teyakkuz durumunda iken tatbikat yapılması kesinlikle yasaktır. O gün, tüm polis birimleri hizmet içi teyakkuz durumundaymış. 
Polisler, vurucu silahlarla işbaşı yapmışlar. Silah kullanmayı öngören emirler almışlar. Yani Patruşev, Ryazan sakinlerini denetlemekle kalmamış, vurucu silah taşıyan, hizmet içi teyakkuz durumunda olan Ryazan polisini de gizlice, sessizce sınamış! Bunun kesinlikle yasak olduğunu gözden kaçırmış olmalı. Yoksa korunmakta olan depoya iki adamını, nöbetçilerin görev başın- daki hizmet becerisini ölçmek için mi gönderdi? Nöbetçilerin ateş açmaması bir şans olmalı. 

Böyle bir başarıyla önceden haber vermeden, Devlet Başkanlığı Koruma Teşkilatının muhtemel terör eylemlerine ne ölçüde hazır olduğu "denetlenebilir"? 

Benzer bir mantık, insanı çok uçlara götürebilir. Örneğin 


"Alfa" yolcu uçağını kaçırıp onu Moskova'nın merkezine yönlendirebilir. Uçak derhal düşürülecektir. Patruşev ise "Biz tatbikat yapıyoruz, göreve hazırlık derecenizi ölçüyoruz," diyecektir. 

Tatbikatlar hayati tehlike yaratacak şekilde yapılmamalı, değilmi? 

Sivil halk için hayati tehlike şöyle dursun, rahatsızlık dahi verilmemesi lazım. Tatbikatlar önceden duyurulur ve hazırlık yapılır. Bunun için tatbikattır. Tatbikatlara sivil halk da katılacaksa Sivil Savunma Teşkilatı devreye girer. Bu olayda hiçbir şekilde tatbikattan söz edilemeyeceğinden eminim. 

Televizyon ekranından, uyanık davranıp patlamayı engelleyen polislerini öven Ruşaylo'ya Patruşev'in ne dediği merak konusudur. Zira yarım saat sonra televizyona çıkıp "Ne patlaması? 
O toz şekerdi," demişti. 

Patruşev, herhangi bir suçlu gibi izleri kaybettirmeye çalışıyordu. Başımdan şöyle bir olay geçmişti: Kiralık katil Kriulkin'i yakalamıştık. Yakalanması sırasında silahla karşı koymuştu. Suçüstü yapıp silahıyla birlikte yakalamıştık ama bir şekilde mahküm olmaktan kurtuldu. Bunu nasıl başarmıştı? Tabancanın tetiğini değiştirmişlerdi. İlk incelemede, tabancanın ateşli silah olduğu belirlendi. Dava açıldı, katil tutuklandı. Daha sonra ikinci bir inceleme yapıldı ve tetiğin madeni değil, plastik olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla tabanca, kurusıkı olarak değerlendirildi. 

Tetiği kim değiştirmişti? 

"Uzmanlar." İşte böyle, Patruşev, Hekzogeni şekerle, metal 


tetiği de plastikle değiştirdi. 


Provokasyon 

Neden FSB, özellikle Ryazan'da binayı havaya uçurmaya çalıştı? 

Çünkü Ryazan hava çıkarma tümeni Çeçenistan'da savaşıyormuş ve çıkarma birlikleri orada operasyon başlatma aşamasındalarmış. Patlamayla bir taraftan Çeçen terörü olduğu gösterilecek, diğer taraftan askerler Çeçenlere karşı intikam duygu- 


suyla galeyana getirilecekti. 
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Askeri okul mezunları için, dört yıl öğrenim görülen şehrin ne anlama geldiğini bilirsin. 

Bu, eşinin, akrabalarının ve dostlarının Ryazanlı olduğu anlamına gelir. Orası, her bir askeri okul öğrencisi için, bıyığı terlemeden gidip erkek olduğu yerdir ve bununla ömür boyu övünülür. Ryazan'da kendisine mavi bere ve gömlek verilmiştir ve Ryazan'da herhangi bir patlama, kişisel hakaret anlamına gelir. 

Hatırlarsan Vilnius televizyon kulesinde bir özel timci sırtından vurulmuştu. "Alfa" özellikle bu olaydan sonra saldırıya geçti. 

Evet. Adı Şatskih'di. Kendisi, amirim Aleksandr Mihayloviç Platonov'un yakın arkadaşıydı. Şatskih öldürüldüğünde Mihaliç çok üzülmüştü: "Görüyor musun? Onu ben Alfa'ya' yerleştirmiştim ve şimdi başına gelene bak," demişti. 

Çelik yeleğin dışına ateş edip öldürmüşlerdi. Beyaz Ev'e yapılacak saldırıdan önce bir "Alfa" üyesi de, böyle bir atışla öldürülmüştü. Olaydan hemen sonra "Alfa" saldırıya geçmişti. 

ilginç bir olay, ilginç bir tesadüf. Beyaz Ev saldırısında öldürülen genç, Platonov'un kayınbiraderi Gena Sergeyev'di. Olaydan sonra herkes, Platonov'a bundan sonra hiç kimseyi "Alfa"ya yerleştirmemesini söylüyordu. Aleksandr Mihayloviç yine çok üzülmüş, Gena'yı seviyormuş. 

Gena nasıl öldürüldü? Zırhlı personel taşıyıcısıyla gidiyorlarmış ve yaralı bir asker görmüşler. Gena çok duyarlı bir gençmiş. 
Aracı durdurmuş ve "Ona yardım etmemiz lazım" demiş. "Bırak, gidelim," demişler. Ama o dışarı çıkmış, yaralı askeri almış, araca getiriyormuş. Bir anda sırtından vurulmuş. Üstelik ateş, Beyaz Ev tarafından değil tam karşı istikametten açılmış. Ben Mihayloviç'le konuşmuştum. Bu işleri Barsukov'un organize ettiğini söylemişti. 

1993'de Ostankino'da meydana gelen olay da ilginçti. Lısyuk, neden ateş emri vermişti? Çünkü kalabalıktan açılan ateşle bir asker öldürülmüştü. Fergana'da kargaşa olduğu dönemde, Lıs- 


yuk'un oraya gittiğini biliyorum. Orada ikinci alayda görev yaparken takım arkadaşlarının konuşmalarını dinlemiştim. Uygulanan yöntem neydi? Provokasyon! Diyelim ki insanlar toplanıyor ama kimseye zarar vermiyorlar. Ancak dağıtılmaları lazım. O zaman, bir askere sivil elbiseler giydiriliyor ve kalabalığın içine salınıyor. Oradan askerlerin üzerine bir şeyler atıyor. Hepsi bu. 
"A, onlar bize taş atıyor!" deniliyor ve kalabalığın üstüne saldırıiyor. İşte Lısyuk, bu tür provokasyonlarda uzman. 

Yine de insanın inanası gelmiyor. Kadınlar, çocuklar, böyle bir şey yapılabilir mi? 

Hala anlamadın mı, bizim çocuklar her şeyi yapar. Hele iyi para ödenirse... 

Psikolojide bir olgu vardır: Gerçek çok ürkütücüyse onunla yüzleşmekten kaçmak, örneğin en yakınına ihanet etmek, çok yaygın bir olaydır. Operasyonel çalışmalarda karşımıza çok sık çıkmıştır. 

Siyasette de aynı şey geçerli. Formülü: "Biz bir şey bilmiyorduk". Almanlar, sonradan toplama kamplan için böyle demişti. 
Bizde de, Gulag için yapılan "temizlik" hareketleri için böyle söylenmişti. "Burnumuza sokmadıkça bilmek istemedik." demek çok daha dürüstçe olduğu halde. 

Bir Organize Suçlar bölge müdürünün, tüccarları birilerinden korumak için, onları taciz edecek çete kurduğunu anlattığımı hatırlar mısın? Hiç kimse şaşılmamış, herkes alışmıştı. İşte böyle, bölgesel ölçekten ülkesel ölçeğe geçecek olursak konutların bombalanması da aynı şey. Sadece bölge çapında değil, ülke çapında. 

Nasıl da o zaman herkes ürkmüştü. "Böyle bir şey olamaz, çünkü bizim insanımız bunu yapamaz," dendi. Bölgesel ölçekte yapar, ülkesel çapta yapamaz, öyle mi? Fark nedir? Yönetim, polis bölge başkanı gibi çete kiralıyor veya korku ortamı yaratması için ona engel olmuyor. Çeçenler suçlu deniyor. Gelin, en acımasız bi- 


çimde onlann hakkından gelelim. Her taraf terörist dolu, uyanık 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olun, şüpheli "siyahlann'"© kimliklerini kontrol edin. Devam edin, toplum kabullenecek ve özgürlüğünden taviz verecektir. 

Belki kişisel menfaat karşılığı, oligarklar koruma altına alınıp siyasi sorunlar çözülebilir. Nasıl mı? Siyasi rakipler "karalanır", kendi adaylarının reytingi yükseltilir, seçimler kazandırılır. 

O zaman, bu yönetimin dayatılmış bir yönetim olduğu ortaya çıkıyor. Biz, korkudan bunu tercih etmişiz, kendi seçimimiz. Tam hatırlamıyorum, galiba Razbaş'tı; Listyev'in cenaze töreninde söylemişti: "Herhangi bir alçak, bize güvenli ortam ve düzen sağlayacağını söylese onu itirazsız kabulleniriz." 
Âdeta olacakları görüyordu. 

Birinin himayesinde olmanın tehlikesi nedir? Tehlike, korumanın senin tercihin olmamasında. Ondan kurtulamazsın, işine son veremezsin. Çünkü himaye edenlere sen ödeme yapmıyorsun, onlar senden alıyor. Aralannda kullandıkları ifade, "iş adamlarından alınan" oluyor. 

Aynı şey, iktidar için de geçerli. Biz onu kiralıyoruz, kendi paramızla. Gidiyor, oy kullanıyor ve kiralıyoruz. Ama iktidar farklı düşünüyor: "Siz bana ödeme yapmıyorsunuz, ben sizden 


alıyorum." 


Benim Yaptığım Gibi Yap 

Olayları bu şekilde değerlendirmen, sahip olduğun bu görüşler, sende uzun zaman önce oluşmuş. Böyle olmakla birlikte, bu konular Rusya'da hararetli bir şekilde tartışılırken neden görüş açıklamadın? Nikolayev'in NTV'deki bağımsız soruşturmasında sen yoktun. 

İlk olarak ben bu fikirlere öyle hemen varmadım. Patlamalar sırasında Lefortovo'da tutukluydum. Ulaştığım bilgiler kısıtlıydı. 
Hapisten çıktıktan sonra tüm tanıdıklarımla konuştum. Pek ço- 


45 Rusya'da belirli bir kesim Kafkasya kökenlileri "siyahlar" (çorniy) ola- 


rak adlandırır. 
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ğu gülümseyerek "İyice akıllarını kaçırmışlar, artık apartmanlan havaya uçuruyorlar," diyordu. 

Ve sonra açıkça söyleyeyim, korkmaya başladım. Serbest kaldıktan sonra akrabalarım da, arkadaşlarım da, yazmamam ve konuşmamam gerektiğini söylüyordu. Duyduğum sözler, "Henüz aklın başına gelmedi mi? Geldiğin yere dönmek mi istiyorsun?" şeklindeydi. 


Ortaya çıkıp açıkça "Binaları FSB havaya uçurdu," diyemezdim. Kefaletle serbest bırakılmıştım, sürekli tehdit ediliyordum. Heran yeniden tutuklanabilirdim. Nikolayev'in programına çıkmış olsaydım, Ostankino'dan doğrudan Butırskaya Cezaevi'ne giderdim. 

Puşkin bölgesinde patlama olduğunda ailemle birlikte Soçi'deydim. Döndüğümde hemen Operasyonel Soruşturma İdaresinden Tuğgeneral Mironov'u aradım. "İvan Kuzmiç," dedim, "nasıl olur, Puşkin'deki yaya geçidinde patlama olmuş. İnsanlar ölüyor. İzin verin, bu işleri kimin yaptığını anlayayım". Cevabı, "Şaşa, hâlâ ısrar ediyorsun," oldu. Ben ise "İnsanlar, çocuklar ölüyor. Ne yani, bunu kimin yaptığını bilmiyor musunuz?" dedigimde sustu kaldı. "Beni kabul edin, lütfen, size izahatta bulunacağım," dedim. Cevabı "Meşgulüm," oldu. 

Ona ne anlatacaktın? 

ilk önce, Lazovskiy'i anlatacaktım. Tüm patlamaları tek bir mantıklı zincir içinde birleştirecektim. 

Puşkin'deki patlamada senin dikkatini çeken neydi? 

Büfelerin paylaşılması nedeniyle çıkan anlaşmazlık söylentisi. Bu tam bir saçmalıktı, ilginç olan, oradaki patlamanın NTV'deki incelemelere rastlamasıydı... 

Ben çalışırken bir ilkeye sadık kalıyordum; "Kendini mağ- 


" 


durun ve suçlunun yerine koy." Astlarıma da söylüyordum, "Başkalarının acısına ilgisiz kalırsanız, bu işte çalıştıkça insani 


özelliklerinizi kaybedersiniz." 
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Güneye gitmeden önce kızıyla birlikte bir şeyler almaya çıkan, yaya geçidinde düşüp kalan kadının olaya beni derinden etkiledi. Ben ise o sırada güneydeydim. Kadının yerine, karanı ve küçük oğlumu koydum. Bu seyahati öyle sabırsızlıkla bekliyorduk ki! Ben hapisten yeni çıkmıştım, oğlum denizi hiç görmemişti.... İçim sızladı ve Mironov'a telefon ettim. 

Puşkin'deki yaya geçidi olayı, patlama etkisi yarattı. Sabrettim, izledim, değerlendirdim, ondan sonra o genç kız..düşündüm: "Bana ne yapabilirler ki?" dedim. Askeri okul bitirmiştim. 
Sınıf arkadaşlarımın neredeyse yarısı mezarda. İki ayağımın üzerinde iki kolum ve gözlerim yerinde olarak otuz sekiz yaşına kadar yaşayabildiysem, üstelik bu meslekte, bu çok bile. Korkacak ne vardı? Ne olacaksa olsun dedim ve Mironov'a telefon ettim. 

Puşkin'deki patlamayla apartmanlardaki patlamanın aynı şey olduğunu iddia etmeyeceğim. Altındaki imza farklı. Ama Mironov'a, unuttularsa Lazovskiy'i anlatmak istedim. Moskova'da, Lazovskiy olayını inceleyen Makeev diye biri olduğunu, Vorobyov'u, bombalanan otobüsleri hatırlatmak istedim. Patlamaların, her nedense, seçim öncesi meydana geldiğini hatırlatmak istedim. Seçimler bitince de her şey süt liman olmuştu. 

Puşkin'deki patlamanın, neden birileri arasındaki hesaplaşma olmadığını düşünüyorsun? 

Hesaplaşma olsaydı belli bir grup insan olurdu. Diyelim, senin büfen var ve ben de senden haraç almak istiyorum. Bir, iki, üç kere tehdit ediyorum. Sonra bombalıyorum. O zaman sen güvenlik kuvvetlerine başvurup şikâyetçi olursun. Suç işlendiğinde, er veya geç gerçek ortaya çıkar. Çok temiz çalışıp hiç iz bırakılmamış olsa da önemli değil çünkü günün birinde, bir şekilde kafayı çekince anlatacaktır. Bilgi bir şekilde gelecektir. Bu olayda ise hiç bir iz yok. 

Puşkin'deki patlama neye rastlıyordu? NTVye yapılan baskılara ve altı numaralı protokole. NTV, Çeçenistan'daki savaşın suç ol- 


duğunu söylüyordu. Yetkililer ise susuyordu. Federasyon Konseyi, 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sesini yükseltmeye başlamıştı. Ryazan, askeri öğrencilerin okuduğu yer olduğu için seçilmişse Moskova da randevuların verildiği yer olduğu tercih edilmiştir. Ne yani, sen Puşkin anıtında buluşmak üzere hiç randevu vermedin mi? Orası, herhangi bir Moskovalının tesadüfen bulunabileceği bir yerdir. Eylem, korku salmak için yapılmıştır. İnsanlar da, Federasyon Konseyini de, NTVyi de Allah kahretsin, yeter ki insanlar ölmesin, diye düşünmeye başlar. 

Ne dersin, bu terör eyleminin faili günün birinde bulunabilir mi? 

Tabii bulunabilir. Bağımsız bir savcı ve iki üç deneyimli operasyoncu olursa bulunur. Tüm maddi deliller yok edilmiş olmasına rağmen bir dolu tanık vardır. Kimse engel olmazsa bir aylık iş. 

Ama pürüz de çok. Örneğin, evleri dolaşıp imza toplayan biri var. Onu sorgulamak lazım. Onu kim, niçin göndermiş? 

Yani "tatbikatın" üstünü örtmek, her şeyin gizli kalmasını sağlamak için kalabalık bir grup mu çalışıyor? 

Hayır, tam öyle denemez. Önemli olan Patruşev ve suç ortaklarının, olay sırasında orada olduklarının gizlenmesidir. 

Herhangi bir operasyoncu, Ryazan'da olup biteni anlayabilir mi? 

Tabii. Hepsi anlamıştır. 

Peki, neden hiç kimse, hiçbir yerde tek kelime etmedi? 

Çünkü insanlar hâlâ aktif görevde. Operasyoncular ve savcılar, çok kolay hedef olabilir. Tutukladığı veya sorguladığı bir sanığın ifadesi, operasyoncu veya savcı hakkında tedbir alınması için yeterlidir. Ben bunları yaşadım. Güvenlik birimlerinde çalışanların birçoğu suç faaliyetlerinin içinde olabiliyor. 

işten ayrılanlar ne yaptı? 

Onlar daha önce çalıştıkları için, neyin ne olduğunu biliyorlar. Hepsinin ailesi, çoluk çocuğu var. Ama artık konuşmaya başladılar. İnternette neler yazdıklarını okuyabilirsin. Ryazan'daki patlamanın, FSB'nin işi olduğundan kimsenin kuşkusu yok. Bu ise kilit mesele. Ryazan'daki patlama onların işi ise Moskova'da- 


ki de onlarındır. Zira imza aynı. 
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İnsanlar nasıl konuşsun? Ben ne yapabilirdim? Gösteri mi düzenleyecektim? Televizyona mı çıkmak? Bir düşün... adamın biri televizyona çıkıyor ve "Merhaba, ben Moskova Soruşturma Dairesi Başkanı ihtiyat albayıyım. Ryazan'daki apartmanın, FSB tarafından bombalandığını düşünüyorum," diyor. Bu işin sonu ne olur?... Yine de herkes susmuyor. KGB albayı Preobrajenskiy bir mülakatta, "Litvinenko'nun yazdıkları yüzde yüz gerçektir," demişti. Ama o, bir kişi. Kim onu dinleyecek ki? Biz sivil toplum değiliz. Yönetim de korku salmayı başarmış. 

Bir mülakatında, FSB'deki eski arkadaşlarına senin izinden yürümeleri çağlısında bulunmuştun, pişman olup patlamalarla ilgili gerçekleri anlatmalarını istemiştin. Bu işi yapanların vicdan azabı çekebileceğini düşünüyor musun? 

Ben, insanların oturduğu binalan havaya uçurmadığım için, bu insanların ne hissedebileceğini bilemiyorum. Ancak ben onlara çağrıda bulunmadım. Bu işten haberi olmadan kullanılan birçok insanın olması lazım. Patlayıcıları yerleştirenler, şoförler, bombalan hazırlayanlar... Muhakkak ki onlara yapılacak iş hakkında önceden haber verilmedi. Ryazan olayının patlak vermesinden sonra, delilleri karartmaya çalışanlar da var. Bu konuda da onlarca insan devreye sokulmuştur, işte bu kişilerden birileri ortaya çıkmak zorundadır. Bir kişi olsa dahi çıkacaktır. Ben çıkacağına inanıyorum. 

Ancak bu kişi hayatını tehlikeye atmaz mı? 

Tam tersi, sustuğu sürece hayatı tehlikede. Bak, ben hâlâ ha- 


yattayım. 
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O Gitti 


Başından geçen bu olayların ardından, yönetime olan bakış açında değişiklik oldu mu? 

Şarkıcı Vısovskiy nin, zaferin tüm başarısının pilota atfedilmesinden pek hoşnut olmayan bir avcı uçağını anlatan şarkısı vardır. Bu güçlü aracın yanında pilotta kim oluyormuş! Ve bir gün pilot öldüğünde avcı uçağının hayali yerine gelmiştir. Artık, kendisi göklerin tek hakimidir. Ancak kontrolsüz gidemeyeceğini günün birinde anladığında artık çok geçtir. 

Aynı şey, ülke halkının avcı uçağı olan istihbarat servislerinin başına da gelmiştir. Onlar her zaman iktidarı hayal ettiler, iktidar ise her zaman komünistlerin elindeydi. İşte nihayet ele geçirdiler. 
Ve komutsuz bir şey yapamayacakları ise anlaşılıyordu artık. Eskiden hiç olmazsa parti yöneticilerini korur, Batının etkisine karşı çarpışır, Yahudi çöreklerinin konulduğu kolileri toplatırlardı. Şimdi ise işsiz kalınca banal yağmacılıkla uğraşmaya başladılar. 

Vısovskiy'in şarkısıyla tam anlamıyla örtüşmektedir. Bağımsız karar alma konusunda tamamıyla beceriksizler. Sistem, göre- 


vi yerine getirmeye ve çözüme kavuşturmaya alışmıştı, ancak şekillendirmeye değil. Ülkenin siyasi iktidarının talimatlarını yerine getirmek farklı, bu yönetimin kendinde olması farklı bir şeydir. Sistem buna muktedir değildir. 

Sistemin tek amacı vardır: İktidardan hoşlanıyorsan sadık bir şekilde hizmet et. Ve sadece o zaman, bu bir iktidardır. İçgüdüsel olarak hareket ediyorlar, yani anlamsızca. 

Güvenlik mensubu, ne "evet" der ne de "hayır". Hem birincisi hem de ikincisi bilgi demektir. Onun için Sistem için en iyisi hiçbir şeyden bahsedilmemesidir. 

Üst düzey operasyonel ustalığın içeriği nedir? Yalan elbette. 
Yalan adına yalan. Hasmı, bilgiden mahrum bırakma ve alternatif bilgi kaynaklarını kontrol altında tutma imkânına sahip olmak çok önemlidir. NTV ve TV'6 olaylarında bunu görebiliriz. 

Devlet yönetimi, iç yönetimin federal yasalardan üstün olduğu gizli servislerin yönetimini hatırlatıyor. Anayasa ise bir örtbas belgesidir. 

Bir şey daha! Sisteme has olan bir şey varsa o da ihanete eşit sayılan uzlaşma yapma eksikliğidir. FSB veda etmeye başlarsa bu organın yakında sonu gelir. Onun için düşmanla olan savaş sonsuzdur ve sonuna kadar da savaşacağız. 

Genel anlamda nereye uçtuğumuzu bile bilmiyoruz. Keza kontrolsüz avcı uçağının ve bizim başımıza ne geleceğini de! 

Bilemiyorum. Ben sadece bir görevliyim. Cevabı sadece halkta bulabiliriz. 

Ben sorduğum şu soruya geri dönmek istiyorum. Korkunç suçlamalarda bulunuyorsunuz. Bizim insanlarımızın bunları yapmaya gücü var mı? 

Bunlar, bizim adamlarımız değiller. Onlar için Sudoplatov, Saharov'a göre çok daha üstün bir kişiliktir. Saharov, onlar için iktidar karşıtı ve hain idi. Afganların eline düşen askerilerimize gizli servisin ateş açtığını söylemişti bir akademisyen. Hatırlıyor musun? Çılgın demişlerdi ona. Çünkü bizimkilerin bunu yapacak kudreti yok. Patlayan bombalardan da bahsediyorlar. 
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Sana da çılgın diyorlar. Belki de onun için iş yerinde gereksiz göründün. Sürekli onlara engel oldun, fikirlerinle ortaya çıktın ve yasaları hatırlattın. Senin gibi bir avcıyı-müjettişi kovmaya çalıştilar. Artık kimseyi yakalamaya gerek yok. Bundan böyle kazanılanları korumak yeterli. 

"Litvinenko, yine nereye burnunu sokuyorsun?" bağırışlarını memnuniyetle dinledim. İpin ucunu tutar, tam yakalayacağın esnada "geri adım" attırırlar. Ve son olarak şunu anlatayım; Vityazya Gaziler Derneğinde Konstantin Mirzoyans'ın ofisinde, Holodov davasıyla ilgili bir arama yapıyorduk. Kasa içerisinde bir tümgeneral üniforması, Aleksandr Lebed'in dokümanları ve özel fotoğraflarının yanı sıra, "Çok Gizli" ibareli bir dosya ele geçirdik. Güvenlik Konseyinden, iktidar organlarının operasyonel anlamda çıkarına olacak olan bir Çeçen isim listesi çıktı. GRU'dan Çeçenistan hakkında şifre. 


Bu listenin dört nüshası vardı; Güvenlik Konseyi, FSB Müdürü, Başbakan ve Devlet Başkanı için. 

Bir de, İçişleri Bakanı Kulikov dışındaki tüm İçişleri yöneticilerini karalayacak, küçük düşürebilecek belgeler vardı. Hangi dosyalar derseniz; "Yolsuzluk", "Adam öldürmeye azlettirme", "Para karşılığı koruma altına alma". Tam bir dehşetti doğrusu. 

Nüshaların niteliğini ve kimlere gönderildiğini hesaba katarsak ülkenin üst düzey yöneticilerinin memlekette neler olup bittiğini bildiklerini söyleyebiliriz. 

Sorgu yargıcı bunu görüp de, belgeyi almayacağını söylediğinde şoka girdim ve "Nasıl yani, alamam?" dedim. "Bunu yapmakla yükümlüsünüz," de dedim. "Cezai davada somut deliller ararız. Ancak bu davamızda bunlar tamamıyla somut delil sayılmaz," dedi. 

Ceza yasasında "Soruşturma esnasında 'kullanımı (dolanımı) yasak olan tüm unsurlar alınır,' şeklinde ibare var," diyerek ikna etmeye çalıştım. Ülkedeki kullanımı (dolanımı) yasak olan çok gizli ve çok özel belgeleri, nasıl olur da özel bir güvenlik şirketine bırakabiliriz? 
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Yönetimi arayarak Voloh'la görüştüm. Her zamanki gibi, "Daha sonra ara," dedi ve kayboldu. Karar alınması gerektiğinde, deve kuşu gibi başını kuma gömerdi. 

İşte o zaman, İvan Kuzmiç Mironov'u aradım ve bana, "Evet Şaşa, bunları almak lazım. Bu konuyu çöz," dedi ve telefonu kapattı. Savcı şube müdürünü aradım ve bana, "Sorgu yargıcı var ve orayı kontrol edecek bir durum söz konusu değil," dedi. 

Firma sahibi ise kalktı ve "Bunlar Lebed'in dokümanları," dedi. Kontr-espiyonaj subayı, gizli belgeleri arkasında bırakmazmış. Polis cesedin üzerinden geçecekmiş, yoluna devam edecekmiş, olmazmış. Kontr-espiyonaj subayı için gizli belgeleri atmak suçtur. Zaten soruşturma yargıcı da "Al," demişti. 

Protokol olmadan nasıl alırsınız? 

Yok canım. "Teslim alma protokolü yazacağım," deyince yargiç bana, "Hayır. Aramayı ben yaparım. Bir bina içerisinde aynı anda iki soruşturmayı yürütemeyiz. Arama-incelemeyi bitirelim, kapıyı kapatalım ve gidelim. Siz sonra gelip alırsınız," dedi. 

Bu da ne demek yani? Gidiyoruz, geleceğiz? İçişleri Bakanı Kulikov'u aramaya karar verdim. O dönemlerde Çernomırdin'le birlikte zafer kutlaması yapıyordu. Telefonu kapatmam istendi ve on dakika sonra Kulikov beni aradı ve "Evet Şaşa, seni dinliyorum. Ne oldu?" dedi ve gizli belgelerden bahsedince bana, neden kendi yönetimimi arayıp aramadığımı sordu. Ben ise "Benim yönetimim karar almak istemiyor," dedim. Endişelenmeye başladı ve "Anladım. Ne var başka orada?" diye sordu. Ben de iyi niyetli bir şekilde şöyle, şöyle İçişleri yönetimi hakkında küçük düşürücü belgelerin olduğunu anlattım. Kulikov ise dikkatli bir şekilde "Benim hakkımda da var mı?" diye sordu. "Hayır, sadece yardımcılarınız hakkında," deyince rahatladı. Kulikov "Tamam. 


Hemen birini yolluyorum, alsın," dedi. 


Cezai Soruşturma Dairesi Başkanı Trubnikov geldi ve sıkıca 


elimi sıktı, teşekkür etti ve belgelere el koydu. 
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Lubyanka'ya geldiğimde, Voloh heyecanla yanıma geldi ve olanlan sordu. "Her şeyi aldılar," dedim. Savcılar mı aldı? "Hayır, polisler," deyince oraya nasıl geldiklerini sordu. İçişleri Bakanı'nı aramak zorunda kaldığımı söyleyince Voloh, "Sana kim, İçişleri Bakanı'nı arama hakkı verdi?" dedi. Rapor vererek "Özür dilerim. Yasada belirtildiği üzere, suça meyil vermemek için gereken tüm önlemleri almalıyım. Kovalev'i aradım, tatildeymiş. Sizi aradım, telefonu kaldırmadınız. Sorgu yargıcı ofisten çıkınca korumalar beni de çıkaracaklarını söylediler. Ne yapabilirdim? İşte o zaman Kulikov'u aradım." Voloh, "Sen ne yaptığının farkında mısın? Çıldırdın mı sen? Kulikov ve Lebed birbirlerini hiç çekemezler. Bu hayatta başka ihtiyacın olan ne? Güzel bir karın, dairen var; sakin sakin yaşamana bak. Ne diye böyle her şeye burnunu sokuyorsun?" dedi. "Ne demek burnunu sokuyorsun?" dedim. Ben suçlu filan değilim. Nereye tükürürsen tükür, karşına hemen bir suç çıkıyor. Voloh, "Şaşa, eğer bugün yarın Lebed Rusya Devlet Başkanı olursa başımıza neler gelir biliyor musun? Tabii ki seni kimse hatırlamaz. Biz gene- 


ralleri ise hemen atarlar işten," dedi. 


"Bence Lebed devlet başkanı olmayacak," diyerek rahatlattım kendisini. "Nereden biliyorsun?" dedi. 

Çıkarken bana, "Nalçik'e tatile git ve ne kadar istiyorsan kal orada. Yeter çalıştığın. Rica ediyorum sana. Başka hiçbir şey yapma. Lütfen," diye emir verdi. 

Ve o süresiz bir izne çıktı. 

O gittikten sonra, iktidar, bize ihanet ettikleri için kendimizi aşağılanmış hissetmemiz gerektiği konusunda bizi ikna etti. "Pardon çocuklar. Size ihanet ettiler. Hadi işin içinden çıkın!" dediler. 

Peki nasıl? 

Ne biz ne de toplum vardı. Onun için gitti. Ülkede yargı ve sivil toplum olmadığı sürece sorunlar yargı sistemiyle çözülmeyecek, onlar ise kaçacaklardır. 

Benim için bu firar, tek bir şey anlamına geliyor, "Sayıları 


azaldı. Demek ki biz sayıca fazlayız, işte hepsi bu." 
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EK 1: 
Ryazan Olayı: 


Aleksandr LİTVİNENKO ve Yuriy FELŞTINSKtYin 
"FSB Rusya'yı Bombalıyor" adlı kitabından alıntı: 


Yalm Olaylar 

22 Eylül saat 21.15'de, Spartak Futbol Kulübü'nün şoförü, 
Novoselov Sokağı'ndaki tek girişli on iki katlı, yirmi sene önce inşa edilen binada, No: 14/16'da oturan Aleksey Kartofelnikov, Ryazan ROVD Oktyabrsk, Daşkovo-Pesoçninskoe şubesine telefon etmiş ve 10 dakika önce, oturduğu binanın birinci katında yirmi dört saat açık olan Den i Noç mağazasının bulunduğu girişinde, T 534 BT 77 RUS Moskova plakalı, beşinci veya yedinci model, beyaz Jiguli marka otomobil gördüğünü bildirmiştir. Araba avluya girmiş ve park etmiş. Bir erkek ve genç bir kadın magazadan çıkmış, bodrum kata inmiş ve bir süre sonra geri dönmüşler. Daha sonra araba, bodrum katı kapısına iyice yanaşmış ve üç kişi arabadan indirdikleri çuvalları bodruma taşımaya başlamış. Erkeklerden biri bıyıklıymış. Kadının üstünde eşofman varmış. Bundan sonra üçü de arabaya binerek uzaklaşmış. 


Kartofelnikov'un hatırladıkları şöyle: "... Yedinci model be- 


yaz Jiguli'yi garajdan çıkarken gördüm. Mesleki alışkanlık olarak 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gözüm plakaya takıldı. Baktım ki, bölge plakası kâğıtla kapatılmış ve üzerinde Ryazan serisi '62' vardı. Eve çıktım ve hemen polisi aradım. On dakika kadar sonra onlara ulaştım..." 

... Moskova saati ile 21.58'de gelen polis asteğmeni Andrey Çernışöv başkanlığındaki polisler, yetmiş yedi daireli binanın bodrumunda ellişer kiloluk üç şeker çuvalı bulmuş. Bodrum kata ilk inen Çernışöv, şunları anlatmış: 

"Saat on sularında, nöbetçi memurdan haber geldi, Novoselov 14/16'daki binanın bodrumundan çıkan şüpheli şahıslar görülmüş. Binanın yakınında karşılaştığımız genç kız, bodrum kattan çıkan ve plakası kısmen kapatılmış olan arabaya binen kişiden söz etti. Polislerden birini girişte bıraktım, diğerleriyle birlikte bodruma indim. Bu binadaki bodrum derindi ve suyla doluydu. Kuru olan tek yer, küçük taş kilerdi. Fenerle aydınlattığımızda istiflenmiş birkaç şeker çuvalı gördük. Üstteki çuvalın ağzı açılmıştı ve içinden yalıtım bandıyla sarılmış kablolar ve saatten ibaret elektrikli bir teçhizat görünmekteydi... Bir anda şoke olduk ve bodrumdan hemen çıktık. Ben girişi tuttum. 
Yanımdakiler ise binayı boşaltmaya gittiler. On beş dakika kadar sonra, destekle birlikte Emniyet Müdürlüğünden amirler geldi. Patlayıcı dolu çuvalları, FSB temsilcileri önünde, MÇS mensupları çıkarttı. Tabii ki bizim patlayıcı uzmanları onları etkisiz hale getirdikten sonra. Bunun gerçek bir eylem oldu- 


gundan hiç kimsenin kuşkusu yoktu." 


Belirtildiği gibi çuvallardan biri açılmış, içine derme çatma saatli düzenek konulmuştur. Düzenek üç batarya, elektronik saat ve el yapımı detonatörden ibarettir. Düzenek, perşembe sabahı saat 5.30'da patlamak üzere ayarlanmıştır. Bölüm Başkanı kıdemli üsteğmen Yuriy Tkaçenko başkanlığında Ryazan Emniyet Müdürlüğü teknik personeli, on bir dakika içinde bombayı etkisiz hale getirmiş ve hemen, gece saat on birde, deneme mahiye- 


tinde, karışımı patlatmaya çalışmıştır. Patlama gerçekleşmemiştir. Nedeni, deneme için alınan örneğin üst kesimden alınması, oysa Hekzogenin daha alt bölümde bulunuyor olması ya da çok az miktarda malzemenin kullanılmış olması olabilir. Çuvallarda bulunan maddenin, gaz analizatörü ile gerçekleştirilen acil analizi sonucu, "Hekzogen türü patlayıcı madde buharı" olduğu anlaşılmıştır. Burada dikkat çeken şey, hata payının olmamasıdır. Cihazlar düzgün çalışan çağdaş cihazlardır, araştırmayı yapan kişiler de deneyimli uzmanlardır. 

Çuvallarda bulunan madde, görüntü itibarıyla toz şekere benzememektedir. Şüpheli çuvalları bulan görgü tanıkları, daha sonra hep bir ağızdan, çuvalların içinde sarı renkte, granül halinde, ufalanmış tel şehriyeyi andıran bir madde olduğunu söylemişlerdir. Hekzogenin böyle bir görüntüsü vardır. Rusya İçişleri Bakanlığı, 23 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada, "Söz konusu maddenin incelenmesinde Hekzogen buharı tespit edildiğini, ateşleme düzeneğinin ise etkisiz hale getirildiğini" belirtmiştir. 
Başka bir ifadeyle 23 Eylül gecesi, yerli uzmanlarca düzeneğin gerçek, "şekerin" ise patlayıcı madde olduğu belirlenmiştir. Ryazan Emniyet Müdürlüğü Oktyabr Bölgesi Başkanı Yarbay Sergey Kabaşov'un daha sonra yaptığı açıklama şöyledir: "Ön araştırma, patlayıcı maddeye işaret etmektedir. (...) Patlama tehdidinin ger- 


çek olduğunu düşünmekteyiz". 


.. Ryazan'daki bina sakinleri, gece yarısı alarmla yatakların- dan kaldırılmış ve bina yirmi dakika içinde boşaltılmıştır. Trud Gazetesi bu olayı bakın nasıl anlatmış: "İnsanlar sayılı dakikalar içinde, eşyalarını bile toparlamalarına fırsat verilmeden (sonradan hırsızlar yararlansın diye) evlerinden çıkarılmış, 1ssız ve karanlık binanın etrafında toplanmıştı. Kadınlar, yaşlılar ve çocuklar bilinmezliğe gitmek istemezcesine girişte yığılıyordu. Bazılarının üstünde kalın bir şey olmadığı gibi ayakları da çıplaktı. (...) 
Dondurucu rüzgârda birkaç saat geçti. Tekerlekli sandalyede aşa- 


ğıya indirilen engelliler ise ağlıyor ve her şeye lanet okuyordu." 
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Binanın etrafı kordon altına alınmıştır. Hava soğuktur. Oktyabr Tiyatro ve Sinema Salonu müdürü insanlara acımış ve onları salona almış. Herkese çay ikram etmiş. Binayı terk edebilecek durumda olmayan birkaç engelli yaşlı, evlerinde kalmış. Aralarında felçli bir kadın varmış. Kızı Savina bütün geceyi, kordonun dibinde patlamayı bekleyerek geçirmiş, tşte onun anlattıkları: 

"Saat 11.00'de polisler daireleri dolaştı ve derhal sokağa çıkmamızı söylediler. Gecelikleydim, üstüme hemen bir kaban aldım ve dışarı çıktım. Avluda, binaya bomba konduğunu öğrendim. Evde ise kendi başına yataktan kalkamayan annem kalmıştı. Dehşet içinde polislere koştum. 'Eve girmeme izin verin, annemi taşımama yardım edin,' diye yalvardım. Geri gitmeme izin verilmedi. Ancak, saat 02.30'da, şüpheli bir şey olup olmadığını anlamak için sakinlerle birlikte daireleri tek tek dolaşmaya başladılar. Bana sıra geldiğinde görevli polise hasta annemi gösterdim ve onu almadan hiçbir yere gitmeyeceğimi söyledim. O, not defterine sakince bir şeyler yazdı ve ortadan kayboldu. Bir anda bomba konan binanın içinde annemle ikimizin tek başımıza kaldığımızı fark ettim. Ürkütücüydü... Ansızın kapı çalındı. Kapıda iki polis sert bir tonla "Bayan, kendinizi diri diri mezara mı gömmek istiyorsunuz?" diye sordular. Korkudan dizlerimin bağı çözüldü ama annem olmadan gitmeyeceğimi söyleyerek ısrarımı sürdürdüm. Bir anda bana acımış olacaklar ki "Peki kalın, bina artık güvenli," dediler. Daireleri dolaşmaya başlamadan önce patlayıcı çıkardıkları anlaşıldı. O za- 


man ben kendiliğimden sokağa fırladım..." 


Binaya her türlü olağanüstü teşkilatlar ve idareciler akın etmiş. İnceleme sonucu, patlayıcının Hekzogen olduğu anlaşılınca muhtemel bir patlamaya karşı, kordon altına alınan bölge genişletilmiş. FSB Bölge Müdürü Tuğgeneral Aleksandr Sergeyev, sakinleri yeniden hayata döndükleri için kutlamış. Günün kahramanı Kartofelenkov'a asker olarak doğduğu bildirilmiş (ve 


bombayı bulduğu için, şehrin mülki idaresi kendisini birkaç 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gün sonra değerli bir hediye olan yerli üretimi renkli televizyonla ödüllendirmiş. 

Rus haber ajanslarından biri, mutlu olayı tüm insanlığa duyurmuştur: "Ryazan'da terör eylemi önlenmiştir. Bir (o apartmanın bodrum katında, toz şekerle karıştırılmış Hekzogenbulunmuştur. 

Ryazan Bölgesi Sivil Savunma ve Olağanüstü Durumlar Karargâhı (MÇS) Başyardımcısı Albay Yuriy Karpeev, İTAR-TASS muhabirine, çuvallarda bulunan maddenin inceleme çalışmalarının devam ettiğini söylemiştir. RF Moskova MÇS operasyonel nöbetçisinin sözlerine göre, bulunan düzenek perşembe saat 05.30'a ayarlanmış. Ryazan Emniyet Müdürü görevini yürüten Aleksey Savin, İTAR-TASS ajansına yaptığı açıklamada patlayıcının taşındığı arabanın markası, rengi ve plakasının tespit edildiğini söylemiştir. Savin'in belirttiğine göre, "Uzmanlar, çuvallarda bulunan karışımın yapısını ve patlayıcı özelliğini araştırıyorlar". Vali Yardımcısı Vladimir Markov'un ifadesine göre, "Ryazan'da durum sakindir. Boşaltılan binada oturanlar, patlayıcının etkisiz hale getirilmesinden sonra hemen evlerine dön- 


müştür. Tüm daireler denetlenmiştir..." 


Gece saat 01.05'de, bodrumdaki çuvallar dışarı çıkarılmış ve itfaiye arabasına yerleştirilmiştir. Ancak bulunan patlayıcının nereye götürüleceği konusu, sabahın dördüne kadar çözülememiştir. OMON, FSB ve yerel askeri birlikler, çuvalları almayı reddetmiş. Neticede Ryazan Sivil Savunma ve Olağanüstü Durumlar Genel Müdürlüğü avlusuna götürülmüş, garaja konmuş ve başına nöbetçi dikilmiştir. Daha sonra, çalışmalara katılanlar, "Bu şekerle çay içerdik ama uzman, içinde Hekzogen olduğunu söyledi," şeklindeki sözlerle aralarında şakalaşmışlardır. 

Çuvallar orada birkaç gün kalmış. Daha sonra İçişleri Bakanlığının Moskova'daki İnceleme ve Kriminal Merkezine götürülmüş. Aslına bakılırsa Ryazan Emniyet Müdürlüğü Basın 


Merkezi, çuvalların Moskova'ya 23 Eylül'de götürüldüğünü 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açıklamıştır. Sabah 8.30'da bombanın etkisiz hale getirilmesi ve dairelerin kontrol edilmesi çalışmaları tamamlanmış ve sakinlerin evlerine dönmelerine izin verilmiştir. 

22 Eylül akşamı, Ryazan'da bin iki yüz polis alarma geçirilmiş, acil plan uygulamaya konulmuştur. Görgü tanıkları tespit edilmiş, üç şüphelinin robot resimleri çizilmiş, yollar kontrol altına alınmıştır. Görgü tanıklarının ifadeleri yeterince ayrıntılıymış. Zanlıların yakalanacağı umudu hâkimmiş. 

Teröristlerle mücadele için bölge valisine ve kentin mülki idaresine ek ödenek tahsis edilmiştir. Konutların korunması için askerler devreye sokulmuş, binalarda sakinler tarafından gece nöbetleri tutulmaya başlanmış, başta apartmanlar olmak üzere (Cuma itibarıyla seksen bina) tüm bölge yeniden kontrolden geçirilmiştir. Satıcıların mal götürmeye, alıcıların ise satın almak üzere gitmeye çekindiği, şehir pazarlan boş kalmıştır. Ryazan Vali Yardımcısı Anatoliy Baranov'a göre, o gece bütün şehir ayağa kalkmış, geceyi o binanın sakinlerinin yanı sıra, binanın bulunduğu Daşkovo-Pesoçnya semtinin otuz bin kişilik nüfusu sokakta geçirmiş. Şehirde panik eğilimleri başgöstermiş. Dağıstan'da savaşan 137. hava indirme alayının Ryazan'da konuşlandırılmış olması nedeniyle, buranın terör eylemleri için seçilen yer olduğu söylentileri dolaşmaya başlamış. Üstelik Ryazan yakınlarında, Kafkaslara asker nakli yapılan Dyagilev Askeri Havaalanı da bulunmaktadır. Ryazan çıkışlı karayolu, polisin kentten çıkan otomobilleri kontrol etmesi nedeniyle tıkanmış. Ancak "yakalama" operasyonu sonuç vermemiş, teröristlerin arabası bulunamamış, 


teröristler de yakalanamamıştır. 


"Yakalama" operasyonu başlatılıp kentin çıkışları tutulunca Ryazan Emniyet Müdürlüğü ve FSB Bölge Müdürlüğü, aranan teröristlerin yerini tespit etmeye çalışmışlar. İlginç olaylar meydana gelmiş. Elektronik İrtibat Şirketi çalışanı bayan Nadejda Yu- 


hanova, Moskova'nın arandığı şüpheli bir konuşma yakalamış. 
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Telefonun öbür ucundaki ses, "Teker teker uzaklasın, her yerde arama var" demiş. Yuhanova, konuşmayı derhal FSB Bölge Müdürlüğüne bildirmiş. ... Şüpheli telefon derhal dinlemeye alınmış. Operasyoncular, teröristlerin izini yakaladıklarından eminmiş. Ancak, teröristlerin aradığı telefonun teknik araçlarla tespit edilmesinden sonra zorluklar çıkmış. Numaranın, FSB'nin Moskova birimlerinden birine ait olduğu anlaşılmış. 

Gece saat on sulannda Novosölov Sokağı'nı terk eden teröristler, Moskova'ya gitme riskine girmemişler. Çünkü gece boş olan şehirlerarası yolda, tek farlı bir araba hemen fark edilir ve trafik kontrollerinden birine yakalanma ihtimali çok yüksektir... 
Teröristler sabaha kadar beklemek zorunda kalmışlar. Üstelik, patlama gerçekleşene kadar orada bulunmaları gerekirmiş. Görev henüz tamamlanmıştır. Aynca gündüz saatlerinde şehirlerarası yolda çok sayıda araba olacaktır. Terör eylemi nedeniyle ilk birkaç saat panik yaşanacaktır. Görgü tanıkları, iki erkek ve bir bayanı tarif ettikleri için, polis üç teröriste yönlendirilecek ve iki erkek bir kadın arayacaktır. Arabayla giden tek kişi, kontrolleri daha kolay atlatacaktır. 


"Yakalama" operasyonunu anlatan Irud Gazetesi de özellikle bu noktayı vurgulamıştır. "Ryazan'da gerginlik son haddine ulaşmıştır. Sokaklarda takviyeli devriyeler ve yerel askeri kurumların öğrencileri dolaşmaktadır. Şehre giriş çıkışlar, tepeden tırnağa kadar silahlı devriyeler ve trafik ekipleri tarafından denetlenmektedir. Moskova yönünde gidiş dönüş yollarında kilometrelerce binek ve yük araçlan birikmiştir. Her araç ayrıntılı biçimde aranmaktadır. Robot resimleri neredeyse her direğe asılı olan ikisi erkek, biri bayan üç terörist aranmaktadır." 

Talimat alan üç teröristten biri, 23 Eylül günü, arabayla Moskova istikametinde ilerlemiş, Kolomna bölgesinde arabayı terk etmiş ve herhangi bir şekilde sorunsuzca Moskova'ya ulaşmıştır. 


Bu şekilde teröristlerden biri Ryazan'dan uzaklaşmış ve arabayı 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da götürmüştür. 23 Eylül akşamı, yirmi dört saatten kısa bir süre içinde, polisler tarafından, Moskova Ryazan karayolu Kolomna mevkiinde, terk edilmiş bir araba bulunmuştur. FSB Ryazan bölgesi Basın Sekreteri Yuriy Bludov'un açıkladığına göre, bulunan araba "patlayıcının taşındığı, plakası örtülü arabadır." Arabanın, arananlar listesinde olduğu anlaşılmıştır. Başka bir ifadeyle, teröristler birinci operasyonu çalıntı araba ile (terör eylemlerin- de klasik yaklaşım) gerçekleştirmişlerdir. 


Diğer iki terörist Ryazan'da kalmıştır... 


Patruşev'in "Tatbikatı" 

23 Eylül sabahı Rusya haber ajansları, "Ryazan'da terör eyleminin engellendiğini" duyurmuşlardır. Sabah 08.00'den itibaren, televizyon kanalları olayla ilgili ayrıntılar aktarmaya başlamışlardır. Rusya'nın tüm radyo ve televizyon kanalları, Ryazan Emniyet Müdürlüğü yetkililerine göre, "Çuvallarda bulunan beyaz kristalimsi madde Hekzogendir," haberini duyurmuştur. 

Saat 13.00'te, Devlet RTR kanalı haberlerinde, S. Kabalyuv'la canlı bağlantı kurularak röportaj yapılmıştır: "Sakinlerin anlattıkları doğrultusunda otomobilin tanımı yapılmış ve bulunması için çalışmalar başlatılmıştır. Ancak henüz bir sonuç elde edilememiştir". Haberlerde yer alan diğer ifadeler de şöyledir: "Belediye polisinden patlayıcı uzmanlarının yaptıkları ön incelemede Hekzogen maddesi tespit edilmiştir. Çuvallarda bulunan madde, kesin sonuç alınmak üzere FSB'nin Moskova laboratuarına gönderilmiştir. Öte yandan, Ryazan Belediye Başkanı Pavel Dmitriyeviç Mamatov yardımcılarıyla olağanüstü bir toplantı yapmış, kentteki tüm bodrum katlarının kapatılmasını ve kiralanan mekânlarda ayrıntılı denetim yapılmasını emretmiştir". 

Mamatov gazetecilerin sorularını şöyle yanıtlamıştır: " Bir hafta boyunca çatı ve bodrum katlarının kapatılması için, par- 


maklık konması ve mevcutların tamir edilmesi ile ilgili her türlü 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teşkilatı devreye sokmamız lazım. Bunlar, ancak sizin ve bizim 
çabalarımızın birleştirilmesiyle yapılabilir". Başka bir deyişle, 23 
Eylül tarihinde saat 13.00'te, Ryazan kuşatılmış durumdadır. Teröristler ve kullandıkları araba aranmakta, çatı ve bodrum katları kontrol edilmektedir. Saat 17.00 haberleri, saat 13.00 haberlerinin tekrarı niteliğindedir. 

Saat 19.00'daki haber programında şunlara yer verilmiştir: "Bugün Grozni havaalanına yapılan hava saldırısı hakkında, Rusya Başbakanı Vladimir Putin şöyle demiştir: 

.. Putin, Ryazan'da meydana gelen son olağanüstü olayı da şöyle yorumlamıştır: Ryazan'daki olayın bir fiyasko olduğunu düşünmüyorum. İçinde patlayıcı bulunan çuvallar bulunduğuna göre, halk ülkedeki gelişmeler karşısında doğru davranıyor demektir. Bu vesileyle ülke halkına da teşekkür etmek isterim. 
Kimsenin ölmemesi ve yaralanmaması büyük bir şanstır ve insanların davranışına müteşekkiriz. Bu davranış, çok doğru bir davranış biçimidir. Hiçbir panik olmamıştır. Teröristlere de hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir. Onlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Galip gelene kadar durmayacağız. 
Bunu mutlaka yapacağız." 

Başka bir değişle Putin, 23 Eylül tarihinde, Ryazan'da bir terör eyleminin engellendiğini söylemektedir... 

. 24 Eylül tarihinde, Rusya İçişleri Bakanı Ruşaylo, Tüm Rusya Organize Suçlarla Mücadele birinci toplantısında konuşurken Ryazan'da engellenen terör eylemine değinmiş ve "...belli ilerlemeler kaydedilmektedir; örneğin, Ryazan'da insanlann oturduğu binanın bombalanmasının engellendiği gibi..." 

Yarım saat sonra, aynı toplantıda Patruşev bir konuşma yapıyor ve Ryazan'da tatbikat yapıldığını, çuvalların içinde şeker oldugunu ve patlama düzeneğinin de eğitim amaçlı olduğunu söylüyor. 

Ryazan'da planlanan patlamadan, (olayla ilgili resmi merci 


ve kurumlar, diplomatik bir yaklaşımla "tatbikat" ifadesini kullanırken) Ryazan yönetiminin haberdar olmaması düşündürücüdür. Bölge Valisi V. N. Lubimov, 24 Eylül tarihinde canlı bağlantıda şöyle demiştir: "Bu tatbikattan ben bile haberdar degildim". Belediye Başkanı Mamatov, hoşnutsuzluğunu gizleme- den "Bizi kobay yerine koydular. Ben tatbikatlara karşı değilim. 
Orduda hizmet etmiş, tatbikatlara bizzat katılmış biriyim. Ama benzer bir şey hiç görmedim." 

FSB Ryazan Bölge Müdürlüğü de "tatbikattan" haberdar edilmemiştir. Yu. Bludov, "Şehirde tatbikat yapılacağından FSB'nin önceden haberdar edilmediğini" açıklamıştır. FSB Ryazan Başkanı Tuğgeneral A. V. Sergeyev, yerel Oka Televizyonu'na yaptığı ilk açıklamada, yapılmakta olan "tatbikatla" ilgili hiç bir şey bilmediğini söylemiştir. Daha sonra gazetecilerin, Ryazan'da tatbikat yapıldığına dair elinde resmi belge bulunup bulunmadığı sorusuna, FSB Başkanı Patruşev'in televizyonda yaptığı açıklama- nın, tatbikata delil olduğunu söylemiştir. 

Bu nedenle olacak ki Ryzan FSB mensuplan, evleri dolaşarak özür dilemişlerdir. Olay bina sakinlerinden Marina Vitalyevna Severina'nın sözleri şöyledir: "Başlarında albay bulunan FSB'den birkaç kişi geldiler ve özür dileyerek kendilerinin de hiçbir şeyden haberdar olmadıklarını söylediler. Bu olayda bizler, FSB mensuplarına ve onların samimiyetine inanmaktayız." 

FSB Ryazan Bölge Müdürlüğü mensupları, Ryazanlılann "kandırıldığını", Başsavcılığın patlama planından kendilerini sorumlu tutacağını bilmektedirler. Moskovalı meslektaşlarının hainliğinden sarsılmış olan Ryazan FSB mensuplan, kendilerini aklamaya ve tüm dünyaya Ryazan olayının Moskova'da planlandığını duyurmaya karar vermişlerdir. Patruşev'in mülakatta "tatbikat" tan söz etmesinden sonra, FSB Ryazan Bölge Müdürlüğünün açıklaması, ancak böyle izah edilebilir. FSB Ryazan Bölge Müdür- 


lüğü açıklamasının tam metni şöyledir: 
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"Bilindiği gibi, 22.09.1999 tarihinde yakalanan sahte patlayıcı ve düzenek, bölgelerarası bir tatbikatın parçasıdır. Bu konuda- ki açıklama, bizim için sürpriz olmuş ve açıklama, Ryazan FSB'sinin faillerin kentte oturdukları yerleri tespit ederek tutuklamaya hazırlandığı sırada yapılmıştır. Faillerin bulunması Ryazan halkının uyanık davranması ve yardım etmesi, emniyet mensuplarıyla işbirliği yapması, mensuplarımızın profesyonelliği sayesinde mümkün olmuştur. Bu yolda bize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. Ryazanlılann güvenliğini sağlamak için gelecekte de elimizden geleni yapacağız." 

Bu belge, şu sonuçların ortaya çıkmasını sağlamaktadır: Birincisi, FSB Ryazan Bölge Müdürlüğü, Ryazan'daki bombalama planlarından haberdar değildir. İkincisi, iki teröristin Ryazan'da kaldıkları yer tespit edilmiştir. Üçüncüsü, teröristler Ryazan'da geçici bir süre kalmış olsalar da, en azından iki güvenli ev ortaya çıkarılmıştır. Dördüncüsü, teröristler yakalanacaklan sırada, Moskova'dan olayın FSB'nin "tatbikatı" olduğu açıklamasıyla birlikte faillerin tutuklanmaması için emir gelmiştir. 

21 Mart 2000 tarihinde, yani başkanlık seçiminden beş gün 
önce, Ryazan'da engellenen patlama konusu, siyasi kaygılarla iktidar mücadelesi veren tarafların gündemine oturduğunda, FSB Ryazan Bölge Soruşturma Dairesi Başkanı Yuriy Valentinoviç Maksimov şunları teyit etmiştir: 

"O gece olanları ciddiye aldık ve gerçek olay olarak değerlendirdik. RF FSB'nin tatbikat açıklaması bizim için sürpriz oldu ve bu açıklama (sonradan anlaşıldığı gibi) gerçek olmayan düzeneği yerleştiren faillerin yeri tespit edildiğinde ve birimlerimiz tutuklama hazırlığı içindeyken yapıldı..." 

Böylelikle, binaya patlayıcı yerleştiren teröristlerin FSB mensubu olduklan, operasyonun yapıldığı sırada Ryazan'da bulunduk- 


ları ve kaldıkları yerin FSB Ryazan Bölge Müdürlüğünce tespit 


307 


ALEKSANDR LITVİNENKO 


edildiği, iki kez resmen açıklanmıştır. Tüm bunlar Patruşev'in yalan söylediğini göstermektedir. 25 Eylül'de Patruşev, televizyonlar- dan birine verdiği mülakatta şöyle demiştir: "Aranması gereken kişiler, sözle patlayıcının yerleştirildiği binadan çıkan sakinler arasında bulunmaktadır. Onlar kendi robot resimlerinin yapılmasına 


katılmış, güvenlik kuvvetleri ile sohbet etmiş kişilerdir". 


Gerçekler tamamen farklıdır. Teröristler, güvenli evlere sıgınmışlardır. FSB Ryazan Bölge Müdürlüğü, görev gereği teröristleri tutuklamak üzere olduğunu Moskova'ya bildirince Patruşev, tutuklamanın yapılmamasını istemiş ve engellenen patlamanın "tatbikat" olduğunu açıklamıştır. Tuğgeneral Sergeev'in, Patruşev'e durumu rapor ederken teröristlerin serbest bırakılması emrini alınca yüz ifadesini düşünebiliyor musunuz? 

.. Moskovskiy Komsomolets Gazetesi, mizahtan yoksun deildir ve olayı şöyle yansıtmıştır: "24 Eylül 1999'da, FSB Başkanı Nikolay Patruşev, sansasyonel bir açıklama yapmıştır. 'Ryazan'da patlama gerçekleştirme girişimi hiç de öyle değildir. Bu bir tatbikattır. (...) Aynı gün İçişleri Bakanı Ruşaylo. Ryazan'daki patla- 


mayı önledikleri için personelini kutlamıştır." 


Hiç Kimse İnanmıyor 

Daha sonraki soruşturma, "çok gizli" şerhiyle sürdürülmüştür. FSB Ryazan Bölge Müdürlüğü, bulunan patlayıcı madde nedeniyle. RF Ceza Kanunu'nun 205. maddesi (terörizm) gereğince kapalı oturumlu dava açmıştır. Dava ile ilgili bilgiler kamuya kapalıdır. Teröristlerin isimleri (FSB mensuplan) gizli tutulmaktadır. Sorgulanıp sorgulanmadıkları, sorgulandılarsa neler söyledikleri bilinmiyor. 

29 Eylül 1999 tarihinde Çelabinskiy Raboçiy, Krasnoyarskiy 
Raboçiy ve Samara'da yayımlanan 1 Ekim tarihli Voljskaya Romu- 


na gazeteleri, birbirine çok benzeyen makaleler yayımlamışlardır: 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"Rusya İçişleri Bakanlığının iyi haber alan kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakanlık operasyonel personeli ve FSB Ryazan Bölge Müdürlüğü personelinden hiç kimse, kentteki "tatbikat" olayına inanmamaktadır. (...) Rusya İçişleri Bakanlığının önde gelen mensuplarına göre, Ryazan'daki apartmana da, Moskova'da patlama meydana gelen binalarda kullanılan madde ve patlayıcı yerleştirilmiştir.... Bu olasılığı, Ryazan'da açılan ve halen devam eden "terör" kapsamındaki dava da, dolaylı olarak desteklemektedir. Ayrıca, Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan, çuvallardaki maddenin -ki Moskova'dan gelen FSB'ciler tarafından el konulmuştur; ilk inceleme sonuçlarına derhal açıklanma yasağı konmuştur. Kriminal şubedeki meslektaşlarıyla görüşen polisler de, çuvallardaki maddenin ilk incelemesini yapanların, maddenin Hekzogen olduğundan emin olduklarını, hata ol- 


masının mümkün olmadığını söylüyorlar." 


..FSB'nin içinde de, Patruşev tarafından gerçekleştirilen operasyon konusunda fikir birliği yoktur. Örneğin FSB Moskova ve Moskova Bölgesi Kamuyla İlişkiler Merkezi Başkanı Sergey Bogdanov, Ryazan'daki "tatbikatı" "kaba ve düşüncesizce bir iş" olarak değerlendirmiştir. FSB Yaroslavl Bölge Başkanı Tuğgeneral A. 
A. Kotelnikov, "tatbikatla" ilgili soruyu şöyle yanıtlamıştır: "Ryazan'daki tatbikatla ilgili benim kendi görüşüm var ama meslektaşlarımın hareketlerine yorum getirmek istemem." 

En son olarak Paris'te yayımlanan Russkaya Misi Gazetesi'nin 29 Ekim 1999 tarihli nüshasında yer alan makaledeki, Rusya eski Başsavcısı Yu. 1. Skuratov'un görüşüne yer vermekte yarar vardır: "Ryazan'da olup bitenler beni çok şaşırttı ve huzursuz etti. İnsanın aklından geçenler şöyle sıralanabilir: istihbarat servislerinin, Ryazan'daki bombalama eyleminde paylan vardır. Yakalandıkları zaman son derece beceriksizce kendilerini aklamaya çalışmışlardır. En çok şaşırdığım olay, savcılığın bu işi sonuna 


kadar götürmemiş olmasıdır. Bu, onun görevidir." 


309 


ALEKSANDR LİTVİNENKO 


Değerlendirme Notu 

Ryazan'daki binaya çuvalların yerleştirilmesi, birçok mantıklı gerekçeyle tatbikat olamaz. Tatbikat yapılırken önceden hazırlanan plan vardır. Tatbikatı yöneten, onun yardımcısı, gözlemciler ve tatbikata konu olan kimseler (yani Ryazan halkı veya FSB'nin Ryazan Bölge Müdürlüğü) belirlenir. Planda, denetlenecek konular sıralanır mizansen, yani oynanan oyunun senaryosu hazırlanır. Ryazan olayındaki senaryo, apartmanın bodrum katına şeker çuvallarının yerleştirilmesi midir? Planda tatbikatın mali portresinin çıkarılması lazım: Ulaştırma, malzeme alımı için harcamalar (örneğin üç adet ellişer kiloluk şeker çuvalı), tatbikata fazla sayıda insanın katılması halinde onların beslenme masrafları, muhabere, kodlama sistemi vs. belirlenmelidir. 

Tüm bunların hazırlanmasından sonra plan, üst makam tarafından onaylanır ve onaylı plana istinaden, tatbikatın yapılmasına dair yazılı emir çıkartılır. Planı onaylayan ve yazılı emri çıkartan makamlar, tatbikatın başlamasından hemen önce ve bitimin- de haberdar edilir. Tatbikat sonunda başarılı olanların taltif edildiği, başarısızların belirtildiği, tatbikatın olumlu ve yetersiz kalan taraflarının vurgulandığı sonuçlara dair rapor hazırlanır. Aynı raporda, tatbikat sırasında kullanılan veya imha edilen malzemeler sıralanır (Ryzan olayında üç çuval şeker ve detonatör). 

Tatbikatlar gözlemci, yani çalışmaları izleyerek değerlendiren ve sonradan rapor düzenleyenler olmadan yapılmaz. Ryazan'da gözlemci yoktur. 

Yapılması planlanan tatbikat hakkında, FSB Ryazan Bölge Müdürlüğü mutlaka haberdar edilmeliydi. Bölge Müdürlüğü, doğrudan FSB Başkanına bağlıdır ve Sergeyev'i Başkanın bilgisi dışında hiç kimse denetleyemez. Aynı şekilde Sergeyev'in bilgisi olmadan ona bağlı personeli hiç kimsenin denetleme hakkı olmadığı gibi. Demek ki Patruşev ve Sergeyev'in "tatbikat"tan ha- 


berdar olmalan ve daha 22 Eylül akşamı açıklama yapmaları gerekirdi. Öte yandan Patruşev "tatbikat" açıklamasını, ancak 24 
Eylül tarihinde yapmıştır, Sergeyev ise "tatbikattan" haberdar olmadığı için hiç açıklama yapmamıştır. 

FSB, duruma göre sadece kendi birimlerini denetlemekle yetkilidir, başka kurumları veya sivil vatandaşları denetleyemez. 
FSB, İçişleri Bakanlığını (Ryazan Emniyet Müdürlüğünü) denetlemeye kalkışırsa bu ortak tatbikat anlamına gelir ve ilgili kurumun merkez ve taşra teşkilatı haberdar edilir. Tatbikata (Ryazan'da olduğu gibi) sivil halk da dâhil edilirse Sivil Savunma Teşkilatı ve Olağanüstü Durum Bakanlığı haberdar edilir. Her durumda ortak tatbikat planı yapılır ve bu plan tüm ilgili kurumlar tarafından imzalanır ve onaylanır. 

Tatbikat, gerçeklere en yakın biçimde, örneğin gerçek ateşli silah kullanmak suretiyle yapılabilir. Ancak insanların veya çevrenin zarar görebileceği tatbikatlar kesinlikle yasaktır. Özellikle, savaş durumuna hazır askeri birlikler ve gemilerde tatbikat yapılamaz. Örneğin, sınır muhafızı nöbet tutarken onun dikkatinin ölçülmesi için sınırı geçme tatbikatı yapılamaz. Korunan bir hedef varsa tatbikat çerçevesinde bu hedefe saldırı düzenlenemez. 

Gerçek askeri çalışmalar ile tatbikatlar arasındaki fark, birincisinde gerçek silahların kullanılmasıdır. Her tür askeri birlikte ve poliste, ayrıntıların tek tek sıralandığı çalışma esasları tüzüğü vardır. 22-23 Eylül 1999 tarihinde, Ryazan'da polisler gerçek silahlarla görev başındadır ve binaya çuvalları yerleştiren FSB mensuplarının tutuklanması sırasında, özel yöntemler kullanma yetkisine sahiptirler. Rusya'da meydana gelen patlamalardan sonra Ryazan polisi de, terör eylemi ihtimali karşısında teyakkuz durumundadır. Demek ki ilan edilmemiş tatbikatın yapılması sı- 


rasında, beceriksiz FSB mensupları vurulabilirdi de. 


Bir başka konu da, 205. maddeye göre dava açılmasıdır. Bu, savcının şüphelilerin aranması ve tutuklanması için karar çıkart- 


tığı ve tutuklanmaları sırasında vurulabilecekleri anlamına gelmektedir. Davanın açılma gerekçeleri Ceza Kanunu'nda çok açıktır. Kanunda, tatbikat sırasındaki eylemler veya tatbikatın bizzat kendisiyle ilgili dava açılabileceğine dair bir fıkra yoktur. 
Ceza davasının mesnetsiz veya kanuna aykırı olarak açılması da, yasalara aykırı olarak düşürülmesi de, kendi başına bir suçtur. 
Ceza davasının gizli tutulması, yasal değildir. 21 Temmuz 
1993 tarihinde kabul edilen RF Devlet Sırları Yasası'nın 7. maddesine göre, gizli oturumda bakılamayacak dava konuları şöyle sıralanmıştır: "vatandaşların güvenlik ve sağlığını tehdit eden olay ve kazalar ile onların sonuçları; (...) insan ve vatandaş haklarının çiğnendiği olaylar; (...) devlet organları ve buralarda görev yapan şahıslar tarafından yasaların çiğnendiği olaylar... Belirtilen olayların gizli tutulması veya onlara devlet sırrı niteliği kazandırma kararı alan görevliler; topluma, devlete ve vatandaşlara verdikleri maddi ve manevi zararın boyutuna göre cezai, idari veya disiplin sorumluluğu taşır. Vatandaşlar bu tür karar nedeniy- 


le mahkeme açma hakkında sahiptir. 


Düzenek konusu, önemli bir husustur. Düzenek gerçek olmasaydı dava 205. maddeye göre (terörizm) açılamazdı, patlayıcı madde bulunduğu gerekçesiyle açılırdı ve FSB değil, içişleri Bakanlığı yetkisinde olurdu. Neticede "tatbikattan" söz edilecek olursa düzenekle ilgili çalışmalar değil, Ryazanlıların patlayıcı dolu çuvalları bulma becerisi sınanmış olurdu. 

Bu konuların içinde olmayanlar için "205. maddeye göre dava açılması" olayı bir şey ifade etmez. Bu, soruşturmanın İçişleri Bakanlığı kanalıyla değil, FSB kanalıyla yürütüleceği anlamına gelmektedir. FSB'nin üzerinde zaten gereğinden fazla dava yükü varken gereksiz davaları üstlenmeyecektir. Davayı kabul ettiğine göre, demek ki geçerli gerekçeler var (Gerekçe, inceleme sonucudur). Bu davanın açıldığı suç, yirmi dört saat içinde, FSB Merkez Teşkilatı nöbetçisine bildirilir. Nöbetçi, gelen her türlü bilgiyi, her sabah bizzat FSB Başkanı'na bildirir. Çok ciddi bir olay söz 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konusuysa, örneğin Ryazan'da terör eyleminin engellenmesi gibi, nöbetçi gece vakti dahi Başkan'ı evinden arama hakkına sahiptir. 
Demek ki Ryazan'daki binanın bodrum katında bulunan patlayıcı dolu çuvallar ve düzenek hakkında Patruşev, en geç 23 Eylül sabahı, yani "tatbikat" versiyonunun çıkmasından en az yirmi dört saat önce haberdardı. 

En nihayet, tatbikat çalıntı arabayla yapılmaz. Araba kaçırılması, otomobil hırsızlığı suçu demektir. Bu suçu işleyen kişi, cezai sorumluluk taşır. FSB kanununa göre, mensuplar görev ifa ederken dahi suç işleyemez. Operasyoncuların katıldığı tatbikat sırasında, ancak FSB'nin resmi araçları kullanılır. (FSB Merkez Teşkilatı'nda iki otopark dolusu, operasyonel amaçla kullanılmak üzere otomobil bulunmaktadır). Böyle bir arabanın, örneğin Moskova-Ryazan karayolunda aşırı hız nedeniyle, trafik polisleri tarafından veya Moskova plakasının şüpheli bir kâğıtla örtülmesi nedeniyle, Ryazan polisi tarafından durdurulması halinde, arabanın derhal özel kayıt altında olduğu belirtilir. Her bir polis bu ifadeden, arabanın güvenlik güçleri veya istihbarat teşkilatlarına 


ait operasyon aracı olduğu anlar. 


Tatbikatlar, mutlak surette operasyon aracı kullanılarak yapılır. Mantık ters yönde yürütülecek olursa terör eylemi FSB'nin operasyon aracıyla gerçekleştirilemez. Araç fark edilebilir (Nitekim fark edilmiş) ve tanımlanabilir (Nitekim tanımlanmış). 

Teröristler, Ryazan'da terör eylemini FSB parkına ait arabayla gerçekleştirmiş olsalardı büyük bir sansasyon kopardı. Ama bir binanın, çalıntı araba kullanılarak havaya uçurulması alışılagelmiş bir olaydır. Öte yandan FSB mensupları (Gece değil) gündüz vakti, rutin kontrol veya aşırı hız nedeniyle çalıntı arabada durdurulacak olurlarsa resmi belgelerini veya "maske kimliklerini" gösterecektir. Bu durumda hiçbir trafik polisi, arabanın belgelerini kontrol etme gereği duymayacak ve dolayısıyla arabanın 


çalıntı araç olduğu anlaşılmayacaktır. 
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Teröristlerin geldiği araç, binadaki patlamadan sonra ortada kalan tek delil olacaktır. Yetkilileri suçlulara götürecek tek iz olacaktır. Araba, herhangi bir terör eyleminin planlanması ve ger- 


çekleştirilmesinde en zayıf halkadır. 


Tatlı Olmayan Şeker 

içinde toz şeker olan üç çuval Moskova'ya inceleme için götürülmüştür. Şeker normal şeker olsaydı neden incelemeye tabi tutulsun? Ve daha önemlisi laboratuar neden incelemek üzere kabul etsin? Üstelik bir değil, iki ayrı laboratuar: içişleri Bakanlığı ve FSB laboratuarı. Ayrıca, ikinci kez inceleme yapılmasına ne gerek vardı? Yapılan ilk incelemede şeker tanımlanamamış mı? Ve tüm bunlar neden birkaç ay sürdü? Şekerin inceleme için Moskova'ya götürülmesinin sebebi, çuvallardaki maddenin patlayıcı olması halinde, Ryazanlıların delilden yoksun bırakılmasıdır. 

Bu arada FSB basın merkezinden verilen haberlere göre, çuvallar poligona götürülmüş ve patlatılmaya çalışılmıştır. Patlama meydana gelmemiş çünkü çuvalların içinde şeker varmış. Versi- ya Gazetesi alaylı bir ifadeyle "İlginçtir, hangi aptal patlatmak üzere üç çuval şekeri poligona götürür?" diye yazdı. Gerçekten de FSB, Ryazan'da "tatbikat" yapıldığını ve çuvallarda yerli pazardan alınmış şeker olduğunu bildiğine göre, neden onları poligona götürüp patlatmaya çalışsın? 

Ayrıca Ryazan yakınlarında, içinde Hekzogen olan başka çuvallar da bulunmuştur. Sayının kabarık olması GRU'yu akla getirmektedir. Ryazan yakınlarında, istihbarat ve çıkartma müfrezelerinin yetiştirildiği özel üste konuşlandırılan 137. Ryazan Ala- yı'nın Hava Çıkartma Birliği deposunda, Novosölov Sokağı'nda bulunanlara benzeyen ellişer kiloluk şeker çuvallarında muhafaza edilen Hekzogen bulunmaktadır. 1999 sonbaharında, hava indirme birliğinden (59.236 Askeri Birliği) er Aleksey Pinyaev ve 


arkadaşları, Podmoskovye'den Ryazan'a yukarıda adı belirtilen 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alaya gönderilmişlerdir. Kasım 1999'da “silah ve mühimmat deposuna" meraktan giren Pinyaev ve arkadaşları, içeride "şeker" çuvallarını görmüşlerdir. 

Askerler kasaturayla çuvallardan birinde küçük bir delik açmışlar ve içindeki "devlet şekerinden" bir miktar alarak naylon poşete koymuşlar. Ancak çalıntı şeker çayı tatlandırmadığı gibi tuhaf bir tat vermiştir. Korkuya kapılan erler, poşeti takım komutanına götürmüşler. Herkesin ağzında dolaşan patlama olayları nedeniyle takım komutanı kuşkulanmış ve maddeyi bir uzmana inceletmiş. Madde Hekzogenmiş. Subay durumu üstlerine bildirmiş. Birliğe Moskova ve Tula'dan (ki burada da Ryazan'da olduğu gibi hava çıkartma tümeni bulunmaktadır) FSB'ciler akın etmiş. Alayın özel görev yetkilileri soruşturmaya sokulmamış. 
Hekzogeni bulan askerler, "devlet sırrını açıkladıkları" gerekçesiyle sorguya alınmış. Subaylardan biri, "Çocuklar, ne kadar ciddi bir işe bulaştığınızı tahmin bile edemezsiniz," demiş. Basına, askeri birlikte Pinyaev adında biri olmadığı, askeri depoda bulunan Hekzogen dolu çuvalların, Novaya Gazeta Gazetesi'nin muhabiri Pavel Voloşin'in uydurması olduğu açıklaması yapılmıştır. 
FSB, konuyla ilgili iç soruşturma yapmıştır. Patlayıcı konusunun üstü başarıyla örtülmüş, komutan ve Pinyaev'in arkadaşları Çe- 


çenistan'a gönderilmiştir. 


Pinyaev için ise daha kötü bir ceza düşünülmüş. İlk başta söylediklerini inkâr :tmek zorunda bırakılmış. Daha sonra FSB Soruşturma Başkanı, "açılan dava çerçevesinde erin ifadesinin alınacağını" açıklamıştır. FSB Kamuyla İletişim Merkezi görevli- 


si bayan ise "...er ceza almıştır..." demiştir. Pinyaev hakkında dava, orduya ait mühimmat deposundan .... poşet şeker çaldığı için Mart 2000'de açılmıştır. Ancak FSB Soruşturma Başkanlığının küçük hırsızlıklarla neden ilgilendiği merak konusu olmuştur. 
Ryazanlı istihkâmcıların belirttiğine göre patlayıcı, tehlikeli 


olduğu için elli kiloluk çuvallara konmaz ve bu şekilde taşınmaz. 
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Büyük olmayan bir binada patlama için 500 gram patlayıcı karışımı yeterlidir. Şeker görünümü verilen 50 kilogramlık çuvallar ancak terör eylemleri için gerekli olabilir. Görülen o ki bu depodan alınan üç çuval, Ryazan'daki binanın taşıyıcı kolonlarına yerleştirilmiştir. Ryazanlı uzmanların cihazları hatalı sonuç vermiş değildir. 

Hava indirme birliklerinden 137. Alayın hikâyesi devam etmiştir. Mart 2000 tarihinde, seçimlerden hemen önce, askerler, Pinyaev'le röportaj yayımladığı için Novaya Gazeta Gazetesi'ni mahkemeye vermişlerdir. Alay Komutanlığı tarafından Basman Belediyeler Arası Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde "onur, gurur ve saygınlığın zedelenmesi" ifadesi yer almıştır. Alay Komutanı Oleg Çurilov'un belirttiğine göre, yayımlanan bu yazı sadece alayın değil, tüm Rus ordusunun itibarını zedelemiştir. 
Çünkü Eylül 1999'da, alayda bu isimde bir er görev yapmamıştır. "Erin, silah ve mühimmatın saklandığı depoya girdiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır çünkü erler, nöbet sırasında depoya girme hakkına sahip değildir". 

Başka bir deyişle, Pinyaev diye biri yoktur ama hakkında dava açılmıştır. Çuvallarda şeker varmış ama "devlet sırrı açıklaması" da var. 137. Alayın, Novaya Gazeta Gazetesi'ni mahkemeye verme sebebi, Hekzogenle ilgili makale değil, nöbet sırasında erlerin korudukları depoya girme hakları olmadığı ve bunun aksi 


iddialar Rus ordusunun onurunu zedelediği içindir. 
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Ek 2: 


İsim Listesi 


A 

Aleksandr — takma adlı, FSB'nin ajanı. Kitabın yazarıyla bağlantılı. 

Alöhin Aleksey — Market Müdürü 

Alöşin İgor — FSB DBT (Terörle Mücadele Departmanı), ORU (Operasyonel Soruşturma Dairesi) 1. şubesinin yetkili operasyonlardan sorumlu kıdemlisi 

Almazov Sergey Nikolayeviç — RF Vergi Polisi Müdürü (1992- 99), General. 

Akimov Vladimir Vladimiroviç — FSB'nin ajanı. “Lanako” mensubu, Mihail Lazovskiy'in şoförü, terörizmden yargılanmış. 

Aminov Vyaçeslav Markoviç — İş adamı. Patruşev, Putin ve İvanov'la yakın bağları var. 

Angeleviç Arkadiy Vladimiroviç — Banker. Sahtekârlıktan yargılanmış, aftan yararlanarak serbest bırakılmıştır. 

Andruşin Nikolay Arkadiyeviç — FSB Askeri Kontr-espivonaj Dairesi Başkan Yardımcısı. 70850, Yarbay. 

Anisimov Nikolay — GVP'nin (Askeri Başsavcılık) FSB'nin Denetlenmesi Dairesi Başkanı. Savcı Tuğgeneral. 
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B 

Bavdey Boris — FSB URPO (Organize Suçların Önlenmesi Dairesi) 7. Şube Başkanı. Yarbay. 

Bagrayev Vladimir — RF GVP Savcısı. Tuğgeneral. “Media-Most” Grubunun Avukatı. 

Bayev — URPO Personel Başkanı 

Baldin Viktor — FSB USB 3. Şube Başkanı. Albay. 

Barsukov Mihail İvanoviç — FSB Başkanı (1995-96). Korgeneral. 

Barsukov Sergey Valeryeviç - RF GVP OVD (Özel Davalar) Kıdemli Sorgu Yargıcı. Kitabın yazarının dört davasını yürüttü. Yarbay. 

Basayev Şamil — Çeçenistan Cumhuriyeti Başbakanı. Savaşçı komutan (Terör suçlamasıyla hakkında arama izni var). 

Berezovskiy Boris Abramoviç — İşletmeci. Siyasetçi. RF Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı (1996-99) BDT İcra Sekreteri Yardımcısı (1998-99), Duma Milletvekili (1999-2000). “Liberal Rusya” Partisi'nin kurucu üyesi. 

Bobkov Filip Denisoviç — SSCB KGB 5. Ana Yönetim eski Başkanı (siyasi suçlu), General. 

Borodin Pavel Pavloviç — RF Devlet Başkanı'nın işlerinin idaresinden sorumlu (1993-98) 

Brejnev Leonid İlyiç — Sovyetler Birliği Komünist Parti Genel Sekreteri (1964-85). (Brejnev aslına 1982'de öldü.) (Kompromat.ru'ya bakınız.) 

Brınsalov Vladimir Alekseyeviç — İşletmeci, Duma Milletvekili. 

Bukovski Vladimir Konstantinoviç — Hukukçu. Eski bir siyasi suçlu. 1976 yılında, Şili Komünist Lideri Luis Korvalan'a karşı değiş tokuş edilmiştir. 


Ç 

Çekulin Nikita Sergeyeviç — “Roskonversvzrıvsentr”ın Başkan Yardımcısı. 

Çernogorov Boris — FSB'de Binbaşı, FSB yönetiminin talimatıyla Trepaşkin'e saldırı düzenledi. 
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Çernomırdin Viktor Stepanoviç — Başbakan (1992-98), RF'nin Ukrayna Büyükelçisi. 

Çerniy Mihail Semönoviç — İşadamı, alüminyum sanayi özelleştirmesi katılımcılarından. 

Çubays Anatoliy Borisoviç — Başbakan Yardımcısı (1992-96-97- 98), Yeltsin'in seçim kampanyaları direktörü (1996), Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri (1996-97), RAO YEES Başkanı (1998'den bu yana), reformcu ve siyasetçi. 


D 

Dahkilgov Timur — Rusya vatandaşı. Masum insanların yaşadığı binalara yönelik bombalama eyleminden hakkında şüphe duyuldugu için FSB'nin nezarethanesinde altı ay boyunca tutulmuştur. Hali hazırda serbesttir. 

Dvali David — Putin'le yakın bağlantısı vardır. Kitabın sahibinin güvendiği bir kişidir. 2000'de öldürüldü. 

Desiyev Boris — FSB UEK (RF Ekonomik Kontr-espiyonaj Dairesi) OVD (Özel Davalar) operasyonlardan sorumlu kıdemli Yarbay. 

Cabrailov Umar Aliyeviç — İş adamı. 

Cabrailov Hüseyin Aliyeviç — Umar'ın küçük kardeşi. 

Dorenko Sergey Leonidoviç — Popüler televizyon muhabiri. 

Dudayev Cahar Musayeviç — Çeçenistan'ın ilk devlet başkanı — Tuğgeneral. 

Dudayeva Alla Födorovwna — Çeçenistan'ın ilk Devlet Başkanı'nın karısı. Hali hazırda Türkiye'de yaşıyor. 

Dustum Abduraşid — Afgan Savaş generallerinden. Kuzey İttifakı Lideri. 

Dyaçenko Tatyana Borisovna — Yeltsin'in kızı. 1999'a kadar Devlet Başkanı danışmanı. 


E 

Edigov Musa — Çeçenistan Devlet Başkanı Dudayev'in yakın koruması. 

Elsultanov Şirain — RF Başsavcılığı Sorgu Yargıcı. 
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Esambayev Mahmud Alisultanoviç — Dansçı, Moskova'daki Çeçen cemiyetlerinden birinin lideri. 


F 


Födorov Vladimir Aleksandroviç — Rusya Trafiklerden Sorumlu Genel Müdürü, Polis Tümgeneral, 

Fedotov Andrey — İçişleri Moskova Bölge Müdürlüğü UUR (Cezai Soruşturma Dairesi) operasyonlardan sorumlu kıdemli polis Binbaşı. 

Felştinskiy Yuriy Georgiyeviç — ABD vatandaşı, tarih bilimi doktoru. 

Filatov Sergey — Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri. 

Filippov Valeriy — Kostroma Bölgesi FSB Ekonomik Kontr-espiyonaj Dairesi Başkan Yardımcısı. 

Filippov Vladimir Mihayloviç — Eğitim Bakanı (1998'den bu yana) 


G 

Gafur — (takma adı) Özbek organize suç örgütü lideri. Özbek vatandaşı. 

Gapon — SSCB İçişleri Bakanlığında Binbaşı. 

Giorgadze David Panteleymonoviç — İgor Giorgadze'nin kardeşi. 

Giorgadze İgor Panteleymonoviç — Gürcistan Güvenlik Konseyi Eski Başkanı — Terör suçlamasıyla hakkında uluslar-arası arama izni var. 

Golovanov Viktor — Moskova İçişleri Bakanlığı UUR (Cezai Soruşturma Dairesi) Başkanı. 

Goldfarb Aleksandr — Bilim adamı, hukukçu, A. D. Saharov'un Sekreteri (1974-1975), ABD vatandaşı. Kitabın sahibinin İngiltere'ye kaçmasına yardımcı oldu. 

Gorbaçev Mihail Sergeyeviç — SSCB Devlet Başkanı. 

Gorlatıh - FSB DBT ORU 6. Şubesi, operasyonlardan sorumlu kıdemli Binbaşı. Hükümlü. 

Gorşkov Dmitriy — FSB DBT ORU 1. Şubesi, operasyonlardan sorumlu yetkili. 

Gaoçiyacv Açimez Şagabanoviç — Rusya vatandaşı. Binaların bom- 


320 


balanması olayından dolayı halihazırda şüpheli durumundadır. 

Grigoryants Sergey İvanoviç — Hukukçu, RF'de sosyal çalışmacı. 

Grinevskiy Andrey — FSB ORU 1. Şubesi, operasyonlardan sorumlu kıdemli Yüzbaşı. 

Grızlov Boris Vyaçeslavoviç — RF İçişleri Bakanı (2001). 

Gudkov — Devet Duması'nda FSB subayı. 

Gusak Aleksandr İvanoviç — FSB URPO 7. Şube Başkanı. Yarbay, 
2001 yılında aftan yararlanarak üç yıl şartlı hükümlü serbest kalmıştır. 

Gusev Pavel Nikolayeviç — “Moskovski Komsomolets” Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. 

Gusinskiy Vladimir Aleksandroviç — İş adamı, “Most” Grubu Başkanı. 

Guseriyev Mihail Saharbekoviç — “Slav-Nefti”nin eski Başkanı. 

Guşa Yuriy Andreyeviç — İçişleri Bakanlığı Jandarma Kuvvetleri FSB Askeri Kontr-espiyonaj Dairesi Başkan Yardımcısı, Tuğgeneral. 


H 

Harçenko Vladimir — Kitabın sahibi hakkında yalancı şahitlik yapan ticari bir firmanın şoförü. 

Hattab (Habib Abdul Rahman) — Arap militan, Çeçenistan'daki Vahhabi liderlerinden, 2002'de öldürüldü. 

Hinşteyn Aleksandr Yevseyeviç — “Moskovskiy Konsomolets” gazetesi yazarı, FSB ajanı. 

Hlebnikov Pavel- Gazeteci, “Kremlin'in Babası” kitabının yazarı, ABD vatandaşı. 

Holodov Dmitriy Yuryeviç — “Moskovskiy Konsomolets” gazetesi yazarı, çantaya yerleştirilen bombanın patlaması sonucu, 17 Ekim 1994'de gazete binasında öldü. Bu eylemden dolayı bir grup VDV subayı suçlu bulundu ancak 2002 yılında mahkeme tarafından hepsi aklandı. 

Hoholıyuv Yevgeniy — FSB URPO Başkanı, Tuğgeneral. 

Tshay Bladimir İlyiç — İçişleri Bakanlığı Moskova Bölge Müdürlüğü UUR Başkan Yardımcısı, Polis Albay, 1999'da öldü. 
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İ 

İvanov — GVP Dairesi Başkanı. Hukukçu Albay. 

İvanov Sergey Borisoviç — FSB Başkan Yardımcısı (1998-99). RF Güvenlik Konseyi Sekreteri (1999-2000), Savunma Bakanı (2001'den beri). Tümgeneral. 

İvanujenkov Boris Viktoroviç — Spor Bakanı (1999-2000), Podol organize suç grubu üyesi, Ratan takma isimli. 

İluhin Viktor İvanoviç — Komünist Partisi'nden Duma Milletveki-À, Güvenlik Komitesi Başkanı. 

İluşenko Aleksey Nikolayeviç — RF Başsavcısı vekili (1994-96) 

Indukov Nikolay — RF Başsavcısı nezdinde OVD Kıdemli Sorgu Yargıcı, General. 


, www.cizgiliforum.com 


Jirinovskiy Vladimir Bolfoviç — LDPR (Liberal Demokrat Parti) Genel Başkanı. Duma Milletvekili. 


K 

Kalugin Oleg Daniloviç — SSCB KGB eski Generali, ABD'de kapalı temsilci, daha sonra, Dış İstihbarat Dairesi Başkanı, ABD'de yaşıyor, vatana ihanet etmekten gıyabi hükümlü. 

Kamışnikov Aleksandr Petroviç — FSB URPO Başkan Yardımcısı, Yüzbaşı, Berezovski'nin öldürülmesi emrini verdi. 

Karnauh Vladimir — Moskova Askeri Garnizon Mahkemesi Hakimi. 

Katışev Mihail Borisoviç — 1999'a kadar RF Başsavcısı Yardımcısı. 

Kivilidi İvan Harlampiyeviç — Banker, “Rosbiznesbank”ın Başkanı. 4 Ağustos 1995'de, telefon ahizesinin içerisine yerleştirilen zehirle öldürüldü. Yanındaki sekreteri de onunla beraber öldü. Olay aydınlığa kavuşturulamadı. 

Kiselev Yevgeniy Alekseyeviç — NTV, TV6 kanallarının sunucusu. 

Kislyakova — Moskovalı, Patruşev hakkında, zorla 8000 dolar talep ettiği suçlamasını organize etmiştir. 

Klebanov İlya Yusifoviç — Rusya Başbakan Yardımcısı. 
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Klimkin Nikolay İvanoviç -— Moskova RUOP (Organize Suçlarla Mücadele Bölge Başkanlığı) Başkanı, Polis Tuğgeneral. 

Kovalev Nikolay Dmitriyeviç — FSB Başkanı (1996-98), Orgeneral, Duma Milletvekili. 

Kovalev Sergey Adamoviç — Duma Milletvekili, hukukçu. 

Koşanov — İçişleri Bakanlığı Moskvorets Bölge Müdürlüğü Kriminal Polis Servisi Başkan Yardımcısı, Polis Yarbay. 

Kolesnikov Vladimir — RF Başsavcısı Yardımcısı, Eski İçişleri Bakanı Başyardımcısı, Korgeneral. 

Kolesnikov Yevgeniy Aleksandroviç — FSB DBT ORU Başkan Yardımcısı, Tuğgeneral. 

Komarov Aleksandr — FSB DBT OU (Operasyonel Daire) 1. Şube operasyonlardan sorumlu kıdemli Yüzbaşı. 

Koreyets — (takma adı) Solnsevski organize suç grubu lideri 

Korjakov Aleksandr Vasilyeviç — RF SBP (Güvenlik Servisi) Başkanı (1991-1996), Tuğgeneral, Duma Milletvekili. 

Kostukov — RF MB UBKK Başkan Yardımcısı. 

Koh Alfred Reyngoldoviç — İş adamı, Eski Başbakan Yardımcısı 
(1997) 

Kravçenko Yevgeniy — Moskova Garnizon Mahkemesi Yargıcı. 
Yarbay, kitabın yazarı aklandıktan sonra işinden çıkarıldı. 

Kriulkin Vladimir Semenoviç — Lyudoyed takma adlı, kiralık katil, öldürüldü. 

Kruglov Aleksey — FSB URPO 7. Şube operasyonlardan sorumlu kıdemli Binbaşı. 

Kulikov Anotoliy Sergeyeviç — RF İçişleri Bakanı (1995-99), Orgeneral, Duma Milletvekili. 

Kumayev Vladimir -— RF MO GRU GŞ (RF Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Ana İstihbarat Dairesi) Eski Subayı. 

Kumarin-Barsukov Vladimir Sergeyeviç — Saint Petersburglu çete üyesi. 

Kurganov İgor — FSB UEK 3. Şube Başkanı, Albay. 
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L 

Lazovshiy Maksim Yuryeviç — FSB Ajanı, “Lanako” Başkanı, Bir dizi terör eylemi ve cinayetlerin organizatörüdür. Öldürüldü. 

Latışönok Konstantin -FSB URPO 7. Şube operasyonlardan sorumlu Üsteğmen, 17 Kasım 1998'deki basın açıklamasının katılımcılarından. 

Lebeg Aleksandr İvanoviç — RF Devlet Başkanı adayı (1996), Güvenlik Konseyi Sekreteri (1996), Krasnoyarsk Bölge Valisi (1998- 2002), Hava İndirme Tümgenerali, 2002'de hayatını kaybetti. 

Lesin Mihail Yuriyeviç — Basın Bakanı (1999'dan bu yana). 

Linkov Ruslan - Duma Milletvekili Galina Starovoytova'nın Yardımcısı, kendisine yönelik saldırı esnasında yaralandı. 

Lisovskiy Sergey Fedoroviç — Şov dalında iş adamı, “Premer-SV”nin sahibi, Yeltsin'in seçim öncesi kampanyası iştirakçısı. 19 Haziran 1996'da, Arkadiy Yestafev'le birlikte, Rusya Beyaz Saray'dan yarım milyon değerinde bir koliyi çıkarmaya çalıştığı esnada yakalanmış ve tutuklanmıştır. 

Listyev Vladislav Nikolayeviç — meşhur televizyoncu ve gazeteci, “Vzflayd” ve “Pole Çudes” programının sunucusu, ORT Televizyonu Genel Müdürü, 1 Mart 1995 yılında faili meçhul kişiler tarafından evinin önünde öldürüldü, olay henüz aydınlığa kavuşturulmadı. 

Litnovskiy İlya- Koreyets'in organize suç grubunun üyesi, 

Luşkov Yuriy Mihayloviç — Moskova Belediye Başkanı. 

Lusenko Vladimir Vasilyeviç — “Steels” Özel Güvenli Şirketi Başkanı, RF FSB Tuğgenerali. 

Lvov Feliks — İş adamı. Öldürüldü. 

Lıseyko Vladimir A. — Özel Davalar Soruşturma Dairesi Başsavcısı. 

Lıskov Anatoliy Grigoryeviç — FSB Başkanı Özel Kalem Müdürü, Tümgeneral. 

Lıskov Sergey İvanoviç — “Vityaz” Birliği Komutanı, FSB ajanı, Tümgeneral. 

Luboçka — FSB DBT ORY 3. Şube kidemli operasyon uzmanı, Albay. 

Lyah Nikolay İvanoviç - Duma Başkanı G. Selenev'in Sekretarya Başkanı. 
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M 

Margadze Sulhan Aleksandroviç — “Atlant” Bankası Genel Müdürü, 

Madekin Pavel — FSB Devlet Güvenlik 1. Şube operasyonlardan sorumlu kıdemli Binbaşı, (kitabın yazarına yönelik operasyonel çalışma yaptı.) 

Maharıçev Aleksandr Konstantinoviç — Başbakanlık Genel Sekreterliği Başkan Yardımcısı, eskiden Kabardin-Balkar Cumhuriyeti Güvenlik Bakanı'ydı, FSB URPO Başkan Yardımcısı, Tümgeneral, 

Makeyev Yevgeniy — DBT OU 1. Şube özel görevlerden sorumlu kıdemli, 

Malışev Aleksandr İvanoviç — Saint Petersburg'da Tambov organize suç örgütü lideri. 

Marov Mihail Alekseyeviç — Kitabın yazarının avukatı, Hukukçu Tuğgeneral. 

Mashadov Aslan Aliyeviç — Çeçenistan Devlet Başkanı (1997'den bu yana). 

Medvedev Grigoriy — FSB OVFR (Askeri Kontr-espiyonaj Dairesi) operasyonlardan sorumlu, 70850, kıdemli Binbaşı, 1995'de, Çeçenistan'da öldü. 

Menzis George — Kitabın yazarının İngiltere'deki avukatı. 

Merkulov — FSB Personel Başkanı, Albay. 

Mikeladze Camal Varlamoviç — Mafya Babası, Arsen takma adlı, öldürüldü. 

Minda — Saint Petersburglu çete üyesi, organize suç örgütü lideri. 

Minçenko — RF GVP Savcısı, Hukukçu Albay. 

Mironiçev — MO PP GRU mensubu, hükümlü. 

Mironov İvan Kuzmiç — FSB DBT ORU Başkanı, Tümgeneral. 

Mihas — Gerçek adı Mihaylov Sergey, Solnisev organize suç grubu lideri. 

Muraşöv Arkadiy Nikolayeviç — İçişleri Bakanlığı Moskova Bölge Eski Başkanı. 


N 
Nazranovi — Nazronov kardeşler, Kabardin-Balkar vatandaşları, işadamları. 
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Nalobin Nikolay Valentinoviç — FSB UEK Başkan Yardımcısı, Tuğgeneral. 

Nanayets — gerçek adı Çernov Aleksey Vladimiroviç, çetebaşı. 
Uyuşturucu satışı kazancından, Hoholkov kendisinden para talep etti. 

Nevzorov Aleksandr Gleboviç — Televizyoncu ve gazeteci, Duma Milletvekili, 

Nefödov Sergey A. — FSB UEK 3. Şube OVD operasyonlardan sorumlu kıdemli. 

Nikitenko Viktor — “Vityaz” Birliği Komutanı, Yarbay. 

Nikişin Aleksandr Nikolayeviç — İçişleri Bakanlığı Jandarma Albay, İçişleri Bakan Yardımcısı, RF kahramanlık madalyasına sahip. 

Nikolayev Valeriy — RF Başsavcılığı OVD Kıdemli Sorgu Yargıcı. 
V. Gusinskiy davasını yürüttü. 

Nikolayev Nikolay — Televizyoncu-gazeteci. 

Nikulin Konstantin — Organize suç örgütü üyesi. 


o 

Obodnyanskiy — Petrosyan liderliğindeki bir organize suç örgütünün üyesi. 

Obçinskiy Vladimir Semenoviç — İçişleri Bakanı Kulikov'un Yardımcısı, İnterpol'un Rusya Masası Başkanı, Polis Tuğgeneral. 

Odinokov — Moskovalı. Kitabın sahibi aleyhine açılan davada mağdur. 

Okroaşvili Georgiy Guramoviç — İş adamı. Öldü. 

Oniani Tarizl Guramoviç — Organize suç örgütü Svan'ın elebaşı, Fransa'da yaşıyor. 

Osadçiy Aleksandr İlyiç — FSB Başkan Yardımcısı, Tümgeneral. 

Osipov İ. 1. - Moskova RUOP Başkan Yardımcısı. 


P 

Pavlov — GVP Sorgu Yargıcı, Hukukçu Albay. 

Palamarçuk Andrey — GVP Sorgu Yargıcı, Hukukçu Üsteğmen. 
Panfilova Ella Aleksandrovna — Duma Milletvekili. 
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Patarkatsişvili Badri Şalvoviç — İş adamı, Boris Berezovskiy'in iş ortağı, ORT Televizyonu Genel Müdürü'nün Başyardımcısı (1995- 1999), TV6 Yönetim Kurulu Başkanı (2001). 

Patruşev Nikolay Platonoviç — Kareliya Güvenlik Bakanı (1992-94), FSB USB Başkanı (1994-98), Başkan Yardımcısı (1998-99), FSB Başkanı (1999'dan beri), Orgeneral, RF kahramanlık madalyası sahibi. 

Paşenko İvan — FSB USB 3. Şube OVD operasyonlardan sorumlu kıdemli Albay. 

Petelin Gennadiy Vasilyeviç — V. S. Çernomurdin'in Sekretarya Başkanı. 

Petrosyan Aram — Çete oluşturmaktan hükümlü, takma adı “Zver”, organize suç örgütü lideri. 

Pisyakov — FSB'nin adamı. 

Piçuga — Yuriy Piçugin adlı mafya babasının lakabı. 

Platonov Aleksandr Mihayloviç — FSB UBT 1. Şube Başkanı, Albay. 

Plehanov Nikolay Aleksandr — Omsk'lu bir çete elebaşı, Lakabı “Kot”. 

Plohih Oleg — İçişleri Bakanlığı Moskova Bölge Müdürlüğü 12. 
Şube operasyonlardan sorumlu kıdemli polis Binbaşı. 

Pogodin — Petrozavodsklu tüccar. Patruşev, Kislyakova adlı bir vatandaştan para gasp edilmesi için Pogodin lehine organizasyon yapmıştır. 

Pogosov Sergey — İş adamı, FSB ajanı, Grigoriy takma adlı. 

Ponkin Andrey V. — FSB URPO 7. Şube operasyonlardan sorumlu kıdemli Binbaşı, 17 Kasım 1998'deki basın açıklaması katılımcılarından. 

Pop Edmond — İş adamı, ABD vatandaşı, 2000 yılında casusluktan hükümlü, Putin tarafından affedildi. 

Preobrajenskiy Konstantin — SSCB KGB Yedek Yarbay. 

Priçislenko Sergey — Kitabın sahibinin büyük büyük babası. 

Proniçev Vladimir Yegoroviç — FSB Başkanı Başyardımcısı, Korgeneral. 
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Putin Vladimir Vladimiroviç — Saint Petersburg Belediye Başkan Yardımcısı (1994-96), FSB Başkanı (1998-99), Başbakan (1999), RF Devlet Başkanı (2000'den bu yana), Yarbay. 


R 

Rogozin Georgiy Georgiyeviç — Rusya SBP Başkanı Başyardımcısı, Tümgeneral. 

Rodin Anatoliy — FSB DBT OU 1. Şube Başkan Yardımcısı, Albay. 

Rohlin Lev Yakovleviç — Tümgeneral, Duma Milletvekili, 3 Haziran 1998'de yazlığında kafasına açılan ateş sonucu öldü. Olayla ilgili olarak karısı Tamara Rohlina suçlandı. 

Rohlina Tamara — General Rohlin'in eşi. 2000 yılında kocasını öldürme suçundan hüküm giydi. Cinayet olayının düzmece olduğunu düşünüyor. RF Yüksek Mahkemesi'nin kararının ardından suçlama kararı iptal edildi. Dava incelenmeye devam ediliyor. 

Ruşaylo Vladimir Borisoviç — İçişleri Bakanı (1999-2001), RF Güvenlik Konseyi Sekreteri (2001'den bu yana), Korgeneral, 


S 

Savostyanov Yevgeniy Vadimoviç — FSK (Federal Kontr-espiyonaj Servisi) KGB Moskova Bölge Müdürlüğü Başkanı (1991-94), Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği Başkan Yardımcısı (1996-98). 

Salim — Özbek organize suç örgütünün takma adı. 

Safonov Anatoliy Yefimoviç — FSK Başkanı Başyardımcısı, Korgeneral. 

Saharov Andrey Dmitrşyeviç — Akademisyen, Hukukçu, Nobel Barış Ödülü sahibi. 

Svistunov Vadim Osipoviç — Kitabın sahibinin avukatı. 

Seleznev Gennadiy Nikolayeviç- RF Komünist Partisi Milletvekili, Duma Başkanı (2000'den bu yana). 

Semenuk Vadim Sergeyeviç - Moskova FSB Bölge Başkan Yardımcısı, Tuğgeneral. 

Sergeyev Gennadiy Nikolayeviç — Rusya kahramanlık madalyası 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sahibi, “Alfa” grubu subayı, 1993'deki Hükümet Evi baskınında öldü. 

Simayev Vladimir — FSB URPO Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı, Albay. 

Sinitsa — “Modelyer”, RF MO GŞ GRU mensubu. 

Skryabin Aleksey — FSB URPO 7. Şube Başkanı, Devlet Güvenliği Fahri Mensubu, Yarbay. 

Skuratov Yuriy İlyiç — RF Başsavcısı (1995-99). 

Slepoy — Mafya babasının takma adı. 

Smirnov — FSB Personel Başkanı Yardımcısı, Tümgeneral. 

Smorodinskiy Viktor — FSB ajanı. 

Sobolev Valentin Alekseyev — FSB Başkanı Başyardımcısı, Tümgeneral. 

Sobçak Anatoliy Aleksandroviç — RF siyaset adamı, Saint Petersburg Eski Milletvekili, Putin'in “adamı”. 20 Şubat 2000'de şüpheli bir kalp yetmezliği olayıyla öldü. 

Solovey — FSB URPO 7. Şube operasyonlardan sorumlu kıdemli yüzbaşı. 

Solovyev Yevgeniy Borisoviç — FSB Başkan Yardımcısı. Korgeneral. 

Solonik Aleksandr — Suç dünyasındaki takma adı Makedonski. 
Kurgan kökenli bir organize suç grubunun kiralık katili. 

Starovoytov Aleksandr Vladimiroviç — FAPSI Başkanı, Orgeneral. 

Starovoytova Galina Vasilyevna — Siyasetçi, “Demokratiçeskaya Rossiya” hareketinin kurucusu. Faili meçhul kişilerce, 20 Kasım 1998'de evinin önünde öldürüldü, olay aydınlığa kavuşturulamadı. 

Stepaşin Sergey Vadimoviç — RF FSK Başkanı (1994-1995), İçişleri Bakanı (1998), Başbakan (1999), RF Sayıştay Başkanı (2000'den bu yana), Korgeneral 

Streleskiy Valeriy Andreyeviç — Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi “P” Şubesi Başkanı, Albay. 

Suboptin Sergey Dmitriyeviç — FSB YEK Şubesi Başkanı, Albay. 

Sudoplatov Pavel Anatolyeviç -— MGB/NKVD (içişleri Halk Komiser Dairesi) Terör Yönetimi Başkanı (1993'e kadar), 1953'de Beriya davasından on beş yıl hüküm giydi, 1992'de tüm hukuki haklarıyla 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kariyerini geri kazandı, SSCB NKVD Generali. 

Sunsov Mihail Vasilyeviç — İçişleri Bakanlığı RUOP Operasyonel Soruşturma Yönetimi Başkan Yardımcısı. 

Surkov Vladislav Yuryeviç — FSB ATS Operasyonel Yönetim Başkan Yardımcısı. 


Ş 

Şaskih — “Alfa” grubu subayı, Vilnus'taki televizyon kulesi baskınında öldü. 

Sebalin Viktor V. — FSB URPO 7. Şube Başkan Yardımcısı, Dudayev'i öldüren grubun içerisindeydi, 17 Kasım'daki basın açıklamasının katılımcılarından (maskeli adam), Albay. 

Şevardnadze Eduard Amvrosiyeviç — Gürcistan Devlet Başkanı. 

Şevçuk Nikolay — FSB URPO 7. Şube operasyonlardan sorumlu kıdemli Yüzbaşı. 

$çeglov German — FSB URPO 7. Şube operasyonlardan sorumlu kıdemli Binbaşı, 17 Kasım'daki basın açıklamasının katılımcılarından. 

$çekoçihin Yuriy Petroviç — “Yabloko” Fraksiyonundan Duma Milletvekili. 

Şçelenkov Andrey — “Lanako” şirketi çalışanı, Yüzbaşı. 

Sçerbakov Mihail — FSB ATS OU 6. Şube Başkanı. 


T 

Tayvançik — Özbek suç grubunun başı, Gafur'un Avrupa'daki Temsilcisi Alimjan (Alika) Tohtahunov'un takma adı. 

Tarpişev Şamil Anvyaroviç — Tenisçi, Spor Bakanı (1993-96). 

Tatum Pol — İş adamı, “Redison-Slavyanskaya” otelinin ortaklarından, ABD vatandaşı, 3 Kasım 1996'da Moskova'da öldürüldü, olay aydınlığa kavuşturulmadı. 

Trepaşkin Mihail - Moskova Bölgesi Vergi Polisi Departmanı Soruşturma Şubesi Başkanı, Eski FSB Sorgu Yargıcı, Albay, 17 Kasım 1998'deki basın açıklaması katılımcılarından. 

Trofimov Anatoliy Vasilyeviç — FSB Başkan Yardımcısı (Korgeneral). 
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Trubnikov Vyaçeslav İvanoviç — İçişleri Cezai Soruşturma Dairesi Başkanı, Orgeneral. 


U 

Umar Paşa — FSB URPO operasyonlardan sorumlu kıdemli, etnik Çeçen, Dudayev'in öldürülmesi operasyonuna katıldı, Albay. 

Usmanov Alişer — İş adamı. 

Ustinov Vladimir Vasilyeviç — RF Başsavcısı (2000'den bu yana) 

Utönok — Suç örgütü başı Uhta'nın takma adı. 


v 

Vagonov Vladimir - MB (Güvenlik Bakanlığı) YBKK (Yolsuzluk ve Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi) 3. Şube Başkan Yardımcısı. Albay. 

Vasilişev Vasiliy — FAPSİ (RF Hükümet İletişim ve Enformasyon Federal Servisi) USB (Devlet Güvenlik Yönetimi) Daire Başkanı. Albay. 

Vitaliy — Moskova OMON birliği eski mensubu. Tecavüzden hükümlü, 

Voloh Vyaçeslev İvanoviç — 1998 yılına kadar FSB ATS (Antiterör Merkezi) Operasyonel Yönetim Başkanı. Tümgeneral. 

Volf — (takma adı) Reutov ilçesi organize suç grubu lideri. 

Vorobyev Vladimir — FSB ajanı. Terörden hükümlü. Yarbay. 


X 

Yabloçkin Aleksandr — FSB UEK 3. Şube operasyonlardan sorumlu kıdemli Yüzbaşı. 

Yakovlev — Askeri Başsavcı Yardımcısı, Tümgeneral. 

Yakopçik — Vyaçeslav Kiriloviç Ivankov — Mafya Babası, ABD'de hapishanede tutuklu. 

Yastrjembskiy Sergey Vladimirroviç — RF Slovakya Eski Büyükelçisi, Yeltsin'in Basın Danışmanı (1996-98), Putin'in Çeçenistan konusunda yardımcısı (2000'den bu yana). 

Yevstafyev Arkadiy Vyaçeslavoviç — Anotoliy Çubays'ın basın sekreteri. 19 Haziran 1996'da, Sergey Lisovskiy'le birlikte Rusya Beyaz Saray'dan yarım milyon değerinde bir koliyi çıkarmaya çalıştığı esnada yakalanmış ve tutuklanmıştır. 

Yeltsin Boris Nikolayeviç — RF'nun ilk Devlet Başkanı (1991-99). 

Yenin Nikolay V. — FSB URPO 7. Şube Başkan Yardımcısı. Yarbay. 

Yerin Viktor Fedoroviç — İçişleri Bakanı (1991-95). 

Yermakov A. K. — Makarıçev'in yeğeni. Votka sevkiyatıyla uğraşır. 

Yermolinskiy Vladimir — Çete kurmaktan hükümlü. Profesyonel suçlu. Takma ismi “Metis”. 

Yermolov Aleksey Petroviç — Rus Piyade General. Kafkas Birlikleri Komutanı ve Rus-Kafkas savaşları (1816-1827) sırasında Gürcistan'daki birlikler komutanı. 

Yermolov Sergey — FSB URPO OVD 7. Şube operasyonlardan sorumlu kıdemli binbaşı. 

Yuzbaşev Okop Veniaminoviç — Iş adamı. 

Yuzbaşev Genrih Veniaminoviç — İş adsamı, Kitabın sahibinin elemanı, öldürüldü. 

Yumaşev Valentin — “Ogonök” Dergisi Genel Müdürü (1995-96), Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri (1997-99), Yeltsin'in damadı. 

Yumaşkin Aleksey A. — FSB Moskova Bölgesi Mensubu, Binbaşı. 

Yurşeviç — Moskova RUOP SOBR (Özel Acil Müdahale Birliği) Başkanı, Polis Albay. 

Yuşenkov Sergey Nikolayeviç — Duma Milletvekili, “Liberalnaya Rassiya” Partisi liderlerinden. 


yA 

Zdanoviç Aleksandr Aleksandroviç — FSB SOS (FSB Halkla İlişkiler Merkezi) Başkanı. Tümgeneral. 2002 yılından bu yana Devlet Radyo Televizyonu Genel Müdür Yardımcısı. TV'de FSB Subayı. 

Zirakadze Pata — Gürcistan vatandaşı. Çetelerin eline rehin olarak düşmüştü. 

Zorin Viktor Mihayloviç — FSB ATS eski Başkanı. Korgeneral. 

Zuganov Gennadiy Andreyeviç — RF Komünist Partisi Genel Başkanı. Duma Milletvekili. 
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‘Alfa’ — Rusya Federasyonu FSB Antiterör Timi 

ATTS — Rusya Federasyonu FSB Antiterör Merkezi 

VÇK — Rusya Olağanüstü Komisyonu 

GVP — Askeri Başsavcılık 

GRU GŞ MO RE — Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İstihbarat Genel Müdürlüğü 

GUVD - İçişleri Genel Müdürlüğü 

GUİN — İnfaz Genel Müdürlüğü 

GUOP — Organize Suçla Mücadele Genel Başkanlığı 

DBT — Rusya Federasyonu FSB Terörizmle Mücadele Departmanı 

KGB — SSCB Devlet Güvenlik Komitesi 

KPRF — Rusya Federasyonu Komünist Partisi 

LDPR — Rusya Liberal Demokrat Partisi 

MB — Rusya Federasyonu Güvenlik Bakanlığı 

MVD — Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı 

MUR — Moskova Tahkikat Genel Müdürlüğü 

MÇS — Rusya Federasyonu, Olağanüstü Hal Bakanlığı 

NKVD — SSCB, İçişleri Halk Komiserliği 

OBHSS — Sosyalist Mülkiyete Zarar Vermeyle Mücadele Dairesi 

OVD — Olağanüstü Öneme Haiz Konular 

OVKR - Askeri Kontr-Espiyonaj Dairesi 

OMON -— Özel Amaçlı Polis Gücü 

OOH — Özel Tim Birliği 
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OPT — Organize Suç Örgütü 

ORU — Operasyonel Soruşturma Başkanlığı 

OU — Operasyon Başkanlığı 

ROVD - İçişleri Bölge Başkanlığı 

RUOP — Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Organize Suç İle Mücadele Bölge Başkanlığı 

SB RF — Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi 

SEL — Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi 

SVR — Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi 

SİZO — Hücre 

SOBR — Acil Müdahale Özel Timi 

UBKK — Kaçakçılık ve Yolsuzlukla Mücadele Başkanlığı 

UBT — Terörizmle Mücadele Başkanlığı 

UVKR - Askeri Kontr-Espiyonaj Başkanlığı 

UOTM - Operasyonel Teknik Faaliyet Başkanlığı 

URPO — Rusya Federasyonu, FSB Organize Suç Faaliyetlerini Araştırma ve Engelleme Başkanlığı 

USB - Kişisel Güvenlik Başkanlığı 

UUR - Ağır Suçlar Soruşturma Başkanlığı 

UFSB — FSB Bölge Başkanlığı 

UEK — Ekonomi Konularından Sorumlu Kontr-Espiyonaj Başkanlığı 

FAPSİ — Rusya Federasyonu Hükümeti, Muhabere ve Enformasyon Federal Servisi 

FSB — Rusya Federasyonu, Federal Güvenlik Servisi 

FSK — Rusya Federasyonu, Federal Kontr-Espiyonaj Servisi 

FSNP — Rusya Federasyonu, Vergi Polisi Federal Servisi 

FSO — Rusya Federasyonu, Federal Emniyet Teşkilatı 

TSOS — Rusya Federasyonu, FSB Halkla İlişkiler Merkezi 

ÇOP - Özel Koruma Birimi 
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